
Christus verborgen aanwezig in de Feesten

Israël van God:
I’ve got you under My skin (5)



De Feesten

-Leviticus 23 meeste complete overzicht.
-7 Feesten door God voorgeschreven: 
Wekelijks:
1. Sabbat (23:3).
Voorjaarsfeesten:
2. Pesach en Matzot (Ongezuurde Broden; 23:4-8; 15-13 april 2023/5783).
3. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15; 25-27 mei 5783).
4. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)
Najaarsfeesten:
5. Yom Ha’Sjofar (Dag van de Bezuin: 23:23-25).
6. Yom Kippoer (Verzoendag; 23:26-32; Lev.16).
7. Soekot (Loofhuttenfeest; 23:33-43).



De Feesten

-2 Feesten (niet door God voorgeschreven maar in de geschiedenis van Israël 
ontstaan):

1. Poerim (13e -14e Adar; maart; Esther 9)
2. Chanoeka (opstand van de Makkabeeën, dynastie van de Hasmoneeën; 
herinwijding Tempel).

-1 Vastendag

3. Tish’a B’av (9e Av; 26-27 juli 5783, soms augustus op de Gregoriaanse 
kalender; vasten; verwoesting 1e en 2e Jeruzalem Tempel, resp. 586 v.Chr. en 
70 n.Chr. en de Joodse ballingschappen; dus met zo’n 655 jaar ertussen maar 
op dezelfde datum op de Hebreeuwse kalender)



Als wij bij Israël horen, moeten wij dan de Feesten vieren?

Mogen wij het?
Moeten en mogen: Als je echt vrij bent...

Maar waarom vieren wij dan de Feesten?



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

1. De Feesten zijn deel van het Mozaïsche Verbond, dat 
God met Israël sloot (Ex.19-24).

Dat verbond is voorwaardelijk en tijdelijk tot Yeshua’s verbond (Heb.8:13).
De verbondsvoorwaarden waren vastgelegd in de Wet.
De Feesten zijn daar een onderdeel van (Lev.23 e.a.).



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

2. De Feesten zijn profetisch: de schaduw wijst op de 
werkelijkheid (Christus).

De Feesten verkondigen Zijn komst en Wederkomst: Yeshua is verborgen 
aanwezig in de Feesten.

Colossenzen 2:16-18 16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en 
drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, 
die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de 
werkelijkheid van Christus is. 18 Laat niemand u de prijs doen missen door 
gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft 
aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, …

De Colossenzen wilden zochten diepere vervulling in de feestdagen en ook in 
ascetisme, zelfkastijding e.d..
Paulus maakte hen duidelijk dat hun Volheid Christus is (Col.2:9-10).
Hij zei: De Feesten (incl. de sabbat) zijn Zijn schaduw (zie ook: Heb.10:1, 8:5)



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

2. De Feesten zijn profetisch: de schaduw wijst op de 
werkelijkheid (Christus).

De Leidse, de NBG, Willibrord95, NAS, NET, NIRV, New Jerusalem Bible e.a. 
hebben ”slechts” toegevoegd.
Waarom?
In het Grieks ontbreekt “slechts”.
ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν µελλόντων, τὸ δὲ σῶµα τοῦ Χριστοῦ.
”..welke een schaduw is van de toekomende dingen, maar het lichaam (“de 
werkelijkheid”; NAS: “substance”; NJB: “reality is the body” ) is van Christus”.

Is ”slechts” achteraf vanuit de VT gekomen?

Het reduceert in elk geval al het eerdere dat God gaf (oa. de Feesten) tot 
nihil, en spreekt Mattheus 5:17-19 tegen.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

2. De Feesten zijn profetisch: de schaduw wijst op de 
werkelijkheid (Christus).

Waar de zon schijnt, daar valt altijd een schaduw.
De Zon heeft al die eeuwen al geschenen in Israël om via hen ook over de 
hele wereld te komen (Mal.4:2; Rom.15:7-11, Mal.1:11).
Zijn schaduw kondigde Hem aan (dat Hij zou komen).

Maar nu Hij er is, is daarmee Zijn schaduw verdwenen?
Nee, waar Hij is, daar is ook altijd nog steeds Zijn schaduw! 
Dus juist de komst van Christus is reden om de Feesten te vieren.
Yeshua is hun Boodschap: Hij was eeuwen verborgen aanwezig in de Feesten.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

2. De Feesten zijn profetisch: de schaduw wijst op de 
werkelijkheid (Christus).

Daarom hebben wij ook de christelijke feesten (waarmee wij ze vervingen).

Eigenlijk is dat hypocriet: Waarom de Feesten vervangen met christelijke en 
vervolgens zeggen dat wij de Feesten niet hoeven vieren?  

Het is ook onhandig: het Joodse volk hebben we er niet mee gewonnen (+ ze 
begrijpen er niks van).

Profetisch: Messiaanse gelovigen uit de volkeren snellen profetisch vast vooruit 
nu zij de Feesten van God in Israël vieren… Wij zullen na de Wederkomst 

Soekot vieren: (Zach.14:16). ְתוֹכּסֻּהַגחַ־תאֶ גֹחלָו



Wat is de rol van de Wet?



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de wet? De Wet is een spiegel: het doet zonde 
kennen. 

Romeinen 3:20 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem 
gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. 

Galaten 3:19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen 
blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte 
sloeg (Gen.3:15, Gen.12:1-3, Gal.3:8, 16), en zij is op last van (God) door 
engelen in de hand van een middelaar gegeven.

Romeinen 7:7 Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de 
wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de 
wet niet zeide: gij zult niet begeren.

Een spiegel: je ziet je gezicht erin en ziet dat je die moet wassen. Maar je wast 
je gezicht niet met de spiegel.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de Wet? De Wet laat zien dat je Jezus’ 
rechtvaardiging nodig hebt. In Hem ga je van 
veroordeling  naar rechtvaardiging.

De Wet klaagt je aan, maakt je schuldig (+ Niemand is zonder zonde: 
Rom.3:23). 

Romeinen 3:20 19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, 
die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld 
strafwaardig worde voor God,…

Maar Jezus sprong ertussen en nam de straf. 

Romeinen 8:1-2: 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus 
Jezus zijn.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de Wet? De Wet laat zien dat je Jezus’ 
rechtvaardiging nodig hebt. In Hem ga je van 
veroordeling  naar rechtvaardiging.

Colossenzen 2:14: 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw 
overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, 
toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te 
wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat 
heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 

1 Johannes 2:1-2 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. 
En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, 
Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden 
en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Grieks: παράκλητος ; helper, langszij geroepene. Jezus is de Parakleet: de vriend 
die als je Advocaat bij je langszij komt, voor je pleit in de Rechtszaak en ook 
de straf voor je neemt die jij zou moeten ondergaan.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de Wet? De Wet laat zien dat je Jezus’ 
rechtvaardiging nodig hebt. In Hem ga je van 
veroordeling naar rechtvaardiging.

Romeinen 3:21-26 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods 
openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel 
gerechtigheid Gods (niet uit jezelf) door het geloof in Jezus Christus, voor allen, 
die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd 
en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet (gratis) 
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem 
heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 
rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden - 26 om zijn 
rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf 
rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de Wet? De Wet is een opvoeder. Je wordt 
gedisciplineerd maar innerlijk niet getransformeerd.

Galaten 3:24-25 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, 
opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof 
gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.

Tuchtmeester: tutor zoals de Romeinen van hogere klassen hadden, een 
opvoeder (gedrag, karakter, e.d.)

Gedisciplineerd: Je kunt de huisregels wel gehoorzamen, maar daarmee ben 
je innerlijk niet veranderd. Je bent niet getransformeerd maar alleen 
gedisciplineerd.

+ Je kunt je aan de huisregels houden, maar daarmee heb je nog geen relatie 
met de heer van het huis. Vader God zoekt relatie met je, vriendschap.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de wet? Sterker nog, de Wet van God van 
buiten wekt uitgerekend de wet (werking) van zonde en 
dood op die in je werkt van binnen.

De Wet wekt juist op wat het zelf bestrijdt. Gods Wet leidt tot oorlog.

Romeinen 7:5, 11 5 Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige 
hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de 
dood vrucht te dragen; 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? 
Volstrekt niet! 8 Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei 
begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. 9 Ik heb eertijds geleefd 
zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik 
begon te sterven, 10 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij 
juist ten dode te zijn; 11 want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij 
misleid en door middel daarvan gedood.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de wet? De Wet laat zien dat de transformatie, 
de verlossing van Jezus nodig is.

Romeinen 7:15-23 15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik 
wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. … 22 want naar de 
inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een 
andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot 
krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 

Romeinen 7:19 19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet
wens, het kwade, dát doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, 
dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 

Romeinen 7:24-25 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam 
dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! 

Een nieuwe wet (werking van God in je) Romeinen 8:2 2 Want de wet (werking 
van Gods kracht) van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus 
vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods …



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#3. Rol van de Wet? De Wet laat zien dat er een 
transformatie nodig is.

De boodschap van het evangelie is dat je hele lichaam en je hele menselijke 
natuur bevrijd zal worden tot heerlijkheid: Jezus doet (en zal doen) wat de Wet 
niet kon (Rom.7:22-26, 8:23, 1Cor.15:20-58).

Romeinen 8:21 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de 
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van 
de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse 
schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, 
maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, 
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van 
ons lichaam.



Waar is God dan echt op uit?



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#4. God wil je hart hebben (Spr.4:23), maar de verandering 
van je hele natuur is waar het op uitloopt en die moet nog 
komen.

Hij wil ons meer zoals Jezus maken en gebruikt er alles voor wat Hij vast kan 
grijpen om dat doel te bereiken (Rom.8:28-29).

Jezus verlegde de aandacht van uiterlijke gehoorzaamheid naar innerlijke 
transformatie, diepe verandering van binnen: “Dit volk eert Mij met de lippen 
maar hun hart is ver van Mij” (Matt.15:8).

De wetsgehoorzaamheid van buiten verandert je innerlijke neigingen niet van 
binnen. Alleen Jezus kan dat.

God is op óns uit: Hij zoekt geen aanbidding, Hij wil de aanbidders (Joh.4:21-
23).



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#4. God wil je hart hebben (Spr.4:23), maar de verandering 
van je hele natuur is waar het op uitloopt en die moet nog 
komen.

Rom.12:1-2 “Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken”.
Hervormd: µεταµορφόω ; metamorfose, veranderd worden, getransformeerd.
Vernieuwing: ἀνακαίνωσις ; het woord begint met “ἀνα”, “ana”: up! God wil je 
een upgrade geven. Een nieuwe versie: 2.0. J

Je kunt helemaal opgaan in de Feesten, maar God wil vooral je innerlijke 
verandering.
Geen Feest dat je viert kan dat bewerken (er wel toe bijdragen door 
bewustwording). 
Alleen Jezus kan dat (Rom.7:24).
Dat is waar de Feesten over gaan, waarom je ze wil vieren!
Jezus is verborgen aanwezig in de Feesten.



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#4. God wil je hart hebben (Spr.4:23), maar de verandering 
van je hele natuur is waar het op uitloopt en die moet nog 
komen.

Wedergeboorte vanuit boven nodig (uit “Up”): Johannes 3:6-8 (ἄνωθεν: “van 
boven”), 1 Pe.1:23, 2 Pe.1:4.

Van Romeinen 7:24 naar Romeinen 8:23.
Van Spreuken 24:16 naar Mattheus 13:43 / Daniel 12:2.

Je zult getransformeerd worden naar Gods beeld (Rom.8:28-29, 1 Cor.15:51-52, 
Fil.3:21, Rom.8:23).
Grieks: verlost van je soma (lichaam) en sarx (vlees, zondige werking/natuur).

Epistel van Barnabas 16:1: “die belabberde Joden”.
Maar: ”Ik belabberd mens”, schrijft Paulus (7:24). Wie zal mijn verlossen?! 
Maar zonder die transformatie zijn wij allemaal belabberd (Rom.7:24).



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

#5. The best is yet to come: Op Gods agenda staat niet 
minder dan de wederoprichting van alle dingen, en de 
Feesten kondigen dat aan.

Handelingen 3:19-21; “Hem moest de hemel opnemen tot de tijd van de 
wederoprichting van alle dingen waarvan de Profeten van oudsher gesproken 
hebben”.

De Feesten gaan over de twee komsten van Yeshua.

De Voorjaarsfeesten gaan over Zijn 1e komst, toen Hij het Lam werd (Joh.1:29, 
Opb.4-5)

De Najaarsfeesten gaan over de Wederkomst, wanneer Yeshua in de wolken 
verschijnt en Zijn Koninkrijk vestigt, wanneer Hij als de Leeuw van Juda
(Gen.49:10, Opb.5:5) naar beneden komt en de aarde neemt (Daniel 7:13-14,  
Zach.14:4, Matt.24:31, Opb.19:11-20:6).



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

5. The best is yet to come: Op Gods agenda staat niet 
minder dan de wederoprichting van alle dingen, en de 
Feesten kondigen dat aan.

Romeinen 8:21-22 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de 
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van 
de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse 
schepping in al haar delen zucht en in barensnood is…. ook wij zelf zuchten bij 
onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 
… 24 Want in die hoop zijn wij behouden.

Jesaja 45:23 Voor Mij zal elke knie zich buigen, bij Mij zal elke tong zweren 
(Fil.2:10, Rom.14:11).
Jesaja 11:9 De aarde zal vól zijn van kennis des Heren, zoals de wateren...
Micha 4/Jesaja 11/Opb.20-22: Alle oorlog en conflict zal zijn gestopt. Vrede: 
Sabbat!
Joel 2:28-32 Joels profetie wordt helemáál vervuld wanneer de Geest als 
laatste het Joodse volk zal grijpen (Zach.12:10-13, Opb.1:7).



Belangrijk om te bedenken (5 dingen)

5. The best is yet to come: Op Gods agenda staat niet 
minder dan de wederoprichting van alle dingen, en de 
Feesten kondigen dat aan.

Gen.49:9-10 Jakobs profetie over Juda in Gen.49 wordt helemaal vervuld: 
Jezus is die leeuw van Juda (Opb.5:5): 9 Een leeuwewelp is Juda; … 10 De 
scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. 

Daniel 3:35, 45 En Zijn Koninkrijk komt: “…Maar de Steen zal worden tot een 
grote Berg…” (berg = koninkrijk; Marcus 11:23). Jezus, de ware Rolling Stone.

Israël zal daarin worden hersteld (Hand.1:6-7, Rom.11:25-32, Matt.19:30 e.a.).
Jeruzalem zal vaststaan als de hoogste van alle bergen en de volken zullen 
derwaarts stromen (Jes.2:2, Zach.14).

Vraag: Zien wij nu de opmaat daarvan? Stemmen de engelen en lofprijzers
hun instrumenten al? J (Lucas 21:24)



Wat is de Tora? (5 elementen)

Eerste 5 boeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium.

Betekent: ”Instructie”.

Probleem is onze connotatie bij “wet”: regels, angst en kramp.

Maar instructie is meer dan regels. De Tora heeft meerdere elementen 
waarvan de morele code er een is…



De Tora? 5 elementen

1. Mattheus 5:17-19 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te 
ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want 
voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel 
vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 

“Vervullen”: Grieks: pleroo; “compleet, vol maken”; niet afschaffen, vervangen, 
ontbinden. Jezus kwam juist om alle beloften te bevestigen (Rom.15:7, 2 Cor.1:20). 

2. Romeinen 10:4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een 
ieder, die gelooft.

“Einde”?: Grieks: telos; einddoel. Alles draaide om de komst van Christus. Wie zich 
in geloof met Hem verbindt, wordt gerechtvaardigd bij God en verzoend.
“Einddoel”: Wil niet zeggen dat er geen wet meer is. Alle negen van de Tien 
Geboden worden door Jezus herhaald.
Het gaat hier om het middel waardoor je gerechtvaardigd, verzoend en 
getransformeerd wordt.
Verder met Jezus: Hop on the Bus, Jezus!



De Tora? 5 elementen

1. Historisch: De Tora laat ons zien waar alles vandaan 
komt.

Wat God in gedachten had toen Hij alles schiep, dat Hij ons plande en ons 
hier wilde. 

De Tora laat ons ook zien wat de oorzaak van alle problemen is waar wij mee 
te maken hebben en dat/hoe God aan een oplossing werkt sinds Genesis 12.

Gen.1-2: Gods ontwerp: geen toeval, God had een plan; God bedacht ons, 
wilde ons, wilde alles wat er is en schiep ons/universum.
Gen.3-11: Probleem van de mens (zonde en haar effecten).
Gen.12-Opb.22: Gods oplossing, Gods profetisch programma.



De Tora? 5 elementen

2. Profetisch: De Tora laat ons zien waar alles naartoe gaat: 
de 2 komsten van Jezus, de ontknoping van de 
wereldgeschiedenis en wederoprichting van alle dingen.

Gen.3:15 “Proto Evangelium”; eerste evangelie; Jezus aangekondigd.
Deut.18:15 Jezus als Profeet aangekondigd (Hand.3:22-23).
2 Samuel 7:13-16 Jezus als Koning aangekondigd in de Profeten (Heb.1:8; 
Samuel valt in de Tenach onder de Vroege Profeten, evenals Koningen).

Joh.5:39 “Jullie onderzoeken de Schriften, … dezen zijn het die van Mij 
getuigen…”.
Joh.5:46 “Mozes heeft van Mij geschreven…”
Joh.8:56-58 “Abraham heeft zich erop verheugd Mijn dag te zien…” 

Hebreeën 11: De geloofsgetuigen zagen de nieuwe werkelijkheid al komen en 
een nieuw Jeruzalem (Heb.12:22), en gaven er alles voor om eropaf te snellen.



De Tora? 5 elementen

2. Profetisch: De Tora laat ons zien waar alles naartoe gaat: 
de 2 komsten van Jezus, de ontknoping van de 
wereldgeschiedenis en wederoprichting van alle dingen.

Genesis 12:3 In u (uw nageslacht) zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden” (Paulus in Gal.3:8, 16: Jezus is die Zegen; Petrus zegt het in 
Hand.3:25).

המָדָאֲהָ תֹחפְּשְׁמִ לֹכּ ךָבְ וּכרְבְנִוְ
(Gen.22:18, 26:4: hitpaël, zichzelf zegenen)ְוּכרֲבָּתְהִו

Genesis 14: Abraham ontmoette Melchisedek alvast; melech tsedaqa, Koning 
van Salem. De mysteryguest van de bijbel/Hebreeënbrief.

Genesis 22: Abraham zag Jezus toen hij Izaak teruggaf op Moria; ”op de berg 
des Heren zal erin voorzien worden” of “zal Hij gezien worden” (vers 14).



De Tora? 5 elementen

2. Profetisch: De Tora laat ons zien waar alles naartoe gaat: 
de 2 komsten van Jezus, de ontknoping van de 
wereldgeschiedenis en wederoprichting van alle dingen.

Lucas 24:25-27 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat 
gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit 
niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de 
Profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. … 
Vers 32 daarna “Was ons hart niet brandende in ons toen Hij de Schriften met 
ons opende?”

Leviticus 23: De Feesten spreken profetisch over de twee komsten van Yeshua.

Numeri 23:21, 24:17 Bileam zag Jezus (23:21: the shout of a King is among him; 
24:17: Ik zie een Ster, een Scepter rijst).



De Tora? 5 elementen

3. Moreel: De Tora laat ons Gods bedoeling met relaties 
zien en geeft een gedragscode om die te reguleren, om 
recht te beschermen en liefde te promoten.

Deut.6:4-5 Shema… (liefde tot God)
דחָאֶ הוָהיְ וּניהֵלֹאֱ הוָהיְ לאֵרָשְׂיִ עמַשְׁ

ךָדֶאֹמְ־לכָבְוּךָשְׁפְנַ־לכָבְוּךָבְבָלְ־לכָבְּךָיהֶלֹאֱ הוָהיְ תאֵ תָּבְהַאָוְ

Ex.20:1-11 Relatie met God (geen andere goden)
Ex.20:8-12 Relaties met elkaar (ouders, huwelijk, naasten).
Lev.19-20 Kuisheidswetten (seksuele omgang).

Ons zondeprobleem wordt het meest zichtbaar in onze relaties?
Jezus nam alle 9 van de 10 Geboden mee het Nieuwe Verbond in.



De Tora? 5 elementen

4. Ceremonieel: De Tora geeft instructies voor de 
Tempeldienst, offeranden en priesterschap. God wil 
aanbeden en benaderd worden zoals Hij wil.

Exodus 25-40: Voorschriften en bouw tabernakel; ontmoeting met God; 
Shekinah: God bij de mensen.

Leviticus 1-7: Voorschriften voor de vijf belangrijke offeranden: brandoffer 
(Lev.1), spijsoffer (Lev.2), vredeoffer (Lev.3), zondoffer (Lev.4-5:13), schuldoffer 
(Lev.5:14-6:7), verdere bepalingen over offeranden (Lev.6:8-Lev.7).  
Leviticus 8-10: De aanstelling en bediening van Aäron en zijn zonen.
Leviticus 11-15: Onderscheid tussen rein en onrein.
Leviticus 16: Yom Kippoer; Grote Verzoendag (die je nodig hebt)
Leviticus 17-26: Voorschriften over een heilig leven en in Lev.26 de 
consequenties van je keuzes (zegen en vloek).
Leviticus 27: Bepalingen voor offeranden onder ede.



De Tora? 5 elementen

4. Ceremonieel: De Tora geeft instructies voor de 
Tempeldienst, offeranden en priesterschap. God wil 
aanbeden en benaderd worden zoals Hij wil.

Numeri 5-10:10 Opdrachten voor reinheid.

Deuteronomium: “2e wet”; herhaling vlak voor Mozes sterft (Deut.34).



De Tora? 5 elementen

4. Ceremonieel: De Tora geeft instructies voor de 
Tempeldienst, offeranden en priesterschap. God wil 
aanbeden en benaderd worden zoals Hij wil.

Uitstapje Numeri = spectaculair! J Numeri vertelt ons dat God heeft gedaan 
wat Hij Abraham in Genesis 12 had beloofd: hem tot een groot volk maken.

Numeri 1-4: Opdrachten voor de 1e volkstelling van alle mannen die een 
militair apparaat konden vormen om het land in te nemen.

-Mannen van 20 jaar of ouder (1:3).
-Het doel van de telling was niet sociaal, politiek of voor de belasting.
-Dit waren alleen mannen voor het leger (Levieten niet meegeteld, 2:33).
-Totaal: 603.550 (1:46, 2:32; zie ook Ex.12:37/38:26).
-Het totaal aantal Israëlieten moet meer dan 2 miljoen zijn geweest.



De Tora? 5 elementen

4. Ceremonieel: De Tora geeft instructies voor de 
Tempeldienst, offeranden en priesterschap. God wil 
aanbeden en benaderd worden zoals Hij wil.

-…Van de 70 die Egypte in gingen (Gen.46:26-27, Ex.1:5) was Israël uitgegroeid 
tot een enorm volk dat gezien werd als een bedreiging voor Egypte’s
veiligheid (Ex.1:9-10, 20).

-God had gedaan wat Hij Abram had beloofd (Gen.12:2, 15:5, 17:4-6, 22:17).

-Na 38 jaar woestijn: 601.730 (26:51).
-Ondanks dat de 1e generatie was gestorven in de woestijn, was het volk 
opnieuw vermenigvuldigd tot bijna evenveel.

#1. Opmerking: Met de getallen is overigens wel een probleem: Num.3:43 
vermeldt dat er 22.273 eerstgeborenen van een maand oud of meer geteld 
waren. Staat dat in verhouding tot een volk van meer dan 2 miljoen?



De Tora? 5 elementen

4. Ceremonieel: De Tora geeft instructies voor de 
Tempeldienst, offeranden en priesterschap. God wil 
aanbeden en benaderd worden zoals Hij wil.

#2. Opmerking: In het NL heet het boek “Numeri”, de Latijnse naam van het 
Griekse woord “aritmoi” uit de Septuagint, in het Engels “Numbers”, maar
in het Hebreeuws heet Numeri “b’midbar”: “in de woestijn”; uit de openingszin 
in 1:1:

ינַיסִרבַּדְמִבְּהשֶׁמֹ־לאֶ הוָהיְ רבֵּדַיְוַ
Verschilt de rabbijnse zienswijze in Israël van die van ons, dat het niet gaat 
over aantallen maar over Israëls ontrouw en ongeloof, wat bleek in de 
verzoeking in de woestijn? Lees 1 Corinthiers 10:1-5 over hoe Paulus oa. Numeri 
interpreteerde.

#3. Opmerking: Zo gaat Exodus in onze vertalingen over de Exodus uit Egypte, 
vanwege de naam die wij eraan gaven, maar in het Hebreeuws heet het 
boek “shmot”, “namen”, naar de openingszin in 1:1:

המָיְרָצְמִ םיאִבָּהַ לאֵרָשְׂיִ ינֵבְּתוֹמשְׁ הלֶּאֵוְ



De Tora? 5 elementen

5. God kennen: In de Tora (en daarna) laat God Zich zien 
omdat Hij gekend en aanbeden wil worden door mensen 
die onder de indruk van Hem zijn. Hij zoekt relatie.

Je wil je bijbel lezen om te weten wat er in God omgaat: … wie Hij is … hoe Hij 
over dingen denkt … waar Zijn hart voor brandt … wat Hem kwaad maakt … 
waar Hij niet kan stoppen aan te denken …  

Dat maakt je verslingerd aan Gods Boek uit de hemel, wat Hij niet voor niks 
schreef?... J

Exodus 34:6-7: En de Here ging en aan hem voorbij en riep: Here Here, God, 
barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, 
die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, 
overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet 
onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en 
kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.



Hoe moeten wij de Feesten vieren?



Enkele opmerkingen vooraf

#1. Bedenk: Wat wij vandaag hebben is het rabbijnse 
Jodendom omdat de Tempel er niet is.

In Israël zelf waren verschillende scholen die Mozes’ Wet interpreteerden 
(Farizeeën, Sadduceeën, enz.).
Die scholen kwamen er zelf niet helemaal uit wat Mozes bedoelde.

Vandaag verschillende Joodse bewegingen: Sefardische Joden, Ashkenazi
Joden, Chasidische Joden; streng orthodoxen en minder strengen, stromingen 
als kabbala, e.d.

Welke is het dichtst bij de waarheid? 
De invulling van de Feesten verschilt?

Vandaag: De Tora en de Talmoed zijn de twee benen waar iedere orthodoxe 
Jood op loopt.
De Talmoed is nodig om de Tora uit te leggen.



Enkele opmerkingen vooraf

#1. Bedenk: Wat wij vandaag hebben is het rabbijnse 
Jodendom omdat de Tempel er niet is.

Bovendien: Het lukte hen zelf niet zich aan de Wet te houden; de apostelen 
vonden dan ook dat God niet op de proef gesteld moest worden door van 
de heidenen te eisen dat zij zich aan de Mozaische Wet hielden terwijl het hen 
zelf nooit gelukt was (Hand.15:10).



Enkele opmerkingen vooraf

#1. Bedenk: Wat wij vandaag hebben is het rabbijnse 
Jodendom omdat de Tempel er niet is.

Je bent vrij. J
Evenwel: Als je vrij bent, ben je evenzeer vrij je voor Mozes te beijveren.
Sterker nog, Messiaanse Joden in Handelingen 21:20 waren “ijveraars” voor 
Mozes. Er was een opwekking gaande (geweest) in Jeruzalem terwijl Paulus 
met zijn team op reis was onder de heidenen om die het evangelie te 
brengen.
ζηλωτής “zélotés: iemand die oprichting toegewijd aan een zaak is; van
“zèo”: ergens emotioneel voor opgewekt worden, enthousiast over zijn 
opgewonden, in vuur en vlam; lexicon: BAGD).

Je behoud is er niet van afhankelijk (of je je in geloof met Yeshua verbindt is 
dat), maar je passie voor Mozes is gegrond.
Je behoudt is geen vrijbrief voor wetteloosheid.
Ik kan mij met het Joodse volk identificeren door de Feesten e.d.



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

722 v.Chr.: Ballingschap 10 stammen Israël onder Salmanassar (koning Hosea; 
2 Koningen 17)

586 v.Chr.: Ballingschap Juda onder Nebukadnezar (koning Sedekia; Daniel 
1:1, 2 Koningen 24).

538 v.Chr.: Kores de Grote treedt aan en heeft een droom (2 Kron.36).

536 v.Chr.: Eerste 50.000 ballingen keren terug onder Zerubbabel en beginnen 
herbouw v/d Tempel maar stuiten op tegenstand.

520 v.Chr.: Haggai en Zacharia profeteren en vuren de herbouw aan.

516 v.Chr.: Tempel herbouwd (precies 70 jaar na de vernietiging zoals door 
Jeremia 25:11, 29:10 was voorzegd; zie Daniel 9:2!).



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

475 v.Chr.: Esther en Mordechai voorkomen een shoah.

458 v.Chr.: Ezra keert terug met zo’n 40.000 ballingen.

444 v.Chr.: Nehemia keert terug met zo’n 5.000 ballingen.

Met Ezra, de wetgeleerde, begint eigenlijk het rabbijnse Jodendom.



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

168/164 v.Chr.: Opstand van de Makkabeeën en Dynastie van de 
Hasmoneeën; autonomie van Israël.

63 v.Chr.: De Romeinen maken Israël een vazalstaat.

44 v.Chr.: Julius Caesar omgebracht.

31/27 v.Chr.: Keizer Augustus sticht het Pax Romana, Romeinse Vrederijk.

Mattheus 2: Herodes de Grote (een Edomiet; Esau!) regeert over Israël namens 
de Romeinen.



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

33 v.Chr. De jonge en arme Hillel komt uit Babylonië in Jeruzalem zoals Ezra 
destijds kwam, ligt de hele nacht in de kou tot Gedalja hem de volgende 
ochtend op de sabbat op de stoep vindt. Hillel sticht een vrijzinnige rabbijnse 
school (Hillelieten).

1e eeuw AD: In de tijd van Jezus zijn er twee rabbijnse scholen: de vrijzinnige 
Hillelieten en de orthodoxe school van Sjamma, de Sjammaieten. 

-Conflicterende interpretaties: bijv. Matt.19:6 nav Deut.24:2  
(scheidbrief vanwege “iets onbehoorlijks”; wat bedoelde Mozes?).



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

75 AD: Jochanan ben Zakkai brengt de mondelinge overleveringen bijeen en 
legt de basis voor de Talmoed (de Misjna) in de 1e eeuw AD; plaats van 
werken: Jabne, onder Tel Aviv. “Wijnheuvels van Jabne”.

175 AD: Juda Ha-Nassi stelt de Talmoed (Misjna) in zo’n 40 jaar op schrift in de 
2e eeuw AD; plaats van werken: Sepphores in Galilea. 
Voorwerk gedaan door Rabbi Akiba en Rabbi Meïr.

275 AD: Jochanan bar Napacha (stierf 286) en Resj Lakisj (kort daarvoor, 3e 
eeuw AD) zijn de vaders van de Gemara. Plaats van werken: Tiberias in 
Galilea.



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

Het Jodendom buiten Israël in Babylonië bloeit, dat in Israël is uit. De 
intelligentste denkers van het Jodendom die naar de rabbijnse scholen komen 
zijn uit Babylonië en andere plaatsen.

“De klasse der geleerden, vormde in het Jodendom de bloem van de 
aristocratie, waar de adel van geboorte noch de geldadel zich mee konden 
meten” (Simon Dubnow).

Opmerking: Je kunt op internet bijvooreeld zoeken op “Baba Bathra” 14B/15A 
om er te lezen hoe de rabbijnen met elkaar in gesprek waren over de 
volgorde van de OT-boeken (de Tenach) en waarom die anders zou moeten 
volgens sommigen van hen.



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

Tora en Talmoed: de ‘twee benen’ waarop iedere orthodoxe Jood loopt.

De Tora is de eerste 5 boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium.

Talmoed: De interpretaties van Mozes’ Tora.

Talmoed: De innerlijke anatomie en autonomie van het Jodendom.

De Talmoed bestaat uit twee delen: (1) de Misjna met de Halakha (morele 
gedragscode; nav het Hebreeuwse woord “halakh”, wandelen, gaan.) en de 
Haggadah (voorlichting); en (2) de Gemara, “voltooiing”, op hun beurt 
commentaren op de Misjna.



Enkele opmerkingen vooraf
#2. Historisch ontstaan:

Mosje ben Maimon (1135-13 dec 1204); arts, wetenschapper en filosoof
-“Maimonides”, “Rambam”. 
-Begon als 20-jarige een commentaar op de Misjna te schrijven.
-Harmoniseerde rechtsgeleerdheid, filosofie en wetenschap met de     
morele code en theologie in de tijd dat de scholastiek het levenslicht zag.
-Schreef de “Gids der Verdoolden”.
-Grote denker en autoriteit in het Jodendom van de Middeleeuwen.



Enkele opmerkingen vooraf 
#3. Yeshua is de betekenis van de Feesten. 

- Zorg dat je Jezus in de Feesten ziet om te voorkomen dat je in rituelen 
terechtkomt zonder betekenis (Col.2:16-19).
-Jezus is de ware sabbat: de rust, Vredevorst en Zijn Vrederijk. Hij brengt echte 
vrede (Jes.9:5-6, Efz.2:14-15, 17; Jes.11, Opb.20:1-6, Heb.4:11.
-Jezus is de volheid van God (Col.2:9-10). 
-Hij kwam in de volheid van de tijd om van knechten onder de Wet Gods 
kinderen te maken, gegrepen door de Geest van het zoonschap (Gal.4:4-6).
-Wanneer je Yeshua in de Feesten ziet, dan worden die springlevend! J
-Sterker nog, wij víeren de Feesten!
-Als de christelijke feesten geënt zijn op Gods Hebreeuwse Feesten in Israël, 
dan vraag je je af waarom ze apart gevierd worden?!
-Beter terugkeren?! 
-Dat is respectvol en bijbels.
-Sowieso zullen we Soekot vieren (Zach.14).
-Gelovigen uit de volkeren geven een andere expressie vanuit hun cultuur 
dan dat Joden dat doen?



Enkele opmerkingen vooraf
#4. Dus, wanneer je de Feesten viert, vier Yeshua!

Kijk terug in de Voorjaarsfeesten naar wat Hij in je heeft gedaan. 
Wie was je?
Wier werd je?
Wat heeft God in je leven gedaan?

Blik vooruit in de Najaarsfeesten naar wat er allemaal nog komt.
Waar gaat het allemaal naartoe?
Wie zul je worden?
Van Spreuken 24:16 naar Mattheus 13:43/Daniel 12:3.

Vier ze met bonzend hart. Gaat je hart sneller kloppen? J

In de Feesten bonst Gods profetisch geluid: Yeshua en de wederoprichting 
van alle dingen (Hand.3:21).

Ze zijn Gods verlossingsprogramma samengevat.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot
(Ongezuurde Broden; 
23:4-8).
2. Sefirat Ha’Omer
(Eerstelingen; 23:9-15).
3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; 
Pinksteren;23:16-22)



Yeshua is eerst verborgen aanwezig in deze Feesten, 
het Nieuwe Verbond onthult Hem als hun ware 
betekenis.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

5 In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, 
is het pascha voor de HERE. 6 En op de vijftiende dag van deze maand is het 
feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde 
broden eten. 7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan 
zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. 8 Gij zult de HERE een vuuroffer 
brengen gedurende zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige 
samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.

Matzot: meervoud van matze (”-ot” is vrouwelijk meervoud in Hebreeuws).

Zie ook Exodus 13:6-7



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

1. In de eerste maand, … (“14 Nisan”: 5-13 april 5783): dat is in het voorjaar, de 
lente: Nieuw leven springt uit; de oogst komt eraan; er is hoop.

-De Kanaänitische naam voor Nisan is Aviv: “jong hoofd van graan” (13:4, 
23:15, 34:18, Deut.16:1). 

2. Exodus 12 is de oorsprong van Pesach; “pascha”: “voorbij gaan” (Engels: “to
pass over”, vandaar de naam Passover); de dood ging voorbij aan de huizen 
waar het bloed van het geslachte Pesachlam aan de deurposten was. 

3. Nieuw leven brak aan: het volk ging uit Egypte, uit slavernij, onder Gods 
hand.

-God sloeg de eerstgeborenen van Egypte en Farao, maar Zijn eerstgeborene, 
Israël (Ex.4:22), kreeg een nieuw leven en een nieuw begin.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

4. Pesach gedenkt dus de wedergeboorte van Israël: 2 Deze maand zal u het 
begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. (Exo
12:2)

--Israël werd er met Pesach “aan herinnerd dat zijn leven was gegrond in Gods 
bevrijdende handelen” (E.v.d.Poll, Feesten van Israël) toen Hij hem vrijkocht uit 
Egypte, weg onder de macht van Farao.

-Nieuw leven. De natie herboren.

5. Steeds opnieuw was het God die het initiatief had genomen en de regie 
had. Hij had ervoor gezorgd dat Israël er zou komen. Tweemaal had God een 
wonder gedaan om Israël/Jakob op aarde te krijgen: (a) Het verhaal van 
Abram in Genesis 12 begint met melden dat Sara onvruchtbaar was in 
Genesis 11:30, en (b) Rebekka van Izaäk ook (Gen.25:21). 



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

6. Waarom deed God dat? Niet om Israël zelf alleen. Er is een groter plaatje: 
Zonder God Zelf was Israël er niet geweest, maar zonder Israël had de wereld 
de Messias nooit gehad. 

Zo diende Israël Gods eeuwige bedoelingen: de Messias in de wereld te 
brengen, Die vrede en verzoening met God zou bewerken aan het Kruis 
(Rom.5:1, 2 Cor.5:17-21, Jes.52:13-53:12, enz.), die alles weer bij elkaar zou 
brengen in Zichzelf (Efz.1:10, Efz.2).

Door naar Israël te kijken komen wij bij de Messias uit. Door naar de Messias te 
kijken komen wij in Israël uit.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

7. Exodus 12:5-11 Een gaaf mannelijk stuk kleinvee (enkelvoud!; Ex.12:5; 
Joh.1:29, Heb.9, 2Cor.5:21 die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde 
gemaakt…; Jes.52:13-53:12) 6 … En gij zult het bewaren tot de veertiende dag 
van deze maand; (Exo 12:6) … slachten in de avondschemering. (Exo 12:6; 
Jezus stierf in de middag, 15.00u.) … bloed nemen en dit strijken aan de beide 
deurposten en de bovendorpel (Exo 12:7) ... 11 En aldus zult gij het eten: uw 
lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand;
overhaast zult gij het eten (klaarmaken voor vertrek: ְּןוֹזפָּחִב "hurried flight”); het 
is een Pascha voor de HERE. ( Exo הוָהילַ אוּה חסַפֶּ 12:11)

-Zie je Yeshua?
-De Israelieten moesten klaarstaan voor vertrek: het nieuwe begin.
-Een nieuwe toekomst, nieuw land, nieuw begin, nieuw leven.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

8. Wat betekent dat voor wie Yeshua herkennen en erkennen in de Feesten?

-Paulus pent dat aan de Corinthiërs: “Ook ons pesachlam is geslacht: 
Christus”.
- καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡµῶν ἐτύθη Χριστός.
- πάσχα pascha
-Onze Goede Vrijdag heeft Hebreeuwse wortels.

-Ons Pesach: Ook ons nieuwe leven is begonnen bij het Kruis; de dood zal ook 
aan ons voorbijgaan wanneer het bloed van het Lam ons bedekt en ons 
gereinigd heeft, wanneer wij ons met Jezus hebben verbonden (Joh.1:29, 
Opb.5:12, 7:17, 13:8, 21:23). En ook wij moeten uit ons Egypte, weg van onze 
Farao, de boze, de slang in Genesis 3, de draak in Openbaring, overgeplaatst 
in het Gods Rijk:

Colossenzen 1:13-14 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en 
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de 
verlossing hebben, de vergeving der zonden.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. In Israël wordt de Sedermaaltijd gevierd: #1 Feest van geloof: Wij zien het 
nieuwe komen!
-Het is zo’n 15 eeuwen voor Christus
-Er is verdrukking en er klinkt een roep om verlossing.
-9 plagen treffen Egypte, maar 9x is er Farao’s weigering te buigen.
-Een engel van God treft de eerstgeborenen met de dood om Zijn 
eerstgeborene, Israël te laten gaan (Ex.4:22).
-Egypte in rouw gedompeld.
-Farao zou het volk niet laten gaan maar wégjagen.
-Zelfs de honden zullen met stomheid geslagen zijn, zei Mozes (Ex.11:7).
-Terwijl er rouw is en gejammer “beginnen honderdduizenden Israëlieten met 
hun vee aan een lange mars”.
-Klaar voor vertrek zijn. Daarna op weg. In geloof.
-Genesis 15:6: Abraham geloofde in de Here en het werd hem gerekend tot 
gerechtigheid. Habakuk 2:4 De rechtvaardige zal uit geloof (vertrouwen) 
leven. 
-Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, het 
bewijs der dingen die met niet ziet (dat is: die er niet zijn, je nog niet in handen 
hebt maar die komen).
-Lucas 21:28 Uw verlossing genaakt!



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #2 Feest in verdrukking
-Ondanks moeite is God er. Hij laat je niet in de steek en Hij houdt Zich aan Zijn 
beloften en Woord! 
-Johannes 16:33 In de wereld lijden jullie verdrukking… (met / net als Israël).
-De gebruikte ingrediënten symboliseren de onderdrukking en uittocht: Bittere 
kruiden, ongezuurde broden (matzes) en een geslacht lam, waarvan de 
beenderen niet mochten worden gebroken. 
-Ook Jezus’ benen werden niet gebroken, wat men gewoon was te doen 
(Joh.19:32-33).
-Feest in verdrukking is het karakter van Pesach.
-De mierikswortel of peterselie: de vieze smaak verwijst naar jouw lijden dat je 
proeft en dat doet je ook weer denken aan de bittere dood van Jezus Zelf!
-Maar God is erbij. Kijk naar Israël, kijk naar Yeshua en je ziet dat God in lijden 
Zijn bedoelingen bereikt.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #3 Feest van community
-Meerdere mensen nodig om een heel lam te verorberen. 
-Als het gezin te klein is nodigde je je familieleden uit of vreemdelingen. 
-Voldoende mensen voor de maaltijd hebben. 
-Feest van relatie. Samen. Psalm 133. Huiselijk maar niet exclusief. 
-Eenzamen een thuis. Vreemdelingen ook, na besnijdenis.
-Love Feast! Urenlang volgens hetzelfde patroon: (6G: gebeden, gezegend, 
gelezen uit de Tenach, gezongen, gegeten, gedronken).
-Er wordt gegeten: Symbolische en gewone maaltijd gegeten.
-Handelingen 2:42-46 Seder deel van grotere maaltijd.
-Er wordt gedronken: een aantal bekers wijn, elk met een speciale betekenis, 
verhaal gelezen.
-Er wordt gelezen: “Seder” betekent “orde” (uit de haggadah: toelichting; wat 
verteld moet worden).



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias
-Maleachi 4:3-4 gelezen (Messiasverwachting)
-Verhaal van de Exodus doorverteld aan de kinderen (Ex.13:14 “Wanneer je 
zoon later zal vragen… Met een sterke hand heeft de Here ons uit Egypte, uit 
het diensthuis geleid”)
-Kinderen stellen 4 vragen en vaders antwoorden (serieus gesprek over geloof 
en God)
-1. Waarom: Als een kind wil weten waarom doen we dit, dan komt het 
verhaal op tafel…
-2. Elia: Als hij wil weten waarom de stoel voor Elia klaar staat, wanneer de 
Messias komt en waarom God zo lang wacht met de uiteindelijke verlossing 
van de wereld, … “Tot volgend jaar in Jeruzalem!”
-3. Geloofsvragen: Als hij vraagt waarom een gelovige niet met een 
ongelovige mag trouwen, waarom de zieke niet geneest…
-4. En jij?: Als hij vraagt waarom jij doet wat hij niet mag… 
-… dan is zwijgen geen optie … een gemiste kans… de kans van het jaar… de 
kans van Pesach.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias
-Wat heeft God voor jou gedaan?
-Geen dode tradities maar over levend geloof; dat is: wat God met jou heeft 
gedaan (Ex.13:8).
-Geloofsverhalen vertellen van wat God gedaan heeft om geloof te 
verwekken bij de mensen om ons heen.
-Persoonlijk getuigenis, levens veranderende Godsontmoetingen. 
-Hart tot hart gesprek waarin een kind uitgedaagd wordt om zelf met God te 
gaan wandelen en te beleven wat jij beleeft, dat God ook hun eigen 
persoonlijke Verlosser is.

Onze Hebreeuwse wortels in de Seder: Hoe wij onze samenkomsten houden! J



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias 
-Jezus vierde de Seder met Zijn discipelen en stelde het Nieuwe Verbond in.
-Hij waste hun voeten (niet alleen hun handen) om te laten zien dat het Feest 
over Hem gaat: hen te reinigen van het vuil van deze wereld, het stof van de 
aarde waaruit de 1e Adam gemaakt is, dat aan hun voeten kleefde.
-Hij bespreekt Johannes 13-16: de ultieme verlossing, de kracht van God door 
de Heilige Geest, + hun toekomst met hen (Joh.14:1-3).
-Al in Gethsemané wordt de strijd met de machten der duisternis 
aangebonden, zoals God in Egypte afrekende met de macht van Farao.
-Hij breekt de matze: Zijn lichaam verbroken.

-Volgens de traditie worden er drie matzes op elkaar gelegd en in een doek 
gevouwen: Vader, Zoon, Heilige Geest (interpretatie van Messiasbelijdende
Joden). De middelste eruit gehaald. Ene deel in een zak gedaan en verstopt; 
na de viering mogen kinderen deze zoeken en terugbrengen naar de vader 
die hem in een doek wikkelt bij de andere; hij loopt ermee op zijn schouder 
rond, komt terug aan tafel en deelt iedereen een stuk ervan uit (“afikomen”).



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias
-De middelste matze ‘is’ Jezus: Zijn lichaam gebroken, verstopt in het graf, in 
doeken gewikkeld, weer opgenomen(opstanding) en wij mogen allemaal van 
Hem eten: Dit is Mijn lichaam… Brood des Levens: Ieder die Mij eet zal eeuwig 
leven hebben (Joh.6:35, 48).

-Het kind dat de verstopte matze vindt, krijgt een kadootje dat hij/zij 50 dagen 
moet bewaren tot aan het Wekenfeest, Shavoe’ot. Die gift is beeld van de 
Heilige Geest (Wekenfeest; Hand.2:38, 10:45). Wie Yeshua vindt, en zich met 
Hem verbindt…

-Goed bereide matze heeft gaten en strepen: Jesaja 53:5 Door Zijn striemen 
….: Jezus is het geheim van de matze.

-Heel de Joodse geschiedenis door is Jezus verborgen aanwezig in het Feest.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias 

-Wanneer Hij de beker uitreikt en de discipelen die aannemen, gaan zij het 
verbond aan met Hem (Heb.8:9-13).
-Wanneer Jezus de legendarische woorden ”Doe dit tot Mijn gedachtenis” 
uitspreekt, geeft Hij een nieuwe invulling aan een oud ritueel, een oude 
instelling in Israël, dat de 1e Exodus herdacht (Lucas 22:19, 1 Cor.11:24-25).
-Het aannemen van de beker van het Nieuwe Verbond is als een bruid die 
instemt met haar bruidegom tot een huwelijk, en vanaf dat moment wacht zij 
op zijn komst en de bruiloft (Joh.14:1-2).



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias 

-Een lege stoel, een beker ongedronken, en de deur staat open: Tijdens de 
seder staan een lege stoel klaar en een beker waar niemand van drinkt. Die is 
bedoeld voor Elia. Op zeker moment gaat de deur open: ‘Als Elia wil komen, 
en met hem de Messias, dan mag het nu gebeuren’. 
-Maar Hij komt nog niet.
-Er is een heilig moment van verwachting.
-1 Cor.16:22 Maranatha,  kom Here Jezus kom.
-1 Cor.11:26 “totdat Hij komt” (Avondmaal vieren)
-De Seder is toekomstgericht. Profetisch!
-Als teken zeggen de Joden: “Tot volgend jaar in Jeruzalem”.
-Wij ook J
-De hallel gezongen: Psalm 113 – Psalm 118.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias 

-Door de Messiaanse seder loopt dus de grote heilsgeschiedenis als een rode 
draad; van de uittocht uit Egypte, de latere uitreddingen van Israël, het lijden 
en sterven van Jezus op grond waarvan God “voorbijgaat” aan onze zonden, 
tot en met de beloofde toekomst waarin Hij alle dingen nieuw zal maken, voor 
Isräël en voor alle volken”.

-Messiaanse Joden en wij uit de volkeren vullen de Joodse elementen aan 
met wat Jezus met de discipelen vierde. 
-Vertel iets van de uittocht uit ons diensthuis en het sterven van de Messias.

-Er is een verschil met de Joden die de 1e komst van Christus niet erkennen: 
hun gebeden en gewoonten gaan er van uit dat de Messias nog moet komen,
Zich nog niet heeft bekendgemaakt. Onze seder is in ander perspectief: Jezus 
is de Messias die is gekomen en wij verwachten Zijn Wederkomst.

-Dan zullen ook zij Hem erkennen: Zach.12:10-13, Opb.1:7, Joel 2:28-32.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias
-De lijdensweek: Wanneer gebeurde er wat? Daarover zijn meningen.

-7 Nisan: Volgens Joh.12:1, zes dagen voor Pesach, op vrijdag, komt Jezus in 
Bethanië waar Hij de sabbat viert met Maria, Martha en Lazarus, en op 12 
Nisan (dinsdag) werd Hij door Maria met olie gezalfd. 

-10 Nisan, Palmzondag: Jezus reed Jeruzalem binnen terwijl elk gezin een lam 
uitzocht volgens Gods opdracht in Exodus 12:3 voor Pesach op 14 Nisan
(Matt.21). De herders waren er met hun kuddes vanuit de velden van Efrata, 
waar ze verbleven en de Messias zich bekend zou maken (Micha 5:1/2). 
Daarom was het zo druk en was er zo’n levendige handel gaande. En de 
Hellenistische Joden in de diaspora moesten hun vreemde valuta inwisselen 
om een lam te kopen in Jeruzalem.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias
-De lijdensweek: Wanneer gebeurde er wat? Daarover zijn meningen.

-14 Nisan: Op de avond van de 13e vierden Jezus de Seder maaltijd met 
onthulde Hij dat Hij de ware betekenis ervan was die de Israelieten al eeuwen 
vierden, en bood Hij de beker aan van het Nieuwe Verbond. Daarna ging Hij 
naar Gethsemané (Matt.26:36-46), rond middernacht werd Hij gevangen 
genomen en in de nacht door het Sanhedrin berecht (Matt.26:47-75) en voor 
de 2e keer rond 6.00u. (Markus 15:1, Matt.27:1) waarna Hij voor Pilatus werd 
gebracht en om 9.00u. ‘s-ochtends werd terechtgesteld (3e uur volgens 
Markus 15:25). Omstreeks het middaguur kwam duisternis over het land 
(Markus 15:33), 3 uur lang, waarna Jezus na 6 uur aan het kruis om 15.00u. stierf 
op klaarlichte dag, Nisan 14, het tijdstip dat de lammeren geslacht werden in 
de Tempel voor Pesach en de priesters steeds zeiden: het is volbracht  (Marcus 
15:34, het 9e uur vanaf 6.00 ‘s-ochtends, Matt.15:45-46. Voor 18.00u., volgens 
sabbatvoorschrift, werd Hij begraven waarna Hij de sabbat in het graf was. Op 
de eerste dag van de week stond Hij op (Matt.28:1).



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

9. De Sedermaaltijd: #4 Feest van verlossing: de (komende) Messias
-De lijdensweek: Wanneer gebeurde er wat? Daarover zijn meningen.

-Is Yeshua op Goede Vrijdag gekruisigd, op donderdag of woensdag?

-Er was een extra Hoge Sabbat ingelast zoals de gewoonte was: Johannes 
19:31 31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op 
sabbat aan het kruis mochten blijven - want de dag van die sabbat was groot
- vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden 
worden. 
-ἦν γὰρ µεγάλη ἡ ἡµέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου

-’Maakt het wat uit’, zeg je dan misschien? ‘Jezus stierf, werd begraven en 
stond op!’

-Maar als het niks uitmaakt, dan kunnen we het net zo goed terugdraaien?



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden. Ook dat gaat 
over Yeshua en over Zijn effect op ons: herboren worden, dat wij een “vers 
deeg” zijn.

-Paulus pent waar Matzot eígenlijk over gaat: 7 Doet het oude zuurdeeg weg, 
opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons 
paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud 
zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het 
ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

“Een vers deeg”: een nieuw leven! herboren uit God (Joh.3:6-8) door Jezus (1 
Petr.1:23), nieuwe mens (2Cor.5:17-21)! 

1 Petrus 2:24 24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht 
heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden 
leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden. 

-Matzes eten: תוֹצּמַ Matzot is een oogstfeest; de 1e oogst wordt 
binnengehaald. De lente begint; een nieuwe seizoen. 

-In Israël werden er 7 dagen matzes eten die aan Exodus 12 terug deden 
denken en aan de dagen erna toen zij enkel ongezuurde broden aten.

-Ongezuurde brood = brood van de verlossing.

-Gist (zuurdesem) heeft een kortdurende werking. Hoe langer gebruikt, hoe 
minder het werkte en dan moest je opnieuw beginnen, het oude desem 
wegdoen.

-In geen enkel huis mocht nog oud zuurdesem gevonden worden en nieuwe 
moest worden gemaakt.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden.

-Loskomen van je verleden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je 
laat je Egypte achter en gaat op weg naar het beloofde land. Je laat je 
verleden achter en stapt je toekomst in. Opnieuw beginnen. Een schone lei.

-Maar 7 dagen feest (7=compleet) was eigenlijk te kort: Het was gemakkelijker 
voor God om Israël uit Egypte te krijgen dan Egypte uit Israël. Ze wilden terug 
naar de vleespotten van Egypte (Ex.16:3). Paulus waarschuwt de Corinthiers
voor Israels ongeloof en het effect (1Cor.10:1-4). 

-Moet er iets in je leven veranderen? Diepe bekering nodig? Je stapte 
misschien wel met Christus weg uit je verleden je toekomst in, je snelde uit 
jouw Egypte weg, onder de macht van Farao vandaan, maar in je heden kun 
je nog danig last hebben van je verleden en je verleden kan je toekomst nog 
beïnvloeden en zelfs blokkeren.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden.

-Ongezuurd: Loskomen van schíjnheiligheid, corruptie, niet zijn wie je van 
buiten voordoet dat je bent: “zuurdesem van de Farizeeën” (Marcus 8:15, 
16:11) 

-Paulus waarschuwt de Corinthiërs voor Israëls ongeloof en het effect 
(1Cor.10:1-4). 

-De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft meermaals: Heden als je Zijn stem 
hoort (van Yeshua, Heb.1:1-3), verhardt je hart niet. Het is tijd en zaak om in te
gaan op Gods roep, die klinkt in de Zoon.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden.

-Grote schoonmaak in het voorjaar houden (Joodse traditie voor Pasen)
-Netsirat nephesh: innerlijke reiniging: Je zou elk voorjaar je leven onder de 
loep kunnen nemen.
-Opruiming in je leven houden: Zuurdesem uit je hart moet weg. Je moet weer 
vers deeg worden.
-Is er bitterheid, haat, onvergevingsgezindheid, onreinheid, noem maar op en 
wat al niet nog meer…?
-Voorjaar is een uitstekende tijd om je jaar met een schone lei in te gaan.
-Toewijdingsweek: speciale samenkomsten met thema’s en voorbede/nazorg; 
een nieuw begin, inhoudelijke diepgang.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden.

-Eetgedrag anders: vasten, ongegist eten en je in God verdiepen door je bijbel 
open te doen: Ongezuurde woorden van God zijn kostelijker dan goud en 
zoeter dan honing” Ps19:26
-Afsluiting met een feestelijke samenkomst: Getuigenisdienst en 
liefdesmaaltijd.
-Een doopdienst houden met Pesach/Pasen: Een feest van Oud en Nieuw! J
Dopen in de Paasnacht was heel gewoon. Voorbereiden op de doop.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden.

a. Boodschap: Van Seder naar Matzot: God stelde eerst de seder in, dan 
ongezuurde broden. Daarin zit een patroon voor ons leven. Eérst is er 
verlossing, dan heiliging (groeien in karakter, Gods werken, enz.). Eérst denk je 
aan de verlossing uit Egypte, daarna begin je aan de verwijdering van Egypte 
uit je leven.
b. In de Kerk: Ben je wel heilig genoeg om aan het Avondmaal te gaan? In 
sommige kringen ligt de lat erg hoog… Maar goed bekeken is het niet dat je 
goed genoeg bent maar dat je Christus nodig hebt, en niet voor een bepaald 
mensen met hoge heiligheid maar voor zondaars die op God hun vertrouwen 
stellen. Natuurlijk kunnen zij niet door in zonde vasthouden maar oprechtheid is 
belangrijker dan heiligheid, verlangen naar God en vernieuwing gaat voor in 
de Avondmaal viering.



De drie voorjaarsfeesten:

1. Pesach en Matzot (“Ongezuurde Broden”; 23:4-8).

10. Met Pesach begint Matzot (7 dagen): Ongezuurde broden.

c. Evert v.d. Poll: “Veel christenen willen wel Pasen vieren, de 
seder/avondmaal, maar niet Ongezuurde Broden. Daarmee missen zij de 
verbinding tussen rechtvaardiging en heiliging, verlossing en vernieuwing, 
tussen wat Jezus vóór ons heeft gedaan en wat Hij ín ons doet, tussen het werk 
van Chrístus aan het krúis en het werk van de Géést binnenín. Bevrijd van 
zonde mag je groeien in heiliging”.



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, 
dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en 
hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij 
welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. 12 Gij zult op 
de dag waarop gij de garve beweegt, een gaaf eenjarig schaap de HERE ten 
brandoffer bereiden, 13 met als bijbehorend spijsoffer twee tienden fijn meel, 
met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HERE, en als 
bijbehorend plengoffer een vierde hin wijn. 14 Tot op die dag zult gij geen 
brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw 
God gebracht hebt: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in 
al uw woonplaatsen. 15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de 
dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle 
weken zullen het zijn; 

Sefirat: “telling”; ha: de; omer: garf, schoof.



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

1. Tijdens Matzot is het feest van de eerstelingen (een oogstfeest).

2. Om de Opstanding van Jezus te begrijpen (werkelijkheid) is het nodig dat 
wij de bijbelse betekenis van Gods feesten kennen (schaduw), en het Feest 
van de Eerstelingen in het bijzonder: het gaat over de Hem.

3. Het oogstseizoen staat voor de deur. De gerst is rijp om binnen te halen. 
Maar de eerste garve, de schoof, die de boer van het veld haalde, was niet 
voor hemzelf maar voor God. De mensen mochten pas gaan oogsten en van 
het verse koren eten, nadat ze de eersteling hadden geofferd.

4. Dat aanbieden aan God gebeurde tijdens Ongezuurde Broden op een 
speciale dag die daarvoor was apart gezet, het Eerstelingenfeest.

5. Hebreeuws: Sefirat ha’omer (eersteling van de garve/schoof) / ook wel:
Yom Ha’Bikkoeriem (dag van de korven, wat verwijst naar de korven / 
manden waarin de offergaven aangeboden werden aan God).



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

6. Op deze dag offerden zij een vlekkeloos lam en daarna de 1e schoof gerst 
van hun akkers.
-Dat was een beweegoffer: Op de Tempelberg zwaaiden de priesters de 
schoven (schoof) heen en weer, in alle windrichtingen, zodat iedereen kon 
zien dat God de Voorziener was die voor Zijn volk zorgde, in voedsel.
-Daarna was er uitbundige lofprijs, met muziek en dans, voor Gods 
aangezicht.
-Na afloop werd van het graan ongezuurd brood gebakken, en werd er 
gegeten, met een goed glas wijn erbij.

7. Het offer van het lam verwijst naar Jezus, het ultieme Lam van God.
-De eerste schoof, de eersteling aan God aangeboden verwijst naar Jezus (1 
Cor.15:20).
-Het Feest verwijst naar de verlossing.
-De wijn verwijst naar Gods blijdschap met de Heilige Geest.



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

7. In 1 Corinthiers 15:19-23 schrijft Paulus als een goede Jood over het 
Eerstelingfeest en legt hij uit dat Jezus de ware betekenis van dit feest is. Hij 
was er al die eeuwen verborgen in aanwezig.

19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, 
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die 

ontslapen zijn.
21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden 

door een mens.
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van 

Christus zijn bij zijn komst; 



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

8. Dat houdt meerdere dingen in:
a. Er zullen nog meer volgen. Jezus is de eerste schoof, de eerste die uit de 
dood herrees (Col.1:18), daarna kan de hele oogst worden 
binnengehaald.
b. Jezus stierf niet om voor Zichzelf de dood te overwinnen en onsterfelijk 
te worden, maar zodat ook anderen eeuwig leven kunnen hebben. 
c. De 1e Adam werd een levende ziel, maar de laatste Adam een 
levendmakende geest. Hij verwekt een nieuw eeuwig geslacht (1 Cor.15:45). Hij is 
immers de Opstanding en het Leven (Joh.11:25-26). Wie geloven worden opnieuw 
geboren (Joh.3:5-8), uit onvergankelijk zaad (1 Petrus 1:23), door het evangelie verwekt 
(1 Cor.4:15).



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

9. Ongezuurd brood van de schoof: Van de schoof moest een ongezuurd 
brood gebakken worden, een rein brood zonder onvolkomenheid, zonder 
zuurdesem, dat is: zonder zonde. Alhoewel alle mensen daarvan 
doortrokken zijn, was Jezus dat niet. Hij was een rein offer, zonder zonde, 
de ware Eersteling.

10. Zo zijn ook wij tot heiligheid geroepen. Er komt een transformatie: Ook 
hierin zullen wij Hem, de Eersteling, volgen. Hij roept ons tot heiligheid en 
om af te rekenen met losbandigheid, met alle zonde, door de 
wedergeboorte uit heilig leven in Hem. Maar onze hele natuur zal verlost 
worden (Rom.8:21-23). Dan zullen wij Hem gelijk zijn (1Joh.3:2-3, Rom.8:28-
29).

11. Het Eerstelingfeest predikt de boodschap dat wij in Zijn 
opstandingsleven delen en in Zijn reinheid (ongezuurd) zullen zijn.



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

12. Het Eerstelingfeest is het Feest van de Opstanding - en van de oogst.

a. Jezus werd verhoogd van de aarde, nadat hij als graankorrel in de aarde
was gestorven. 

Let op wat Jezus zegt:

De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 
(Joh.12:23-24) 

31 Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld 
buitengeworpen worden; 32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen 
tot Mij trekken. (Joh.12:31-32).



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

12. Het Eerstelingfeest is het Feest van de Opstanding - en van de oogst.

b. Let op wat Jezus zei: Hij zou als een graankorrel in de aarde sterven en 
daarna verhoogd worden en allen daarna tot Zich trekken. Het OT 
beweegoffer symboliseerde dat prachtig: Omhoog getild, heen en weer 
bewogen, voor allen zichtbaar. Het zegt: “Dit is Gods voorziening”. En het is 
beschikbaar voor iedereen (“allen”: Joh.12:31-32).

c. Verhoogd: Jezus staat op uit het graf en verschijnt aan Zijn discipelen in een 
nieuw opstandingslichaam, vaart op naar de hemel om daar aan de 
rechterhand van de Vader op de troon plaats te nemen. Daarna stort Hij de 
Heilige Geest uit en trekt over de hele wereld om nog meer mensen tot Zich te 
trekken.



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

13. Op welke dag vierde Israël de eerstelingen?

-De Farizeeen hielden aan de interpretatie dat het op de dag na de Grote 
Sabbat was (Sjabat Ha’gadol), de 2e dag van Ongezuurde Broden, 16 
Nissan. De Grote Sabbat was een extra sabbat, ieder jaar op een andere 
dag van de week, waardoor ook de daaropvolgende dag van de 
Eersteling jaar op jaar verschilde (zoals 1e kerstdag bij ons).

-De Sadduceeën hielden aan de interpretatie dat het Eerstelingenfeest 
gewoon de dag na de gewoonlijke Sabbat was tijdens de week van 
Ongezuurde Broden. Dus altijd op een “eerste dag van de week”, zondag 
dus.

-De 4 evangeliën schrijven ons dat Jezus opstond tijdens het Feest der 
Ongezuurde Broden “op de eerste dag van de week”, op het 
Eerstelingfeest dus (Matt.28:1, Marcus 16:9, Joh.20:1). 



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

13. Op welke dag vierde Israël de eerstelingen?

-De Messiasbelijdende Barney Kasdan, schrijft in zijn boek “Gods 
Appointed Times” dat in Jezus’ jaar de Grote Sabbat samenviel met de 
Gewone Sabbat en Ongezuurde Broden dus op de 1e dag van de week 
was. Daarmee verenigde Jezus de twee interpretaties en groepen. 
Kasdan: “Gods Zoon stierf op vrijdagmiddag en stond op de dag op die 
voor beide het Eerstelingfeest was”.

-De Messiasbelijdende Lion Erwteman houdt iets anders: In “Melach
Ha’Aretz” schrijft hij dat in dat jaar de Grote Sabbat op een donderdag 
was. Jezus zou op woensdagmiddag zijn gestorven, waarmee Matt.12:40 
precies is uitgekomen. (3 dagen en 3 nachten).



De drie voorjaarsfeesten:

2. Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15).

14. Uitstapje: Is er een verschil tussen de Jezus voor Pasen en de Christus 
na de Opstanding?

-Nee, Hij is Dezelfde. Hij is met de historie verbonden en leeft in de 
hemelen waar wij Hem vandaan verwachten.

-Er is geen verschil tussen Jezus voor Pasen (als historisch figuur) en Christus 
na Pasen (de geloofservaring die in onze harten geestelijk voortleeft). 
Christus is niet wat sommigen in de 2e eeuw beweerden: “een goddelijke 
werkelijkheid die slechts tijdelijk verbonden was met de historische Jezus”. 
… Degene die hier leefde, die werd gekruisigd, die was gestorven en 
begraven, was ook Degene die uit de dood herrees en naar de hemel 
voer. Zijn sterfelijk lichaam en opstandingslichaam hadden niet alleen een 
onderscheid (voor en na Pasen) maar ook een overeenkomst: Het is 
dezelfde Jezus, dezelfde graankorrel.



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren; 23:16-22)

16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij 
een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 17 Uit uw woonplaatsen zult gij twee 
beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid 
worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE. 18 Bij 
het brood zult gij zeven gave eenjarige schapen offeren en een jonge stier en 
twee rammen; zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn, met de 
bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk 
voor de HERE. 19 Dan zult gij een geitebok ten zondoffer, en twee eenjarige 
schapen ten vredeoffer bereiden. 20 En de priester zal ze bewegen, bij het 
brood der eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de 
twee schapen: zij zullen de HERE heilig zijn, zij zijn voor de priester. 21 Op deze 
zelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige samenkomst 
hebben, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten; het is een altoosdurende 
inzetting, in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten. 22 Wanneer gij de oogst 
van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet 
geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; 
dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw 
God.



De drie voorjaarsfeesten:

2. Van Eerstelingen (Sefirat Ha’Omer; 23:9-15) naar 
Pinksteren (Sjavoe’ot; 23:16-22).

1. De eerste schoof van de oogst was niet voor de mens maar voor God. 

2. Zendingsopdracht: Maar als Jezus de eersteling uit de dood is (Kol.1:15, 
Opb.1:5), de eerste schoof die aan God is aangeboden (1 Cor.15:20-24), dan 
kan daarna de hele oogst worden binnengehaald. 

3. Daar zit voor ons die Pasen uitbundig vieren een opdracht in: Sjavoe’ot komt 
eraan, het Oogstfeest, Pinksteren. Dat houdt in dat wij velen mogen helpen 
Hem te vinden, bevrijd te worden van hun sterfelijke levens en lichamen, om 
een nieuw en eeuwig leven aan te nemen door de wedergeboorte. Het is tijd 
om uit te gaan in de Oogst. Daarom zei Jezus dat de Heilige Geest zou komen 
om kracht te geven om te getuigen, in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot 
de uiteinden van de aarde (Hand.1:8, Matt.24:14, 28:18-20). Alle evangelien
hebben de Grote Zendingsopdracht. De Boodschap? Jezus is opgestaan!



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

4. De oogst begon met het Eerstelingfeest. Daarbij komt met de omertelling
(omer=schoof of garve): 50 dagen een toeleven naar het volgende feest: het
Wekenfeest, Sjavoe’ot (“weken”). Pinksteren (pentecosta=50ste), 7 weken, 50 
dagen. 

5. Sjavoe’ot is 1 van de 3 grote pelgrimsfeesten.

6. De tarwe was rijp om te oogsten, en een dankfeest was gepast.
-De instelling is in Lev.23:15-16 te vinden.
-De uitvoering is Lev.23:17-22 te vinden.



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

7. Van Sinaï (Ex.19-24) naar Sion (Heb.12:22)
a. Probleem: De Wet was wel aan de buitenkant opgelegd met Mozes, maar 
mensen werden van binnen niet of nauwelijks veranderd. Uiterlijke godsdienst 
zonder innerlijke transformatie. 

b. De Profeten kondigden aan dat de Geest zou komen over het volk, dat 
harten van steen zouden veranderen in harten van vlees waarop de Geest 
Gods Wet in hun harten zou schrijven zodat mensen niks anders willen dan 
Gods wil doen (Eze.36:24-27. Joel 2:28-32. Zach.12:10-1, Jer.31:31-34).

c. Het Wekenfeest dus profetisch: uitzien naar een nieuw verbond met een 
diepere werking in het innerlijk. Jer.31:31-34.

d. Tijdens het feest werd Ezechiël 1 gelezen in de synagogen, 1:4. Ezechiel zag 
hetzelfde als Mozes had meegemaakt en gezien en Jesaja. Het zal opnieuw 
komen, wanneer God opnieuw komt en Zijn Torah in de harten van mensen 
pent.



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

7. Van Sinaï (Ex.19-24) naar Sion (Heb.12:22)
e. Op de Sinai was de Wet gegeven, op Sion kwam nu de Heilige Geest. Hij 
stelt mensen in staat naar Gods wil te leven (Eze.36:25-27).

f. Die Pinksterdag: Op de 50e dag, in de vooravond, kwam men bij gewoonte
samen om te vieren dat God Zijn Torah had gegeven door Psalm 119 te lezen
(loflied op de Torah). Incl pelgrims en proselieten. Volgende ochtend om 9.00 
het ochtendoffer, gebed, lezingen en liederen. Misschien werd Ezechiël 1
gelezen (Gods glorie) … en dan ineens is er het geluid van de stormwind
(Hand.2:1) en de tongen van vuur, en mensen die in alle talen spreken.

g. Mensen “diep in het hart getroffen”, Hand.2:37-28. Bekeer je nu God Zich 
opnieuw in Israël heeft geopenbaard.



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

7. Van Sinaï (Ex.19-24) naar Sion (Heb.12:22)
h. Er kwamen zo’n 3.000 tot geloof: Ex.32:27-28 teruggedraaid. Na het gouden 
kalf toen Mozes op de Sinai de Wet ontvangen stierven er 3.000 (Ex.32:27-28). 
Nu op Sion, op het 1e Wekenfeest na Jezus het begin, werden er 3.000 
toegevoegd. Eerste oogst.

i. Op de Eerstelingendag werd een ongezuurd gerstebrood geofferd, rein, 
zonder zuurdesem, symbool voor het vlekkeloze Lam van God, Jezus.

j. Op het Wekenfeest worden 2 gezuurde tarwebroden geofferd als 
eerstelingen van de tarweoogsten maar dat waren gezuurde tarwebroden, 
beeld van het menselijke, door zonde corrupte, onvolkomene. Het werd 
vergezeld door zondoffers, wat op de Eerstelingendag niet hoefde.

De 2 broden: beeld van mensen die tot geloof in Jezus komen, de 
eerstellingen van de grote oogst. 



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

7. Van Sinaï (Ex.19-24) naar Sion (Heb.12:22)
k. 3.000 Joden én heidenen. De 2 broden symboliseren Joden en heidenen uit 
de volkeren. Het zijn gezuurde broden, niet vrij van zonden, hebben het 
zondoffer van Jezus nodig.

l. Wij zijn in zekere zin de “eerstelingen van de hele schepping”, schrijft 
Jakobus (1;18), eerstelingen van de grote oogst die binnengehaald zal 
worden: geheel Israël en de volheid van de volkeren (Rom.11:25-27, 15:7-11, 
Opb.5:9, 7:9).

m. De eerstelingen werden in de Tempel gebracht, en nu ook want de 3.000 
Joden en Jodengenoten waren “eendrachtig bijeen om de Here te loven” in 
de tempel. 

n. “Jeruzalem, het middelpunt van de oogst”.



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

7. Van Sinaï (Ex.19-24) naar Sion (Heb.12:22)
o. Rom.15:10 vervuld: De heidenen gaan zich verheugen met Gods volk.

p. Ook werd Ruth gelezen:
Een Moabitische: gelovigen uit de volkeren komen binnen. 
Ruth zei: “Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk” (1:16).
Zie wat er met zo iemand gebeurt! 
Ruth raapte het koren op dat Boaz aan de randen van de velden liet liggen.
Na de romance worden Ruth en Boaz voorgeslacht van David en Jezus (Ruth 
4; Matt.1:1-17).
Het Wekenfeest is dus eigenlijk een vertelling van de heidenen die zich bij 
Israël aansluiten (met het verhaal van Ruth).

q. Vervulling van Zacharia 8:23 Tien mannen uit de volkeren zullen de slip van 
de mantel van een Joodse man vastgrijpen, en zeggen: Wij willen met u gaan 
want wij hebben gehoord dat God met u is.



De drie voorjaarsfeesten:

3. Sjavoe’ot (Wekenfeest; Pinksteren;23:16-22)

8. Sjavoe’ot is het Oogstfeest; feest van de zending.

Handelingen 1:8 Het gaat over de Geest en kracht om te getuigen, en de 
Oogst binnen te halen/gaan. 

Mattheus 24:14 Dit evangelie zal gepredikt worden tot aan de uiteinden der 
aarde en dan…

Psalm 126:5 Wie met tranen zaaien maaien met gejuich. 

Lucas 10:1-3 Jezus stuurt de discipelen uit om de oogst binnen te halen rond 
de tijd van dit feest. Profetisch! (Mattheus 10)

Het is het Feest van Israël en de volkeren!
Ben je bereid uit te gaan in de Oogst?


