
Israël van God:
I’ve got you under My skin (2)



Vraag: Waarom verwachten wij het herstel 
van Israël? 



Omdat de bijbel het voorzegt…

Welke teksten zou je erbij pakken?



Wat vind je van deze?

Mattheus 23:37-39

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en 
stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik 

uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen 
haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij 

hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u 
overgelaten. Want Ik zeg u, jullie zullen Mij van nu 

aan zeker niet meer zien, totdat jullie zeggen: 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!



Wat vind je van deze?

Lucas 21:24

… Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, 
totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. 



Wat vind je van deze?

Mattheus 24:32

Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer 
zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet 
uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij 

is.
(Hosea 9:10, Hab.3:17)

Hosea 9:10
Als druiven in de woestijn vond Ik Israël; als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgeboom, zag Ik uw vaderen.



Wat vind je van deze?

Lucas 1:32-33

En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, 
en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal 
groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd 
worden, en de Here God zal Hem de troon van 
zijn vader David geven, en Hij zal als koning over 
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en 

zijn koningschap zal geen einde nemen.
(2 Samuel 7:13, 16, Jes.9:5-6)



Wat vind je van deze?

Mattheus 19:28

Jezus zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg jullie, jullie, die 
Mij gevolgd zijn, zullen in de wedergeboorte, 

wanneer de Zoon des mensen op de troon van 
Zijn heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen 

zitten om de twaalf stammen van Israël te 
richten/regeren.

(Hand.1:5-6, 3:21, Opb.20:4-6)



Wat vind je van deze?

Handelingen 1:6-8

Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen 
Hem en zeiden: Here, herstelt U in deze tijd het 

koningschap voor Israël?
Hij zei tot hen: Het is niet jullie zaak de tijden of 

gelegenheden te weten, waarover de Vader de 
beschikking aan Zich gehouden heeft,…

Wat Jezus niet ontkent bevestigt Hij.
Maar er zou eerst iets anders gebeuren: het evangele zou vanuit Jeruzalem 

door heel Israël gaan en de grens over naar de uiteinden der aarde: 
Matt.24:14



Wat vind je van deze?

Handelingen 1:6-8

Wat Jezus niet ontkent, dat bevestigt Hij.
Maar er zou eerst iets anders gebeuren: het evangelie zou vanuit Jeruzalem 
door heel Israël gaan en de grens over naar de uiteinden der aarde voordat 

de Wederkomst komt: Matt.24:14, 24:31.

Daarvoor was de kracht van de Heilige Geest nodig: vers 8: Maar jullie zullen 
kracht ontvangen wanneer de Geest over jullie komt en jullie zullen Mijn 

getuigen zijn in Jeruzalem en geheel Judea en Samaria en tot de uiteinden 
der aarde.



Wat vind je van deze?

Handelingen 15:16

Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van 
David weer opbouwen, en wat daarvan is 

ingestort, zal Ik weer opbouwen, en Ik zal haar 
weder oprichten… 

3x!
(Amos 9:11-15)



Wat vind je van deze?

De werkelijkheid heeft ons ingehaald



Wat vind je van deze stelling? 

“Het NT zegt, behalve in Romeinen 11, 
helemaal niks over het herstel van Israël”.



1. Een paar argumenten…

1. Het NT hoeft er niet zoveel over te zeggen als 
het OT niet dicht is (wat de VT predikt) maar 
gewoon doorgaat.

2. Het NT begint het verhaal van God en de 
wereld niet opnieuw (wat de VT predikt), maar 
maakt het compleet.

3. Alles zou uitlopen op de komst van de Messias, 
de finale, blijvende, ware Koning van Israël, de 
Erfgenaam van de OT verbonden.



2. Sleutelteksten

a. Mattheus 5:17-18: Meent niet dat Ik gekomen 
ben om de Wet en de Profeten te ontbinden. Ik 
ben niet gekomen om te ontbinden maar om te 
vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel 
en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één 
tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn 
geschied. 

-“Vervullen”: Grieks: πληρόω = “compleet maken”, “aanvullen”, “vol 
maken”.

-“Eer alles zal zijn geschied” = De profetische agenda van God: De 
Wet en de Profeten spreken over beloften, oordeel en 
uitredding/troost.



2. Sleutelteksten

b. Romeinen 15:8: Ik bedoel namelijk, dat Christus 
ter wille van de waarachtigheid Gods een 
dienaar van besnedenen geweest is, om de 
beloften, aan de vaderen gedaan, te 
bevestigen, …

c. 2 Corinthiers 1:20: Want hoevele beloften Gods 
er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door 
Hem het: Amen, tot eer van God door ons.



2. Sleutelteksten

d. Jesaja 40:6-8: Alle vlees is gras, en al zijn 
schoonheid als een bloem des velds. Het gras 
verdort, de bloem valt af, als de adem des HEREN 
daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het 
gras verdort, de bloem valt af, maar het woord 
van onze God houdt eeuwig stand.



Paulus:

‘Er is eerst iets anders aan de gang: God wil 
ook de heidenen erbij hebben’.



3. Er is eerst iets anders aan de gang: God wil ook 
de heidenen erbij hebben…

a. Rom.15:9-12: …en dat de heidenen God ter 
wille van Zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk 
geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de 
heidenen en Uw naam met snarenspel prijzen. 10
En verder zegt Hij: Verheugt u, heidenen, met Zijn 
volk. 11 En verder: Looft, al gij heidenen, de Here, 
en laten alle volken Hem prijzen. 12 En verder zegt 
Jesaja: Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die 
opstaat, om over de heidenen te regeren; op 
Hem zullen de heidenen hopen.



3. Er is eerst iets anders aan de gang: God wil ook 
de heidenen erbij hebben…

b. Romeinen 11:11-12: Ik vraag dan: zij zijn toch 
niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? 
Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de 
heidenen gekomen, om hen tot naijver op te 
wekken. 

c. Vers 15: Want, indien hun verwerping de 
verzoening der wereld is, …



3. Er is eerst iets anders aan de gang: God wil ook 
de heidenen erbij hebben…

d. Handelingen 15:14-15: Simeon heeft 
uiteengezet, hoe God van meet aan erop 
bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de 
heidenen te vergaderen. 15 En hiermede 
stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk 
geschreven staat: Daarna zal Ik wederkeren en 
de vervallen hut van David weder opbouwen, en 
wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, 
…



3. Er is eerst iets anders aan de gang: God wil ook 
de heidenen erbij hebben…

e. Handelingen 15:14-18: …. en Ik zal haar weder 
oprichten, opdat het overige deel der mensen de 
Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn 
naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze 
dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.



3. Er is eerst iets anders aan de gang: God wil ook 
de heidenen erbij hebben…

f. Romeinen 9:24-25: God is eerst de natiën 
ingegaan om uit de volkeren een “lo-ammi” (“eens 

niet Zijn volk”, 1 Petrus 2:10) voor Zich te vormen met hen 
(Rom.15:8-11).



3. Er is eerst iets anders aan de gang: God wil ook 
de heidenen erbij hebben…

f. Dus Handelingen 1:8: (‘dat herstel komt 
wanneer de Vader heeft bepaald)… maar jullie 
zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige 
Geest over jullie komt en jullie zullen Mijn getuigen 
zijn te Jeruzalem en ik heel Judea en Samaria en 
tot het uiterste der aarde.
(Mattheus 28:18-20: Ga!; 24:14 Dit evangelie…)



Paulus:

‘Israël is verhard, maar niet voor altijd’.



4. Israël is ondertussen verhard…

a. Romeinen 11:3-5: Er is in deze tijd een 
rechtvaardig overblijfsel waar God verder mee 
gaat (=genade).

b. Vers 7-8: …de óverigen zijn verhard….God gaf 
hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te 
zien en oren om niet te horen… (“spirit of stupor”: 
Jes.29:10)

c. Vers 9: Hun tafel worde tot een strik en een net, 
en tot een aanstoot en vergelding voor hen. 
(Ps.69:22-23)



4. Israël is verhard…

d. Vers 10: Laten hun ogen verduisterd worden 
zodat zij niet zien en doe hun rug voorgoed zich 
krommen.

e. Vers 11: De edele takken zijn weggebroken

f. Vers 30: …zij zijn ongehoorzaam,… 

g. Vers 32: God heeft hen allen onder 
ongehoorzaamheid besloten…



5. Voor altijd? Nee, zegt Paulus. Hij ontfermt Zich 
weer over hen…

a. Vers 32: Want God heeft hen allen onder 
ongehoorzaamheid besloten (opgesloten) om 
Zich over hen allen te ontfermen.

b. Vers 12: Betekent nu hun val rijkdom voor de 
wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid!



5. Voor altijd? Nee!, zegt Paulus. Hij ontfermt Zich 
weer over hen…

c. Vers 15: Want, indien hun verwerping de 
verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming 
anders wezen dan leven uit de doden?



5. Voor altijd? Nee!, zegt Paulus. Hij ontfermt Zich 
weer over hen…

d. Romeinen 11:25: …een gedeeltelijke verharding 
is over Israël gekomen, totdat de volheid der 
heidenen binnengaat.



5. Hij ontfermt Zich weer (na oordeel)…

e. Vers 28-29: Zij zijn (nu) naar het evangelie 
vijanden om uwentwil (jullie behoud), naar de 
verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil 
(nog steeds) …Want de genadegaven en de 
roeping Gods zijn onberouwelijk (Hij blijft hen 
trouw; Rom.3:3).



5. Hij ontfermt Zich weer…

f. Vers 30-31: Want evenals jullie eertijds aan God 
ongehoorzaam waren, maar nu ontferming 
hebben gevonden door hun ongehoorzaamheid,
zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, 
opdat door de jullie betoonde ontferming ook zij 
nu ontferming zouden vinden.



5. Hij ontfermt Zich weer…

g. Vers 24: Want indien gij uit de wilde olijf, 
waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt 
en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, 
hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, 
op hun eigen olijf geënt worden. 



5. Hij ontfermt Zich weer…

g. Vers 25-27: Want, broeders, opdat jullie niet 
eigenwijs zouden zijn, wil ik jullie niet onkundig 
laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke 
verharding is over Israël gekomen, totdat de 
volheid van de heidenen binnengaat, en aldus zal 
gans Israël behouden worden, gelijk geschreven 
staat: De Verlosser zal uit Sion komen (Jes.59:20), Hij zal 
goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is 
mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden 
wegneem. (Eze.36:25-27, Jer.27:9, 59:21, 31:31-34)



5. Hij ontfermt Zich weer…

h. Romeinen 11:1-2a: Ik vraag dan: God heeft zijn 
volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben 
immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van 
Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn 
volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft.

-Als er íemand door God gegrepen werd terwijl hij 
tegen Christus streed, dan was het Paulus! 
(Hand.9:1-20, 22:7, 26:14).



5. Hij ontfermt Zich weer…

i. Romeinen 11:11: Zijn zij niet gestruikeld opdat zij 
vallen zouden? Volstrekt niet!

j. Romeinen 9:6a: Het Woord van God is niet 
vervallen (ἐκπίπτω , ekpipto: vervallen; aan de grond gelopen 
alsof het mislukt is)



5. Hij ontfermt Zich weer…

k. Jesaja 40:6-8: Alle vlees is gras, en al zijn 
schoonheid als een bloem des velds. Het gras 
verdort, de bloem valt af, als de adem des HEREN 
daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het 
gras verdort, de bloem valt af, maar het woord 
van onze God houdt eeuwig stand.



Geheimenis:

Gods agenda
in Romeinen 9-
11



Gods kosmologische agenda in Romeinen 9-11

-Geheimenis: Paulus legt in Romeinen 9-11 uit 
waar God mee bezig is…

-God verhardde eerst de Farao opdat de 
Israëlieten onder Zijn hand uit Egypte zouden 
uitgaan, nu verhardt God de Israëlieten totdat de 
heidenen uit de volkeren in het Koninkrijk zijn 
binnengegaan. Dan zal Hij terugkeren naar Sion 
en Israël aan Zijn boezem trekken.



Geheimenis…

-Lucas 21:24: Jeruzalem zal vertrapt worden door 
de heidenen totdat de tijden van de heidenen zijn 
vervuld…



Geheimenis…

-Wanneer de heidenen binnen zijn, trekt God ook 
Israël weer aan Zijn boezem:

-Romeinen 9:26-28: ”En het zal geschieden ter 
plaatse, waar tot hen gezegd was: gij zijt mijn volk 
niet (Hosea 2:22), daar zullen zij genoemd worden: 
zonen van de levende God. En Jesaja roept over 
Israël uit: Al was het getal der kinderen Israëls als 
het zand der zee, het overschot zal behouden 
worden; want wat Hij gesproken heeft, zal de Here
doen op de aarde, volledig en snel.” (Gen.22:17, Hosea 
1:10, Jes.10:22)



Geheimenis…

-Jes.45:17: Israël wordt door de Here verlost met 
een eeuwige verlossing; jullie zullen noch bestaan 
staan noch te schande worden in alle 
eeuwigheid.

-Mattheus 23:39: Jullie zullen Mij niet meer zien 
totdat jullie zeggen: Baruch Ha’ba b’shem
Adonai! 
(Zach.12:10-13, Opb.1:7)



Zien wij het vandaag gebeuren?

Is het herstel van Israël de opmaat naar de 
Wederkomst?

Zoekt de Messias Zijn volk op en trekt Hij het weer 
aan Vaders boezem?

De Kerk: Gods secretaresse (Jes.62:6).



Jesaja 54

Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen 
is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God 
der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want 
als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u 
de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, 
nadat zij versmaad werd - zegt uw God. Een kort 
ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot 
erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting 
van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik 
voor u verborgen, maar met eeuwige 
goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw 
Losser, de HERE…



Jesaja 54

…Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik 
gezworen heb, dat de wateren van Noach niet 
meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik 
gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn 
noch u zal dreigen. 

Want bergen mogen wijken en heuvelen 
wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u 
niet wijken en mijn vredesverbond zal niet 
wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE. …



Jesaja 54

Gij, ellendige, door storm voortgedrevene, 
ongetrooste, zie, Ik leg uw stenen in blinkend erts, 
Ik grondvest u op lazuurstenen, Ik maak uw tinnen 
van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en 
uw gehele omwalling van edelsteen. Al uw zonen 
zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer 
zonen zal groot zijn; door gerechtigheid zult gij 
bevestigd worden. Weet u verre van 
onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en 
van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen.



Vervangingstheologen: 

‘Maar met Jezus stopte het OT… De Joden zijn 
bovendien Godsmoordenaars die hun Messias 
afwezen en de Gemeente vervolgden. Ze hebben 
afgedaan.’



Antwoord van de bijbel: Nee, het gaat juist door:

-Rom.15:8: Jezus kwam om de belofte aan de 
vaderen te bevestigen (niet om die op te heffen 
of vervangen).

- 2 Cor.1:20: In Hem zijn alle beloften Ja en Amen!
Welke beloften? In de Tenach/OT J

- Matt.5:17-18: Jezus kwam om de Wet en de 
Profeten te vervullen, niet ontbinden. Ze zijn nog 
steeds werkzaam en van kracht – zolang de 
hemel en aarde bestaan.



Al zijn zij ontrouw, zoals wij, Gods beloften blijven 
staan

- Romeinen 3:1-4: Wat is dan het voorrecht van de 
Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei 
in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun 
de woorden Gods zijn toevertrouwd. Wat toch is 
het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, 
zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?
Volstrekt niet.
(Rom.10:16, 2 Tim.2:13, Heb.4:2, Jes.54:7-10)



Al zijn zij ontrouw, zoals wij, Gods beloften blijven 
staan

-Jesaja 40:6-8: Alle vlees is gras, en al zijn 
schoonheid als een bloem des velds. Het gras 
verdort, de bloem valt af, als de adem des HEREN 
daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het 
gras verdort, de bloem valt af, maar het woord 
van onze God houdt eeuwig stand.



Godsmoord? Hebben wij Hem allemaal niet 
gekruisigd vanwege onze zonden?

-Johannes 11:49-52: Maar één van hen, Kajafas, 
de hogepriester van dat jaar, zei tot hen: Jullie 
weten niets, en beseffen niet, dat het in jullie 
belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet 
het gehele volk verloren gaat. Maar dit zei hij niet 
uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar 
profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het 
volk, en niet alleen voor het volk, maar om ook de 
verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. 
(Jesaja 52:13-53:12)



Quiz #1 (Matt.21:43)

“Het Koninkrijk is van Israël weggenomen en nu aan de 
Gemeente gegeven”.

Waar/niet waar?



Niet waar…

1. Is niet van Israël weggenomen, maar van de 
pachters (de religieuze leiders, vers 45).

2. Is niet aan de Gemeente gegeven (dat staat er 
niet) maar aan een volk (vers 43): Hij is gewoon 
doorgegaan met Israël.

3. Als Jezus de Gemeente had bedoeld, dan had 
Hij dat zo gezegd (nadat Hij het in Mattheus 16:16-
18 over de Gemeente had).

4. Yeshua Ha’Maschiach is de finale en eeuwige 
Koning (2 Samuel 7:12-16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Heb.1:8, Ps.89, 132:11-
12, …).



5. Handelingen 3:19-21 - Het herstel van Israël 
wordt aangekondigd (Rom.11:25-27, Hand.1:6-7, 3:21, 15:14-21, 
Amos 9:11-15, Zach.12:10-13, Opb.1:7, …)

6. Mattheus 19:28 - De Twaalf zullen in de 
wedergeboorte met Yeshua regeren op 12 tronen 
over de 12 stammen van Israel wanneer Hij Zijn 
troon neemt als de rechtmatige Koning uit het 
geslacht van David (Matt.24:31, Opb.20:4-6, Opb.21).

7. Handelingen 1:6-7 - God is nog steeds uit op het 
herstel van Israël, de vraag is enkel wanneer dat 
gaat gebeuren. Wat Hij niet ontkende, bevestigde 
Hij.



11. Herstel/aanname is door genade, Gods 
gift/werk, niet door werken, anders is genade 
geen genade meer (Rom.11:6).

12. De vóórbereiding van het Koninkrijk is aan de 
Gemeente gegeven (Matt.28:18-20, Efz.3:10, Matt.24:14, 
Handelingen).

13. Dat is: God trekt nu door middel van de 
Gemeente een volk uit de heidenen voor Zich 
erbij (Rom.15:9-11, 10:19-21). Uit alle volken, stammen, 
talen en natiën (Opb.5:9, 7:9) maakt Hij een ammi uit 
lo-ammi (Rom.9:24, Hosea 2:22). Het evangelie is eerst de 
grenzen van Israël overgegaan de natiën in (vanaf 
Handelingen 13).



7. Ten overvloede:

a. Jezus kwam niet om de Wet en Profeten te 
ontbinden maar aan te vullen (Matt.5:17-18). 

b. Hij kwam om de beloften aan de vaderen te 
bevestigen, niet op te heffen (Rom.15:8-11). 

c. In Hem zijn al Gods beloften “Ja en Amen”! (2 

Cor.1:20).

d. Hij blijft trouw, al zijn wij/zij ontrouw (Rom.3:3).



Quiz #2 (Heb.8:13)

“Het OT is verjaard volgens Heb.8:13; dus alleen het NT is nu 
van kracht”.

Waar/niet waar?



Niet waar…

1. Heb.8:13 gaat over het verbond van Mozes met 
Israël op de Sinaï dat verjaard is (Ex.19 en verder).

2. Alle andere OT verbonden zijn nog van kracht 
en onvoorwaardelijk, zoals Noachs verbond.

3. Het Mozaische Verbond was bovendien 
voorwaardelijk: om de zegen te krijgen moest 
Israël aan de voorwaarden voldoen(Ex.19, 
Lev.26/Deut.28).

4. Maar dat lukte hen niet, dus sloot God een 
Nieuw Verbond dat beter is (Heb.8-10). De 
beloften zullen dus uitkomen.



5. Het Noachitische, Abrahamitische, Davidische
en Yeshua’s Verbond zijn alle onvoorwaardelijk: 
God heeft ze eenzijdig bij Zichzelf gesloten en Hij 
heeft gezworen dat Hij Zijn gedane beloften zal 
vervullen. 

6. Ze zijn ook alle “eeuwig”: ּםָלוֹעתירְִב
(Gen.9:16, Gen.17:7, 2 Sam.7:12-16).

7. Dat houdt in dat ze nog van kracht zijn en 
vervuld zullen worden met Jezus, de Zoon, hun 
eeuwige Erfgenaam (Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Psalm 2, 45, 89, 
132:11-12, …Heb.1:8)



8. God is trouw aan het Nieuwe Verbond omdat 
Hij het ook is aan het Abrahamitische, zegt 
Heb.6:13-20. Wij zijn kinderen van Abraham door 
wedergeboorte en krijgen met Israël deel aan Zijn 
zegeningen (Rom.4, Gal.3:13-14, 29).



Quiz #3 (Matt.5:17-18)

“Jezus vervulde de Wet en de Profeten en dat 
betekent dat Hij het Oude Testament dicht deed en 
met Zichzelf verving”.

Waar/niet waar?



Niet waar…

1. Kerkvader Tertullianus (200 AD) kwam met de 
term “Oude Testament” wat in Israël “de Tenach” 
heet toen hij merkte dat de Joden Jezus bleven 
afwijzen. 

2. De term “Oude Testament” is verwarrend: het 
suggereert dat het gesloten is, en enkel nog een 
leuk voorwoord is op het Nieuwe Testament, en 
dat het NT het OT heeft vervangen.



Tenach!

3. Maar het woord “vervullen” in Matt.5:17-18 
(πληρόω) betekent niet “vervangen” maar “vol 
maken, compleet maken”.

4. Het NT maakt het OT compleet, vervangt het 
niet. Het verhaal gaat door en bevestigt het, 
weerspreekt het niet.



Tenach!

5. Kunnen wij het niet beter gewoon weer Tenach 
noemen - en de volgorde van de boeken weer 
aanhouden zoals in Israël, zodat wij die begrijpen?

6. Als de Tenach en beloften van God daarin nog 
steeds van kracht zijn, dan ademt het de hoop 
van het herstel van Israël na hun oordeel…


