
Israël van God:
I’ve got you under My skin (1)



Ik hoor wel eens christenen zeggen: “Ik heb niks met Israël…”

Kun je dat ooit zeggen?

Zestien redenen om iets met Israël te hebben…



#1: De God van Israël is enige ware God. Door Israël hebben wij God 
– Elohim, Adonai – leren kennen.

Israël maakte ons bekend met de ene ware God: de God die Zich bekend maakte als ”de God 
van Abraham, Izaak en Jakob” (Gen.1:1, Ex.3:6), Die duidelijk maakte dat alle andere goden 
afgoden zijn die niet kunnen helpen, misleiding; die je gevangen nemen in manipulatie en je 
angsten aanjagen. Ze horen niks, zeggen niks en kunnen niks voor je doen (Hab.2:18-19) 
behalve je schrik aanjagen. Zonder Israël hadden wij hier niet gezeten.

Exodus 3:6: Ik ben de God je vaderen, de God van Abraham, de God van Izaak en de God van 
Jakob

םיהִ_אֱהָ־לאֶ טיבִּהַמֵ ארֵיָ יכִּ וינָפָּ השֶׁמֹרתֵּסְיַּוַ בקֹעֲיַיהֵ_אוֵ קחָצְיִיהֵ_אֱ םהָרָבְאַיהֵ_אֱ cיבִאָיהֵ_אֱ יכִנֹאָ רמֶאֹיּוַ

Exodus 15:11 “Wie is als U onder de goden Here”?
 אלֶפֶ השֵׂעֹת{הִתְ ארָוֹנ שׁדֶקֹּבַּ רדָּאְנֶ הכָמֹכָּ ימִ הוָהיְ םלִאֵבָּהכָמֹכָ־י

Jesaja 40:25 “Met wie wil je Mij vergelijken, Mij gelijk aan stellen?”



#1: De God van Israël is enige ware God. Door Israël hebben wij 
God – Elohim, Adonai – leren kennen.

Je moet er toch niet aan denken dat je de 49 miljoen goden van het Hindoeïsme die 
onderling ruzie maken op je dak krijgt, en door hen gegijzeld wordt in angst?

Of dat je in de verwarring van Mohammeds Islam terechtkomt.

Of dat je als Boeddha onder een boom jezelf het Nirwana in mediteert waar je verdwijnt 
in het niks van het grote Al?

Al die godsdiensten van de wereld zoeken naar de waarheid en de verlossing. Maar 
alleen Israël heeft die ons gebracht.



#1: De God van Israël is enige ware God. Door Israël hebben wij 
God – Elohim, Adonai – leren kennen.

Maar de God van Israël is een uitermate goede God!, vertelt Israël ons. Je wil Hem zo 
direct je hele leven geven wanneer je Hem leert kennen. Hij laat je nooit in de steek; wat 
je ook uitspookt je kunt terug. Hij neemt je niet gevangen, beklemt je niet, gijzelt je niet 
in angst. Hij was hier bij ons, zocht ons op, Hij at met ons, had honger met ons, leefde 
onder ons en stierf voor ons. 

Hij hield zoveel van ons en wilde ons zó graag dat Hij er alles voor over had (Gal.2:20-
21, Heb.2:8-10). 

Hij heeft het beste met ons voor, en the best is yet to come: een betere tijd en betere 
werkelijkheid (Opb.20-22, Hand.3:19-21). Wat een God! Wat een Koning!



#2: Zonder Israël hadden wij Jezus überhaupt nooit gehad en hier 
niet gezeten.

Het was een Jood die voor de verzoening van de wereld stierf.

-Johannes 4:21-23 “Want het heil (redding) is uit de Joden”.
-Genesis 12:1-3 “In u, in uw zaad/nageslacht, zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden” (18:18, 22:18, 26:4, 28:14, Gal.3:8, 3:16).
-Gods verlossingsprogramma begon met Abram in Genesis 12 en is pas afgerond in 
Openbaring 22 met het hemelse Jeruzalem en de herstelde toegang tot het Paradijs.
-Hij was geen universele Godmens met blauwe ogen maar de Semitische Godmens met 
donkere.
-Hij was geen Nederlander, Ariër en geen Palestijn, maar uit Juda (Gen.49:21, Matt.1:1-17, 
Opb.4-5).
-Hij leefde als een Jood, stierf als een Jood, werd begraven en stond op uit de dood als een 
Jood.
-Zijn vleeswording is eeuwig: Jezus nam Zijn opstandingslichaam mee de hemelen in waar Hij 
vandaan zal komen als de Zoon des Mensen (Hand.1:9-11, Dan.7:13-14, Matt.24:31). 



#2: Zonder Israël hadden wij Jezus überhaupt nooit gehad 
en hier niet gezeten.

-Er loopt een Jood in de hemel en Hij is nog steeds betrokken bij Israël, de Gemeente, Zijn 
Lichaam, bij de volkeren.  
-Hebreeën 7:25 Het is een Jood Die in de hemelen voor ons pleit.
-De Vader wordt ‘elke dag’ aan Israël herinnerd wanneer Hij naar Zijn Zoon kijkt. De 
Hogepriester kwam 1x per jaar achter het voorhangsel en herinnerde God aan Israël met de 
12 stammen op zijn borst en schouder, maar de Zoon is daar voortdurend.
-Als je niks met Israël hebt, moet je Jezus ‘wegdoen’?
-Als je iets met Israël hebt omdat je een zoon van Abraham bent, geestelijk of ook natuurlijk, 
dan kom je al gauw, zo niet direct, in Israël uit wanneer je je bijbel vanaf Genesis 1 leest.



#3: Jeruzalem is waar onze oorsprong is, waar onze verzoening is 
betaald en de hoofdstad van de nieuwe werkelijkheid.

-Jezus stierf en stond op uit de dood in Jeruzalem (Matt.26-28).
-Waar Abram Melchisedek ontmoette in Genesis 14.
-Waar Abraham Izaäk aan God terug gaf in Genesis 22 op de berg Moria.
-Waar David regeerde (2 Samuel).
-Waar de woede van God om Davids volkstelling stopte bij de dorsvloer van Arauna (2 
Sam.24).
-Waar Salomo de Tempel bouwde (1 Koningen).
-Waar het Paradijs was, de bron van de 4 rivieren in het Midden Oosten (Euffraat, Tigris, 2 
rivieren die de Nijl vormen; ds. Henk Poot)



#3: Jeruzalem is waar onze oorsprong is, waar onze verzoening is 
betaald en de hoofdstad van de nieuwe werkelijkheid.

-De navel van de aarde (Ezechiël 38:12).
-Jeruzalem: Waar Jezus terugkeert, op de Olijfberg, niet in Rome, noch op de Sint Pieter 
(Zach.14, Hand.1).
-Waar het herstel van alle dingen begon en dan compleet zal zijn (Hand.1:6-7, 3:21).
-Waar de Wet dan opnieuw van zal uitgaan (Micha 4:2).

-Het hemelse Jeruzalem dat naar beneden komt (Openbaring 21): 
-Waartoe wij genaderd zijn al (Heb.12:22-24). 
-Waar Kerk en Israël weer samenkomen; de 12 fundamenten van het hemelse Jeruzalem 
zijn de 12 apostelen van het Lam (vertegenwoordige de Gemeente), de 12 namen op de 
12 poorten zijn de namen van de 12 stammen (Opb.21:12, 14).
-Wat de bruid van het Lam is (Opb.21:9-10). De zichtbare heerlijkheid en glans op haar is 
(Opb.21:11) omdat er geen vlek of rimpel op haar is (Efz.5:27).



#4: Jezus zal regeren op de troon van David en die staat in Jerualem, 
niet in Rome, Moskou, New York of Amsterdam.

-Hebreeën 1:8 Waar Jezus, de Zoon als de erfgenaam van de troon van David, het Davidische
Verbond, zal komen om te regeren (2 Samuel 7:13-16, Jes.9:5-6, Psalm 132:11-12, Psalm 
89:25-27, 37-38, 45, 81, 2, Lucas 1:32-33, 19:11-27, Hand.15:1-39, Amos 9:11-15).

-De Troon van God is wel in ons hart, laat al je affecties en loyaliteiten van Hem zijn, maar de 
bijbel spreekt over een politieke troon wanneer het over de troon van David gaat. 

-Hij kwam eerst als het Lam om te sterven voor ons zonden (Jes.52:13-53:12, Joh.1:29, Opb.4-
5), dan komt Hij als de Leeuw om te regeren en het Koninkrijk der hemelen naar beneden te 
brengen (Opb.19:11-20:6, Lucas 19:11-27, Matt.3:2, 4:17, 10:1-6, 6:33; Lucas 11:2, 17:21).

-Dat Koninkrijk was eerst plaatselijk, in Israël, dan wereldwijd, van het oosten tot het westen 
(Mal.1:11, Jes.11:9, Hab.2:14, Jes.45:23, Rom.14:11).



#5: Hoewel Hij het hoofd is van Zijn lichaam, de Gemeente, 
is Hij nog steeds de Koning van Israël, Zijn verbondsvolk 
sinds Abaham in Genesis 12.
-Hij is nog steeds de Koning der Joden: 16x in alle 4 evangelieën van het NT wordt Jezus de 
Koning der Joden genoemd. 

-De “wijzen uit het Oosten”, Perzen uit Iran, begonnen er als eersten over – waarom Herodes 
paranoia werd (Matt.2:2). Zelfs Bileam zag Hem (Numeri 23:21, 24:17) waarna de Romeinen 
het met de Joden bovenop Zijn kruis plaatsten (Matt.27:11, 29, 37). Zelfs in de spot klonk de 
profetische boodschap van het herstel van Israël.

-Wat een Koning: Hij nam Zijn volk niet in angst en tirannie gevangen zoals alle koningen van 
die tijd deden, maar stierf voor hen, gaf Zijn leven voor hen als losprijs om hen te kopen en 
de woede van hen af te wenden (Matt.25:25-28, Heb.2:8-10), om hen te bevrijden. 

-Hij zal als Koning doen wat elke koning voor zijn volk doet: het voor hen opnemen; Zijn 
sterke arm ontbloten en laten zien, de strijd ingaan en met zijn vijanden afrekenen.



#5: Hoewel Hij het hoofd is van Zijn lichaam, de Gemeente, is Hij nog 
steeds de Koning van Israël, Zijn verbondsvolk sinds Abaham in 
Genesis 12.

-Hij zal wraak nemen op de Dag van Wraak wanneer Hij Zijn woede afrekent.

-Jesaja 63: God gaat Zelf als een Krijger de natien in om met hen af te rekenen omwille van 
Zijn Israël, en komt uit de strijd in helrode kleren terug.

-Jesaja 61:3 In Lucas 4 stopt Jezus met lezen van deze verzen uit Jesaja 61 halverwege het 
vers”heden” slaat op het eerste deel alleen, de rest komt nog?

-Joel 3:1-3 Een rechtszaak in het dal van Josafat: 1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, 
wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken 
verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht 
treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid 
hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, 3 en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen 
gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken. 



#6: Israël passé? De 12 apostelen zullen dan met Hem op 12 tronen 
regeren over de 12 stammen.

-Mattheus 19:28 27 Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles 
prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?  28 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik 
zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de 
troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van 
Israël te richten. 29 En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of 
kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en 
het eeuwige leven erven. 30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de 
eersten.

- ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ
παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ
ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

-Het Griekse κρίνω, waar κρίνοντες een vervoeging van is, betekent zowel regeren als
oordelen, wat de Richteren en Mozes en de koningen allemaal deden.

-Het Griekse ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ betekent ”in de wedergeboorte”: Hand.3:21.



#7: Het was een Jood, de super-Jood aller tijden (Fil.3:6), Paulus, die 
ons heidenen het evangelie bracht.

Zonder een Jood die ons het evangelie kwam vertellen, hadden wij 
het evangelie nooit gehad.

-Galaten 2:7-8 NBG Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij de prediking van het evangelie 
aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, immers 
Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij 
voor de heidenen, …

-Handelingen 9:15 NBG  Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren 
werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls;



#8: Het fundament van de Gemeente is geheel Joods en wij 
runnen de organisatie naar synagogemodel.

-Jezus was een Jood (Heb.3:1) – uit Juda.
-De Apostelen en Profeten waren allemaal uit Israël (Efz.2:20).
-Jezus koos geen enkele heiden als apostel van Zijn Gemeente.
-Als God opnieuw had willen beginnen, dan had Hij niet alleen Joden als fundament 
genomen van de Gemeente maar ook heidenen als apostelen.
-Dat het fundament van de Gemeente geheel Joods is, bevestigd dat God met Israël als 
levensaorta door is gegaan (niet is gestopt).
-Abraham is altijd een zegen voor de natien geweest (Gen.12).



#9: God plantte geen nieuwe boom maar ging door met de 
aloude edele olijfboom.

-Als God opnieuw is begonnen, waarom pende Paulus dan dat de gelovigen uit de 
volkeren op de aloude Joodse edele stam zijn geënt?
-De volkeren zijn altijd welkom geweest in Israël. 
-Jesaja 56:11, Matt.21:13: Mijn huis zal een gebedshuis genoemd worden voor alle 
volkeren.

םימִּעַהָ־לכָלְ ארֵקָּיִהלָּפִתְּ־תיבֵּ יתִיבֵ יכִּ



#9: God plantte geen nieuwe boom maar ging door met de aloude 
edele olijfboom.

-Romeinen 15:8-11 – God wilde de volkeren er altijd al bij hebben.
-Jodengenoten waren er ook en christenen zijn eigenlijk Messiaanse Jodengenoten 
(proselieten). De heidenen zijn welkom in Israël.

7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
8 Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van 

besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen,
9 en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven 

staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen.
10 En verder zegt Hij: Verheugt u, heidenen, met zijn volk.
11 En verder: Looft, al gij heidenen, de Here, en laten alle volken Hem prijzen.
12 En verder zegt Jesaja: Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de 

heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.



#9: God plantte geen nieuwe boom maar ging door met de 
aloude edele olijfboom.

-Maar daarmee is Israël nog steeds centraal, en eerst. 
-Het is de aorta van zegen voor de natien zoals God Abram beloofde dat hij en zijn 
nageslacht zouden worden (Gen.12:1-3).
-Rom.1:16 “Het evangelie is de kracht Gods, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek” 
(3x in Romeinen).
-Wanneer Joden tot geloof in hun Yeshua komen, dan komen zij niet bij ons, wij komen 
bij hen
-Wij zijn wilde takken ingeënt tussen de edele takken in op hun edele geloofsstam 
waarvan Jezus de Wortel is (Jes.11:10, Opb.5:5).
-Opmerking: 

(a) Een boom zonder wortels verdort. Wanneer wij onze Hebreeuwse wortels 
afkappen, dan drogen wij uit. 
(b) Wilde takken moeten vaker gesnoeid worden om de edele stam niet te 
overwoekeren. 



#10: Het evangelie dat de Gemeente onder de volkeren predikt, 
is Joods.

-Zonder de Tenach, het OT, is het niet geheel te begrijpen. Je begrijpt de Hebreeënbrief 
niet als je Leviticus niet leest, en Mattheüs niet als je Jesaja en andere Profeten niet 
kent.
-Het NT heeft al zijn wortels in het OT: de Tenach van Israël.

Pesach: 
Ons Pesachlam wat ons vrijkocht is de vervulling van het Pesachlam van 
Ex.12/Lev.23/Joh.1:29/Opb.4-5.

Yom Ha’Bikkoerim, Sefirat Ha’Omer (telling van de eerste schoof): 
De Dag van de Eersteling is ons 1e Paasdag wanneer wij de opstanding van Jezus vieren 
(1Cor.15:20,23).

Yom Kippoer: 
Zijn Hogepriesterschap is de vervulling van Lev.16 (Heb.brief). Yom Kippoer is profetisch 
voor Zach.12:10-13: de Geest van genade en berouw die uitgegoten wordt over de 
stammen vanwege de Eniggeborene die zij doorstoken hebben: Hun Messias Yeshua.
Opb.1:7



#10: Het evangelie dat de Gemeente onder de volkeren predikt, 
is Joods.

Shavu’ot: 
Pinksteren is het Joodse Wekenfeest van de Oogst. 
De 1e uitstorting van de Geest in Hand.2 was voor Israël, de laatste ook wanneer Joel 
2:28-32 helemáál wordt vervuld.
Joel 2 zag een eerste vervulling in Handelingen 2 maar nog niet de gehele. Hebreeuwse 
profetie wordt niet in 1 gebeurtenis vervuld maar in meerdere. 
De astronomische tekenen van Joel 2 waren er niet in Handelingen 2. Die komen bij de 
ontknoping van de wereldgeschiedenis…



#10: Het evangelie dat de Gemeente onder de volkeren predikt, 
is Joods.

Sukkot: 
Loofhuttenfeest
De geboorte van Jezus was zeer waarschijnlijk tijdens het Loofhuttenfeest, niet tijdens 
ons Kerst. De schapen waren toen al binnen in de stal vanwege de kou en de Romeinen 
hielden toen hun volkstelling omdat zij wisten dat heel Israël naar Jeruzalem zou reizen 
voor het Loofhuttenfeest.  Sommigen menen zelfs dat Hij is geboren in een soeka
(loofhut) en werd gelegd in een broodbak (brood des levens); dit staat overigens ter 
discussie. Straks na de Wederkomst zullen wij het LHF vieren als volkeren met hen 
(Zach.14:16). Het LHF volgende maand is profetisch voor de Wederkomst en het 
Koninkrijk.



#10: Het evangelie dat de Gemeente onder de volkeren predikt, 
is Joods.

Zonder Israël hadden wij dus überhaupt de 4 grote christelijke feesten niet gehad (de 
K4: kribbe, kruis, kroning, kracht).

“Het evangelie is Joods, het is de kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft, eerst 
voor de Jood maar ook voor de Griek” (Rom.1:16).

Let op de grammatica en de syntax van de zin:
(a) Tegenwoordige Tijd: “is”; niet “was”; God is niet klaar met Israël!
(b) Woordvolgorde Grieks: “voor de Jood eerst”. De woordvolgorde die Paulus 
hanteert geeft aan dat Israel vooropgaat in Gods heilsplan.
(c) Patroon in de evangeliën/Handelingen bevestigt het: eerst in Jeruzalem. Pas in 
Hand.10 naar buiten naar de heidenen (vanaf Cornelius).
(d) Paulus ging, tot aan Corinthe in 18:6, éérst naar de synagoge/Joden.
(e) Jezus kwam eerst voor de verloren schapen van Israël (Matt.10:6, 15:24).



#11: De bijbel is een Joods boek, een erfenis uit Israël en gift van 
Israël aan de volkeren. 

Zonder Israël hadden wij de bijbel niet gehad.

Behalve Lucas is het geheel door Israëli’s geschreven en Lucas was een Griek. Zonder Israël 
hadden wij de bijbel niet gehad. Als je van Israël af wilt, moet je je bijbel dichtdoen of 
anders uitleggen.

-Sterker nog, je kunt de bijbel niet lezen zonder Israël overal tegen te komen…
-Vanaf Genesis 12 gaat het verhaal over Israël, en het eindigt met het hemelse Jeruzalem dat 
naar beneden komt.
-Je hebt het NT niet als je het OT niet hebt.

-Wat wij ervan gemaakt hebben met onze 4-delige chronologische Protestantse canon is 
niet hoe Israël ons het OT heeft gegeven dat wij Oude Testament noemen in plaats van hun 
term te gebruiken, de Tenach.

-Bovendien is de Tenach, het OT, niet dicht maar nog altijd werkzaam (Heb.8:9-13, Matt.5:17-
19).



#12: Het Nieuwe Verbond is nooit door Jezus gesloten met ons, 
volkeren, maar met het Huis van Israël en Juda.

-Jeremia 31:31-34 (Heb.8:9-13): 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik 
met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het 
verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen 
uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over 
hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël 
sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen 
en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34

Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: 
want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord 
des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

-Romeinen 15:8-11 Gelovigen in Yeshua uit de volkeren zijn welkom eraan deel te nemen. 
God heeft de heidenen altijd erbij willen hebben, gewild.



#13: Israëls Tora is het hart van de beschaving van de wereld. 

-Begrippen als rechtvaardigheid, gelijkheid, waardigheid, zorg voor armen, weduwen en 
wezen, eerlijke rechtspraak en vreemdelingenrecht komen allemaal uit de Tora, Gods 
voorschrift aan Israël. 

-De resoluties van de VN aan het adres van Israël zijn gebaseerd op morele waarden die Israël 
de wereld met de Tora heeft gebracht.

-Zonder Tora hadden wij onze kinderen misschien nog aan de onbekende goden geofferd en 
wellicht nog in berenvellen rondgelopen en in grotten gewoond.



#14: Israël is de Aorta van zegen en heeft de wereld ongekende 
zegen gebracht.

-De belofte van God aan Abram dat hij en zijn nageslacht tot een enorme zegen zou zijn in 
Genesis 12:1-3, is nog afgezien van Christus, de grootste Zegen aller tijden die zij ons gaven, 
waarheid geworden in de zegeningen die wij via Israël hebben: 

… de spijkerbroek, USB stick, instant messaging (Whatsapp, Facebook, social media), de 
mobiele telefoon, epilator, de afstandsbediening, medische uitvindingen, Einstein, Freud, 
Marx, Walt Disney, Steven Spielberg….

-De zegen die God in Genesis 1:26-28 aan Adam beloofde focust/vernauwt zich in zegen die 
God aan Abram in Genesis 12:1-3 beloofde is via Christus als zijn ultieme Zaad (Gal.3:8, 16) 
de wereld in gegaan. Maar ook gaven zo ons veel andere zegeningen. 



#14: Israël is de Aorta van zegen en heeft de wereld ongekende 
zegen gebracht.

-Ook Hamas, de Palestijnen en Iran, Israël grootste vijanden, profiteren van de door Israël in 
de wereld gebrachte zegeningen. Stel dat Israël de wereld zou boycotten door dat allemaal 
terug te trekken (als dat zou kunnen)? 

-Het vraagt om een gepaste houding in plaats van een hoogmoedige, waarvoor Paulus 
waarschuwde in Romeinen 11:17-22.



#15: Israëls Jodendom is de moederschoot van de twee grootste 
godsdiensten van de wereld: Christendom en Islam. 

-Knip de navelstreng niet door. J

-Het Jodendom is de moederschoot van twee andere godsdiensten geworden: Christendom 
en Islam. Samen zijn zij de drie monotheïstische godsdiensten in de wereld.

-Onze hele menselijke geschiedenis en beschaving is direct of indirect met Israël verbonden; 
je leest die in de bijbel van Adam via Henoch, Noach, Abraham...



#16: God is Israël niet vergeten en zal Israël, Zijn eerstgeborene 
(Ex.4:22, Hosea 11:1), niet verlaten maar hem tot Zich trekken. De 
bijbel laat daar geen twijfel over bestaan.

-Jesaja 49:14-16 14 Maar Sion zegt: De HERE heeft mij verlaten en de HERE heeft mij vergeten.
15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind 

van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. 16 Zie, Ik heb u in mijn 
handpalmen gegrift, …

-Jesaja 54:7-9, 13 7 Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot 
Mij nemen; 8 in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u 
verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de 
HERE. 9 Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach
niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal 
zijn noch u zal dreigen… 13 Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer 
zonen zal groot zijn;



#16: God is Israël niet vergeten en zal Israël, Zijn eerstgeborene 
(Ex.4:22, Hosea 11:1), niet verlaten maar hem tot Zich trekken. De 
bijbel laat daar geen twijfel over bestaan.

-Jeremia 31:20 20 Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van 
hem spreek, gedurig weder aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem 
ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des HEREN. 



#16: God is Israël niet vergeten en zal Israël, Zijn eerstgeborene 
(Ex.4:22, Hosea 11:1), niet verlaten maar hem tot Zich trekken. De 
bijbel laat daar geen twijfel over bestaan.

-Hosea 11:1, 3-4 1 Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn 
zoon geroepen. 3 En Ik leerde Efraïm lopen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden 
niet, dat Ik hen genas. 4 Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde; Ik was hun 
als degenen die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde Mij tot hem, gaf hem te eten. 

-Hosea 11:8-11 8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u 
prijsgeven als Adma, u maken als Seboïm? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn 
erbarming opgewekt. 9 Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet 
verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen 
in toorngloed. 10 Zij zullen achter de HERE aan gaan, als een leeuw zal Hij brullen. Wanneer Hij 
brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. 11 Zij zullen bevend komen als een 
vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur, en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt 
het woord des HEREN. 
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-Hosea 11:1, 3-4 1 Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn 
zoon geroepen. 3 En Ik leerde Efraïm lopen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden 
niet, dat Ik hen genas. 4 Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde; Ik was hun 
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-Hosea 11:8-11 8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u 
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#16: God is Israël niet vergeten en zal Israël, Zijn eerstgeborene 
(Ex.4:22, Hosea 11:1), niet verlaten maar hem tot Zich trekken. De 
bijbel laat daar geen twijfel over bestaan.

-Romeinen 11:23, 25-32 23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, 
weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. 25 Want, broeders, 
opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een 
gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26

en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion 
komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, 
wanneer Ik hun zonden wegneem. 28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar 
de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. 29 Want de genadegaven en de roeping 
Gods zijn onberouwelijk. 

30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt 
gevonden door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, 
opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. 32 Want God 
heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. 



#16: God is Israël niet vergeten en zal Israël, Zijn eerstgeborene 
(Ex.4:22, Hosea 11:1), niet verlaten maar hem tot Zich trekken. De 
bijbel laat daar geen twijfel over bestaan.

-Mattheus 23:39 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

-Openbaring 1:7 (quote uit Zach.12:10-13) 7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem 
zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem 
weeklagen. Ja, amen. 

-Romeinen 11:1-2a 1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik 
ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. 2 God 
heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft.


