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Zacharia 1 
De verontwaardiging van God 
 
 
Vanwege een dreigende, vreselijke en ongekende humanitaire catastrofe in 
Gaza, stond secretaris-generaal van de VN Guterrez zaterdag aan de poort bij 
Rafah en riep onder grote instemming dat die opengaat voor humanitaire hulp. 
Protesten wereldwijd. Vooral pro Palestijnen laten luid van zich horen. Israël 
krijgt zoals altijd de schuld.  
 
Maar hypocrisie is er ook? Hoevele miljarden zijn er de afgelopen jaren door de 
internationale gemeenschap naar Gaza gegaan en onder toeziend oog van 
diezelfde VN in de zakken van Hamas verdwenen waardoor wij nu oorlog 
hebben? 
 
Zoals altijd is de VN er als de kippen bij als er een resolutie tegen Israël moet 
komen. Maar hoevele resoluties zijn er de afgelopen jaren tegen Hamas 
uitgevaardigd, terwijl alom bekend is dat zij hun eigen bevolking onderdrukken, 
hun Arabische kinderen als levende schilden gebruiken en hun ziekenhuizen als 
militaire posten?  
 
In 2018 was er bijna een VN resolutie tegen terroristisch Hamas. Maar die 
kwam er niet. Ondanks een 2/3e meerderheid in de VN had Koeweit die 
resolutie via een sneaky procedure tegengehouden 
(https://www.cidi.nl/ondanks-meerderheid-veroordeelt-vn.../). 
 
De Israëlische ambassadeur Gilan Erdan haalde afgelopen week dan ook terecht 
uit naar de VN: "Jarenlang heeft de VN genegeerd dat Hamas werd bewapend 
en dat Hamas de burgerbevolking en -infrastructuur van Gaza gebruikte als een 
verstopplek voor wapens en moordplannen". En nu staat de VN niet achter 
Israël, waarvan de bevolking is afgeslacht door Hamas-terroristen, maar leest het 
Israël de les." (NOS, 13 oktober). 
 
Tora  
Dezelfde VN die resoluties tegen Israël uitvaardigt maakt gebruik van Israels 
Tora waarin begrippen als gelijkwaardigheid, mensenrechten, waardigheid, zorg 
voor de armen, weduwen en wezen, en zovele begrippen die tot beschaving 
leidden, door God aan de wereld zijn gegeven. Zonder Israëls Tora had de 
wereld geen beschaving gehad? Zonder de God van Israël hadden wij in NL 
wellicht nog de watergoden gediend en kinderoffers gebracht om die gunstig te 
stemmen? Israël maakte ons bekend met de enige, ware God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob: een goede God.  
 



Messias kom. Het lukt ons niet zonder U. U bent de enige Vredevorst die ware 
vrede kan brengen: Uw Rijk. Neem de Troon van David! 
 
Zacharia 1 
Zou God Zich verontwaardigd voelen, denk je? Ik denk aan Zacharia 1:15, waar 
God Zich kwaad maakt over het onrecht dat Zijn zoon Israël wordt aangedaan 
door de volkeren: “Ziedend ben Ik”, zegt God door de profeet. In het Hebreeuws 
staat het zo: 
 

העָרָלְ וּרזְעָ המָּהֵוְ טעָמְּ יתִּפְצַקָ ינִאֲ רשֶׁאֲ םינִּנַאֲשַּׁהַ םיִוֹגּהַ־לעַ ףצֵקֹ ינִאֲ לוֹדגָּ ףצֶקֶוְ  
 
“En (met) grote woede ben ik woedende op de arrogante volkeren - want Ik Ik 
was (maar) een klein beetje boos, maar zij zij hebben het kwaad vermeerderd.” 
De Leidse Vertaling vertaalt het zo: “Ik … gloei van heftige gramschap tegen de 
zorgeloze volken die, terwijl ik een weinig vergramd was, aan het onheil 
meehielpen”. 
 
Jesaja 11:4 
Wanneer de Wortel van Isaï er zal staan, Yeshua, dan zal Hij de volkeren slaan 
met de roede van Zijn mond”, zei Jesaja (11:4). Hij zal een rechtszaak met de 
volkeren voeren in het dal van Josafat vanwege wat zij met Zijn zoon Israël 
hebben gedaan, zag Joel (Joel 3). “Ik ben in grote ijver voor Jeruzalem en Sion 
ontstoken”, zei God tegen Zacharia. 
 
Een vers eerder lezen we evenzeer dat de vertroosting van God voorafgaat aan 
de verontwaardiging van God: En de Heer gaf de engel die tot mij sprak 
vriendelijke woorden, troostvolle woorden ten antwoord; waarop de engel die 
tot mij sprak tot mij zeide: Predik: Zo zegt de Heer der heirscharen: Ik ben voor 
Jeruzalem en Sion in groten ijver ontstoken,… (Zach. 1:14 LEI). 
 
(wordt vervolgd) 
 


