
 
 

Zacharia 12, Mattheus 24:31 
Merry Christmas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De wereld worstelt met Israël, precies zoals de profeet heeft voorspeld. Jeruzalem zal een 
schaal van bedwelming zijn voor de volkeren, een steen waaraan wie hem tillen zich deerlijk 
zullen verwonden, voorzegde Zacharia (12:1-3).  
 
Je kunt met profetische ogen kijken naar wat er gebeurt, want het is voor het eerst in de lange 
geschiedenis na de val van Jeruzalem in 70 AD dat het Joodse volk terugkeert. Staan wij aan 
de vooravond van de ontknoping van de wereldgeschiedenis, denk je? Wordt Lucas 21:24 
vervuld? Is Israëls eschatologische redding op handen, zoals voorzegd? De bijbel staat bol 
van de beloften daarover: Zach.12:10-13, Opb.1:7, Rom.11:25-32, 15:8-11, Hand.1:5-6, 
24:4b, Hand.15:14-17, Amos 9:11-15, Sef.3, 2 Cor.1:20, noem maar op en welke allemaal 
niet nog meer. Staat de Messias al met Zijn jas aan te wachten op de toestemming van de 
Vader om naar beneden te komen en Zijn volk te ontmoeten? Hij zal Zijn armen om hem heen 
te slaan, hem kussen in een opwekking, zag Zacharia (Zach.12:10-13) en wist iedereen van 
het eerste uur (Opb.1:7, Lucas 15, 2:25, Jes.57:18, Jer.31-32, Jes.40-66, Eze.36-48, Joel 2). 
Alle profetieën zullen uitkomen want God heeft gesproken en bedenkt Zich geen moment: 
Num.23:19, Jes.43:6, 49:15, 54:7-9, Eze.37, om er nog maar een paar te noemen. Hij ziet de 
verloren zoon al in de verte aankomen.  
 
De volkeren zullen oprukken tegen Israël, voorzegde Zacharia ook. Maar God zal hun 
paarden treffen met verbijstering en hun berijders met krankzinnigheid (12:4). God Zelf zal 
ingrijpen en zeggen: “En nou is het genoeg. Blijf van Mijn Zoon af (Ex.4:22, Hosea 11). Laat 
Mijn volk gaan (Jes.43:6). Ik wil hem hebben voor Mijzelf. Hij is van Mij: ִהתָּאָ־יל  (Jes.43:1).  
 
De wereld zal te maken krijgen met de verontwaardiging van God: “Hij zal in het dal van 
Josafat een rechtszaak met de volkeren voeren” omwille van wat zij Israël hebben aangedaan, 
voorzegde Joel (Joël 3). “Wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als 
Hij verschijnt” (Mal 3:2, 4:1)? Je kunt beter buigen voor de Almachtige in nederigheid dan je 
verzetten in zelfingenomenheid. De VN kan op zijn kop gaan staan maar “Jeruzalem zal 
blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem” (Zach.12:6).  
 
Alsof de Vader de ruziënde zonen in Zijn grote wereldgezin met de koppen tegen elkaar slaat 
zodat het geruzie ophoudt en Zijn Jozef ontsnapt. 
 
Mattheus 24:31 
Wat heeft dit alles te maken met Mattheus 24:31? De vraag is: Zullen wij hier nog zijn of zijn 
wij door Yeshua van de aarde weggegrist (1 Thess.4:13-17, Joh.14:1-2)?  
 
‘Mattheus 24:31 gaat alleen over Israël, “de uitverkorenen” waar God de heilsgeschiedenis 
mee begon en afsluit nadat Hij de wereld is rondgegaan’, zeggen sommigen. ‘God is er van 
meet af aan op bedacht geweest voor Zichzelf een volk uit de heidenen te verzamelen 
(Handelingen 15:14, Ps.117, Rom.15:8-11) en als laatste zal Hij Zijn gang met Israël afronden 
en hen thuisbrengen (Hand.15:15-17). De Apostelen en Profeten voorspellen de 
eschatologische redding van Israel (Rom.11, 8:29, Deut.30:4, Jes.43:6, Amos 9, Opb.20, etc.). 
De Gemeente dan al door Jezus weggenomen’, zegt deze school van interpretatie 
(1Thess.4:13-18, Joh.14:1-2, 1Cor.15:51-52). Wij zijn immers niet bestemd voor de komende 
toorn (1Thess.5:9, 1:10). Hij zal de Gemeente bewaren voor de ure van verzoeking die over 
de wereld komt (Opb.3:10). En Israël dan? Heeft Israël niet al genoeg toorn over zich heen 
gehad, ook van ons christenen? 
 
Nu is het inderdaad zo dat de Rede op de Olijfberg een Israëlische context heeft (23:37-24:2). 



Mattheus 24:31 legt Jesaja 27:12-13 op tafel. De Hebreeuwse eschatologie heeft het ook over 
een Verdrukking, de tijd van Jacobs Trouble (Jer.30:6-7). Misschien is dat de 70e jaarweek 
van Daniel 9:24-27? Maar staat hier ook dat de Gemeente dan al weg is? Of is dat ingelegd 
door wie die school aanhangen? De Opname is in de Rede op de Olijfberg immers pas in 
24:40-41, na de Verdrukking (24:29) en de Wederkomst (24:30). 
 
Rede op de Olijfberg 
Is het scherpe onderscheid tussen de Gemeente en Israël terecht? Ook de gelovigen uit de 
volkeren worden uitverkorenen genoemd (Efz.1:4, 11, 2Thes.2:13). Zal de Grote Verdrukking 
anders van aard zijn dan alle eerdere verdrukkingen waarover Jezus sprak die de gelovigen 
mee moeten maken om het Koninkrijk binnen te gaan (Joh.16:33, Hand.14:22)? Is de toorn 
van het Lam de Grote Verdrukking (Opb.6:16, 14:6-15:4) of is dat de woede van het Beest dat 
om zich heen grijpt naar de macht (Opb.12-13)? Is de Verdrukking hetzelfde als de ure der 
verzoeking van Opb.3:10? In het Griekse zijn het immers twee verschillende woorden. 
 
Mooie vragen voor tijdens je kerstmaaltijd straks.  
 
Slot 
Eén ding is wel duidelijk: God is uit op Zijn Israël. Hij zal Zijn gabber aan Zijn boezem 
trekken en het sussen. Hij koestert hem als Zijn troetelkind (Jer.31:20) en Hij jaagt alle bozen 
weg. 
 
Een ander ding is ook waar: De duivel kan de aanbidding van de gelovigen die het Lam 
volgen waar het ook gaat, niet uitstaan. Dat is het verhaal van openbaring (Opb.14:4). Hij zit 
met zijn vingers in zijn oren wanneer je ’s-ochtends vroeg opstaat en je stem laat horen en 
Hem luid de liefde verklaart. 
 
Iets anders staat ook vast: De Messias komt naar beneden Hij komt voor Zijn Stad, Jeruzalem 
vanwaar Hij Zijn Millennium opricht (2 Sam.7:13-16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Ps.132:11-12, 
Opb.20:4-6). De wederoprichting van alle dingen is nabij (Hand.3:21). Daarom wil ik ook in 
2024 kijken naar Jeruzalem, wachtend tot Hij Zijn Stad neemt (Matt.5:35, Zach.14:4, Eze.16). 
Groot zal de Vrede zijn op de Troon van David (Jes.9:5-6). Dat is hoop voor iedereen. 
 
Ben je er klaar voor? 
 
Blijf je ook in het nieuwe jaar dichtbij Jezus? 
 
Merry Christmas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


