
 
 
Een brief, de Yom Adonai en de omkering 
 
 
Terwijl de Kerk als een oudste zoon David de Vos met zijn onbijbelse Godsideeën het erf af 
stuurt, viel bij ons een brief van het ministerie op de deurmat met instructies voor een 
noodpakket, voor het geval er een oorlog uitbreekt of een catastrofale ramp onze welvaart 
opschudt. “Bereid je voor op een noodsituatie. Denk Vooruit” stond er op de envelop, en bij 
het lezen schiet je van schrik in de gordijnen. En de NOS meldde dat er vorige week zaterdag 
36 aanhoudingen zijn verricht bij de “Mars voor Veilig Nederland”: De politie moest 
ingrijpen vanwege alle bivakmutsen en zwaar vuurwerk.  
 
Gaat het wel goed met ons land? vraag ik mij af. Wordt het hier het Wilde Westen? Met de 
wereld? Met de kerken, de Godsystemen? Zijn die psychologische religie geworden zonder 
goddelijke wortels, in Woord en Geest? Heeft de evangelische kerk zijn beste tijd gehad of 
moet het beste nog komen? vraag ik mij ook af. Kyrie eleis. Ik ga voor het laatste. Zullen wij 
bidden dat de Heilige Geest ons land opnieuw in de greep neemt?  
 
Iets anders is ook mogelijk: Dat God wegtrekt uit de volkeren, terug naar Jeruzalem waar het 
allemaal begon, om Zijn volk daar op te wachten. Want de heilsgeschiedenis begón met Israël 
en eindigt in Israël (Gen.12, Rom.11:25-27, Hand.15:14-17). Wij zullen het Koninkrijk niet 
hebben voordat Yeshua heel Israël aan Vaders boezem heeft gedrukt (Joel 2:28-32, 
Matt.23:39, Zach.12:10-13, Eze.36-48, Jer.31-32, Hosea 11, Jes.54:7-9, Rom.15:8-11, 
Rom.11:25-32, Hand.3:19-21, 15:16). De Zoon van Israël omarmt heel Israël voor Hij de 
Troon van David neemt in het Millennium (2Sam.7:16, Luc.1:32-33, Hand.2:30, Jes.9:5-6). 
Wat God gesproken heeft, gebeurt (Jes.40:8). Als laatste trekt Vader God heel Israël naar 
Zich toe. 
 
De Yom Adonai 
Ben je klaar voor de aanstormende Dag des Heren, de Yom Adonai? Alle Profeten hebben het 
over een Dag van ontknoping. Die Dag komt God met een afrekening. Velen zullen met de 



verontwaardiging van het Lam te maken krijgen (Opb.6:16, 14:10). Plagen zullen de aarde 
treffen (Opb.15-18). God doet een laatste poging om mensen op het altaar van bekering te 
trekken (Opb.6:16, 9:20-21 16:11, 21). Anderen krijgen te maken met Zijn affectie: De Zoon, 
Yeshua, zal hen optillen uit hun ellende en op Vaders knie zetten waar Hij hen platkust. Hij 
zal het voor hen opnemen. Hij zal Zijn armen om hen heen slaan. Hij zal hun tranen afwissen 
(Opb.7:17, 21:4). De Rechter zal wat krom is rechtmaken. Hij zal Zich wreken op Zijn 
vijanden (Rom.12:19, Zach.9:10). Het is oorlog, zegt Openbaring, maar wij weten wie er 
wint. 
 
God is witheet. De maat van Zijn gramschap is vol (Dan.11:36, Opb.6:16). Zijn 
verontwaardiging over onrecht is groot. Hij kan het niet langer uitstaan. Hij kan niet langer 
aanzien dat Zijn beminden worden verdrukt. Openbaring heeft het over Armageddon wanneer 
God Babylon neerhaalt (Opb.16-18). De enige manier om aan Gods toorn te ontkomen, kom 
je tegen op Sion. Daar zal ontkoming zijn (Joel 2:32, Ob.1:17, Ps.56:8, Titus 2:13, Heb.12:18-
29). Daar wordt vrees vervangen met vrijmoedigheid (1Joh.4:17-18, Rom.8:15). Op de Sinai 
was er angst, maar op Sion is affectie: Vader God wil je hebben voor Zichzelf. Op de Sinai 
bleef het volk op afstand, op Sion ben je welkom dichtbij (Ex.19, Heb.10:19, 12:18-24). Kom 
je naar Huis? De Naam van de Redder is Yeshua. 
 
Jezus kwam eerst als een lam, rijdend op een ezel om Zach.9:9 te vervullen, Hij komt straks 
als de leeuw, rijdend op het witte paard om Zach.9:10/14:4 te vervullen en met al Zijn 
vijanden, en die van Zijn beminden, af te rekenen (Opb.6:16, Opb.16-18, Opb.19:11-19). 
Eerst was er het feest van genade om te verbinden en genezen, straks is er de furie van 
gerechtigheid om alle goddeloosheid te straffen en Babel neer te halen (Mal.4:2, Jes.61:1-2, 
Opb.16-18). Bij Zijn 1e komst vervulde Jezus Jesaja 61:1-2a, wat Hij las in Lucas 4:18, bij 
Zijn 2e komst vervult Hij vers 2b. 
 
De Dag in het OT  
Het OT laat er geen gras over groeien. Maleachi heeft het over “de grote en geduchte Dag” 
(Mal.4:1-5). Jesaja heeft het over een “Dag van verwoesting over de hele aarde” (Jes.13:5-6), 
een “Dag van wraak van onze God” (Jes.61:2b, Luc.4:18). Ezechiël heeft het over de “Dag 
van Gods verbolgenheid” (Eze.7:19, 13:5). Sefanja kondigt een Dag van afrekening aan 
(Sef.1:7, 1:14, 1:18, 2:2). Joel heeft het er 5x over (Joel 1:15, 2:1, 2:11, 2:31, 3:14). Amos 2x 
(5:18, 5:20). 
 
God is niet altijd aardig, ook niet voor Zijn beminden. Jeremia heeft het in Klaagliederen over 
de Dag waarop Gods toorn Jeruzalem neerhaalde toen Juda in ballingschap werd 
meegenomen naar Babel (2:22). Jezus profeteerde de ondergang van Zijn eigen Stad na Zijn 
vertrek (Matt.23:37-24:2, 5:35). Obadja profeteerde de ondergang van Esau, Jakobs broer, 
Edom, vanwege diens leedvermaak: God was zó verbolgen omdat zij de Babyloniërs hadden 
geholpen toen die Jakob afvoerden en dat zij in hun huizen waren gekropen toen ze weg 
waren, dat Hij een einde aan de Edomieten maakte (1:15). De zonde van de een is geen 
vrijbrief voor het onrecht van de ander in Vaders grote menselijke familie. Dan krijg je te 
maken met de arm van God. Er is niet alleen ontferming, er is ook oordeel. Tegen de tijd dat 
Maleachi op het toneel stapte 150 jaar later, rond 434/432 v.Chr., was er van Edom vrijwel 
niks meer over terwijl Jakob nog bestond (Mal.1:2-3). Wat zou jij doen als je vader zo kwaad 
is over de ruzies in zijn gezin dat hij zijn kinderen wel met de koppen tegen elkaar kan slaan? 
Tussenbeide springen? Dat is wat voorbidders doen (Eze.22:30, Ex.32:32, Daniel 9, 
Rom.9:3). 
 



 
De Dag in het NT 
Misschien zeg je nu: ‘Maar dat was het OT. Dat ging over Israël en is allemaal vervuld. Nu 
enkel zonneschijn’. Dat is deels waar en tegelijkertijd geheel onwaar want bijbelse profetieën 
hebben meerdere momenten van vervulling en nog niet alle OT profetieën zijn geheel 
vervuld. Joel 2:28-32, bijvoorbeeld, had een 1e vervulling in Handelingen 2 en daarna nog 
vaker. Maar de totale vervulling komt pas aan het einde der tijden wanneer Israël door Gods 
Geest wordt gegrepen en ook de astronomische tekenen waar Joel over sprak zullen 
plaatsvinden. Je moet bijbelse profetieën niet met een Griekse exacte bril lezen, en als je de 
krant naast je bijbel legt, gebruik dan een potlood en grote gum. 
 
Misschien zeg je daarop: ‘Maar die profetieën zijn al duizenden jaren oud, dat is toch niet 
meer voor nu?’ Dat is geen argument. Het kan soms lang duren voor ze uitkomen. Het duurde 
vanaf de eerste profetische voorzegging van de komst van Yeshua door God Zelf in Eden in 
Gen.3:15, het protoevangelium, meer dan 4000 jaar voor Hij kwam. En niet alleen de OT 
Profeten, ook de NT Apostelen voorzeggen een Dag van toorn wanneer de vaart der volkeren 
tot stilstand komt (Hand.2:20, 1Cor.5:5, 1Thess.5:2,. 2Thess.2:2). Die Dag zullen de 
elementen met vuur vergaan (2Pe.3:10). Die Dag zal het vuur uitmaken of wat wij 
uitgespookt hebben blijft (1Cor.3:13). Een plotseling verderf zal hen overvallen (1Thess.5:3, 
2Thess.1:9, Fil.3:19). Ben je er klaar voor? Ben je dan een brandhout uit het vuur gerukt 
(Zach.3:2)? Heb je je leven al aan Christus gegeven? Ben je al op het altaar van overgave 
gekomen? God wil alles hebben. Hij zal je enkel goed doen. Wie in Christus zijn, zullen aan 
de komende toorn ontsnappen (1Thess.1:10, 5:9, Jozua 3:2).  
 
Afrekening en affectie 
De Yom Adonai waar de Profeten het over hebben, heeft twee thema’s: Oordeel en 
ontferming. Er zal een afrekening zijn, maar ook affectie. Israël kreeg als eerste te maken met 
de gestrengheid van God en de heidenen Zijn goedheid, schrijft Paulus (Rom.11:22, 11:11). 
Het oordeel begon bij het huis Gods, schreef Petrus (1Pe.4:17). Maar bij de ontknoping zal 
het omgekeerd zijn: Dan krijgt Israël Gods goedheid en wie niet van Yeshua zijn krijgen Zijn 
gestrengheid. Israël zal op Vaders knie komen zitten, de volkeren gaan erover.  
 
Omkering: het profetisch patroon 
Wie de Here vrezen, zullen die Dag uitgaan en springen als kalveren uit de stal. De Zon der 
gerechtigheid zal over hen opgaan (Mal.4:2). De Here zal in Jeruzalem als een Held zijn die 
verlost, juichen met een luide schreeuw van blijdschap en rondgaan om Zijn eigen as, en het 
niet langer hebben over haar zonden (Sef.3:17). Gods boosheid zal die Dag zijn gestild 
(Dan.9:24-27, 12:1-2). Het oordeel begón wel bij het huis Gods, Israël, maar komt straks over 
de rest van de wereld (1Pe.4:17, Rom.11:25-36, Daniel 12:1-2). In alles was Israël de eerste, 
ook in oordeel, maar als laatste zal Israël weer de eerste zijn in ontferming (Gen.12, 
Rom.1:16, Matt.19:30, Matt.10:6, 15:24, Matt.23:37-39, Rom.11:25-32, Hand.15:14-17).  
 
Zal er een omkering van het lot zijn? Dan is het bijbelboek Esther niet alleen historisch, ook 
profetisch, apocalyptisch. ‘Haman’ hangt straks aan de paal waar hij ‘Mordechai’ aan wilde 
spietsen (Esther 8:27, 9:25)? Wanneer Israël in het hart besneden wordt, zal Israel de zegen 
krijgen, de volkeren de vloek, voorzegde Mozes (Deut.30:4-7). Dat is het profetisch patroon. 
God is er niet verlegen over: Ik zal jullie volkeren wegvoeren naar het dal van Josafat en daar 
een rechtszaak met jullie voeren (Joel 3). En de Kerk? Weerspannige takken kunnen alsnog 
worden weggebroken (Rom.11:20-24). Er komt een afval, voorspelt Paulus (2Thess.2:3).  
 



Dat zou ons tot de nederigheid moeten brengen, de nederigheid die komt met het besef dat het 
genade was die ons redde, dat wij het niet verdienden, maar dat de Zoon ons zó waanzinnig 
liefhad dat Hij er alles voor over had (Joh.3:16, 1Joh.4:10, 11, 19; Rom.5:10). Ben je al op 
Zijn roep ingegaan? 
 
En nu? 
Laat wie Christus nog niet kent met God-speed naar Huis snellen over Jezus de Weg en aan 
Vaders keukentafel aanschuiven. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat (2Pe.3:9). Hij wil 
dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen (1Tim.2:4-6). Hij wil niemand in de 
hel hebben. Tot aan het laatste moment kun je nog worden gered. Heb je de zoon al gekust 
voordat hij toornt (Psalm 2:12)? 
 


