
	
	

Zacharia	14:4	
Handelingen	1:6-7	

	
Hemelvaart	en	Wederkomst	
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Zacharia	14:4	
De	Wederkomst	
	
Wanneer	Jezus	komt	op	de	wolken,	dan	zullen	Zijn	voeten	op	de	Olijfberg	staan,	niet	op	de	
Sint-Pieter	in	Rome.	Kunnen	wij	de	Sint-Pieter	niet	gewoon	geheel	afbreken,	gelet	op	het	
Roomse	verleden	en	dat	het	de	aandacht	afleidt	van	de	hoofdstad	van	het	christendom,	de	
Stad	van	de	Grote	Koning,	Jeruzalem	(Matt.5:35,	Psalm	2:6-)?	Luther	zei	zoiets	al	toen	hij	op	
31	oktober	1517	rond	het	middaguur	zijn	95	stellingen	aan	de	deur	van	de	Slotkerk	van	
Wittenberg	spijkerde	en,	onbedoeld,	de	Reformatie	vlamvatte.	In	een	van	zijn	stellingen	
schreef	hij,	vanwege	zijn	verontwaardiging	over	de	aflaat	waarmee	de	getrouwen	de	zakken	
werd	leeg	geklopt	om	de	Sint-Pieter	van	Paus	Leo	X	te	bouwen	en	de	jonge	Prins	Albert	aan	
een	2e	aartsbisdom,	van	Mainz,	te	helpen:	“Als	de	Paus	eens	wist	van	die	aflaatpredikers,	
dan	zou	hij	nog	liever	hebben	dat	de	Sint-Pieter	tot	as	zou	verbranden	dan	dat	die	gebouwd	
moest	worden	van	de	huid,	het	vlees	en	de	botten	van	zijn	schapen”.	Zó	verontwaardigd	was	
Luther	over	de	uitbuiting	van	de	getrouwen,	dat	Luther	zo	niet	verder	wilde	en	om	
hervorming	vroeg.	Luther	dacht	dat	de	Paus	niet	van	alles	afwist.	De	Sint-Pieter	bleef	staan.	
	
	
Evenwel	is	Luther	op	zijn	beurt	zelf	als	een	antisemiet	de	annalen	van	de	kerkgeschiedenis	
ingegaan.	Dat	krijg	je	als	je	als	Kerk	afdwaalt	van	de	edele	stam,	de	geloofsgemeenschap	van	
Israël,	omdat	je	in	je	arrogantie	blind	bent	geworden	voor	de	Joodse	wortels	en	erfenis	en	
als	Kerk	denkt	dat,	omdat	je	Jezus	eerder	hebt	leren	kennen,	het	beter	kunt	dan	zij,	omdat	je	
vergat	dat	zij	nota	bene	door	God	waren	verblind	opdat	jij	het	heil	eerst	zou	krijgen	
(Rom.11:11-12).	Moge	God	ons	genadig	zijn	bij	het	eindoordeel,	wanneer	zal	blijken	wie	de	
schapen	waren	en	wie	de	bokken,	en	wie	voor	de	geringsten	is	opgekomen	en	wie	niet	
(Matt.25:31-46,	Spr.24:11-12).	Het	Joodse	volk	is	in	elk	geval	al	die	eeuwen	de	geringste	
geweest,	geknecht	door	de	volkeren.	
	
	
De	Schriftgeleerden	en	Farizeeën	hadden	zich	gezet	op	de	stoel	van	Mozes,	zei	Jezus	
(Matt.23:2).	Maar	de	Paus	heeft	zich	gezet	op	de	stoel	van	Petrus,	en	de	Kerk	heeft	de	hele	
stam	vervangen.	De	pauselijke	zegen	verving	de	zegen	van	Aäron	(Num.6:24-26).	“Urbi	et	
orbi”.	“Bedankt	voor	die	bloemen	uit	Nederland”.	Wat	heeft	Israël	daar	nu	ooit	aan	gehad	
terwijl	zij	werd	verguisd	en	vergast?	En,	opnieuw	sorry	dat	ik	scherp	ben,	wat	heeft	het	
Joodse	volk	nu	aan	André	van	Duin	tijdens	Dodenherdenking?	
	
	
Vandaag	vieren	wij	Hemelvaart.	Dat	is	voor	mij	een	aanleiding	om	te	schrijven	over	de	
Wederkomst.	Wanneer	die	plaatsvindt,	hopelijk	spoedig,	dan	zal	de	Messias	niet	op	de	
schouders	van	de	Gemeente	staan.	Nee,	Zijn	voeten	zullen	staan	op	de	Olijfberg	(Zach.14:4).	
Wat	een	feest	zal	het	zijn!	Wanneer	Hij	voor	de	2e	keer	komt,	dan	zal	die	in	tweeën	splijten	
en	dan	zal	Hij,	terwijl	Hij	bij	Zijn	1e	komst	Zacharia	9:9	vervulde,	door	de	Messiaspoort	
schieten,	de	Troon	van	David	nemen,	en	Zacharia	14:4	vervullen.	Dan	zal	ook	het	Millennium	
beginnen	(Opb.19:11-20:6).	Dan	zal	de	berg	des	Heren	vaststaan	als	de	hoogste	bergen	
(Jes.2:2,	Micha	4:1)!	Want	uit	Sion	zal	de	Wet	uitgaan	en	des	Heren	Woord	uit	Jeruzalem	
(Micha	4:2)!	En	dan	zullen	velen	uit	de	volkeren	de	slip	van	de	mantel	van	een	Joodse	man	
vastgrijpen	en	zeggen:	“Wij	gaan	met	u,	want	wij	hebben	gehoord	dat	de	Here	met	u	is”	
(Zach.8:23).	Dan	zal	Israël	nog	een	zegen	zijn	voor	de	volkeren	zoals	God	had	voorspeld	
(Gen.12:3,	Rom.11:12).		
	
	



Daarom	zijn	vandaag	op	Hemelvaartsdag	onze	ogen	gericht	op	Jeruzalem.	Dat	was	al	in	de	
1e	eeuw	zo.	Sommigen	zaten	er	op	de	Olijfberg	op	te	wachten	en	vergaten	de	wereld	in	te	
gaan	met	het	evangelie.	Schudt	de	berg	al?	
	
	
Bij	de	Hemelvaart	bleek	dat	de	verwachting	van	Israël,	dat	de	Messias	met	de	Romeinen	af	
zou	rekenen	als	de	finale	Richter	uit	het	boek	Richteren,	niet	uitkwam.	Eérst	zou	het	heil	
naar	de	natien	gaan	en	over	Israels	grenzen.	Maar	aan	het	einde	der	tijden,	nadat	het	
evangelie	de	globe	is	overgegaan,	zal	het	weer	terugkeren	naar	waar	het	allemaal	begon:	in	
Jeruzalem	(Hand.1:8,	Rom.11:25-27).	Gebeurt	dat	in	deze	dagen	en	is	er	daarom	zo’n	herrie?	
Dan	kunnen	wij	nog	een	machtige	opwekking	in	Israël	en	onder	de	Joden	verwachten,	
wanneer	ook	Joel	2:28-32	geheel	zal	worden	vervuld.	Wij	zijn	er	bijna,	vertellen	ons	de	
statistieken.	De	Kerk	van	Mongolië	heeft	visie	om	de	fakkel	van	het	evangelie	over	de	oude	
Chinese	route	terug	naar	Jeruzalem	te	brengen…	
	
	
Kan	de	Paus	niet	alvast	naar	Jeruzalem	verkassen?	
	
	
Tot	volgend	jaar	in	Jeruzalem,	chevariem.	Maranatha!	Kom	Here	Jezus	kom!	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


