
	
	

Een	speciale	band	met	Israël:	
Een	Jood	stierf	voor	de	wereld	
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Een	speciale	band	met	Israël:	
Een	Jood	stierf	voor	de	wereld	
	
Deze	week	kopte	een	artikel	van	voormalig	theoloog	des	vaderlands	Stefan	Paas	op	CIP:	
“Stefan	Paas	vindt	speciale	band	met	Israël	theologische	onzin:	Het	leidt	tot	morele	
blindheid”.	Paas	reageerde	daarmee	op	een	bijdrage	van	Dirk	van	Genderen	over	het	
Palestijns-Israëlische	conflict	dat	hij	classificeerde	als	“geestelijke	strijd”	en	ageerde	tegen	
Joods-christelijk	zionisme.	
	
Ik	moet	zeggen	dat	verbazing	mij	als	eerste	overviel,	daarna	verontwaardiging	en	
vervolgens	onverschilligheid.	Maar	je	moet	zo’n	artikel	lezen	in	haar	context:	Waar	reageert	
hij	op	en	waar	ageert	hij	nou	tegen?	Voor	welke	waarde	komt	hij	op?	Dat	is	wel	duidelijk.	
Paas	komt	voor	menselijke	belangen	op,	in	dit	geval	van	de	Palestijnen,	en	dat	is	zijn	goed	
recht.	Maar	hij	trekt	dingen	uit	hun	verband	door	te	stellen	dat	de	liefde	voor	Israël	leidt	tot	
morele	blindheid	ten	aanzien	van	de	Palestijnen	(dat	zijn	overigens	Arabieren).	Ik	ben	nog	
geen	Israël-fan	tegengekomen	zonder	compassie	voor	Arabieren.	Sterker	nog,	de	meesten	
van	hen	pleiten	voor	Israelisch	bestuur	over	Gaza	omdat	de	daar	wonende	Arabieren	daar	
beter	mee	af	zijn	dan	met	hun	terroristich	Hamasbestuur,	dat	de	eigen	zakken	vult	en	haar	
eigen	burgers	als	levende	schilden	gebruikt	en	voor	propaganda	voor	hun	anti-Israël	
programma.	Als	theologen	zulke	uitspraken	doen,	leggen	zij	dan	met	christelijke	theologie	
zonder	Joodse	wortels	grond	voor	antisemitisme,	zoals	vaak	is	gebeurd?	Je	kunt	beter	van	
Israël	afblijven,	zou	mijn	advies	zijn,	en	voor	hen	bidden	(Psalm	122:6).	God	gaat	Zijn	eigen	
gang	met	hen	en	voert	toch	wel	uit	wat	Hij	op	Zijn	agenda	heeft	(Rom.11:28).	
	
	
Na	enkele	dagen	besloot	ik	er	toch	over	te	schrijven	omdat	dit	relevanter	is	dan	ooit	in	een	
wereld	waarin	antisemitisme	opnieuw	de	kop	opsteekt	en	de	bijbel	niet	meer	in	de	breedte	
gelezen	wordt	maar	alleen	als	ochtendsnack	voor	het	ontbijt.	
	
	
Morele	blindheid?	
Paas	pent	dat	een	“speciale	band	met	Israël	tot	morele	blindheid	leidt”.	Daarmee	doelt	hij	op	
de	Palestijnen	die	gedemoniseerd	zouden	worden	door	christenen	met	een	Israël	visie…	Het	
andere	is	echter	waar:	Ondanks	dodenherdenkingen	wordt	karaktermoord	gepleegd	op	
Israël	door	de	media.	En	de	VN	vaardigt	disproportioneel	meer	resoluties	tegen	Israël	uit	
dan	tegen	andere	landen,	daarmee	tegen	hun	eigen	historische	afspraken	in.	En	iets	anders	
is	nog	veel	meer	waar:	De	gruwelijke	waarheid	in	de	annalen	van	de	kerkgeschiedenis	is	dat	
het	gebrék	aan	band	met	Israël	tot	Jodenvervolging	heeft	geleid.	“Morele	blindheid”?	Er	
kleeft	bloed	aan	de	handen	van	de	institutionele	kerk	omdat	zij	geen	band	met	Israël	heeft	
gehad	maar	die	heeft	afgekapt!	Heeft	de	Kerk	broedermoord	gepleegd?	Hoe	gaan	wij	ooit	
verantwoorden	bij	God	wat	Augustinus,	Luther	en	anderen	in	hun	geschriften	tegen	de	
Joden	penden,	terwijl	zij	daarbij	nota	bene	hun	eigen	woorden	gebruikten	om	hen	te	
verbannen?	Er	zou	hier	achter	mijn	vraagteken	een	uitroepteken	moeten	staan.	
	
	
Onbijbelse	eenzijdigheid	
In	zijn	artikel	waarschuwt	Paas	voor	“morele	blindheid”,	maar	dan	waarschuw	ik	voor	
onbijbelse	eenzijdigheid.	Paas	predikt	de	Gemeente,	zoals	al	zijn	geestverwanten,	maar	
vergeet	haar	fundamenten:	(1)	De	bijbel	is	immers	een	Joods	boek,	gepend	in	een	Joodse	
cultuur	en	Zionistische	theocratische	Staat.	(2)	Het	fundament	van	de	Gemeente,	
waarbinnen	geen	onderscheid	is,	wat	Paas	zo	benadrukt,	is	enkel	een	Joods	fundament	want	



de	Twaalf	waren	allemaal	Joden	(Efz.2:20).	(3)	Het	Nieuwe	Verbond	waaraan	heidenen	deel	
mogen	nemen	is	een	Joods	verbond	van	God:	met	het	huis	van	Israël	en	Juda	(Jer.31:31-34,	
Rom.15:8-11).	(4)	De	stam	waarop	de	heidenen	uit	de	volkeren	als	wilde	takken	geënt	zijn	is	
dan	ook	de	edele	Joodse	stam.	Jezus	begon	geen	hele	nieuwe	boom	(Rom.11).	Vrijwel	alle	
geloofshelden	waren	uit	Israël	(Heb.11).	Wij	gelovigen	uit	de	heidenen	zijn	de	wilde	takken,	
zij	de	edele.	(5)	Je	begrijpt	de	christelijke	Feesten	niet	(de	K4:	Kribbe,	Kruis,	Kroning,	
Kracht)	als	je	Gods	Feesten	in	Israël	niet	kent	die	Jezus	heeft	vervuld	(Leviticus	23,	
Matt.5:17-18).	(6)	En,	last	but	not	least,	Jezus	zelf	is	een	Jood.	Het	was	een	Jood	die	leed	aan	
het	Kruis	voor	de	zaligheid	van	de	volkeren	(Joh.4:22).	Hij	werd	geboren	in	Bethlehem	en	
stierf	voor	de	wereld	in	Jeruzalem,	werd	eerst	gezonden	tot	de	verloren	schapen	van	het	
huis	Israëls	(Matt.15:24,	10:6),	want	het	evangelie	is	eerst	voor	de	Jood,	en	ook	voor	de	
Griek	(Rom.1:16).			
	
Hiermee	kun	je	rustig	stellen	dat	Israël	altijd	Gods	aorta	is	geweest	in	de	wereld	evenals	
Jeruzalem	de	klok	is	op	Gods	kalender	(Lucas	21:24,	Matt.23:37-39).	Het	lijkt	mij	dan	ook	
onmogelijk	om	geen	speciale	band	met	Israël	te	hebben.	
	
Het	miskennen	van	de	Joodse	identiteit	van	het	evangelie	is	dan	ook	eigenlijk	christelijke	
hypocrisie.	Want	zonder	Israël	hadden	wij	dit	allemaal	niet	gehad	en	hadden	wij	nog	in	onze	
zonden	rondgedoold	in	de	duisternis.	Israël	is	altijd	Gods	licht	geweest	(Jes.42:6),	Jezus	het	
meest	(Joh.8:12).		
	
(7)	Overigens	verwachten	wij	nog	een	opwekking	onder	het	Joodse	volk	omdat	hun	Messias	
hen	nooit	verstoten	heeft	(Rom.11:1)	maar	Zijn	armen	om	hen	zal	slaan	(Matt.23:37-39),	
wanneer	Joel	2:28-32,	Jeremia	31:31-34,	Zacharia	8:23,	12:10-13,	Rom.11:22-32	worden	
vervuld.	(8)	Alhoewel	de	fundamenten	van	het	Nieuwe	Jeruzalem	de	12	apostelen	van	het	
Lam	zijn,	zijn	de	poorten	Israëls	12	stammen	(Opb.21:14,	12).	Betekent	dat	dat	je	niet	in	het	
Nieuwe	Jeruzalem	binnenkomt	zonder	Israël?	
	
Speciale	band	
Christenen	worden	in	de	bijbel	opgeroepen	tot	een	band	met	Israël:	Paulus	had	zó’n	diepe	
affectie	voor	Israël,	dat	hij	wel	van	Christus	om	hen	verbannen	wilde	zijn	(Rom.9:3).	Mozes	
gaf	zóveel	om	hen	dat	hij	God	aanbood	uit	het	boek	des	levens	geschrapt	te	worden	voor	
hun	vergeving	(Ex.32:32).	Jezus	heeft	zó’n	diepe	liefde	voor	Israël,	dat	Hij	voor	haar	stierf.	
Hij	is	hun	Koning	en	werd	hun	Knecht	(Matt.2:2,	Sef.3:15).	
	
	
Wanneer	je	de	Joodse	identiteit	van	Jezus	negeert,	dan	loop	je	het	risico	dat	je	je	eigen	
humanitische	of	abstracte	Jezus	creëert,	die	het	fabricaat	is	van	je	heidens-christelijke	brein	
in	plaats	van	de	bijbel.		
	
	
Ik	heb	mijn	knieën	gebogen	voor	de	Joodse	Jezus	die	tegelijk	God	en	mens	is,	en	donkere	
semitische	ogen	had	en	geen	blauwe.	
	
	
Shalom,	chevariem.	
 


