
	
	
Genesis	22	
De	VN	en	de	strijd	om	Jeruzalem	
door	Stef	Schagen	
	
Een	uitglijder	van	de	VN	deze	week:	Met	129	stemmen	(landen)	heeft	de	VN	woensdag	een	
resolutie	aangenomen	dat	moslims	het	exclusieve	recht	geeft	op	de	Tempelberg	die	
daarmee	een	uitsluitend	Islamitische	naam	krijgt,	schrijft	The	Jerusalem	Post.	De	VS	stemde	
tegen,	Nederland	zweeg.	
	
	
De	Joodse	banden	met	de	plaats	worden	daarmee	afgesneden,	kopt	de	Jerusalem	Post	erbij.	
De	christelijke	ook,	voeg	ik	eraan	toe.	Een	historische	blunder	en	een	verdere	politieke	
verschuiving.	Wordt	de	VN	steeds	pro-Palestijnser	en	islamitischer?	Dat	past	dan	goed	bij	de	
globalisering	van	de	islam.	De	islam	is	altijd	al	de	religieuze	bindende	factor	geweest	van	de	
Arabische	stammen	om	een	politieke	vuist	te	maken	in	de	wereld.		
	
	
Genesis	22	
Als	een	volk	recht	heeft	op	de	locatie	en	die	kan	claimen,	dan	is	het	Israël.	En	wij	christenen	
met	hen.	Dat	lezen	wij	in	de	bijbel.	God	sprak	tot	Abraham	dat	hij	in	het	land	Moria	op	een	
berg	zijn	Izaäk	aan	Hem	terug	moest	geven.	Dat	lezen	wij	in	Genesis	22.	Die	berg	is	waar	nu	
de	gouden	Rotskoepel	staat.	Later	is	het	de	plaats	waar	Salomo	volgens	2	Kronieken	3:1	de	
Tempel	bouwt	en	in	Genesis	14	ontmoette	Abram	Melchisedek	daar.	
	
	
God	vraagt	soms	om	je	dierbaarste	bezit	
Wat	God	vraagt	moet	regelrecht	in	de	diepten	van	Abrahams	ziel	zijn	gegaan	en	zijn	hart	
verscheurd	hebben.	God	weet	dat	Izaak	Abrahams	dierbaarste	bezit	is,	die	Hij	terug	wil	
hebben	voor	Zichzelf,	voor	de	uitvoering	van	Zijn	plan.	God	testte	Abraham	op	zijn	loyaliteit	
aan	Hem.	



	
	
Hoe	God	het	vraagt	doet	er	een	schepje	bovenop.	Hij	zegt	niet:	“Offer	Izaak”,	maar:	“Neem	
Izaak”,	en	voegt	er	dan	met	nadruk	aan	toe	om	Abraham	in	het	diepst	te	raken	en	testen	op	
zijn	affecties:	“uw	énige,	die	je	líefhebt”.	Wat	zou	Abraham	hebben	gedacht	en	gevoeld	toen	
God	om	zijn	dierbaarste	bezit	en	enige	zoon	vroeg?!	Hoe	kan	God	zoiets	vragen?,	zou	je	
denken.	Hij	vertrekt	gelijk	de	volgende	ochtend	om	het	te	doen.	Maar	zou	Abraham	die	hele	
nacht	geworsteld	hebben	met	wat	God	van	hem	vroeg?	Weet	U	het	zeker?	Is	dit	echt	wat	U	
wilt?!	“Uw	zoon,	uw	enige,	die	gij	liefhebt”,	“offer	hem	in	het	land	Moria	op	een	van	de	
bergen	daar”.		
	
	
Overgave	
Abrahams	overgave	is	diep.	Hij	reageerde.	Hij	was	een	echte	man	van	God	en	van	geloof.	Hij	
wist	dat	God	Izaak	desnoods	uit	de	dood	kon	opwekken	(Heb.11:18).	De	volgende	ochtend	
gaat	hij	op	weg	(22:3).		
	
	
Het	eerste	dat	wij	lezen	in	het	verhaal	is	dat	wanneer	God	tot	hem	spreekt,	“Abraham”,	
Abraham	reageert	met:	“Hier	ben	ik”	(Gen	22:1	NBG)	 ֹיּוַ ׃ינִנֵּֽהִ	רמֶא֥ 	(en	hij	zei:	Hier	ben	ik).	Dat	
“hier	ben	ik”	is	de	uiting	van	een	dienstknecht	die	zich	beschikbaar	stelt	voor	zijn	heer,	en	
komt	vaak	voor	in	de	bijbel.	Het	zou	de	reactie	van	eenieder	van	ons	moeten	zijn	op	God,	
onze	Heer.	Dienstknechten	met	hun	oor	aan	de	deurposten	van	de	hemel	gepriemd.		
	
	
Profetisch	
Wanneer	God	tijdens	zijn	actie	ingrijpt	en	Zelf	in	een	ram	voorziet,	zegt	Abraham:	“De	Here	
zal	voorzien”	en	noemt	de	plaats	zo.	 האֶ֑רְיִ	׀הוָ֣היְ 	Adonai	Jireh.	En	daarna:	 האֶֽרָיֵ	הוָ֖היְ	רהַ֥בְּ :	“Op	de	
berg	van	de	Here	zal	Hij	gezien	worden”.	Dat	is	een	profetische	blik	vooruit	zoals	de	hele	
gebeurtenis	op	de	berg	Moria	is:	Abraham	zag	Jezus	(Joh.8:56-58).	Abraham	profeteert	hier	
over	het	Lam	van	God,	Vaders	eigen	Zoon,	Zijn	enige,	die	Hij	liefheeft’,	die	als	brandoffer	op	
de	berg	Sion,	Jeruzalem,	zou	sterven.		
	
	

	׃האֶֽרָיֵ הוָ֖היְ רהַ֥בְּ םוֹיּ֔הַ רמֵ֣אָיֵ ר֙שֶׁאֲ האֶ֑רְיִ ׀הוָ֣היְ אוּה֖הַ םוֹק֥מָּהַ־םשֵֽׁ םהָ֛רָבְאַ ארָ֧קְיִּוַ
 
 

De	Vader	bracht	het	dierbaarste	dat	Hij	had 
Die	dag	ging	de	Vader	de	berg	op	zoals	Abraham	in	Genesis	22,	en	bracht	de	Vader	het	
dierbaarste	dat	Hij	had	als	zondoffer	voor	de	wereld.	Jezus	werd	“het	lam	Gods	dat	de	zonde	
der	wereld	weegneemt”	(Joh.1:29).	Zou	de	Vader	geworsteld	hebben?	Jezus	worstelde	die	
nacht	in	Gethsemané	en	misschien	was	Abrahams	worsteling	die	nacht	voor	hij	naar	Moria	
ging	ook	wel	profetisch.	Wat	zou	er	in	de	Vader	zijn	omgegaan	toen	Hij	het	deed?	Wat	heeft	
zich	afgespeeld	tussen	Zijn	Zoon,	Jezus,	en	Hem?	De	Vader	moest	Hem	laten	gaan,	maar	
ontving	Hem	ook	weer	terug,	zoals	Abraham.	
	
	
Slot	
De	islam	claimt	de	berg	voor	zichzelf,	maar	Abraham	en	wij,	Joden	en	christenen,	hebben	er	
als	eerste	onze	kostbaarste	herinnering	aan.	De	Tempelberg,	waar	de	Rock	of	the	Dome	
staat	is	de	plaats	waar	Abraham	Izaak	bracht,	is	waar	de	schepping	begon	en	waar	Adam	
werd	geschapen,	en	waar	de	Vader	Zijn	Zoon	als	zondoffer	gaf.	Salomo	heeft	er,	na	Abraham	



in	Genesis	22,	de	Tempel	gebouwd	(2	Kron.3:1).	Wat	heeft	de	VN	in	zijn	hoofd	gehaald?	Zijn	
zij	het	vergeten?	Wat	een	strijd	om	de	berg	des	Heren,	Jeruzalem.	Lucifer	kan	niet	uitstaan	
wat	daar	is	gebeurd.	
	
	
Maar	die	plek	werd	de	plaats	van	verzoening.	Dat	zal	het	altijd	zijn	en	blijven.	
	
	
Shabat	shalom,	gibboriem.	
 


