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Tranen over mijn wangen 
“Alles wordt nieuw”. 
 
 
Wanneer alle vaccinatie-consternatie is geluwd en de Dieleman-discussie weer is 
overgewaaid, dan telt de evangelische kerk haar knikkers. Hopelijk. Waar gaat het nou echt 
over? Hebben wij discipelen gemaakt? Hebben wij de glorie van God gediend?  
 
 
Wat er om ons heen gaande is, het virus en de furie van sommigen, doet mij denken aan hoe 
ik op de Bosch en Hovenschool in Heemstede in de 3e klas zat bij juffrouw van Dale. Op een 
ochtend kwamen wij van het schoolplein de klas in gerend en schoven aan onze tafeltjes 
aan, waarna zij tegen ons zei: “Lieve kinderen, vandaag ga ik jullie een paar psalmen leren; 
en die gaan wij samen zingen”.  
 
 
De klas was subiet stil. “Wat krijgen we nou?”, dacht ik. Pal voor mij zat Jeanette, het 
vroomste meisje van de klas, en die had daar wel zin in. De rest van ons was areligieus, 
alhoewel ik zelf wel een Godsbesef had. Na de voor mij onbeduidende eerste psalm, kwam 
de tweede: “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”, zongen we. Alle coupletten. 
 
 
Dikke tranen rolden over mijn wangen. Alleen al vanwege het sentiment. “Alles wordt 
nieuw” leek mij een goed idee want ik was net op het schoolplein al mijn knikkers 
kwijtgeraakt. Nou ja, er was veel meer aan de hand, want in die periode was mijn moeder 
plotseling gestorven. En als je als jongetje van 8 dan met de dood wordt geconfronteerd en 
alles wat je hebt, je hele hoop, je blijdschap, haar tuinbonen en haar niet aflatende liefde, 
mama, zo plots kwijtraakt, dan heeft het leven geen zin meer. Dan is er enkel verslagenheid. 
Het is alsof er een blok beton in je buik wordt geschoven dat nooit meer weggaat. Ik ben nu 
53, en eerlijk gezegd ben ik er eigenlijk nooit meer overheen gekomen. Ik vraag mij wel eens 
af of ik er nog was geweest als de Heilige Geest haar plek niet had ingenomen.  
 
 
Mag ik dan ook gewoon eerlijk zijn? Dan hebben onze apostolische ambities, “wij gaan de 
wereld veranderen”, het Koninkrijk bouwen, eigenlijk niet zoveel betekenis. Wat denken wij 
wel niet? De discussies lezende komen wij niet verder dan onszelf. Wat je pretenties ook 
zijn, maak ze waar, maar de dood heeft nu nog gewoon het laatste woord. Ik stond in 1976 
huilend aan haar graf en zag het liefste dat ik had in de grond verdwijnen en kon haar niet 
terughalen. Niemand van ons begreep het. Nog steeds niet. Het was een rauwe 
werkelijkheid. 
 
 
Althans, voor nu. Want de bijbel predikt hoop: de hoop van de opstanding en de glorie van 
het komende Koninkrijk, weet ik inmiddels. Wij hebben hoop omdat de Geest in ons midden 
de garantie daarvan is (Efz.1:14). “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw” inderdáád! Alle 
vijanden worden omgelegd, en de laatste vijand die overwonnen wordt, pende Paulus, is de 



dood (1 Cor.15:21-26). Wij staan weer op uit het graf (1 Thess.4:13-18)! RIP: Risen in Power! 
Alles komt goed. En ik zie mama weer terug, en dan zal ik haar herinneren aan de tuinbonen.  
 
 
Iets anders is overigens ook waar: Dan is Jeruzalem weer de hoofdstad van de wereld 
(Jes.2:2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkiezingen in Nederland 
Tranen en hoop 
 
Ik stem vandaag op het Millennium, waarvan Jeruzalem de hoofdstad zal zijn en waarin de 
Messias Zelf zal regeren, wereldwijd (Jes.2:2, Micha 4:1-3, Opb.20:1-6). Nadat Zijn voeten op 
de Olijfberg staan (Zach.14), zal Hij door de, door de moslims dichtgemetselde Messiaspoort, 
Jeruzalem binnengaan en Zijn Troon bestijgen, wat men hoopte dat Hij destijds zou doen bij 
Zijn 1e komst (Matt.21:5, Zach.9:9, Lucas 1:32-33, 1:52-54, 2:25, 19:11, Hand.1:6-7, 3:19-21).  
 
Wat zal de vrede eindeloos groot zijn (Jes.9:6)! Het lam zal er liggen met de wolf, de koe en 
berin zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden (Jes.11:6-7). Er zal vrede zijn 
op heel Zijn heilige berg en de volkeren zullen elkaar de oorlog niet meer leren. Ieder zal 
zitten onder zijn wijnstok zonder dat de rust verstoord wordt (Micha 4:3-4). De vloek op de 
schepping zal verbroken zijn en ons zoonschap compleet, omdat wij van ons lichaam zijn 
verlost (Rom.8:19-23) en een verheerlijkt lichaam hebben (1 Cor.15:51-52). De aarde zal vol 
zijn van de kennis van de Here (Hab.2:14, Jes.11:9). Vanwaar de zon opgaat tot waar zij 
ondergaat zal Zijn Naam groot zijn onder de goyim (Mal.1:11). En Hij zal opnieuw Zijn hand 
opheffen om de rest van Zijn volk Israël los te kopen uit de volkeren, van de vier hoeken van 
de aarde (Jes.11:12, Matt.24:31, Jes.54:7). God maakt Zijn belofte waar, en zal hen tot Zich 
fluiten (Zach.10:8). En de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun 
Vader (Matt.13:43). Wat een glorieuze toekomst hebben wij, die Hem verwachten! 
 
Het probleem is alleen dat het Millennium vandaag niet op de kieslijst staat. Het is geen 
democratie. De Koning Zelf heeft er de regie (Opb.20:1-6). Dat is misschien maar beter ook 
want wij mensen komen er met elkaar niet uit. Noch in de wereld, noch in de kerk is de 
eenheid en harmonie die het Koninkrijk dan brengt. Augustinus meende dat met de 
woorden van Jezus “het is volbracht” het Koninkrijk op aarde al was begonnen en dat de 
Gemeente er de drager van is en het instrument dat het brengt. Maar als ik het nieuws lees, 
wordt de wereld er niet echt beter op. En de kerk zelf dan? De realiteit zegt mij dat de 
Gemeente zelf het Koninkrijk nodig heeft. En daarvoor heeft het het Jeruzalem nodig van na 
de Wederkomst.  
 
Soms springen de laatste tijd mij de tranen spontaan in de ogen. Ik heb zoveel meegemaakt 
in de afgelopen 9 jaar dat ik voorganger ben, en ik vraag mij af of ik het nog wil zijn. Er wordt 
gelogen, er is woede, er is jaloersheid, er is soms zo'n afschuwelijke hardheid en 
verdeeldheid dat ik me onveilig voel. De onheilige allianties en kerkpolitiek hebben mijn roze 
bril afgedaan. Wat ben ik toch naïef geweest. De mensen die het geestelijkst meenden te 
zijn, hadden als het erop aankwam het minste karakter. 
  
Wat was ik bevlogen toen ik eraan begon, en wat ben ik gedesillusioneerd geraakt vanwege 
wat ik allemaal heb gezien. Misschien is het wel goed dat die roze bril af is, omdat het mij de 
ogen opent voor de bijbelse boodschap dat God uit is op een nieuw begin. Het heeft mij 
vooral ook heel erg met mijzelf geconfronteerd. Ik ben maar een mens en ik kan het niet. Ik 
kan niks veranderen waarvan ik voel en weet dat God dat zou willen. Jezus alleen kan dat, en 
Hij zal het doen. 
 



Want ik voel vanbinnen, en ik lees in mijn bijbel, dat God iets anders voor ogen heeft, en het 
komt eraan. Dat wij vandaag de dag Jeruzalem zien uitspruiten en het herstel van Israël zien, 
is een voorteken van het wereldwijde Vrederijk. Er is hoop!, zei Paulus. De schepping zucht 
in al haar delen omdat het in barensnood is (Rom.8:21)! Het zijn de weeën van de nieuwe 
schepping! De laatste weeën zijn bij de bevalling wel het ergst, maar dan ineens is het kindje 
er! Grijp je dan vast aan de broekspijpen van Jezus, de hoop op glorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkiezingen in Israël 
Zou Gabriël zich hebben vergist?  
 
 
Gister waren er verkiezingen in Israël, de 4e in twee jaar geloof ik, en ik las dat het 
Internationaal Strafhof in Den Haag de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken heeft 
ontmoet om met hem te spreken over vermeende oorlogsmisdaden van Israël in Palestijnse 
gebieden. Komt Hamas dan ook naar het Strafhof ter verantwoording? En Erdogan, die 
hoopt dat Netanyahu de verkiezingen verliest en Hamas promoot?, wat ik gister las in The 
Jerusalem Post. Wat een puinhoop en vijandschap in Gods wereld. Laten we maar bidden 
voor de vrede van Jeruzalem, die God alleen kan geven, en laat de Kerk Gods secretaresse 
zijn die Hem aan Zijn agenda herinnert als wachter (Jes.62:6). Ik zie uit naar de regie van 
Christus wanneer Hij komt op de wolken en de aarde neemt. Geen regering kan tegen de 
Zijne op, en wat zal de vrede groot zijn op de troon van David, zei Jesaja. Eindeloos is Zijn 
regie (Jes.9:5-7). Dat de Gemeente het Koninkrijk van God niet is maar het enkel aankondigt, 
heeft zij in al die eeuwen wel bewezen. 
 
 
2 Samuël 7:12-16  
Wanneer David koning is geworden profeteert Nathan in 2 Samuel 7:12-16 over hem. 
Nathan zegt daar dat de troon van David voor altijd zal bestaan, dat er altijd een koning op 
zijn troon zal zitten. Je zou deze profetie op moeten eten en deel van je systeem moeten 
maken als je een christen bent, want het is een sleutel profetie in het OT in de lijn van 
aankondigingen van de komst van Jezus….  
 
 
In Genesis 3:15 profeteert God zelf over Zijn komst wanneer Hij zegt dat Jezus het Zaad uit 
de vrouw is die de slang de kop zal vermorzelen, iets dat compleet zal zijn wanneer de oude 
slang, Lucifer, de satan, nadat hij eerst gebonden wordt in het Millennium, in de afgrond 
wordt geworpen (Opb.21:1-14).  
 
 
In Deuteronomium 18:15 profeteert Mozes, voor hij sterft, aan de generatie die op het punt 
staat om met Jozua het land binnen te gaan, dat er een Profeet na hem zal komen die God 
van aangezicht tot aangezicht heeft gezien en dat het volk naar Hem moet luisteren. Petrus 
bevestigt op de Pinksterdag in Handelingen 3:22 dat Jezus die Profeet is.  
 
 
En in 2 Samuel 7:12-16 profeteert Nathan dat de troon van David voor altijd zal bestaan. 
Deze profetie heeft een eerste vervulling in Salomo, Davids zoon, en daarna in alle koningen 
vanaf Rechabeam in 1 Koningen 12. God heeft er steeds voor gezorgd dat er een koning op 
Davids troon was. Hij heeft David niet in de maling genomen (Ps.89:36). Maar de ultieme 
Koning die zal komen is Jezus, zegt Nathan. En Petrus bevestigt dat in zijn prediking op de 
Pinksterdag in Handelingen 2:30. Elke koning tot dan toe stierf, zegt Petrus, maar deze stond 
op en blijft! Hij zegt er ook bij dat er een tijdspan zal zijn totdat de laatste vijand aan Hem is 
onderworpen (2:31-35, Hand.3:19-21, 1 Cor.15:22-26, Psalm 16). Zo vervult Jezus ook Psalm 
2:6-7, Psalm 110:1-2 en 132:11, 89:3-5, en zovele andere. 



 
 
Lucas 1:32-33 
Maar een spectaculaire tekst hierover komt van de engel Gabriel. Ook Gabriel zegt dat Jezus 
de troon van David erft, wanneer hij Maria opzoekt: "En zie, je zult zwanger worden en een 
zoon baren, en je zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David 
geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn 
koningschap zal geen einde nemen" (Luk 1:31-33).  
 
 
Hoe wil je het hebben?! Ook al moest de hemel Hem eerst opnemen tot aan de voleinding 
der tijden (Hand.3:19-21), dit zijn niet mis te verstane bewoordingen over het herstel van 
Israël ten tijde van Zijn Wederkomst en het Millennium. 
 
 
Had Petrus zich vergist? 
Misschien dat je nu denkt: ‘Nou, Petrus heeft zich op de Pinksterdag vergist. Hij snapte nog 
niet wat wij nu wel weten. Want God is met een nieuwere openbaring gekomen, die altijd 
verborgen is gebleven: de Gemeente (Efz.3:3-9, 5:32). En er is in Christus geen onderscheid 
meer tussen Joden en Grieken (Col.1:26-27, 3:11, Rom.3:22, 10:12, Efz.3:6, 9). En die troon 
van David is in mijn hart'. 
 
 
Was Gabriel zijn boodschap vergeten? 
Maar, alhoewel Petrus ernaast kon zitten, je kunt toch in ieder geval de engel Gabriel niet 
verdenken van het maken van een vergissing, lijkt me. Zou Gabriel onderweg zijn boodschap 
zijn vergeten of die verdraaid hebben? Bovendien sprak Petrus met goddelijk gezag als 
apostel en is de bijbel door God-geademd en laat die geen eigenmachtige uitlegging toe (2 
Tim.3:16-17, 2 Petrus 1:20-21). Dus ook Handelingen 2:30 en 3:19-21 zijn daarmee waar en 
betrouwbaar. Petrus heeft zich niet vergist. 
 
 
Er komt nog iets anders bij: De bijbel is progressieve openbaring, en geen enkele nieuwere 
openbaring vervangt een eerdere maar vult die aan (Matt.5:17-18, Rom.15:8). Daarom, God 
zal doen wat Hij heeft beloofd want Hij is geen mens dat Hij liegen zou (Num.23:19, 
Heb.6:18, Titus 1:2). 
 
 
Dit is hoop voor ons allemaal. Want het lijkt erop dat de mens steeds verder afdwaalt en 
God Zijn aangezicht naar Jeruzalem wendt omdat de finale ontknoping nadert. Je zou op 
maandag met 2 Samuel 7:12-16 spontaan je bed uitspringen. 
 
 
Shalom, chevariem. 
 
 


