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Een aantal jaren geleden zat ik te luisteren naar Kris Vallotton die met één oneliner de
belangrijkste theologische gedachte van het bekende Bethel in Redding, CA
verwoordde: “Wij proberen mensen in de hemel te krijgen”, zei Kris, “God probeert
vooral de hemel in mensen te krijgen. Zoals het is in de hemel, zo ook op de aarde.”

Come on! Dat komt regelrecht uit het Onze Vader (Lucas 11:2-3). Op facevalue is dat
zo inspirerend dat je erbij van je stoel springt! Bethel's oneliner vat de hele bijbel
samen vanaf Genesis 3 t/m Openbaring 22.

De argumentatie vindt goede grond in 1 Corinthiers 15:28: When it’s all been said and
done, pent Paulus aan de Corinthiérs, zal “God alles in allen” zijn”. Dat is waar Gods
profetisch-apocalyptisch Koninkrijkprogramma dat over de schepping uitrolt vanaf
Abraham in Genesis 12 op uitloopt, pent hij. Dan is het Onze Vader werkelijkheid
geworden.

Kijk je er naar uit? Heel de schepping doet dat (Rom.8:19-23)!

Wanneer?

Maar de vraag is, wanneer? Is God nt al alles in allen? Nee, getuigen onze problemen,
conflicten, ziektes en malaises. Nog niet. De ontknoping komt nog. Ons vlees is er
nog, onze oude Adamische natuur.

Wij zullen het Koninkrijk niet hebben tenzij wij eerst een upgrade meemaken, pende
Paulus in 1 Corinthi€rs 15. Eerst onze metamorfose, wanneer wij onze aardse
Adamische gedaante verruilen voor de hemelse, geschapen uit de laatste Adam, Jezus
Christus, pent hij erachteraan: “Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed
kunnen het Koninkrijk Gods niet beérven, het vergankelijke beérft de
onvergankelijkheid niet... onze vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen...
Dan is de dood, Zijn finale vijand, overwonnen™ (15:50-55).

Romeinen 8: de zonen Gods!

Datzelfde pende Paulus ook aan de gelovigen in Rome. Hoewel wij God nu al “Abba,
Vader” noemen, door de Geest van het zoonschap genomen (Rom.8:15), zullen de
“zonen Gods” niet “openbaar komen” voordat zij verlost zijn van hun lichaam: “Want
met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen
Gods. ... Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en
in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave
ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de
verlossing van ons lichaam” (8:19-23).



Paulus: glorie komt!

Twee jaar nadat Paulus over de Parousia en ontknoping van de wereldgeschiedenis aan
de Corinthiérs schreef in 1 Corinthiers 15 (55 AD), schreef hij hetzelfde apostolisch
evangelie dat de wereld rondgaat ook aan de Romeinen in Romeinen 8 (57 AD).
Romeinen 8 is de slotconclusie van zijn betoog vanaf Romeinen 1 voor hij over Vader
Gods onophoudelijke passie voor Israél pent in Romeinen 9-11 en overgaat naar de
pastorale conclusies en discipelschap instructies in Romeinen 12-15, waarna hij afsluit
met de groeten in Romeinen 16.

Hij schrijft: NBG Rom. 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt
heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont..
Rom.8:18 Want ik ben er zé¢ker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden... Rom. 8:20-21
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om
(de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de
schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de
vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods... Rom. 8:24-25 Want in die hoop zijn
wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op
hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien [wat wij nu nog
niet in de hand hebben], verwachten wij het met volharding.

Jezus heeft de vloek aan het Kruis gedragen door voor ons tot vloek te worden
(Gal.3:10, 13), maar “de vruchteloosheid” van de schepping die kwam door Adams
zonde in Genesis 3 is er nog steeds, schrijft Paulus (vers 20). Niet alles wat in de
hemel is bewerkt, is al op aarde zichtbaar (Heb.9:24).

Maar glorie komt. Wat een hoop! Wat een vooruitzicht!...

Theologie uit de grammatica

Met een paar pennenstreken nuanceert Paulus Koninkrijk-Nu met Koninkrijk-Straks
en vervangt die. Hij vult geloof aan met hoop. “In hope echter” (vers 21), schrijft hij,
want het is er nog niet: “hoop die gezien wordt” is geen hoop, dan heb je het al (vers
24-25) ... “de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden”, schrijft hij (vers
18). Hij “zal” onze sterfelijke lichamen levend maken door de Heilige Geest (vers
11).

Zijn theologie komt uit zijn grammatica; “zal worden” is de toekomstige tijd.

Hebreeén 11: De faith-force

Hoop is een powerful faith-force, schreef ook de schrijver van de Hebreeénbrief in
Hebreeén 11. In geloof zie je het eraan komen, je ziet het “in de verte”. Je bent er
absoluut zeker van dat het gaat komen omdat God gesproken heeft en altijd gelijk
heeft (Heb.11, Nu.23:19, Titus 1:3). Maar je hebt het nog niet. Ondanks het enorme
geloof van geloofshelden als Abraham, Mozes, Jesaja, Jeremia en zovele anderen,
verkregen zij niet waar zij geloof voor hadden omdat God eerst een andere bedoeling



had: dat wij en vele anderen erbij zouden komen, en de volheid van het aloude Israél
waarmee God begon (Heb.11:37).

Romeinen 9-11: Israel

Want er is nog iets anders belangrijks: Wij zullen het Koninkrijk des hemels niet
hebben voordat de Zoon van Isra€l Zijn eigen volk, heel Israél, aan Vader Gods
boezem heeft gedrukt. Dat pende Paulus in Romeinen 9-11, in 11:25-32 heel specifiek,
en voorzeggen zowel de Tenach als het berith chadasha, het NT (Eze.36-37, Jer.31-32,
Jes.54:8-9, 60-66, Sef.3, Amos 9, Hand.1:6-7, 3:19-21, 24:14, Matt.5:17-18, 23:39,
Rom.11:25-27, 15:8-11, Opb.1:7, Zach.12:10-13, Daniel 12, Hand.1:6-7, e.a.). Vele
laatsten zullen weer de eersten zijn (Matt.19:30, Rom.1:16). Zij zullen samen met ons
het Koninkrijk beérven (Han.1:6-7, Matt.5:17-18, 21:43, Rom.15:8-11, 2 Cor.1:20).
Zij gingen altijd voorop in Gods heilsplannen vanaf Abraham in Genesis 12 (Rom.9:1-
3, 1:16) maar zullen weer vooroplopen bij de ontknoping (lees Zach.14). Laatste of
eerste, er 1s hoop. God zal juichen over Yerushalayim (Zeph.3:17-20, Matt.23:39)!

Hebreeén 6:5, 9:24: de komende eeuw

Als het over het Koninkrijk des hemels, het Koninkrijk van God gaat, dan moeten wij
wat in de hemel is niet verwarren met wat wij hier beneden op aarde hebben. Wat in
de hemel is bewerkt (Heb.7-9, 9:24, 4:14) is nog niet allemaal naar beneden gekomen,
op aarde zichtbaar. Jezus’ koningschap is nu wel in de hemel geinaugureerd, waar Hij
ons verzoende met God (Heb.1:8, 9:24), maar op aarde nog niet gerealiseerd, hoewel
wel in levens deels gemanifesteerd. De satan is wel uit de hemel verstoten waarmee
iedereen daar happy is, maar hij gaat nog steeds op aarde rond in zijn kwaadheid,
waarom ze in de hemel zeggen: Wee u.... (Opb.12:12, 1 Pe.5:8).

Onwankelbaar

Maar het Konnkrijk met al zijn benefits gaat wel komen: Wij ontvangen een
onwankelbaar Koninkrijk (Heb. 12:28). Het hemelse Jeruzalem waar wij nu al burgers
van zijn in Christus, komt naar beneden (Phil. 3:20, Heb. 12:22). Heel Gods zegen
wordt dan zichtbaar voor iedereen (Efz.1:3, Col.3:4). De wederoprichting van alle
dingen is waar iedereen naar uitkijkt met ons (Hand.3:21, Rom.8:18-23). Wij hebben
nu al de krachten van de toekomende eeuw geproefd, en hebben er onze mond vol van.
Onze lippen druipen van de honing! W1ij zingen en spreken erover (Heb. 6:5)! Ook al
zie je misschien je genezing niet en heb je ook die Porsche op je oprit niet, je zult
dansen en springen op de gouden straten van het hemelse Jeruzalem dat naar beneden
komt (Opb.21-22). Ik ga surfen en zeilen op de glazen zee, waar ik verheerlijkte
koshere knakworsten zal happen (Opb.4:6).

De wederopstanding komt

Daarmee wil ik je een hart onder de riem steken: Al ben je nog zo ‘kreupel’ in je
gebrokenheid, snel vooruit! Hinkend op €én been of rennend op twee, de Zoon helpt je
over de finish waar de Vader op je wacht. Wanneer je thuiskomt rent Hij op je af en
vliegt je om de nek (Heb.12, Lucas 15:20). Dus, ben je gestruikeld, sta weer op
(Spr.24:16)! Hjj is zo bljj je te zien! Je kunt niet falen tenzij je blijft liggen. De
rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader (Matt.13:43,



Daniel 12:3). The best is yet to come: je wederopstanding. Hij wil ook jou erbij
hebben.

Daarom zeg ik: Shalom chevariem. Echte shalom op de totale sabbat, het Messiaanse
Vrederijk.



