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Friends, God geneest. Ook vandaag. De Evangelién en Handelingen staan bol
van de genezingsverhalen toen Jezus Gods kracht demonstreerde in de straten
van Jeruzalem en in heel Israél en Hij is niet veranderd, nog altijd Dezelfde
(Heb.13:8).

Maar wat zeggen wij tegen de zieken die niet genezen? Heeft God lievelingen
die Hij voortrekt en slaat Hij anderen over? Is er iets mis met ons geloof?
Hebben wij pasklare verklaringen? Nee. Sinds ik als jonge tiener door God werd
gegrepen en vooruit ben gesneld in Zijn geloofsavontuur, heb ik van dichtbij
genezingen meegemaakt waar je een gat bij in de lucht springt. Heaven-Now!
Swingin' with Jesus! Echt waar. Maar ik heb als voorganger ook uitvaarten
geleid van mensen die, ondanks het gebed en het geloof van velen, niet

genazen.

Sommigen waren er langer geweest als zij gelijk een dokter hadden bezocht.
Sterker nog, sommigen zijn te vroeg gestorven omdat zij geloofden dat naar de
dokter gaan een daad van ongeloof is. Hoewel wij geloven in kracht van
omhoog ((Efz.1:19, 3:20, 6:10, 1Cor.12:28), leiden zulke gedachten doorgaans
tot kramp hier beneden. Wij doen er wijs aan om met een complete
genezingstheologie op het podium te stappen, niet met een paar teksten alleen.
Er is nog veel lijden. Er is onrecht. Niet iedereen krijgt wat hij belijdt. Er is in
elk geval één ding dat ik heb gemerkt: Bij God is echt alles mogelijk, maar Hij
is geen FEBO automaat, alsof je de gehaktbal van je genezing en zegen uit Hem
kunt trekken met de euro van je geloof en je gebed. Wat wij nodig hebben is niet
dat wij ontkennen dat God geneest, Koninkrijk-Straks alleen, maar dat wij
goddelijke antwoorden hebben wanneer het niet gebeurt.

1 Corinthiérs 15

Wat mij heeft geholpen om het apostolische evangelie te begrijpen dat de
apostelen van het 1e uur predikten en dat inzicht geeft in Gods profetisch-
apocalyptisch Koninkrijk programma dat uitrolt, is 1 Corinthiérs 15, het
hoofdstuk waarin Paulus het neerpende voor de Corinthiérs. Als je érgens het
geheimenis van God, de theologie van het evangelie, kunt lezen in een
notendop, dan is het daar. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor
degenen die van Hem houden”, begint Paulus te schrijven wanneer hij zijn brief
opent (1Cor.2:9-10). Na pastorale en vaderlijke instructies in hoofdstuk 3-14,
gaat hij in 1 Corinthiers 15 in op die diepten van God.



Ik strijk het uit over 2 FB-posts.

Vers 1-2:

Paulus begint in het 1e en 2e vers te zeggen dat wat hij daarna vanaf vers 3 aan
hen pent het evangelie is (10 gvayyéhiov; goed nieuws; glad tidings): “Tk maak
jullie bekend, broeders, het evangelie, dat ik jullie verkondigd heb, ...".

Vers 3-11:

Daarna pent hij het: 3 Want voor alle dingen heb ik jullie overgegeven, wat ik
zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4
en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is
verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in
leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan
Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij
verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Paulus predikt hen de gekruisigde, begraven, opgestane en aan velen verschenen
Jezus. Dat is de hoop van Israel, dat met Hem de blijvende Koning zal hebben,
en van de wereld.

Vers 12-19:

Vervolgens zegt Paulus opnieuw iets waar hij niet mee uit de voeten kan onder
de Corinthiérs: Als Jezus is opgestaan en aan zovelen is verschenen, hoe kunnen
jullie nou toch zeggen dat er geen opstanding is?! Dan is Hij niet opgestaan. En
als Hij niet opstond, dan zullen wij dat zeker niet! Then all is lost. Dan zijn wij
de miserabelste van alle mensen, die alleen voor dit leven hoop hebben in plaats

van voor hierna waar het allemaal juist om gaat. Dan is onze prediking zonder
inhoud”! (Daniel 12:1-3, 1 Thess.4:13-18, Joh.6:39, 40, 44, 54, e.a.).

Welvaartsevangelie

Paulus rept met geen woord over genezing-nu, Koninkrijk-nu en al helemaal
niet over voorspoed-nu. Het evangelie focust op de Wederkomst en opstanding.
Integendeel, wie eerlijk zijn beide Corinthi€rsbrieven lezen, krijgen al gauw
vraagtekens bij het welvaartsevangelie. Paulus en zijn team hadden dat in elk
geval niet:

“Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een
zwervend leven; 12 wij verrichten zware handenarbeid; wij worden gescholden,
vervolgd, gelasterd, ... wij zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden, als
aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe (4:11-13).

Als koningen



Al eerder in zijn brief, in 1 Corinthiérs 4, sprak Paulus de Corinthiers aan op hun
Koninkrijk-Nu theologie waarmee zij dachten het juiste te hebben. Het punt
was: Terwijl Paulus leed om het evangelie te verspreiden in vaak vijandige
regio’s om Vader Gods droom uit te doen komen Die ook de heidenen terug wil
hebben, terwijl hij honger en dorst en slapeloze nachten had, 5x neer geknuppeld
werd met de 40 min 1 slagen (2Cor.6:5, 11:23), gestenigd werd (2Cor.11:25),
vaak moest vluchten, 3x schipbreuk leed, op zee ronddreef en vocht met wilde
beesten, dachten de christenen in Corinthe dat ze al aan het regeren waren als
koningen:

“Jullie zijn al verzadigd, jullie zijn al rijk geworden, zonder ons hebben jullie je
koning gemaakt. Ja, was het maar zo, dat jullie koning waren geworden; dan
waren ook wij met jullie koning geworden. Want het schijnt mij toe, dat God
ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want
wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. 10
Wij zijn dwaas om Christus' wil,...” (1Co 4:8-10).

Achtmaal in één vers (2Cor.11:26) schrijft Paulus dat zij “in gevaar waren”:
door rivieren, door rovers, door volksgenoten, heidenen, in de stad, in de
woestijn, op zee, onder valse broeders;...”.

Welkom in het apostelschap. Je ontkomt niet aan de indruk dat de bijbelse
apostelen van het 1e uur, zoals Jezus, veel miseére meemaakten. Maar dat alles
was voor Gods glorie.

Problemen

De christenen in Corinthe leefden inderdaad als koningen, als god in Corinthe.
Ze hadden daar ook de problemen bij die er dan altijd zijn. Ze gingen er zo in op
dat zij aan het Avondmaal geen rekening hielden met de landarbeiders, die later
aanschoven nadat zij de hele dag op het land geploeterd hadden, en dronken
werden (11:21). Er waren scheuringen (1:10, 12, 3:3, 11:19), status- en
klasseverschillen, hoererij (1Cor.11, 5:1), chaos in de samenkomsten (1Cor.12-
14). Dat zijn geen tekenen van het aanwezige Koninkrijk maar een zeker teken
dat dat er nog niet is. “Want jullie zijn nog vleselijk”, roept Paulus uit. “Want
als er onder jullie nijd en twist 1s, zijn jullie dan niet vleselijk, en leven jullie
niet als (onveranderde) mensen (1Cor. 3:3)? 14 Dit schrijf ik niet om jullie

beschaamd te maken, maar om jullie als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen
(1Cor.4:14-16).

Een ontnuchterende waarheid. Inderdaad, als een echte vader legde Paulus hen
over de knie en dat was nodig. Wat fijn om zo'n vader te hebben.

Paulus pende de Corinthiérs na zijn le brief zelfs nog een snoeiharde brief voor



hij zijn 2e epistel pende; die brief is verloren gegaan. Hij refereert er in 2
Corinthiérs wel aan (2Cor.7:8, 2:2, 4).

Slot

Het belangrijkste punt dat Paulus maakt is de opstanding van Christus en van de
rechtvaardigen ten tijde van de Parousia, de Wederkomst. Dat is de hoop van
Israel, en van iedereen. Hij focust hen op hun glorieuze toekomst in Christus,
niet op hun heden. Ja, wij zullen met Hem als koningen en priesters regeren
(Opb.5:10, 20: 6). Sommigen zullen hele steden hebben (Lucas 19:11-32). Maar
dat is toekomstmuziek (“zullen heersen”), en het gebeurt wanneer de Koning
Zelf in volle glorie naar beneden komt en hier de regie neemt (Opb.19:11ev).

Het doet mij denken aan die bekende spreuk: "God heeft ons geen kalme reis
beloofd, wel een behouden aankomst."






