
 
 
Honger, Hamas, een Palestijnse Staat en imprecatory prayers 
 
 
Niemand wil zijn ogen sluiten voor de horrors of war. Maar met zo’n hongersnood in Gaza, 
vraag je je af hoe het komt dat al die Hamasstrijders er zo welvarend, goed gevoed, uitzien, en 
veel Gazanen trouwens ook. Kloppen de beelden in de media? vraag ik mij af. Krijgt de kijker 
een objectief beeld of een vertekende, halve waarheden die hele leugens worden door 
achterdocht, de vader van alle verdachtmakingen? De NOS kopte vorige week donderdag: 
“Honderd NGO’s veroordelen Israël: krijgen kans niet om hulp te leveren”. Maar woensdag 
meldde het 6 uur journaal nog dat Nederland in het weekend 42000 kilo aan voedselpakketten 
had gedropt met een C-130 Hercules transportvliegtuig, voor het kapot ging. En de Billy 
Graham Association meldt nu dat het de afgelopen maand voedseldroppings deed met twee 
eigen vliegtuigen, en vraagt om gebed voor de nieuwe vlucht vandaag. Worden wij door de 
media geïnformeerd of gemanipuleerd? Wordt de wereld door Hamas geïndoctrineerd? Er 
gaan filmpjes rond van insiders die de media niet laten zien. Toen ik op internet de vraag 
intypte hoeveel buitenlandse journalisten er in Gaza aan het werk zijn, was het antwoord 
“vrijwel geen”, “alleen Palestijnse journalisten”. Wat moet ik nou geloven? Wat is waar? Dat 
is een belangrijke vraag om over na te denken wanneer je naar het nieuws kijkt en de socials 
leest.  
 
Hier in Nederland 
Wat opvalt in het Israëldebat is dat de linkse partijen zich van grove aantijgingen aan het 
adres van Israël en Netanyahu bedienen om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Teunissen 
(PvdD) noemde tijdens het debat in de Tweede Kamer wat in Gaza gebeurt “een geplande en 
systematische genocide”. Dat is een boude, ongefundeerde aanklacht vanaf de sofa in Den 
Haag, en Israëlbashing. Los van dat je je afvraagt waarom de Partij voor de Dieren zich in NL 
bezig denkt te moeten houden met de complexe problematiek van het Midden-Oosten, vraag 
je je af waarop zulke anti-Israël aantijgingen gebaseerd zijn. Kan Esther Ouwehand zich niet 
beter bezighouden met Ouwehands Dierenpark? En Van Baarle (Denk) noemde Netanyahu 
“de Hitler van de 21e eeuw”. Met zijn leus “Free Palestine” en een Palestijnse vlagspeld op 
zijn revers deed hij een oproep tot genocide op de Joden. Moet Van Baarle niet achter de 
tralies in de bajes in plaats van in de Kamer? Hoort dit bij democratie? Van Dijk vertolkte de 
insteek van de SGP het meest bijbels: “Wij zijn vrienden van Israël en ja, wij zitten heel vaak 
met stijf gekrulde tenen, maar altijd met gevouwen handen”.  
 
De Messias Zelf kan als enige de shalom brengen waar de wereld op wacht. Heb je je hart aan 
al Hem gegeven? Kyrie eleis, Here. 



 
Een Palestijnse Staat? 
Zijn Macron, Starmer, de Aussi’s, de linkse kerken en veel andere geopolitici een verlengstuk 
van Hamas geworden nu zij met de Palestijnse vlag wapperen? Buigt de wereld voor de pro-
Palestijnse hysterie nu steeds meer geopolitici een Palestijnse Staat willen, het CDA ook? Je 
gaat Hamas toch niet belonen voor hun barbarisme? “Het nemen van gijzelaars is een 
schending van het internationaal recht” (Caspar Veldkamp). Zijn de media Hamas’ spreekbuis 
geworden, woordvoerders van het islamitisch narratief? Onbedoeld? Bevooroordeeld? Op het 
verkeerde been gezet? 
 
Nu Hamas zweert de wapens niet neer te leggen voordat die Palestijnse Staat met Jeruzalem 
als hoofdstad er is gekomen, zal de oorlog verder aan gaan, niet stoppen. De haat zal 
opvlammen en internationale rechtsgrond krijgen. Hamas zal de strijd niet staken totdat Israël 
van de kaart is geveegd, zo heeft het gezworen. De Palestijnse Staat zal een terroristisch 
bolwerk worden en de bevolking kanonnenvoer als Israël niet met Hamas afrekent. Door met 
een Palestijnse Staat in te stemmen, tekenen de geopolitici het politieke doodvonnis van 
Israël. “Hamas ruikt al de overwinning”, zei iemand.  
 
Gaat het Joodse volk, dat de wereld zo enorm gezegend heeft met de Messias en talloze 
andere zegeningen, dieper in de verdrukking komen? Is dat de “et tsara” waar Jeremia en 
Daniel over schreven, de tijd van grote benauwdheid voor Gods volk (Jer.30:7, Daniel 12:1)? 
De laatste? Gaat de antichrist op het toneel stappen, de mens der wetteloosheid, wanneer 
Israël alleen komt te staan terwijl de Kerk vooral met zichzelf bezig is (2Thess.2:1-4)? Zal 
God het zover laten komen? Zal Yeshua, de Leeuw van Juda, nu gauw op de Olijfberg staan 
(Zach.14:4, Opb.19-20)? Dat is reden voor hoop, niet voor angst. Dan is het zaak dat wij het 
evangelie verkondigen als nooit tevoren. 
 
Imprecatory prayers 
Ik heb een theologisch getinte vraag voor je nu dit allemaal zo gaande is: Denk je dat wij in 
het Nieuwe Verbond nog steeds “imprecatory prayers” mogen bidden? Imprecatory prayers 
zijn gebeden van wraak. Is het geoorloofd voor een christen om God te vragen om oordeel en 
om vergelding, de roep naar God dat God afrekent met de goddelozen en met hun kwaad? Of 
moeten wij de kwaden over de bol strelen met genade zonder gerechtigheid te willen, een 
soort religieus pacifisme? 
 
Psalm 69:24 en 109:6-19 zijn voorbeelden van zulke gebeden, misschien wel de heftigste 
gebeden van een rechtvaardige: ‘Here, U ziet de goddeloze die mij naar het leven staat, die 
mij het bloed onder de nagels vandaan haalt met zijn kwade snode plannen, wanneer rekent U 
met hem af?! Sla hem op de kaak! Grijp hem bij de kraag! Neem wraak, Here! Haal hem 
neer! Leg hem om! Straf hem met het vuur van Uw oordeel!, bad de Psalmist. In Psalm 109: 
“Dat hij uitgekleed moge worden, geplunderd, zijn kinderen opgejaagd, hij hebbe niemand 
die hem liefde blijft bewijzen, niemand ontferme zich over zijn wezen; zijn nakroost zij ter 
uitroeiing, in het volgend geslacht worde hun naam uitgewist”. 
 
Allemensen. Denk je dat God Zich door zulke gebeden laat gezeggen? Zou Hij Zich erdoor 
door ons laten verbidden, zoals Hij vaak doet (Jes.19:22, Ezra 8:23, 2Kron.33:13)? Of zou Hij 
ze naast Zich neerleggen, Zich er niks van aantrekken wanneer Hij ons aan ziet komen? 
Misschien wil Hij ze gebruiken om in óns aan de gang te gaan, vraag ik mij wel eens af. 
Terwijl wij bidden om recht, geeft God in onszelf een nieuw reveil. Misschien denkt God: Ik 
doe ondertussen iets anders. 



 
Jezus zei in de Bergrede dat Zijn talmied, leerling, zijn vijand moet zegenen en Paulus pende 
later dat een talmied zelf in elk geval geen wraak moet nemen maar dat aan God over moet 
laten. Aan God de wraak! (Matt.5:44, Rom.12:19).  
 
God heeft er geen probleem mee dat wij bidden om recht. De zielen onder het altaar van hen 
die voor het evangelie omgelegd zijn, roepen om wraak (Opb.6:9-10). En dat zal komen, volgt 
erachteraan: Er zal een moment komen dat God op het toneel zal stappen en af zal rekenen 
(Opb.6:16-17). Ook dat is de hoop van gelovig Israël en de Kerk.  
 
De greep van de Geest 
Zelf bid ik heel het Midden-Oosten in de greep van de Geest komt, wordt weggrist van de 
kwade machten, en dat Israëls Zoon, Yeshua, moslims en Arabieren, Joden, Druzen, 
Bedoeïenen, ons -íedereen- overrompelt en aan de boezem van de Vader drukt. Vader God wil 
ons allemaal hebben (2Pe.3:9). Jezus is voor ons allemaal gestorven (Joh.3:16-17). Hij slaat 
niemand over (1Tim.2:4-6). De hemel reageert op wie Hem aannemen (2Kron.16:9). En wat 
de duivel bedoelt voor kwaad, zijn poging om de menselijke familie waar God zielsveel van 
houdt om zeep te helpen, gebruikt God voor Zijn eigen grote goed: Zijn Naam en faam overal 
bekend te maken. Hij zal Zelf met de boze afrekenen (Opb.20). Het lot zal God in mum van 
tijd omkeren (Esther; Purimfeest). Het Israël van God zal regeren nadat alle volkeren neer zijn 
gegaan (Dan.7:27, Matt.19:28, 21:43, Opb.5:10).  
 
Laat de Wind maar harder waaien, zou ik zeggen, vlak voor de ontknoping, en Yeshua overal 
verkondigd worden (Matt.10:27). 
 
 
 


