
 
 
 

Bileam: 
“The shout of the King is among him”. 
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Bileam: 
The shout of the King is among him. 
 
 
Vorige week vrijdag kopte The Jerusalem Post: “UN opens Israëli war crimes 
probe, following Gaza war, calls for embargo”. De VN opende daarmee voor 
het eerst een permanente missie tegen een lidstaat van de VN. Het artikel 
schrijft vervolgens dat het terroristische Hamas, dat haar burgers in Gaza als 
levende schilden gebruikt, witgewassen wordt terwijl de enige democratische 
staat in het Midden-Oosten, Israël, schuldig wordt verklaard voor haar 
legitieme zelfverdediging van haar burgers tegen Hamas’ raketten. Van de 47 
lidstaten stemden 24 voor, 9 tegen, en de overige 14 onthield zich van 
stemming, waaronder Nederland. 
 
 
Het doet mij denken aan Psalm 2, waar de volkeren tegen Gods Gezalfde 
woelen, tegen de Here en Zijn Gezalfde, maar Die om hen lacht en met hen 
spot. Het doet mij ook denken aan Balak die uit angst voor Israël Bileam 
inhuurde om Israël te vervloeken (Numeri 22-24). Twéémaal begint het verhaal 
van Balak en Bileam met te zeggen dat Balak bang was, zeer bevreesd 
(Num.22:3; herhaling voor nadruk). Dus laat Balak Bileam, de befaamde 
heidense profeet, erbij halen om Israël door hem te laten vervloeken. Is de VN 
bang voor Israël of voor Arabische volkeren als Iran? Wordt Israël dan opnieuw 
de dupe van de wereldpolitiek? Is het enkel om humanitaire redenen, 
eenzijdige dan overigens? Of is dit een geestelijke strijd omdat de Messias in 
aantocht is zoals destijds in Israël Zijn 1e komst werd verwacht?  
 
 
Maar Bileam laat zich niet voor het karretje spannen en zegt dat hij alleen zal 
zeggen wat God zegt tot hem. En God zegt dan gelijk: “Je mag dat volk niet 
vervloeken want het is gezegend” (22:12). Bij de 2e poging van Balak laat 
Bileam zich er ook niet voor omkopen: “Als zou Balak mij een huis vol zilver en 
goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de Here, mijn God, te 
overtreden” (Numeri 22:18). Daarop zegt God: Ga met de mannen mee die je 
kwamen halen en doe alleen wat Ik je zeg (22:20). Het punt is, God dacht: Balak 
wil hen vervloeken maar Ik zal Bileam gebruiken om hen te zegenen. Wat 
mensen bedoelen voor kwaad zal Ik omkeren in goed. Mensen kunnen 
vervloeken maar Ik zal zegenen wie van Mij zijn. Dat is een reden om je nu 
direct bij Hem en de Zijnen aan te sluiten.  
 
 



Wellicht dat Bileam toch een vloek wilde gaan uitspreken want God wordt 
toornig op hem wanneer hij op weg gaat en gebruikt zijn ezelin om Bileam 
tegen te houden. Waarom er staat dat het een ezelin is, een vrouw-ezel, is niet 
duidelijk. Misschien is het een hint dat vrouwen vaak sneller gehoorzaam aan 
God zijn dan mannen? :-) Nu was Bileam als heidense profeet een specialist in 
waarzeggerij met dieren, maar de ezelin ziet meer dan Bileam in al zijn 
beroemdheid en ook eerder, en zet hem voor schut (2 Pe.2:16).  
 
 
Bileam raakt met zijn voet bekneld tussen de ezelin en de muur. De ezelin ziet 
de engel des Heren staan met een getrokken zwaard in de hand en de engel 
blokkeert de weg. Misschien is dat Jezus geweest in een gedaante voor Zijn 
vleeswording? Sommigen zijn die mening toegedaan. Hoe dan ook, het draait 
eropuit dat Bileam Israël driemaal zegent, tot woede van Balak. Bileam zegt: 
“Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik verwensen wie de 
Here niet verwenst?” (23:8). Wat hier gebeurt is Genesis 12:3 ten voeten uit: 
“Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal Ik vervloeken” (God 
tegen Abram).  
 
 
Na de derde keer zegt Balak: “Maak dat je wegkomt!” (Num.24:21). Daarop 
profeteert Bileam dat er een ster zal rijzen uit Jakob, een scepter uit Israël, die 
met de volkeren af zal rekenen die Israël vervloeken (Numeri 24:17-24). Die 
ster is David in de nabije tijd maar uiteindelijk Jezus, hun Messiaanse Koning, in 
de latere tijden (2 Pe.1:19, Opb.22:16). Want Hij zal ten laatste op aarde 
verschijnen en het opnemen voor Zijn Job (Job 19:25). 
 
 
Temidden van zijn zegeningen zegt Bileam ineens iets dat bij mij van het papier 
springt: “De Here, zijn God, is met hem (met Israël), en “the shout of a King is 
among him”. In het Hebreeuws: “ ׃וֹבּֽ oלֶמֶ֖ תעַ֥וּרתְוּ  (Num 23:21). Die Koning is 
Jezus, de rijzende Ster, en Hij is onder hen. Hij is nog steeds de Koning van 
Israël (Matt.2:2, 27:11, Sef.3:15). 
 
 
Zijn de volkeren bang voor Jeruzalem zoals Balak was? God zal Jeruzalem 
maken tot een bedwelmende beker voor alle volkeren rondom en tot een 
steen die moeilijk te tillen is, zag Zacharia (12:1-3). Breek je nek er niet over, 
zou ik zeggen. Buig eerder je knieën voor wat God daar doet, en zegen het volk 
zoals Bileam deed. Want de shout of the King is among him. 



 
 
God dacht: Ik zal die poging van Balak om Mijn mensen te vervloeken omkeren 
in een zegen. Want wanneer God met je is, dan hoef je niet te vrezen. Hij zal 
uiteindelijk op aarde verschijnen en rechtspreken. Dan hoeft Israël niet te 
vrezen voor de VN. The shout of the King is among him, en Hij doet wat alle 
koningen deden: Voor Zijn volk uitrukken tegen de volkeren die dreigen. 
 
 
Shabat shalom, chevariem. Omdat wij met hen zijn, zeg ik het iets aangepast: 

 וּנבoָּ֛לֶמֶ֖ תעַ֥וּרתְוּ
 
The shout of the King is among us. 
 


