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De bijbel is de klok, Jezus de klepel. 
De komst van Jezus is de rode draad in de Schrift 
Lucas 24:25-27, 44-48 
 
 
25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft 
alles wat de profeten gesproken hebben! 
 26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 
 27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de 
Schriften op Hem betrekking had.  
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij 
onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende? 
44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u 
was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten 
en de psalmen moet vervuld worden. 
 45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 
 46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden 
en ten derden dage opstaan uit de doden, 
 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der 
zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 
 48 Gij zijt getuigen van deze dingen.  
 
Lukas 24:25-27, 32, 44-48. 
 
 
De bijbel is Gods zelfopenbaring. Meer dan Gods natuur, die je terug kunt zien 
in wat Hij heeft gemaakt (Psalm 19:1-6), vertelt Gods Boek ons Gods 
gedachten, plannen en passies, waar Hij op uit is, wat Hem drijft, beweegt 
(Psalm 19:7-12). Gods Boek gaat ook over relaties, dat God een relationele 
God is Die Zelf in relatie bestaat (Gen.1:26-28) en de mens uit en voor relatie 
schiep. Je zou Gods Boek kunnen lezen in het licht van het huwelijk en het 
gezin dat eruit voortkomt. Je kunt Gods Boek daarnaast ook lezen met de lens 
op van Israël, Gods verbondsvolk, Gods Aorta waardoor Hij Zijn heil in de 
wereld bracht en brengt, Gods zegen (Joh.4:22). “In u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden”, zegt God tegen Abraham en herhaalt Hij in 
Genesis en later door Paulus in de Galatenbrief (Gen.12:3, Gal.3:8). De zegen 
die begon met Adam, zet God voort met Abraham. Wie hem vervloekt, zou zelf 
vervloekt worden, staat erbij. . Je wil deel van zijn nageslacht zijn, lichamelijk 
of geestelijk (Rom.4). Welke volkeren zegenden Abraham en welke niet? Hoe 
loopt het met hen af? Denk aan de Amalekieten (Ex.17, 1Sam.15, Ester), 
Moabieten en Ammonieten, Edomieten (Esau, Mal.1:3-4, Obadja), Filistijnen, 
enz. 



Er zijn nog meer lenzen waardoor je Gods Boek kunt lezen.  
 
Maar de rode draad door de Schrift heen, van kaft tot kaft, is de komst van 
Jezus, Gods Zoon, naar de aarde. In Hem is God bezig alles weer bijeen te 
brengen dat uit elkaar is gevallen (Efz.1:9-10). In Hem komt de nieuwe 
schepping. De Schrift zelf laat daar geen twijfel over bestaan. Je kunt je bijbel 
wel lezen maar zult die niet begrijpen als je Jezus erin niet ziet. De bijbel is de 
klok, Hij is de klepel. Daarover heeft Hij het zelf met de Emmaüsgangers en 
later met Zijn volgelingen in Lucas 24. “Hij opende hun verstand zodat zij de 
Schriften begrepen”, staat er.”  
 
Er zijn over Zijn komst meer teksten dan je in een keer weg kunt happen. 
Rom.8:21-23, 1Cor.15, Rev.19:11-Rev.22, Acts 3:19-21, Isai.11, Micah 4, 
etc.etc.,  spreken allemaal over Zijn komst. Oh ja, Jesaja 11 natuurlijk ook, heel 
Jesaja, alle Profeten hadden het over Hem. The best is yet to come en Jezus 
stond op uit de dood en the rest is yet to come: dat zijn wij (1Cot.15:51, 
1Thess.4:16-17, Phil.3:21, Rev.20:4-6, Joh.6:40). 
 
In dit schrijven tref je enkele sleutelteksten die je in je vingertoppen moet 
hebben om de bijbel te begrijpen en uit te kunnen leggen aan wie je erom vragen 
je hoop uit te leggen (1 Petrus 3:15).  
 
Genesis 3:15: Zijn komst wordt al aangekondigd in Genesis 3:15 wanneer God 
Zelf Zijn komst profeteert direct nadat het allemaal mis is gegaan. Er zal een 
Zaad uit de vrouw komen en Hij zal jou, slang, de kop afhakken en jij zult Hem, 
Jezus, de hiel vermorzelen. De hiel vermorzelen spreekt van een tijdelijke dood, 
de kop vermorzelen is de eeuwige dood. Genesis 3:15 wordt ook wel het “proto 
evangelium” genoemd, het eerste evangelie. 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en 
haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel 
vermorzelen. 

 
 
Leviticus 23: Zijn komst en Wederkomst worden aangekondigd in Gods Feesten 
in Leviticus 23. Dat zijn er 7.  

De Voorjaarsfeesten – Pesach, Ongezuurde Broden, Bikkkoeriem 
(Eersteling) en Shavoe’ot (Pinksteren) – kondigen Zijn 1e komst aan.  
De Najaarsfeesten – Teruah/Yom HaSjofar, Yom Kippoer en Soekot – 
kondigen Zijn 2e komst, blijvende Parousia (Aanwezigheid) aan.  
De Sabbat kondigt Gods eeuwige rust aan in Genesis 1:1 en 2:2-3. Is de 
Sabbat, wat “Hij rustte” betekent, de voorbode van het Millennium, de 
rust die nog komt volgens Hebreeën 4:4-11? 

 



 
Deuteronomium 18:15: Zijn komst wordt door Mozes voorspeld. Na mij zal 
God een Profeet verwekken en doen komen die God van aangezicht tot 
aangezicht heeft gezien. Luister naar Hem opdat je niet uit je volk zult worden 
uitgeroeid, zegt Mozes voor hij een paar hoofdstukken later sterft in de velden 
van Moab.  
 

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, 
uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren….  

 
Daarna staat er in vers 18-19: 
 

18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, 
zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot 
hen zeggen, wat Ik hem gebied. 19 De man, die niet luistert naar de 
woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap 
vragen. 

 
De apostelen halen dit vers later aan met Pinksteren wanneer zij Jezus 
verkondigen als de vervulling van deze profetische belofte (Acts 3:22). 
 
 
2 Samuel 7:13-16: Zijn komst wordt door de profeet Natan aan koning David 
aangekondigd. Na jou zal er een erfgenaam op jouw troon komen… op de troon 
van David … die voor eeuwig zal regeren. Eerst wordt Salomo aangekondigd, 
wijsheid, maar tegelijkertijd Jezus, de eeuwig blijvende erfgenaam van de troon 
van David in Jeruzalemm, de finale en totale Wijsheid van God (1Cor.1:30) en 
volheid van God (Col.2:9).  
 

12 Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt 
gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en 
Ik zal zijn koningschap bevestigen. 13 Die zal mijn naam een huis bouwen, 
en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. 14 Ik zal hem tot 
een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij 
ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen 
en met slagen der mensenkinderen. 15 Maar mijn goedertierenheid zal van 
hem niet wijken, zoals Ik haar heb doen wijken van Saul, die Ik voor uw 
aangezicht heb weggedaan. 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor 
immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor 
altijd.  

 
Alle koningen na Salomo stierven. Het bijbelboek Koningen laat telkens zien 
dat er een koning is die goed in Gods ogen doet of kwaad, of deels goed, niet 



helemaal. Maar allemaal sterven zij. Petrus zegt op de Pinksterdag van David: 
Zijn graf is bij ons tot op de dag van vandaag (Hand.2:29) om dat duidelijk te 
maken. Maar hij zegt ook: Maar Jezus leeft. Jezus stond op uit de dood. Zijn 
graf is leeg! God heeft Hem opgewekt. Hij is niet opnieuw zijn graf ingegaan 
zoals Lazarus en anderen, maar de hemel heeft Hem (tijdelijk) opgenomen  tot 
Hij terugkomt (Hand.3:21, Daniel 7:13, Matt.24:30-31). Omdat Hij eeuwig leeft, 
is Híj de hoop van Israël (Hand.28:20). Híj alleen kan de Koning die de Troon 
van David zal nemen zijn. Hij is het en zal eeuwig regeren, blijvende vrede 
brengen, en in gerechtigheid heersen zonder onrecht omdat Hij Gods Wet zal 
volbrengen en dienen (Matt.5:17-18). 
 
Jesaja bevestigde dat Jezus de eeuwige enige erfgenaam van de Troon van 
David is, toen hij Jezus aankondigde in de bekende tekst die wij op onze 
kerstkaarten zetten maar waarbij wij een belangrijk deel van vers 6 weglaten, 
Jesaja 9:5-6:  
 

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met 
recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de 
HERE der heerscharen zal dit doen. (Isa 9:5-6 NBG) 

 
Er klinkt hoop in deze profetische belofte van God die door Jesaja wordt 
gesproken voor Israël. “Van nu aan tot in eeuwigheid”, staat er. Dat betekent dat 
Hij de Koning is Die blijft.  
 
Gods profetisch programma, Zijn verlossingsagenda, gaat zo: Deze belofte 
wordt in het Millennium en daarna (Opb.20:1-9) heerlijk vervuld na de 
Wederkomst in Openbaring 19:11-21. Jezus kwam eerst als het Lam (Joh.1:29, 
Opb.5) en reed Jeruzalem binnen op een ezel (Matt.21:1-11) om Zacharia 9:9 te 
vervullen, straks komt Hij als de Leeuw en rijdt Jeruzalem binnen als de Rijder 
op het Witte Paard (Opb.19:11-21) om Zacharia 14:4 te vervullen. Hoewel wij 
Hem de loyaliteit en affectie van ons hart hebben gegeven en Zijn troon en 
koningschap daar, in ons binnenste wordt gebouwd, staat de Troon van David 
echt nergens anders dan in Jeruzalem, de Stad van de Grote Koning (Matt.5:35). 
Hoewel Jezus het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Gemeente (Efz.1:22), is Hij 
nog steeds de Koning van Israël, de Koning van de Joden (Lucas 23:3, 
Matt.27:11, Hand.1:6-7). Hoewel zij Hem zo niet herkenden en afwezen, zelfs 
kruisigden, zal Hij komen op de wolken en zullen zij Hem allemaal erkennen als 
hun Mashiach (Messias, Matt.23:39, Rom.11:29, Zach.12:10-13, Opb.1:7). God 
heeft Zijn volk immers niet verstoten (Rom.11:1). Hij heeft geen berouw dat Hij 



hen geroepen heeft (Rom.11:29). Nadat Jezus door de Messiaspoort  reed op die 
ezel, ging Hij niet rechtsaf naar de Antoniaburcht om met de Romeinen af te 
rekenen, hun hoofdkwartier, maar naar Zijn Vaders Huis, de Tempel, om die 
schoon te vegen en de boodschap ermee te geven dat Hij eerst onze verzoening 
en intimiteit met God kwam herstellen – door aan het Kruis in onze plaats, voor 
onze zonden, te sterven. Hij kwam eerst als een kwetsbaar Kindje in een kribbe 
om in onze plaats als de ultieme Knecht te sterven, dan komt Hij als de 
krachtige Koning, de Joodse Man in de wolken, om op de Hem gegeven Troon 
van David te regeren. 
 
Ook de aartsengel Gabriel bevestigde dat Jezus die eeuwige erfgenaam is: toen 
hij Maria opzocht en haar zwangerschap van Hem en Zijn geboorte in de wereld 
door haar aankondigde, Lucas 1:32-33: 
 

32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de 
Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 
 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in 
eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.  

 
“Het huis van Jakob” is Israël. De volkeren zijn welkom tussen hen in -als 
wilde takken uit de wilde olijf- op de edele olijf geënt te worden (Rom.11, 
Rom.15:7-11, Psalm 117), wat altijd als Gods bedoeling was (Hand.15:14-17), 
en zo deel te hebben aan Gods heilsbeloften.  
 
In de Hebreeuwse canon, de oorspronkelijk samenstelling van boeken waar 
Jezus aan refereeert in Lucas 24:44, heeft een andere volgorde. Zowel Richteren 
voor Samuel dat daar één boek is en Koningen dat ook één boek is ná Samuel, 
zijn evenals Samuel deel van de Nevi’im, Profeten. Dat komt omdat deze 
boeken de komst van de Koning der koningen ademen en aankodigen, Yeshua 
Hamashiach in Wie alle beloften worden vervuld, 2Cor.1:20: 
 18 Bij de trouw van God: ons spreken tot u is niet: ja en neen! 

19 Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden 
verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timoteüs, was 
niet: ja en neen, maar in Hem was het: Ja. 
20 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is 
ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. 

 
Ook Hebreeën 1:8 vertelt ons dat Jezus de lang verwachte Koning is, door wie 
Herodes de Grote zich bedreigd voelde in Mattheus 2. Nadat de schrijver van de 
brief met de deur in huis valt in 1:1 en pent dat Jezus Gods finale openbaring is, 
Gods totale Profeet, wat Mozes al aangekondigd had in Deut.18:15, pent hij 
gelijk daarna dat Jezus de finale en blijvende Koning is, op Gods Troon. 
 



8 maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.   

 
Dit is een directe verwijzing, een echo, van Psalm 45:6 of 45:7: 

 

7 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is 
een rechtmatige scepter.  

 
Ook Psalm 110:1 komt erbij op tafel:  
 

1 Aldus luidt het woord van de Here tot mijn Here: Zet u aan mijn 
rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw 
voeten. 

 
De schrijver van de Hebreeënbrief toont aan dat Jezus de vervulling is van de 
drie functies in het Oude Testament, de Tenach: Koning, Priester en Profeet. 
 
 
Slot 
Er zijn nog vele andere teksten die Hem aankondigen maar de belangrijkste 
boodschap is: Hij kwam.  
 

4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon 
uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die 
onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden 
verkrijgen. (Gal 4:4-5 NBG) 

 
De eerste Adam verzaakte en verknalde Gods opdracht, Hij, Jezus, de laatste 
Adam, vervulde die:  
 

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende 
ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. (1Co 15:45) 

 
Hij nam de verantwoordelijkheid, het leiderschap, in de grote kosmologische 
Rechtszaak de schuld, de straf en neemt de schepping (Heb.2:8-10). The best is 
yet to come wanneer Hij komt op de wolken (Daniel 7:13). Dan wordt de 
schepping bevrijd (Rom.8:21-23, 1Cor.15:22-26) en wordt alles hersteld 
(Hand.3:21).  
 
Als veel wat over Hem werd aangekondigd na honderden jaren uitkwam, dan zal 
Zijn aanstaande Wederkomst ook plaatsvinden. Ben je er dan bij? Kom ik je 
straks tegen in de straten van het Nieuwe Jeruzalem?  
   


