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Ik ben de laatste tijd opnieuw tot bekering aan het komen. Deze keer gaat het misschien niet
zozeer over het afkeren van kwaad dat kapot maakt als wel over prioriteiten die opnieuw
worden gerangschikt, realignment. Misschien gaat de bekering wel dieper dan ooit, en kom ik dit
keer tot bekering van de kerk. Ik merk dat de kerk, mijn werk als voorganger, tussen God en mij
is komen staan. Het gedoe met mensen en bestuurlijke processen hebben mij bijna van mijn
geloof beroofd. Of anders misschien: Ze hebben mij de roze bril van idealisme afgenomen. Dat is
gunstig. Ik krijg nieuw zicht op Jezus en Hij geeft dat zonder verwijt. Maar het is niet de welzijn-
Jezus van de evangelische kerk.

Jesus-seminar

Misschien heb je wel eens gehoord van Scott McKnight? Deze evangelische theoloog organiseert
zo nu en dan een “Jesus-seminar”, waarin het gaat over de vraag wie Jezus is. Aan het begin van
het seminar vraagt hij de deelnemers altijd eerst twee vragenlijsten in te vullen voor hij met zijn
onderwijs van start gaat. De eerste vragenlijst gaat over Jezus, wie de deelnemers denken dat Hij
is. Vragen als: Zou Hij stemmingen hebben gehad? Zou Hij wel eens chagrijnig zijn geweest? Zou
Hij zenuwachtig zijn geweest als Hij moest spreken? Was Hij de introvert of “the life of the
party”, denk je? Zulke vragen. De tweede vragenlijst gaat over de deelnemer zelf en daarop
staan precies dezelfde vragen maar in iets andere bewoordingen. Deze test is ook vaak door
anderen gedaan en één ding hebben ze allemaal gemeen: ze hebben steevast dezelfde uitkomst.
Zonder uitzondering denkt iedereen dat Jezus precies is zoals hij. Dus, terwijl wij zeggen dat wij
steeds meer op Jezus beginnen te lijken, doen wij eigenlijk het tegenovergestelde: Wij laten
Jezus steeds meer lijken op onszelf.

Eerste gebod

Dat doet mij denken aan het le gebod: “Gij zult u geen gesneden beeld maken en u daarvoor
niet buigen” (Ex.20:3-5). Alhoewel wij geen beeld maken van hout of steen in onze achtertuin en
daarvoor neerbuigen, mag ik hopen, maken wij allemaal vaak wel een voorstelling van God in
ons eigen denken, en jagen erachteraan. Jagen wij vooral ons eigen Godsbeeld na? Is dat het
Godsbeeld dat ons goed uitkomt of in een behoefte voorziet? Stel dat God groter is of anders?
“Wij willen de Here kennen, ja, ernaar jagen Hem te kennen!”, zei Hosea (6:1-2). “It’s all about
Jesus!” Ja, maar de Amerikaanse evangelische Jezus lijkt een succesformule of psycholoog die je
aan identiteit en eigenwaarde helpt (“ontdek wie je bent in Christus”), de Afrikaanse Jezus helpt
je aan een titel en gevoel van macht, de Europese Jezus wordt steeds humanistischer en de
Griekse Jezus was altijd al niet veel meer dan een filosofie. Uit een zorgvuldig onderzoek dat is
gedaan onder Amerikaanse jongeren is gebleken dat zij God zien als een soort combi van een
goddelijke butler en kosmische therapeut.

God wil gekend worden

God wil gekend worden voor wie Hij is, niet voor wie wij van Hem maken. Wordt onze Jezus zo
langzaamaan steeds meer het product van onze eigen cultuur, een culturele verschijning? Jagen
wij dan op de schim van ons eigen voorstellingsvermogen in plaats van op de Jezus die wandelde
in de straten van Jeruzalem? Dan lopen wij het gevaar, opnieuw vergeef mij voor mijn scherpe
bewoordingen, te belanden in evangelische afgoderij. En dan draait het in onze evangelische
kerken niet meer om “it’s all about Jesus”?



Geest en contactlenzen

Dan hebben wij een nieuwe beweging van de Heilige Geest nodig die ons uittilt boven onze
eigen Godsideeén, die ons Hem weer doet zien zoals Hij werkelijk is. Dan hebben wij het gebed
van Paulus nodig om nieuwe contactlenzen (Efz.1:18). En ook iets anders: Dan moeten wij terug
naar de oorsprong en die ligt in Jeruzalem. Uit Gods omgang met Israél leren wij Hem kennen
zoals Hij is, en daar ga je subiet bij op je knieén. Ik wel. Want, laten wij bedenken dat de bijbel
die Hem beschrijft een Joods boek is, de Godsopenbaring in Israel, dat alle apostelen die het
fundament van de Gemeente zijn (Efz.2:20) Joods zijn en dat de grote wolk van getuigen die ons
van langs de kant van de Weg aanmoedigen allemaal Joods zijn (Heb.11). En, of all people, Jezus
Zelf is de Godsopenbaring in Israél, een Jood en geen Amerikaan. Hij wandelde op de straten van
Jeruzalem, niet in Amsterdam.

Slot

Heb je Hem al ontmoet? Kom opnieuw tot ons als de late regen, Heer, die het land besproeit!
(Hosea 6:3). Ik sluit af met het lied van David Ruis dat wij zongen in de jaren negentig in Toronto:
True Love.

Alvast shabbat shalom, chevariem.



