
 
 

Psalm 122:6 
Vrede voor Jeruzalem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psalm 122:66 
Vrede voor Jeruzalem 
God ontfermt Zich 
 
Uitgerekend op Simchat Torah, “Vreugde van de Wet”, de viering dat God de 
Tora aan Israël heeft toevertrouwd (de beloften, de verbonden, de vaderen, de 
voorzeggingen; Rom.9:4-5, 3:2) opent Hamas de aanval op Israël en roept op 
om Gods eerstgeborene, Gods lieveling om te brengen (Ex.4:22, Hosea 11:1, 
Jer.31:20, Ps.83:4). Uitgerekend op een hoge sabbat raast de demonie. In Iran 
klonk de echo van de Agagiet Haman uit Esther in het “dood aan Israël”. Maar 
God wint: Hij zal uiteindelijk op het toneel stappen. Uitgerekend de Torah zegt 
dat God waakt over Zijn eerstgeboren zoon. Hij zegt tegen Farao: “Blijf van Mijn 
zoon af!” En elke sabbat wijst vooruit naar de hemelse Rust die komt wanneer 
het Messiaanse Vrederijk naar beneden komt (Heb.4:14, Opb.20, Micha 4, 
Jes.11, Sef.3). Er zal een onwankelbaar Koninkrijk komen (Heb.12:28). Het 
Nieuwe Jeruzalem zal er de hoofdstad van zijn (Opb.21, Sef.3, Amos 9, e.a.). 
 
Zijn de weeën begonnen, denk je? Komt Yeshua eraan? Staat Hij al met Zijn jas 
aan? Wanneer Hij komt, dan komt er een Jood naar beneden (Daniel 7:13). Hij 
komt voor de Troon van David waar Hij de eeuwige erfgenaam van is, en 
realiseert dan het Davidische Verbond van 2 Samuël 7:13-16.  
 
Jesaja 9:5-6 
Jesaja herhaalde die belofte in 2 Samuel 7 in Jesaja 9:5-6, een tekst die wij 
maar voor de helft op onze kerstkaarten zetten: “Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en 
men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon 
van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht 
en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der 
heerscharen zal dit doen”.  
 
Lucas 1:32-33 
De Psalmen spreken er ook over (Ps.132:11-13, Ps.89, Ps.2 e.a.). En de engel 
Gabriël zei het luid en duidelijk tegen Maria toen hij haar zwangerschap van 
Hem aankondigde: “ En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij 
zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten 
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David 
geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, 
en zijn koningschap zal geen einde nemen. (Lucas 1:32-33). 



 
Die Troon is niet de troon van je hart die je Hem hebt gegeven. Die Troon van 
David zal staan in Jeruzalem, waar hij altijd stond. In die dagen zal de Wet weer 
uit Sion uitgaan en zal Hij de natien richten. Iedere oorlog en alle agressief zal 
dan zijn gestopt (Micha 4). 
 
Slot 
Helaas zijn wij er nog niet. De wereld worstelt met Jeruzalem, zoals door 
Zacharia is voorzegd (12:2, 3). Maar Jezus bevestigde dat het komt, toen Hij 
gelijk toen Hij begon zei: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet en 
Profeten te ontbinden. Ik ben gekomen om ze te vervullen” (Matt.5:17-18). 
Paulus na hem bevestigde het (Rom.15:8, 2Cor.1:20, Hand.24:14b, e.a.). Petrus 
predikte het op de Pinksterdag (Hand.3:21). 
 
Vandaag ontfermen wij ons over de slachtoffers en hun families en vrienden, 
en bidden wij dat God overal ingrijpt. 
 
Wij vragen Vader: Shalom, Yerushalayim. 


