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Is het Oude Testament dicht? 
Hebreeën 8:13 
 
Is het Oude Testament dicht nu het Nieuwe is gekomen? Een tekst die dat lijkt te zeggen is 
Hebreeën 8:13: “13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste 
voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.” 
 
Mozaïsche Verbond 
Het lijkt dat het Oude Testament daarmee dicht is en niet meer dan een aanloop was naar 
het Nieuwe Testament toen Jezus op het toneel stapte en furore maakte, en de 
wereldgeschiedenis veranderde. Volgens de jaartelling is Hij de geschiedenis zelfs opnieuw 
begonnen vanaf Zijn geboorte.  
 
Nu was Zijn geboorte fenomenaal en in de volheid van de tijd door God gerekend (Gal.4:4). 
Maar Hebreeën 8:13 zegt niet dat het Oude Testament dicht is, en ook niet dat het niet 
meer dan een aanloop is naar de springplank van het Nieuwe Testament, Yeshua. De 
schrijver van de Hebreeënbrief schrijft aan zijn lezers uit Israël, en aan alle anderen die 
meelezen, dat het éérste verbond, het Mozáïsche Verbond is gestopt nu Christus is gekomen 
en het Nieuwe Verbond, dat Jeremia 31:31-34 aankondigde, instelde op de avond van de 
Seder in het lijdensverhaal van Mattheus. Toen Hij met Zijn discipelen het Avondmaal vierde 
en hen de beker aanbood, zei Hij: “Dit is het bloed van Mijn verbond dat voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden” (Matt.26:28). Toen zij de beker aan namen en eruit 
dronken, gingen zij het verbond met Hem aan. 
 
Dat het in Hebreeën 8:13 om het Mozaische Verbond gaat, het eerste verbond, lees je in 
vers 9, een paar verzen eerder: “9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten 
dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich 
niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de 
Here.”  
 
Dit is het verbond dat gesloten is op de Sinaï na de Uittocht, in Exodus 19-24. Israël ontving 
de Wet en Mozes was de middelaar. 
 
Nog van kracht 
Het Oude Testament is daarmee niet dicht. Het is nog steeds van kracht zoals Jezus in Zijn 
allereerste onderwijs, aan het begin van Zijn publieke bediening, als een van de allereerste 
dingen die Hij onderwees had gezegd in de Bergrede: “17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om 
de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te 
vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota 
of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste 
dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der 
hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.” 
(Matt. 5:17-19 NBG).  
 
Het woord voor vervullen is in het Grieks πληρόω, pléroo, en dat betekent “vol maken, 
compleet maken”. Jezus vulde het aan met de openbaring die Hij was (Heb.1:1-3, Joh.14:9, 
Col.1:15). Met Hem kwam de volheid (Col.2:9-10). Het woord voor vervullen in de zin van 



verrichten is een ander woord in het Grieks en het wordt hier niet gebruikt. Met Christus is 
heel Gods openbaring compleet. 
 
Maakt dat een verschil? 
Ja wel degelijk want het Oude Testament heeft meerdere verbonden dan het Mozaïsche 
voorwaardelijke en tijdelijke en die verbonden zijn nog van kracht: 
 

(1) Het verbond van God met Noach is nog van kracht als eeuwig, blijvend verbond 
(Gen.9:16), en daar mogen wij blij mee zijn. Nooit meer Noach, een zondvloed. 

(2) Het verbond met Abraham is nog van kracht, waarin de landbelofte eenzijdig door 
God aan hem beloofd wordt (Gen.15). Het land dat God beloofde gaat komen. 

(3) Het verbond van God met David staat nog overeind, dat God hem een eeuwige 
erfgenaam op de Troon van David beloofde, een blijvende koning (2 Samuel 7:13-16, 
Psalm 132:11-12, 89:25-27, 37-38). Jezus is die Erfgenaam (Heb.1:8) en wij zetten het 
bijna op onze kerstkaarten (Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Hand.1:6-7).  

(4) Overigens is voor Israël ook de sabbat een blijvend verbond tussen hen en God 
(Ex.31:16). 

 
Al deze verbonden bestaan nog en de beloften zijn nog van kracht. Ze zijn geldig met Jezus 
als hun blijvende Erfgenaam (Rom.15:7, Gal.3:8, 16). In Christus zijn de beloften allemaal ja 
en amen (2 Cor.1:2)! En Zijn opstanding bewijst dat Hij eeuwig is want “Davids graf is onder 
ons” (Hand.2:29) en dat “van Abraham” ook (Hand.7:16), maar dat van Christus is leeg!, 
predikten Petrus en Stefanus. Ook Paulus predikte de gekruisigde en opgestane Christus, de 
hoop voor iedereen want wie zich nu met Hem verbindt in geloof zal ook een opstanding in 
glorie meemaken en de eeuwigheid met Hem doorbrengen (1 Cor.15). 
 
 
Tenach en tellingen 
De term Oude Testament is door Tertullianus bedacht rond de eeuwwisseling van 200 AD en 
heeft ons in de verwarring van de vervangingstheologie gebracht. En de jaartelling klopt niet 
helemaal. Ons jaar 0 moest eigenlijk 6 v.Chr. zijn want Jezus werd eerder geboren als wij 
goed terugrekenen en andere tekenen meenemen in de berekening. De jaartelling is 
overigens sowiesó een christelijke telling sinds de monnik Dionysius Exiguus, Dionysius de 
Nederige die rond 525 AD uitrekende en zich een paar jaar vergiste. Hij is de uitvinder van de 
term Anno Domini (AD, Jaar onzes Heren) en zijn kalender werd door Paus Gregorius I die 
aantrad in 590 AD aangenomen als de geldige, wat de geschiedenis- en natuurkunde boeken 
in is gegaan als de Gregoriaanse kalender. Het Joodse volk telt gewoon door vanaf wat zij als 
de scheppingsdatum inschatten, en we bevinden ons dan ook volgens hen in het jaar 5783.  
 
 
Hoop! 
Het verdient eer aan het Joodse volk en is efficiënt voor de rest van de Kerk als wij de term 
Oude Testament weer afschaffen en terugkeren naar de hunne, onze erfenis: de Tenach. 
Torah, Nevi’im, Chetuvim, Wet, Profeten en Geschriften. Ook de volgorde is anders (lees 
daarover in Waarom de bijbel?; zie Menu). 
 



Overigens klinkt in het Nieuwe Verbond en in Hebreeën 8:12, een vers eerder, enorme 
profetische hoop voor Israël in de instelling ervan met hen: 12 Want Ik zal genadig zijn over 
hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. (Heb 8:12 NBG). En nog 
een vers eerder ook: 11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn 
broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot 
de grootste onder hen. (Heb 8:11 NBG). 
 
Shalom zeg! 
 
 
 
 


