
Een	ontmoeting	met	God	
Hoop:	the	best	to	come	
	
	
Zo	in	aanloop	naar	het	nieuwe	jaar	denk	ik	terug	aan	mijn	eerste	momenten	met	God.	Het	is	
deze	week	40	jaar	geleden	dat	ik	voor	het	eerst	door	Hem	werd	gegrepen	en	tot	levend	
geloof	kwam.	Dat	gebeurde	tijdens	een	filmweek	van	de	Youth	for	Christ	koffiebar	in	de	
Turfsteeg	in	Haarlem	in	de	kerstvakantie.	In	het	pand	had	eerst	een	seksshop	gezeten,	maar	
het	werd	nu	gebruikt	voor	meer	nobele	doeleinden.	Ik	was	14,	had	een	bril	op	met	kogelvrij	
glas,	mijn	haar	zat	meestal	recht	naar	beneden,	en	ik	fietste	elke	dag	met	opgerolde	
broekspijpen,	witte	sportsokken	en	Puma	sneakers	eronder	naar	het	Coornhert	Lyceum	in	
Haarlem	waar	ik	in	2	HAVO	zat.	Mevrouw	Boltjes,	de	lerares	Frans	met	haar	kastanjebruine	
haar,	was	de	leukste	van	de	leraren	die	we	hadden,	vond	ik.	Ze	kon	geen	orde	houden,	maar	
ze	hield	van	ons;	dat	voelde	je	als	leerling.		
	
	
Ontmoeting	
Ik	was	wel	getraumatiseerd.	Na	het	sterven	van	mijn	moeder	toen	ik	8	was,	was	ik	
verslagen.	Ik	raakte	steeds	meer	in	de	knel,	en	in	de	brugklas	begon	het	pesten	dat	doorging	
tot	in	4	HAVO.	Ik	kon	er	niet	tegenop	en	het	heeft	diepe	sporen	achtergelaten.	Het	is	
eigenlijk	een	wonder	dat	ik	er	nog	ben.	Op	mijn	21e	was	de	rek	er	al	heel	erg	uit.	Als	de	
Heilige	Geest	mij	niet	meer	dan	eens	had	aangeraakt,	wat	was	er	dan	van	me	geworden?	Ik	
heb	zoveel	aan	Jezus	te	danken,	die	zich	over	me	ontfermde	die	kerstvakantie	en	me	naar	
zich	toetrok.	
	
	



Mijn	broer	had	mij	uitgenodigd,	dus	fietste	ik	op	maandagmiddag	naar	Haarlem	om	erbij	te	
zijn.	Toen	ik	de	koffiebar	binnenstapte	werd	ik	gelijk	gegrepen.	Alsof	Hij	mij	al	op	stond	te	
wachten	buiten	en	op	mij	uit	was.	Werkelijk	onverklaarbaar.	Hij	was	als	een	magneet!	Ik	zag	
de	bijbel	op	de	bar	liggen,	zo’n	bruine	studentenbijbel	die	iedereen	toen	had,	en	voelde	dat	
ik	met	een	bijzonder	Boek	te	maken	had	dat	elk	moment	een	gat	in	de	bar	kon	branden.	De	
mensen	van	de	koffiebar,	die	ik	niet	allemaal	kende,	hadden	iets	dat	ik	niet	had	en	ik	wilde	
het	ook.		
	
	
Geen	put	zo	diep	
Die	middag	draaide	de	Schuilplaats,	de	film	over	de	familie	ten	Boom,	het	verhaal	dat	zich	in	
de	oorlog	om	de	hoek	had	afgespeeld.	“Geen	put	is	zo	diep	dat	God	niet	nog	veel	dieper	is”.	
Allemachtig	wat	een	film.	Corrie	ten	Boom	was	geen	onbekende	voor	me	vanwege	mijn	
stiefmoeder	die	haar	secretaresse	was	geweest.	Nadat	wij	uit	mijn	zo	geliefde	Heemstede	
waar	ik	was	opgegroeid	en	al	mijn	vrienden	had,	weg	verhuisden,	hadden	wij	een	maand	in	
Corrie’s	huis	in	Overveen	gewoond.	Mijn	stiefmoeder	nam	mij	in	die	tijd	een	keer	mee	naar	
de	Barteljorisstraat	in	Haarlem,	herinner	ik	me,	lang	voordat	het	een	museum	werd,	en	
vertelde	mij	het	verhaal.	Als	tiener	doolde	ik	meerdere	keren	rond	door	het	huis	en	stond	
dan	voor	het	gat	in	de	muur	waarachter	de	Joden	werden	verborgen	in	de	oorlog.		
	
	
Ik	bedacht	me	geen	moment	
De	film	raakte	me.	Ik	voelde	liefde.	Er	gebeurde	iets.	Ineens	kon	ik	het	allemaal	plaatsen,	en	
ik	bedacht	me	geen	moment.	Toen	het	afgelopen	was,	fietste	ik	naar	huis,	ging	naar	boven	
naar	mijn	slaapkamer	en	knielde	neer	op	het	oranje	tapijt.	Ik	herinner	me	nog	goed	wat	ik	
bad:	‘God,	van	U	wil	ik	zijn.	Hier	ben	ik.	Neem	mij	bij	U	aan.	Laat	mij	bij	U	horen’.	Ik	snapte	
nog	niks	van	het	evangelie,	de	klok,	en	snapte	Jezus	niet,	de	klepel,	maar	kwam	daarna	
overeind	als	een	happy	man	van	14.	Wat	een	feest.	Hoewel	er	op	school	nog	altijd	furie	was,	
was	de	vlam	van	God	in	me	aangestoken.	Na	dat	eerste	moment	ben	ik	in	de	Kerk	van	de	
Nazarener	terechtgekomen	op	de	jeugdgroep	en	begon	ik	te	groeien	in	geloof.	In	de	jaren	
sindsdien	heeft	God	me	steeds	meer	afgepeld	om	bij	mijn	innerlijk	te	komen.		
	
	
Great	Reset	
Eén	ding	heb	ik	inmiddels	geleerd:	de	vaart	der	volkeren	snelt	vooruit	naar	de	
wederoprichting	van	alle	dingen	(Hand.3:19-21).	Wij	naderen	de	ontknoping.	Maak	je	klaar	
voor	de	Wederkomst	van	Jezus	wanneer	alles	tot	de	grote	Climax	en	de	Great	Reset	komt.	
Want	the	best	is	yet	to	come:	je	lijf	krijgt	een	upgrade	(1	Cor.15:51-52,	Fil.3:21,	Rom.8:21-
23),	de	schepping	wordt	bevrijd	van	de	vloek	en	de	zonen	Gods	worden	zichtbaar	wanneer	
zij	worden	verlost	van	hun	lichaam	en	menselijkheid	(Rom.8:21-23,	Col.3:1-2).	Jeruzalem	
wordt	hersteld	(Hand.1:6-8,	Sef.3,	Jes.60-66,	Eze.37-48,	Opb.20-22).	Er	zal	vrede	zijn	op	de	
troon	van	David	wanneer	de	Vredevorst	opnieuw	komt	en	Zijn	troon	claimt	hier	(Jes.9:5-6).	
Het	Kind	dat	in	de	kribbe	lag	dat	kwam	als	een	Knecht	en	stierf	als	een	Lam	en	de	Stad	
inreed	op	een	ezel,	is	de	Zoon	die	komt	als	de	Koning	en	brult	als	een	Leeuw,	dan	rijdend	op	
het	witte	paard	(Opb.19:11-19).	De	overwinning	is	nabij	en	niemand	kan	het	stoppen.		
	
	
Slot	
Velen	geloven	dat	wij	vandaag	in	Jeruzalem	de	historisch	profetische	opmaat	zien	naar	de	
ontknoping	nu	de	geliefde	Stad	weer	wordt	herbouwd.	Daar	waar	het	allemaal	begon	in	
Genesis	1-3,	waar	Adam	werd	geschapen	en	vandaan	werd	gestuurd,	waar	Abraham	door	



God	in	Genesis	12	naar	terug	werd	gezonden	toen	Zijn	herstelprogramma	begon,	waar	hij	in	
Genesis	14	Melchisedek	ontmoette,	de	Melech	Tsedaqah,	Koning	van	de	Gerechtigheid,	waar	
hij	zijn	zoon	van	Gods	belofte	uit	Genesis	17,	Izaak,	terugbracht	naar	God	in	Genesis	22:	een	
profetische	boodschap	van	hoop	op	de	grote	Zoon	van	Gods	Belofte,	Yeshua.	
	
	
En	Hij	zegt:	Zie	Ik	maak	alle	dingen	nieuw!	(Opb.21:5).	Hij	zal	alle	tranen	van	onze	ogen	
afwissen	(vers	4).	Zo	bonst	onze	verwachting,	met	het	Joodse	volk	en	allen	die	door	God	
gegrepen	zijn,	
	
	
Tot	volgend	jaar	in	Jeruzalem!	
 


