
	

	
	

	
Jesaja 54:7 

Voor een kort ogenblik heb Ik u verlaten 
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Yom	Ha’Shoah	
“Voor	een	kort	ogenblik	heb	Ik	u	verlaten”	
	
Laatst	luisterde	ik	naar	een	fijne	spreker	tijdens	de	livestream	van	een	even	fijne	gemeente,	
toen	die	ineens	zei:	“Het	gaat	om	Jezus!	Voor	sommigen	draait	het	allemaal	om	Israel...	Voor	
anderen	draait	het	allemaal	om	de	eindtijd...	Maar	het	draait	allemaal	om	Jezus!”	
	
	
Ja	amen.	Maar	ik	heb	hier	tegelijk	een	groeiende	onvrede	mee.	Wat	houdt	dat	dan	in?	Het	
lijkt	eigenlijk	verdacht	veel	op	Grieks	dualistisch,	heidens,	denken,	alsof	dingen	tegenover	
elkaar	worden	gezet.	Als	je	Jezus	liefhebt,	dan	ga	je	houden	van	waar	Hij	allemaal	van	houdt	
en	dan	hoor	je	ook	dat	Zijn	hart	steeds	sneller	gaat	bonzen	wanneer	Hij	aan	Jeruzalem	denkt	
en	aan	de	dag	die	dichterbij	komt	dat	Hij	naar	beneden	gaat	en	Zijn	voeten	op	de	Olijfberg	
zet	(Jer.31:20,	Zach.14:4,	Matt.23;37-39).	"Hij	zal	ten	laatste	op	aarde	verschijnen	en	Zijn	
armen	om	Zijn	Job	slaan,	Zijn	knecht	Israël	(Luc.1:54),	die	in	de	wereld	zo	heeft	geleden	
zonder	oorzaak	(Job	19:25-27,	Zach.14:4,	Matt.24:30-31,	Zach.10:8).	Zal	Hij	Jobs	vrienden	
dan	bestraffen	om	hun	onrecht	en	hun	verwijtende	vinger	naar	Zijn	Job	al	die	tijd	(Job	42:7-
9)?	De	Kerk?	Zal	het	herstelde	Israël	dan	voor	ons,	de	Kerk,	bidden	om	genade	zoals	toen?	
En,	zal	Israël	dan	zijn	antwoord	krijgen	op	zijn	Jobsvraag:	Waarom?	
	
	
Ik	heb	de	TV	vrijwel	direct	uitgezet,	vanwege	de,	vergeef	mij	voor	mijn	scherpe	
bewoordingen,	christelijke	blindheid.	Zonder	Israël	hadden	we	Jezus	niet	gehad.	Je	doet	toch	
ook	je	moeder	niet	weg	nadat	je	geboren	bent?		
	
	
Apostolische	Raad	
Afgelopen	week	was	de	jaarlijkse	Holocaust	Remembrance	Day,	Yom	Ha’Shoa	zoals	de	Joden	
die	noemen,	en	dat	doet	mij	denken	aan	Handelingen	15.	Na	Paulus’	eerste	zendingsreis	in	
Handelingen	13	en	14	besliste	de	Apostolische	Raad	dat	gelovigen	uit	de	goyim,	de	volkeren,	
die	tot	geloof	waren	gekomen	in	de	God	van	Israel,	geen	Jood	hoefden	te	worden	om	Hem	te	
kunnen	dienen,	die	zich	van	oudsher	bekend	heeft	gemaakt	als	de	God	van	Abraham,	Izaak	
en	Jakob.	Wat	een	nederigheid	van	de	Joodse	apostelen	en	wat	een	opluchting	voor	ons	
mannen.	Maar	wat	een	zelfverheffing	van	de	Kerk	toen	die	in	de	tijd	van	Constantijn	en	
Nicea	in	de	vierde	eeuw	haar	Joodse	wortels	afkapte,	de	heidense	feesten	omdoopte	tot	
christelijke,	daarmee	Gods	kalender	en	Feesten	verliet	voor	een	eigen	heidense	variant,	en,	
nog	veel	erger,	op	termijn	Joden	dwong	om	hun	Jood	zijn	af	te	leggen	in	het	doopbad	en	
christen	te	worden.		
	
	
Alhambra	Decreet	
Een	voorbeeld	daarvan	is	Spanje,	waar	in	1492,	terwijl	Columbus	naar	Amerika	zeilde,	
Sefardische	Joden	met	het	Alhambra	Decreet	massaal	verdreven	werden	tenzij	zij	zich	tot	
christen	lieten	dopen	en	hun	Jood	zijn	afzweerden.	De	Inquisitie	werd	erbij	gebruikt	als	
dwangmiddel.	Talloze	Joden	werden	gemarteld	door	de	Kerk.	De	jaren	daarvoor	waren	er	al	
massale	slachtingen	onder	de	Joden	geweest,	evenals	in	andere	christelijke	landen	in	
Europa.	Velen	'bekeerden’	zich	uit	wanhoop	tot	het	christendom	om	te	kunnen	blijven	en	
andere	werden	verstrooid	door	Europa,	onder	andere	naar	Nederland.	Wordt	het	niet	eens	
tijd	dat	wij	onze	knieën	gaan	buigen	in	nederigheid	en	het	onder	ogen	komen?	
	
	



Wanneer	je	Yad	Vashem	in	Jeruzalem	binnenstapt	wordt	je	al	gelijk	bij	de	ingang	
geconfronteerd	met	het	christelijk	antisemitisme	dat	door	Augustinus,	een	van	de	vier	grote	
doctors	van	de	Kerk,	in	het	christendom	werd	ingeblazen	in	die	4e/5e	eeuw.		
	
Het	Lam,	de	Leeuw	
Moge	God	ons	genadig	zijn	wanneer	de	Leeuw	straks	naar	beneden	komt	en	oordeel	brult	
nadat	Hij	al	die	eeuwen	als	het	zachtmoedige	Lam	Zijn	adem	heeft	ingehouden	(Opb.6:16).	
Zou	de	Vader	onmetelijk	verdriet	hebben	gehad	om	het	leed	dat	Zijn	oudste	zoon,	Zijn	Jozef,	
Zijn	Job,	Zijn	Abel,	heeft	geleden	om	eerst	Zijn	jongste	zoon,	de	volkeren,	thuis	te	halen?	
Vandaag	bidden	wij	dan	ook	voor	de	vrede	van	Jeruzalem:	Vader,	wij	willen	het	feest	niet	en	
dat	kalf	niet	zonder	dat	onze	oudere	broer	er	ook	bij	is!	Haal	hem	binnen!	(Lucas	15:25-32,	
Rom.11:25-32)	En	wij	krijgen	het	Koninkrijk	niet	zonder	Jeruzalem	(Jes.2:2,	Micha	4:3).	En	
als	Uw	secretaresse	herinneren	wij	U	aan	Uw	agenda	(Jes.62:6),	aan	Uw	troetelkind	Efraim	
(Jer.31:20),	en	aan	Uw	belofte	in	Jesaja	54:7:	“Voor	een	klein	ogenblik	heb	Ik	u	verlaten,	
maar	met	tedere	gevoelens	van	liefde	zal	Ik	u	weer	bijeenbrengen”.	
	
	
Tot	volgend	jaar	in	Jeruzalem,	chevariem.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romeinen	11:22	-	Nederigheid	
Happy	birthday	Israël	
	
	
Folks,	vandaag	vieren	wij	de	73e	verjaardag	van	de	wedergeboorte	van	de	staat	Israël	in	
1948,	Yom	Ha'atsmaoet,	en	daarom	zingen	wij	blij:	Zij	leve	lang	hoera	hoera!	Happy	
birthday	Israël!	Chay.		
	
	
Het	lijkt	er	erg	op	dat	Lucas	21:24	sinds	1948	op	zijn	retour	is	en	Ezechiel	37	in	vervulling	
gaat:	“Jeruzalem	zal	vertrapt	worden	totdat	de	tijden	van	de	heidenen	zijn	vervuld”.	
Betekent	dat	dan	ook	dat	Romeinen	11:25-26	vervuld	gaat	worden:	dat,	nadat	de	volheid	
van	de	heidenen	is	binnengegaan,	de	Verlosser	naar	Jeruzalem	komt	en	dan	heel	Israël	in	
Zijn	armen	grijpt,	zoals	voorspeld	(Matt.23:37-39,	Zach.12:10-13,	8:23)?	
	
	
Toch	wil	ik	het	daar	nu	niet	over	hebben,	maar	over	het	karakter	van	God	dat	iets	met	ons	
doet.	Paulus	pent	voorafgaand	aan	die	verzen	in	Romeinen	11	over	Israëls	herstel	namelijk	
eerst	iets	anders.	In	het	kader	van	mijn	vorige	post	over	de	nederigheid	van	de	Joodse	
apostelen	dat	heidenen	die	tot	geloof	in	de	Joodse	Messias	waren	gekomen	geen	Jood	
hoefden	te	worden	om	de	God	van	Israel	met	hen	te	dienen,	en	de	zelfverheffing	van	de	Kerk	
die	Joden	dwong	christen	te	worden	en	hun	Jood	zijn	af	te	leggen,	las	ik	vanochtend	vers	22-
23:	“Zie	dan	de	goedertierenheid	en	de	strengheid	van	God:	strengheid	over	hen	die	gevallen	
zijn	(Israël,	vers	12),	maar	over	u	(gelovigen	uit	de	goyim)	goedertierenheid,	als	u	in	de	
goedertierenheid	blijft.	Anders	zult	ook	u	afgehouwen	worden.	En	ook	zij	zullen,	als	zij	niet	
in	het	ongeloof	blijven,	geënt	worden,	want	God	is	machtig	hen	opnieuw	te	enten”.	
	
	
Paulus	pent	hier	een	waarschuwing	aan	de	gelovigen	in	Rome	en	op	de	verjaardag	van	Israël	
is	het	gepast	daarover	te	schrijven	omdat	het	meer	geldt	dan	ooit	wellicht.	Hij	zegt:	Zij,	
Israëlieten,	hebben	nu	te	maken	met	de	strengheid	van	God,	jullie,	gelovigen	uit	de	volkeren	
die	de	zaligheid	eerst	hebben	gekregen,	met	Zijn	goedheid.	Maar,	zegt	hij	in	die	verzen,	God	
kan	het	zomaar	omkeren:	dat	jullie	te	maken	krijgen	met	de	strengheid	van	God	en	
afgehouwen	worden	en	zij	met	de	goedheid	van	God	en	weer	ingeënt	worden.	Als	Hij	het	
met	hen	deed	omwille	van	jullie,	kan	Hij	het	zomaar	met	jullie	doen	omwille	van	hen.	Blijf	
dus	in	de	goedertierenheid	voordat	het	kapmes	komt	(:22).	Stay	low.	Je	zou	er	toch	subiet	bij	
op	de	knieën	gaan	als	je	dat	leest	en	je	klein	maken.	
	
	
Dat	zij	weer	met	de	goedheid	van	God	te	maken	krijgen,	staat	al	2000	jaar	vast:	“Want	als	u	
afgehouwen	bent	uit	de	olijfboom	die	van	nature	wild	was,	en	tegen	de	natuur	in	op	de	
tamme	olijfboom	geënt	bent,	hoeveel	te	meer	zullen	zij	die	natuurlijke	takken	zijn,	geënt	
worden	op	hun	eigen	olijfboom.	Want	ik	wil	niet,	broeders,	dat	u	geen	weet	hebt	van	dit	
geheimenis	opdat	u	niet	wijs	zou	zijn	in	eigen	oog,	dat	er	voor	een	deel	verharding	over	
Israël	is	gekomen,	totdat	de	volheid	van	de	heidenen	is	binnengegaan.	En	zo	zal	heel	Israël	
zalig	worden,	…	De	Verlosser	zal	uit	Sion	komen…”	(11:23-27).	
	
	
“Totdat	de	tijden	van	de	heidenen	zijn	vervuld”,	zei	Jezus.	Als	dat	nu	is,	dan	past	ons	als	Kerk	
uit	de	volkeren	nederigheid,	meer	dan	ooit:	Want	als	God	hen	weer	in	gaat	enten	in	hun	
eigen	stam,	dan	zou	God	ons	zo	maar	weer	weg	ervan	af	kunnen	houwen.	En	zeker	nu	in	



deze	dagen	de	Morgenster	weer	opgaat	over	Jeruzalem,	de	Vader	Zijn	oudste	zoon	terug	
naar	Huis	roept	voor	de	Bruiloft	van	het	Lam,	is	het	zaak	dat	wij	niet	afdwalen.	
	
	
Overigens,	Jom	Ha'atsmaoet,	de	nationale	feestdag	vandaag,	Dag	van	de	onafhanekelijkheid,	
doet	mij	een	beetje	denken	aan	een	omkering	van	de	Hebreeuwse	letters	en	daarmee	aan	
het	dal	van	dorre	doodsbeenderen	in	Ezechiel	37.	Het	woord	“atzamot”	in	het	bijbels	
Hebreeuws	daar	betekent	“botten”	of	“beenderen”.	En	Ezechiel	sprak	er	bij	opdracht	van	
God	al	bijna	2600	jaar	geleden	nieuw	leven	over	uit.	
	
	
Mazzeltov	Yisrael.	
 


