
 
 
Micha 4:3 
Wanneer de Vredevorst komt… 
door Stef Schagen 
 
Terwijl Poetin met zijn Russische legers Oekraïne binnen is gevallen en daar met gebalde 
militaire vuisten zijn wil op wil dringen en het Westen met Biden “vasthoudt aan diplomatie 
maar tegelijk voorbereid is op andere scenario’s” (NOS 21 feb), denk ik aan Micha 4:3: "En 
Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre 
landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot 
snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de 
oorlog niet meer leren”.  
 
Profetische hoop 
Hoe zou Micha dat vandaag hebben gezegd? Zij zullen hun bommen omsmeden tot bloemen 
en hun tanks tot tulpen? Het zal in vervulling gaan wanneer de enige echte Vredevorst naar 
beneden komt en Gods globe neemt, wanneer Hij het Koninkrijk der hemelen brengt en in 
Jeruzalem de Troon van David bestijgt (2 Samuel 7:12-16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Opb.19-
22). Hij komt voor Zijn erfenis. Het bijbelboek Koningen is in de Tenach onder de Profeten 
opgenomen omdat het de hoop op Zijn komst profetisch ademt. 
 
Romeinen 8 
Ik denk ook aan Romeinen 8:19-23, dat de schepping in barensnood is en wacht op haar 
bevrijding, wanneer de zonen Gods openbaar komen. Alles wacht op de Wederkomst. De 
Kerk roept erom en is de profetische stem ervan. Want de bijbel predikt hoop: Na de weeën 
is de bevalling, de geboorte van de nieuwe schepping. De zonen Gods worden zichtbaar 
wanneer zij van hun lichaam worden bevrijd (Rom.8:23). De kinderen Gods die nu Abba 
roepen zijn dan volwassen zonen die helemaal op de ene Zoon lijken (Rom.8:15, 29-30). Wij 
zullen met Christus bij de Wederkomst pas echt in grote glorie verschijnen, pent Paulus in 
Colossenzen 3:1-3. En al vervalt nu je uiterlijke mens, je innerlijke wordt van dag tot dag 
vernieuwd in die richting, totdat je vernederde aardse lichaam wordt vervangen door een 
hemelse zoals Jezus had (Fil.3:21, 1 Cor.15:51-52, 2 Cor.4:16). 
 



Koninkrijk van God 
Het Koninkrijk der hemelen komt naar beneden. Jezus is van plan de aarde te nemen en dat 
kan elk moment gebeuren. Sommigen zeggen dat dat nu al is, Koninkrijk-Nu, maar de 
werkelijkheid getuigt anders. Er is nog oorlog, conflict, ruzie, geweld. De liefde verkilt meer 
dan dat zij oplaait, denk ik wel eens (Matt.24:12). Anderen zeggen dat de Kerk dat Koninkrijk 
is, Koninkrijk-Kerk zeg maar, maar onze menselijkheid getuigt anders: er zijn scheuringen, 
conflicten, onenigheden, er is jaloersheid, competitie en er is nijd. Weer anderen schieten 
door in het andere uiterste, Koninkijk-Straks. “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”. 
Maar dat maakt je passief, apathisch, fatalistisch. Wij mogen actief worden voor Jezus. 
Alhoewel wij straks pas als koningen en priesters zullen regeren (Opb.20:4-6, Lucas 19:11-
21), zijn wij nu al geroepen voor invloed.  
 
Jeruzalem 
Eén ding staat vast: wij zullen het Koninkrijk niet hebben zonder dat Jeruzalem er de 
hoofdstad van is, na haar upgrade naar een verheerlijkte vorm. Dat zegt Micha het vers 
ervoor: “Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem”. Met het 
herstel van Jeruzalem na de upgrade, is straks het herstel van alle dingen compleet 
(Hand.1:6-7, 3:19-21, Sef.:15-17, Jes.60-66, Eze.37-48, …). Jeruzalem, waar het Paradijs was. 
Jeruzalem, waar God begon. Jeruzalem, waar Adam werd geformeerd (Gen.1-2). Waar het 
misging en God de mens van wegstuurde (Gen.3). Jeruzalem, waar God Abram naar 
terugriep toen Zijn herstelprogramma begon (Gen.12), waar hij de mysterieuze Melchisedek 
ontmoette (Gen.14), waar hij Izaak aan God teruggaf (Gen.22), waar Jezus Zijn leven gaf voor 
onze vrede. 
 
Vandaag 
Vandaag zien wij de opmaat nu het Joodse volk terugkeert naar hun thuisland en je in de 
Stad het geluid van bouwkranen, hamers, beitels en bouwlieden in je oren niet meer stil 
kunt krijgen. Wat een profetische hoop! Voor iedereen! Hij komt, Yeshua Ha Mashiach! Ben 
je er klaar voor? Valt je iets op aan de tekst? Het 2e deel is een herhaling van het 1e. Micha 
zegt 2x achter elkaar hetzelfde. Volgens Jozef is dat een bevestiging dat het bij God vaststaat 
(Gen.41:32). En Jesaja had precies hetzelfde ook al gezegd (Jes.2:3). Zouden zij van elkaar 
geleend hebben als tijdgenoten of zou God hetzelfde door hen hebben herhaald? Dat is 
spectaculair. Zijn 1e komst was in Israël maar Zijn 2e zal wereldwijd zijn. Dan zullen alle 
volken hun wapens neerleggen en zichzelf erbij. Elke knie zal buigen en alle tong zal belijden 
dat Jezus Christus Heer is en de Vader zal er uitermate verguld mee zijn (Fil.2:11). Wanneer 
God gesproken heeft, zou het niet vaststaan? 
 
Alvast een shabat shalom, chasidiem. 


