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Micha 4:  
Er zal vrede zijn 
 
Met een pro Palestijnse tendens en teneur wijst de wereld zoals altijd naar Israël 
als oorzaak van het Palestijnse leed in Gaza en elders. Duizenden namen gister 
deel aan pro Palestijnse protesten en in Dagestan vielen gewonden toen 
vliegtuigpassagiers werden aangevallen door boze protesters die het op Joden 
gemunt hadden. Wint Hamas de propagandaoorlog uiteindelijk? Doen de media 
eraan mee met hun framing? Links politiek Den Haag roept om een staakt-het-
vuren. Niemand wil dat nog meer onschuldige Palestijnen de dupe worden. 
Onschuldige Israëli’s ook niet? 
 
Israël moet verantwoordelijk worden gehouden voor schending van het 
oorlogsrecht! stelt de VN (NOS, 25 oktober). En Hamas dan? 
 
Zijn wij ons verleden vergeten? Waren wij in NL ook niet blij toen de 
Geallieerden op 6 juni 44 op de stranden van Normandië landden en Duitse 
steden bombardeerden om een einde te maken aan de naziterreur die heel 
Europa in zijn greep hield?  
 
Messias kom. Wij komen er zelf niet uit. Wij hebben een zondeprobleem: haat 
heeft ons hart en onze wereld in zijn greep. De machten spelen hun spel met ons.  
 
De Messias komt 
Wanneer de Messias komt, zal alle haat stoppen, zeiden de Profeten in Israël. 
Het zondeprobleem, het kwaad, zit diep in het hart van de mens, zegt de bijbel 
(Gen.3, Rom.3:23, 5:12). De echte oplossing komt dan ook niet met twee staten 
in Israël maar met het Koninkrijk der hemelen dat naar beneden zal komen, zegt 
diezelfde bijbel. Dat gebeurt vanaf Openbaring 19:11, wanneer Yeshua, de 
Rijder op het Witte Paard, het Millennium start. Hij is de ultieme Shofét: de 
Rechter die alle dingen rechtzet. Hij zal rechtspreken. Hij zal de aarde slaan met 
de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen de goddeloze doden 
(Jes.11:4). Wij kunnen maar beter voor Hem buigen? Dan zal er echte vrede zijn 
(Jes.9:5-6, Jes.11, e.a.). 
 
Micha heeft het erover  
“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des 
HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de 
heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen 
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het 
huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij 



zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord 
uit Jeruzalem. 
 
En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot 
in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun 
speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, 
en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder 
zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want 
de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken. 
 
Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen 
wandelen in de naam van de HERE, onze God, voor altoos en immer.” (Mic 4:1-
5 NBG) 
 
De Messias komt 
Is er strijd om Jeruzalem en Israël omdat de geestelijke wereld weet dat de 
Messias op het punt staat te komen? Staat Hij al met Zijn jas aan, wachtend op 
Vaders ja? Dan schudden de machten en dat merken wij op aarde.  
 
Haalt de Vader het Joodse volk aan Zijn boezem, naar Israël, omdat Zijn Zoon, 
de Messias, hen aan het einde van de geschiedenis wil ontmoeten op eigen 
grond (Jes.43:6, Zach.14:4)? Hij zal de verdrevenen van Israël weer verzamelen, 
voorzag Jesaja (Jes.11:12). Het dal van dorre doodsbeenderen zal weer herleven, 
zag Ezechiël (Eze.37). Zij zullen weer wonen in hun land, voorspelde Amos 
(Amos 9:15). Paulus geloofde er nog steeds in: "gelovende al wat in de Wet en 
de Profeten staat" (Hand.24:14). Hij stond er zelfs om terecht: Om de hoop van 
Israël, bevrijding die in de Messias wordt vervuld, droeg hij ketenen 
(Hand.28:20). God heeft het land gehuwd: als je ergens wil wonen is het daar 
(Jes.62:4).  
 
Jesaja 62:6-7 
Vader, als Uw secretaresses, ַםירִכִּזְמַּה  , Uw mazkiriem, als Uw wachters op de 
muren maken wij U indachtig aan Uw beloften, die U gesproken hebt. Wij 
gunnen U geen rust, zoals U gezegd hebt, totdat U Jeruzalem stelt als een lof op 
aarde (Jes.62:6-7). 
 

וּניהֵ}אֱ הוָהיְ וּנעֵישִׁוֹה   
 
Redt ons Here onze God. 
 
 


