
 
 
Jesaja 62:6-7 
Gods mazkiriem, secretaresses, herinneren God aan Zijn afspraken 
 
In deze dagen van groeiend antisemitisme en antizionisme in de wereld en het Midden 
Oosten, oorlog, roept de bijbel ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 
122:6-8):  Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn 
vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; Mogen wie u liefhebben, rust genieten. 
 
Jeruzalem: het thuis van iedere oprechte Jood en christen. Dáár stierf Jezus voor de 
verzoening van de volkeren (Matt.26-27). Dáár stortte God Zijn Geest opnieuw uit 
(Hand.2). Dáár komt Jezus terug (Zach.14). Dáár bouwde Salomo de Tempel op de 
plaats die zijn vader David had gekocht, de dorsvloer van de Jebusiet Arauna en stopte 
Gods toorn na Davids volkstelling (1 Kon.3-8, 2 Sam.24). Daar gaf Abraham Izaak, de 
zoon van alle beloften, terug aan God en riep hij uit: “Yahweh Jireh, op de Berg des Heren 
zal Hij gezien worden” omdat hij Jezus al zag komen (Gen.22:14, Joh.8:56-58). Daar had 
hij Melchisedek ontmoet, de Mystery Guest, naar wiens orde Jezus’ priesterschap is 
(Gen.14, Heb.7). Daar was het Paradijs (Gen.2)?  
 
Jeruzalem, “de navel van de aarde”, Gods aorta in de wereld (Eze.38:12). “Jeruzalem, 
hoe zou ik u vergeten?! Als ik u zou vergeten, zo vergete mij mijn rechterhand! Mijn tonge 
kleve aan mijn gehemelte” (Psalm 137:5-6)!  bad de Psalmist dan ook. Waar zouden wij 
zijn zonder Jeruzalem?  
 
 
Psalm 122:6 
In het Hebreeuws van Psalm 122:6 staat: Vraag om de vrede van Jeruzalem. Wie vraagt 
wordt bij God niet overgeslagen (Matt.7:7). De vrede van Jeruzalem gaat komen wanneer 
de Vredevorst naar beneden komt en Zijn Stad neemt, de Stad van de Grote Koning 
(Matt.5:35), en de Hem beloofde Troon van David bestijgt (2Sam.7:13-16, Lucas 1:32-
33). Eindeloos zal de vrede zijn!, zag Jesaja (Jes.9:5-7). Maar onze kerstkaarten vergeten 
altijd om de rest van het vers te vermelden: “op de troon van David”. Die staat in 
Jeruzalem. Wat een belofte in deze dagen van groeiende oorlog. Martijn Rutgers zei het 
eens zo: “De enige hoop op vrede in het Midden Oosten is geboren in het Midden 
Oosten”.  
 



Jesaja 62:6: Wachters 
Er is een prachtige aanvulling in Jesaja op de opdracht van God die klinkt door de 
Psalmist. In Jesaja 62:6 zegt God dat Hij wachters op de muren van Jeruzalem heeft 
geplaatst die zichzelf en Hem geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest als een 
lof op aarde. Het Hebreeuws spreekt misschien wel tot de verbeelding.  
 
De wachters zijn de shomriem. Dat doet je denken aan Psalm 121:4 waar staat dat God 
de Bewaarder van Israël is, de Shomer Yisrael (   ׁלאֵרָשְׂיִ רמֵוֹש  ). In het Hebreeuws is dat 
een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord, en het staat in de voortdurend 
voortgaande tijd. Met andere woorden: God is actief betrokken. Hij slaapt en sluimert 
niet (Psalm 121:4). Letterlijk: Hij wordt niet druilerig of slaperig (   ַםוּניָ־לא  ). Hij blijft alert. 
Ook het Hebreeuwse woord voor wachters, shomriem (  is een werkwoord en ( םירִמְשֹׁ
staat in de voortdurend voortgaande tijd. Actieve betrokkenheid dus. 
 
 
Jesaja 62:7: De mazkiriem 
Dan staat er: “jullie die de Here indachtig maken, gun jezelf en Hem geen rust totdat Hij 
Jeruzalem gesteld heeft als een lof op aarde”. Dag en nacht (  ָּהלָיְלַּהַ־לכָוְ םוֹיּהַ־לכ   ) zullen zij 
niet stil blijven, staat er. Het Hebreeuws voor “die de Here indachtig maken” is 
“mazkiriem”. Dat is meervoud van mazkir en laat dat nou vandaag de dag een 
secretaresse zijn. 
 
Een goede secretaresse zit voortdurend achter haar baas aan om hem te herinneren aan 
Zijn agenda, dat hij zijn afspraken niet vergeet en een flater slaat of de business failliet 
gaat. Zij gunt hem geen rust. Datzelfde mogen wij doen bij God, zegt de profeet. God 
nodigt de lezer uit om Zijn secretaresse te zijn en Hem aan Zijn afspraken te herinneren. 
God Zelf nodigt ons uit achter Hem aan te zitten om Hem te herinneren aan Zijn 
gemaakte afspraken. Iédereen zal het erover hebben wanneer Jeruzalem komt. Laten de 
telefoon in de hemel roodgloeiend staan! Het telefoonnummer van God is alom bekend: 
2x5 (gevouwen handen). 
 
 
Handelingen 15:14-17 
“God is er van meet af aan op bedacht geweest om ook uit de volkeren een volk voor 
Zich te verzamelen. Daarna zal Hij wederkeren en de vervallen hut van David weer 
herbouwen”, zeiden de apostelen tegen elkaar tijdens het eerste Concilie (Hand.15:14-
17, Amos 9:11-15). Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen totdat de tijden van 
de heidenen zijn vervuld, voorzegde Jezus (Lucas 21:24). Is dat nu?  Naderen wij de 
ontknoping van de vaart der volkeren? Is er zo’n strijd om Jeruzalem omdat Jezus eraan 
komt? 
 
 
Gezegend Hij! 
Het evangelie is eerst de grenzen overgegaan de wereld in. Wanneer de volheid van de 
heidenen is binnengegaan, zal Vader God heel Israël weer aan Zijn boezem drukken 
(Rom.11:25-32). “Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben. Hij zal Zijn Geest van 
genade en gebeden over hen uitstorten”  (Zach.12:10-13, Opb.1:7). Aan het einde der 



tijden zal heel Israël thuiskomen aan Vaders boezem in Jeruzalem. Zij zullen zeggen: 
“Baruch haba b’shem Adonai! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” 
(Matt.23:39)! Zijn wij bijna zover? Zien wij vandaag de dag de aanloop? Dan is er hoop. 
Dat is reden om God voortdurend op te bellen en Hem te herinneren aan Zijn afspraken. 
Hij houdt Zich eraan want Hij is niet als wij, liegt niet (Num.23:19, Titus 1:2). 


