
 
 
 
Lucas 24:25-27, 44-45 
De Tenach zegt: De Koning komt 
 
Wist je dat in de 3-delige Tenach (ons OT) de volgorde van de Boeken anders is? Jezus 
refereerde aan die 3 delen in Zijn geprek met de Emmaüsgangers toen Hij met hen opliep 
nadat zij zich terneergeslagen uit de voeten hadden gemaakt uit Jeruzalem na Zijn 
begrafenis.  
 
“Oh onverstandigen en tragen van hart”, zei Jezus, “dat jullie niet geloven alles wat de 
Profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te 
gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de Profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften 
op Hem betrekking had”. (Luk 24:25-27). Een paar uur later zei Yeshua tegen de anderen: 
“Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij 
geschreven staat in de Wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen moet vervuld 
worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. (Luk 24:44-45) 
 
Wat was ik graag bij die bijbelstudie van Jezus geweest. “Hij opende hun verstand zodat 
zij de Schriften begrepen”, pende Lucas. Hoe deed Hij dat? Welke teksten zou Hij 
allemaal hebben aangehaald? Te veel om op te noemen, denk ik.  
 
Acroniem 
“Mozes, de Profeten en de Psalmen”. Jezus had het over de Tenach waarvan de 
medeklinkers een acroniem vormen: Torah (Mozes; Genesis t/m Deuteronomium), 
Nevi’im (Profeten) en de Chetuvim (Geschriften) die met de Psalmen beginnen. Dat gaat 
over 3 delen, niet 4. De 4-delige Protestantse canon was er nog niet. Dus kon Hij er niet 
aan refereren. Maar een ding staat vast: De Schrift gaat over Hem: “Hij legde hen uit wat 
in al de Schriften op Hem betrekking had” (24:27). De Profeten spraken over Zijn komst 
(24:25).  
 
Nevi’im: Profeten 
De Profeten (Nevi’im) beginnen met de Vroege Profeten: Jozua, Richteren, Samuel (één 
boek) en Koningen (één boek). Waarom staan die gerangschikt onder de Profeten, zou je 
denken? Dat zijn historische verhalen. Ja maar ze hebben een profetische en 
apocalyptische lading: Ze ademen allemaal Gods belofte dat er een Koning gaat komen 



die de Troon van David gaat nemen, en Die het volk Gods Wet zal onderwijzen in de volle 
lengte en breedte (Eze.36:25-27). Nathan profeteerde over Zijn komst in 2 Samuel 7:13-
16, het Davidische Verbond waar Jezus de ultieme erfgenaam van is, bevestigde Gabriel 
aan Maria (Lucas 1:32-33).  
 
Koningen 
Maar de ene na de andere koning daalt in zijn graf. Wij lezen dat Salomo na David wel 
goed begon maar het ondanks zijn van God gekregen wijsheid toch verknalt. Na hem 
komt de ene na de andere koning. De een doet goed, de ander een beetje goed en weer 
een ander helemaal geen goed in Gods ogen, totaal kwaad. Sommigen hadden nooit op 
de troon moeten zitten. Zij krenkten God, staat er meermaals. Het Hebreeuwse woord is 
סעַכָּ ; “ká'as”: “kwaad maken, uitlokken krenken”. Achab was er zo een, 1Kon.16:33, zijn 

zoon Achazja, 1 Kon.22:54, Manasse, 2Kon.21:1, 2Kron.33:6, Achaz, 2Kron.28:25). 
Manasse oierde zijn zonen voor de afgoden.  
 
Richteren 
Ook Richteren gaat over de komst van die Koning waar heel Israël al lang op wacht. “In 
die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat goed is in eigen oog”, staat er 
vaak (17:6, 18:1, 21:27). Een ieder deed inderdaad wat goed was in eigen oog: Bijna een 
hele stam werd uitgeroeid toen de 11 stammen het recht in eigen hand namen nadat 
een Leviet deed wat hem goed dunkte in Richteren 19, een horrormovie voor Netflix. 
Richteren roept om de komst van een rechtvaardige Koning die blijft en Die het volk 
onderwijst in Gods Wet zodat er recht geschiedt. Hij bevrijdt mensen van hun oude 
Adamitische eigenwijze natuur en dat is maar goed ook, als je Richteren leest. 
 
Jozua 
Ook Jozua is profetisch: Het gaat over de landbelofte die God aan Abraham deed in 
Genesis 15, aan Mozes in Leviticus 26 en bij herhaling in Deuteronomium 28 en in 29:1-
30:10, en die nog niet helemaal is vervuld. Het volk nam het Land maar hield geen stand, 
en werd door God Zelf eruit weggejaagd de ballingschap in (2Kon.17, 2Kon.24, Daniel 
1:1). Jeremia betekent “de Here verstrooit" of 'de Here werpt weg”: Theologen vragen 
zich af of dat over Jeremia ging die door God in een vijandige wereld werd geworpen of 
over Israel dat verstrooid werd over de hele aarde (de diaspora)?  
 
Maar de Tenach zegt daarop: Hun terugkeer gaat komen en is gaande. Daarom is ook 
Jozua profetisch apocalyptisch. 
 
Yeshua 
Uiteindelijk is er maar Eén Koning Die uit het graf opstond: Yeshua. Hij onfermt Zich over 
Zijn volk en Hij komt eraan. Met Zijn 1e komst kwam Hij als het Lam, als een Knecht 
rijdend op een ezel om Zacharia 9:9 te vervullen ((Matt.20:25-28, Matt.21:5). Bij Zijn 2e 
komst komt Hij als de Koning en is Hij de Rijder op het Witte Paard en zal Hij Zacharia 
14:4 vervullen. Ben je klaar voor Zijn komst? Ben je erbij wanneer Hij verschijnt en ben je 
klaar om met Hem te regeren (Lucas 19:11-27, Opb.20:4-6, Matt.25:14-30)? 
 
Wat is de bijbel toch een heerlijk Boek. 
 



The best is yet to come: Wij verwachten de lang verwachte Messias in de wolken. The 
rest is ook yet to come: Nadat Hij opstond zullen ook wij opstaan en met Hem meegaan. 
 
Shabat shalom chevariem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


