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“Love Israël” 
De Profeten en Apostelen

met Stef Schagen
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Het bonzend hart en de 
plannen van God

NT: Rom.11:1, Hand.1:6-7 (na 40 dagen), 3:19-21, 
Matt.19:28/Luc.22:30, Opb.21 (Nieuwe Jeruzalem), 
Lucas 2:25 (Simeon!), …
Tenach: Eze.16, Jer.31:3, 20, Jes.54:7-9, Jes.49:15, 22, 
Hosea 11, …

2



12-11-2025

2

Hand.15:14-17: Iets 
anders aan de gang…

God wil ook de volkeren hebben.
“God is er van meet af aan op bedacht geweest ook uit de heidenen een volk 
voor Zich te verzamelen. Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen Hut van 
David weer opbouwen, en wat daarvan is ingestort zal Ik weer opbouwen en 
Ik zal haar weer oprichten…” (3x!).

Amos 9:11-15: Zij zullen nooit meer uit hun land worden uitgerukt.
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Rom.15:8-12, 
Psalm 117

De volkeren zijn welkom op de edele stam.
“Dat de heidenen God vanwege Zijn ontferming gaan verheerlijken”
“Loof de Here met Zijn volk” (vers 10)
Psalm 118: Loof de Here alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën!

םימִּאֻהָ־לכָּ וּהוּחבְּשַׁםִיוֹגּ־לכָּהָוהְי־תאֶ וּללְהַ
Jes.56:7, Marcus 11:17: Mijn Huis zal een bedehuis voor alle volken 
heten
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Rom.11:11, 
25-32

Door hun val is zaligheid tot de heidenen gekomen. Het evangelie is 
éérst de grenzen overgegaan naar de volkeren.
Daarna zal de Zoon, Yeshua, heel Israël aan Vaders boezem drukken.
Paulus redeneert in Romeinen 11 van hun overblijfsel naar hun 
komende volheid.
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Rom.11:17-24

Gelovigen uit de volkeren worden als wilde takken – tegen hun natuur in - 
geënt op de edele stam.
Ik neem de stam zo: Gods beloften aan de Vaderen van Israël 
(heilsbeloften).

Yeshua is de Wortel (Jes.11:10, Opb.22:   , Joh.8:56-58, Gen.22:14).
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Gods heilsagenda 
volgens Rom.9-11

God verhardde eerst de Farao en Egyptenaren om Israël onder het betoon van Zijn 
kracht uit Egypte uit te doen gaan, nu verhardt en verblindt Hij Israël totdat de volheid 
van de heidenen in het Koninkrijk is binnengegaan.

Dan zal heel Israël gered worden (11:25-32).

Dilemma in theologie: Van wie komt de verharding? Farao verhardde zijn hart maar 
God verhardde Farao’s hart ook (Farao: Ex.7:13, 7:22, 8:19, 9:35; God: Ex.4:21, 9:12, 
10:10, 10:27, 11:10, 14:4, 14:8 14:17, zie ook 1Sa.6:6). Goddelijk raadsbesluit: God 
ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil (Rom.9:15, 9:18). Is dit een 
logische tegenstrijdigheid? Ons brein is een theekopje, God is de Oceaan.
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De heilsgeschiedenis begon
met Israël en eindigt met Israël

Gen.1-11: Schepping en probleem van de mens; Gen.12-
Opb.22: Gods Oplossing.
Gods heilsagenda begon met Abram (Gen.12) en eindigt met 
de vervallen hut van David die wordt opgericht (Hand.15:14-17, 
Amos 9:11-15).
Lucas 21:24 (Jeruzalem)
Matt.24:32 (Vijgenboom)
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De voorwaadelijke 
clausule van 
Rom.11:23
• Maar zij moeten toch eerst uit hun
ongeloof komen om opnieuw geënt te
worden?
• Dat gaat gebeuren: Zach.12:10-13, 
Opb.1:7, Joël 2:28-32, Eze.36:25-27, 
Jer.31-32, Eze.16:60-62, e.a.
• Rom.11:23: ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ
ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται
• Paulus gebruikt een 3e klasse
voorwaarde (ἐὰν), geen 1e klasse
voorwaarde (εἰ). Er staat: “wannéér zij niet
in ongeloof blijven…”.
• ἐγκεντρισθήσονται staat in het passief
(θ): het is een werk van God.
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Hoever zijn 
wij?
Tekenen van de tijd
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De Dag des 
Heren

• Oordeel en ontferming

• 1Pe.4:17 Oordeel over het Huis 
Gods
• Oordeel over de natien, 
ontferming over Israël?

• Zach.1:13, Joel 3
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Et Tsara
Tijd van grote benauwdheid voor 
Jakob
Jer.30:7, Daniel 12:1
Holocaust of nog een laatste keer?
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