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Jesaja 11… 
Wanneer het Koninkrijk komt is er vrede 
God ontfermt Zich 
 
Nu Israël de wapens heeft opgepakt en aan de grens met Gaza staat om met 
terroristisch Hamas af te rekenen, houdt de wereld haar adem in. Veel mensen 
struikelen over elkaars belangen en loyaliteiten, en anderen over 
uiteenlopende theologieën en mensenrechten. Wat gaat er gebeuren? Zijn wij 
in Zacharia 12 aangekomen, denk je? Verlang jij ook naar de komst van het 
Koninkrijk der hemelen, dat Jezus naar beneden gaat komen en Zelf de regie 
hier gaat nemen, onze hoop (Opb.22:7, 12, Matt.25, e.a.)?  
 
Harmonie 
Wanneer Hij komt, dan zal er vrede zijn op “gans Mijn heilige berg”, zei God 
door de profeet Jesaja. Jeruzalem zal eindelijk vrede hebben wanneer de 
Vredevorst, ַׂםוֹלשָׁ־רש  , de Sar Shalom, komt voor Zijn troon, de troon van David 
en het Davidische Verbond (2Sam.7, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33). Dan “zal men 
geen kwaad doen noch verderf stichten” (11:9). "De wolf zal bij het schaap 
verkeren en de panter zal zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge 
leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 
de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen 
nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij 
het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een 
gespeend kind zijn hand uitstrekken." (11:6-8) 
 
Wortel van Isai 
Wat een hoop hebben wij die erbij zullen zijn. De Wortel van Isaï, Yeshua 
(Jes.11:10, Opb.22:16), zal de harmonie in alle relaties herstellen, voorzeggen 
de Profeten. Hij is er vandaag al mee begonnen in de Gemeente, schreef Paulus 
(Efz.1:10).  
 
Er zal harmonie zijn wanneer de Wortel van Isaï komt. 
 
(1) Er zal harmonie zijn tussen alle creaties: tussen de dieren en tussen mensen 
en dieren. In plaats van elkaar tot maaltijd te dienen, zullen zij in vrede leven.  
 
(2) Er zal harmonie zijn tussen de naties: “De volkeren zullen elkaar de oorlog 
niet meer leren. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 



opheffen”, zei de profeet Micha (4:3). “Maar zij zullen zitten, een ieder onder 
zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt; ִּיפִ־יכ  

רבֵּדִּ תוֹאבָצְ הוָהיְ  : want de mond van de Here der heerscharen heeft gesproken”.  
 
(3) Er zal harmonie zijn tussen de generaties. Maleachi voorzegde dat in het 
allerlaatste vers van ons Oude Testament: “Hij zal het hart van de vaderen 
terugvoeren naar de kinderen en het hart van de kinderen naar de vaderen” 
(4:6).  
 
Jeruzalem 
En Jeruzalem zal herbouwd worden, zag Sefanja. God zal in haar midden zijn, 
juichend als een Held die verlost! Hij zal een schreeuw van blijdschap over haar 
juichen en zwijgen in Zijn liefde over haar zonden zoals Hij zwijgt over de onze: 
"Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser 
harte, dochter van Jeruzalem! De HERE heeft uw gerichten weggenomen, Hij 
heeft uw vijand weggevaagd. De Koning Israëls, de HERE, is in uw midden; gij 
zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: 
Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. De HERE, uw God, is in uw 
midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal 
zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel." (Sef. 3:14-17).  
 
Jeruzalem, de “Stad van de Grote Koning” (Matt.5:35). Jezus heeft dat nooit 
onder stoelen of banken gestoken.  
 
Uiteindelijk zal het Nieuwe Jeruzalem naar beneden komen (Opb.21). 
 
Wanneer zal dat zijn?  
In het laatste der dagen. Micha begon zijn hoofdstuk ermee in vers 1: “En het 
zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren 
vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de 
heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen 
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het 
huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij 
zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord 
uit Jeruzalem. (4:2). De profeet Jesaja bevestigde het met dezelfde woorden in 
Jesaja 2. 
 
Daarom zeggen wij in anticipatie op het beste dat uit de hemel gaat komen en 
onze gebrokenheid zal genezen: Shalom, Yerushalayim! Mogen allen die u 
liefhebben, in vrede leven. 


