Een gesprek, het Israéldebat, Verkiezingen, socio’s en frusti’s

In de pauze van het Isra€ldebat gister in de Tweede Kamer zat ik beneden in de vensterbank
tegenover de roltrap, toen uit het niets een mevrouw op mij afsnelde en naast mij kwam zitten.
“U lijkt best vriendelijk™, zei ze, “Bent u ook van “Plant een Olijfboom?” “Nee, ik ben een
predikant”, zei ik. “Ik maak mij best bezorgd om Israél in deze situatie”.

“TIk weet er alles van”, zei ze. “Mijn hele Joodse schoonfamilie is in de Holocaust
omgebracht, mijn schoonmoeder is een van de weinigen die het heeft overleefd”. “Tsjonge,
wat heftig”, zei ik. “Ja, maar die 7 oktober was erg maar is niet het probleem”, zei ze. “Er was
ook een 6 oktober, en er was een 5 oktober, enzovoorts. "Waardoor de problemen er zijn
gekomen", bedoelde ze erbij te zeggen.

“Tsjonge ja”, zei ik, “Zou u dat ook zeggen als uzelf was overkomen wat Hamas in de
kibboetziem allemaal met vrouwen heeft gedaan? Had u hier dan ook gezeten?” vroeg ik.
Verrast door mijn directe vraag zei ze gauw: “De problemen kwamen met de oprichting van
de Staat Isra€l. De meeste Joden in de wereld waren ertegen toen hoor, ook mijn
schoonfamilie wilde het niet. En ik weet er alles van, van twee kanten: Mijn vader was een
NSB’er en mijn schoonfamilie Joods”.

“Waar moeten wij dan naartoe met de Joden?, denkt u. Waar moeten zij dan wonen?”’ vroeg
ik. “In Kameroen of zo”, zei ze. “In Oeganda is wel eens geopperd”, zei ik. “In Afrika”. “Ja”,
zei ze. “Dat is toch ook wat”, zei ik. “Stel dat wij Nederlanders allemaal worden geéxporteerd
uit Nederland, uit ons land, waar wij al heel lang wonen, en naar Afrika worden geéxporteerd.
Hoe zou u dat vinden?”

“Maar de bijbel klopt niet hoor”, gaf ze gelijk als antwoord omdat ze wist dat ik suggereerde
dat Isra€l historisch van de Joden is, niet van Palestijnen, en de Joden recht op hun land
hebben. Ze vervolgde: “Ik heb een boek gelezen van een theologe die schrijft dat wat in
Genesis 3 en 4 in de grondtekst staat niet klopt. Kent u dat boek?”” “Nee, ik ken het niet”, zei
ik. “U zou het eens moeten lezen”, drukte ze mij op het hart. “De bijbel klopt volgens deze
theologe niet”.

“Nou”, zei ik terwijl ik opstond en wij naar de roltrap liepen, “Ik lees de Hebreeuwse
grondtekst. Het klopt allemaal wel hoor”. Ze wist niet hoe gauw ze weg moest komen en



verdween met de snelheid van het licht de roltrap op. “Voila”, dacht ik. “Je kunt altijd wel
ergens het ‘bewijs’ vinden dat jouw mening de enig legitieme waarheid is. Het is maar wat je
wil geloven”. Gelukkig is God niet het product van ons brein, en is waarheid geen
postmodern verschijnsel.

Het Israéldebat

Het bredere cognitieve brein merkte ik gister tijdens het Israéldebat in de Kamer vooral bij
rechts. Voor de helikopterview op de situatie moet je bij de bewindvoerder, de minister,
Casper Veldkamp, zijn. Het wat basale emotionele brein lijkt de boventoon te voeren bij links,
in rood gekleed en met pro-Palestijnse vlaggen omhoog. Zij bleven maar hameren op
"nationale maatregelen". Maar de vraag is: Hebben die internationaal effect? Of gaan die
enkel ten koste van onszelf?

De politiek

Gedreven door een hart voor mensenrechten hebben zij wel een punt: Niemand wil dat de
kinderen in Gaza van de honger en oorlog omkomen en beslist niet tijdens een complex
politiek debat dat te lang duurt in Den Haag. [édereen maakt zich bezorgd om het schrijnende
leed in Gaza. Iédereen wil dat de ellende stopt en het paradijs aanbreekt. De partijen over
links hebben, evenals de PVV, wel een punt maar het probleem is: Zij hebben geen alles
oplossend programma. De politiek doet wel eens vaker beloften zonder er beleid voor te
hebben. En als dat beleid er is, strandt het in het politiek proces door tegengeluiden in de
complexe samenstelling van Kamer en Kabinet. Netanyahu trekt de stekker niet uit de
oorlogsmachine “door een Motie Dobbe (SP) of Van den Burg (VVD) in Nederland”, merkte
Van den Burg zelf terecht op. “Daar is Europa bij nodig”. “Voor een staakt-het-vuren zijn
twee partijen nodig”, merkte Casper Veldkamp later wijs op.

Gaza en Hamas

Gaat Hamas ooit de wapens neerleggen zolang Israél er is? Iran? Zullen de andere barbaren
van terroristische bewegingen hun gruwelen stoppen zolang de islam het nog niet in de wereld
voor het zeggen heeft? Islamisten willen niet dat de zegen van Abraham naar alle geslachten
van de aardbodem gaat, wat God beloofde (Gen.12:3), maar de islam. Islamisten dromen
ervan dat de islam van Jeruzalem uitgaat, niet de Tora (Micha 4:2-3). Is de twee-staten
oplossing echt de oplossing? Wat heeft Hamas van Gaza gemaakt nadat Israél het in 2005 aan
de Gazanen weggaf en er een etnische zuivering plaatsvond toen de Joden daar gedwongen
massaal hun huizen moesten verlaten? Gaza had toch allang het Singapore van het Midden-
Oosten kunnen zijn met al die miljarden, een heilsstaat, een tropisch paradijs met palmbomen
aan de Middellandse Zee, het Arabische Costa del Sol waar iedereen naar op vakantie wil,
ook al moet je dan wel in een boerka op het strand zitten? En die Palestijnse Staat waar
iedereen nu om roept had er toch allang kunnen zijn als Arafat niet van de onderhandeltafel
van Clinton was weggelopen in de jaren 907

De Arabieren houden steeds de boot af. De Arabieren wilden de pasgeborene al gelijk
aborteren op 14 mei 1948. Wat gister opviel was dat wanneer Hamas werd genoemd als
verantwoordelijke voor de oorlog die zij begonnen, de linksen zwegen. Steevast werd er met
de beschuldigende vinger naar Israél gewezen en werd de vooralsnog ongefundeerde
beschuldiging van genocide vanuit links de ruimte in geslingerd.

Slot
Overigens kwam ik er geen enkele yup tegen, vooral socio's, genoeg frusti’s en zelf zat ik
daar als rechtse reli. En als politicus moet je denk ik oppassen dat je door al die partijen en



meningen niet met pensioen gaat als een zombi. En je moet er toch niet aan denken dat Van
Baarle van Denk in een volgend kabinet komt te zitten. Dat is reden om een emi te worden.

Het Israéldebat gister heeft er in ieder geval voor mijzelf toe bijgedragen dat ik weet waar ik
met de verkiezingen niet op stem: op links rood. Links lijkt anti-Israél, kortzichtig, zwijgt
wanneer het over Hamas gaat, en lijkt zelfs anti-overheid. Met links-rood verzanden wij in
mensenrechten en gaat het land failliet.

Waar gaat het in NL naartoe? Zal 29 oktober als historisch te boek komen staan? Misschien
wel meer dan ooit is het tijd voor ons om op de barricades te gaan en Christus’ komst in

Jeruzalem te prediken?

Shabbat shalom, gibboriem.



