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Jesaja 60 
Rellen in Jeruzalem 
 
Er zijn weer rellen in Jeruzalem en zoals altijd schilderen de media de Palestijnen af als 
slachtoffer van de rellen die zij zelf hebben uitgelokt. Abbas blaast dreiging en de VS is dan 
meestal de redder. Wat doet de EU? Het lijkt op een macro drama driehoek. Is het de pijn 
van Ismaël die in de straten van Jeruzalem klinkt in deze dagen tijdens de ramadan? Ook 
voor Ismaël is er plaats in Abrahams familie, maar dan wel in de juiste volgorde, want God 
heeft Izaäk, de zoon van de belofte, verkozen boven Ismaël, het kind van eigen kunnen, om 
door Izaäk Zijn zegen aan de volkeren te geven en door hem Zijn beloofde Messias in de 
wereld te brengen. Als nu Ismaël zich eens zou buigen voor Izaäk, zoals Esau in bijbelse 
tijden had moeten doen voor Jakob en, al eerder, Kaïn voor Abel, zoals wij, christenen uit de 
volkeren Gods gang met Israël, uit wie de Messias kwam, erkennen, wat zou de wereld van 
het Midden Oosten er dan anders uitzien. Ismaël heeft ons gebed nodig, dat Gods Geest in 
hem beweegt, evenals Israël, dat vredelievend is en aan Ismaël in haar land een thuis 
aanbood bij haar oprichting maar dat hij afwees.  
 
Het gaat komen 
Toch zag Jesaja dat dat moment gaat komen. In Jesaja 60 profeteert Jesaja wat hij zag omdat 
hij er bij stond dat het gebeurde nadat hij door Gods tijdmachine naar de toekomst was 
getransporteerd. En, zoals Marty in Back to the Future terugkwam en zei: “Doc, doc!” om die 
tot actie te manen en de toekomst te veranderen vanuit het verleden, zo kwam Jesaja 
‘terug’ en profeteerde. In vers 4 gebruikt Jesaja 2x een perfectum propheticum om te 
zeggen wat hij had gezien in de toekomst, en wat voor onze ogen gebeurt: 
 
"2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de 
HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw 
licht en koningen naar uw stralende opgang. 4 Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen 
verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de 
heup aangedragen." 
 
Perfectum propheticum: het staat vast 
Het “verzamelen”1 en “komen2 van verre” staan in het Hebreeuws in de voltooide tijd. Jesaja 
pende het zo omdat het zeker is dat het zal gebeuren, omdat het vaststaat bij God. En wij 
zien het vandaag de dag voor onze ogen uitkomen. Sinds 1948 en wat op Jeruzalemdag 
herdacht wordt, 1967, is Lucas 21:24 op zijn retour: Jeruzalem wordt niet langer vertrapt en 
wie haar vrede zoeken en vrede met haar sluiten hebben vrede” (Ps.122:6). 
 
Als een wolk en duiven 
“8 Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? 9 Want 
op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw 
zonen van verre aan te brengen; hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam 
des HEREN, uws Gods, voor de Heilige Israëls, omdat Hij u luister verleend heeft. 10 
Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn 

 
1 Niphal Perfect, 3rd person common plural:   ִוּצ֣בְּקְנ  van ָץבַק. . 
2 Qal Perfect, 3rd person common plural:   ָֽוּאב  van ּאוב . 



toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 En uw 
poorten zullen bestendig openstaan, … (Isa 60:8-11 NBG)”. 
 
Aangevlogen 
Zij zullen als een wolk komen aangevlogen, door de wind van God voortgedreven, en als 
duiven naar hun til omdat zij de weg weten. Het Joodse volk komt naar huis, naar het land 
wat altijd van hen is geweest omdat God het hen gaf. Immers, in Jeruzalem stierf de Messias 
aan het Kruis voor hen en alle volkeren. Jeruzalem was misschien wel waar het allemaal 
begon in Genesis 1-3 en waar het allemaal eindigt bij de ontknoping. Jeruzalem is de 
hoofdstad van het christendom, haar aorta, niet Rome. De Septuagint, de Griekse vertaling 
van het OT, de Joodse Tenach, begint het hoofdstuk dan ook in vers 1 met te vermelden dat 
het over Jeruzalem gaat: φωτίζου φωτίζου Ιερουσαλημ. 
 
Slot 
Misschien dat je niks met Israël hebt. Lees dan in ieder geval de bijbel en let op het 
profetisch perspectief van Gods grotere verhaal van kaft tot kaft. God ontfermt Zich en wie 
zal het keren? “15 Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u 
heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. 
16 En gij zult de melk der volken zuigen (Isa 60:15-16 NBG).” 
 
 
Shalom, chevariem, ַׁ֭יִבָֽהֲאֹ וּילָ֗שְׁיִ֜ ם לִָ֑שָׁוּריְ םוֹל֣שְׁ וּלאֲש�  (Psa 122:6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jesaja 9:5-6 
Opnieuw onrust 
 
Opnieuw zijn er rellen in Jeruzalem uitgebroken, dit keer op de Tempelberg, het complex dat 
is verboden voor Joden om te betreden omdat moslims het controleren, terwijl de 
geschiedenisboeken ons vertellen dat David die plek eerlijk gekocht heeft van Arauna om er 
de Tempel te bouwen (2 Kron.3:1, 2 Samuel 24:16-25, 1 Kron.21:25-22:1). Van wie is het 
altijd geweest? Gekker kan het niet worden, zou je zeggen, ook als je bedenkt dat Abraham 
zijn zoon Izaäk, de zoon van de belofte, daar aan God teruggaf en die dag in Genesis 22 
“voorzag” dat dáár de Zoon van Gods belofte, de Vredevorst, zou sterven voor de mensheid, 
ook voor wie er nu om vechten. Die dag in Genesis 22 ging Abraham met zijn zoon de berg 
Moriah op, en die Pesach deed de Vader dat ook en voerde uit wat Hij Abraham op het laatst 
verhinderde te doen. Het is altijd lastig geweest voor Ismaël die in de greep is gekomen van 
de valse profeet uit Openbaring 16:13 en 19:20, van misleiding, zoals zovelen van ons ooit 
waren. En dat allemaal nota bene op Jeruzalemdag, de viering dat in 1967 Israël Jeruzalem, 
dat altijd van hen was, terugnam. 
 
 
Ik zie uit naar de Wederkomst, wanneer Jezus Zijn Stad neemt, de Stad van de Grote Koning 
(Matt.5:35) en de aloude profetieën vervult (Lucas 1:32-33, 2 Samuel 7:13, 16). Dan zullen 
de kanonnen verstommen en zullen de religieuze rellen abrupt ophouden. Elk oog zal Hem 
zien (Matt.24:30)! Elke tong belijdt dan dat Hij Heer is, en elke knie buigt! (Fil.2:8-10). Hij is 
de Vredevorst die van velen al hun binnenste heeft genomen om er Zijn Paleis van te maken, 
maar die straks Zijn Vrederijk zal regeren in gerechtigheid en vrede vanuit Jeruzalem 
(Opb.20:1-6, Jesaja 65, Eze.37-48).  
 
 
Op onze kerstkaarten pennen wij altijd wel “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes.9:5). Maar wat erna komt, het vers 
dat vertelt wat Hij dan komt doen, vermelden wij niet: “Groot zal de heerschappij zijn en 
eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en 
grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid” (vers 6). Waar is die 
Troon van David? Is dat je hart? Laat het van Hem zijn, maar staat dat er? Wij christenen zijn 
er goed in geworden Jezus eenzijdig te benaderen: Wij zingen wel het 1e Opwekkingslied 
“Hij’s de Koning van mijn hart”, maar wij zingen niet: Hij is de Koning uit Davids nageslacht. 
Wij zeggen wel “die vrede die alle verstand te boven gaat hebben wij van binnen” (Fil.4:7), 
maar wij zeggen meestal niet: De Vredevorst komt en sticht Zijn vrederijk met Zijn van God 
gegeven regie in Jeruzalem, en claimt als erfgenaam Davids Troon (Lucas 1:32-33, Jes.9:6). 
Wij zeggen wel: “Hij is het Hoofd van de Gemeente” (Efz.5:23, Col.1:18), maar niet: En de 
Koning van Israël (Matt.2:2). Pilatus vroeg of Hij dat is en Jezus bevestigde het (27:11). Hij 
sluit Zich niet op binnen vier muren, want Hij komt voor Zijn Berg, Zijn Koninkrijk, dat de hele 
aarde neemt, dat wereldwijd zal regeren (Jes.2:2, Daniel 2:27, 44-45). Misschien zijn die 
rellen wel de reden dat wij zwijgen? 
 
 



Maranatha, zeg ik in deze week van Hemelvaart. Kom, Here Jezus kom! U bent de 
Vredevorst en de oplossing om alle onrust te bedaren. Misschien gaat de duivel zo tekeer 
omdat hij weet dat de Messias komt. Maar wanneer de Koning komt, dan brengt Hij ook Zijn 
Koninkrijk, dat niet met menselijke middelen gevestigd wordt maar de Zijne (Joh.18:36). 
 
 
Shalom, chevariem. ַׁ֭׃�יִבָֽהֲאֹ וּילָ֗שְׁיִ֜ ם לִָ֑שָׁוּריְ םוֹל֣שְׁ וּלאֲש  
 


