
 
 
Islamisering, de antichrist en een grote opwekking 
 
 
Beloont de wereld Hamas nu voor terroristisch barbarisme nu 150 landen, inclusief Frankrijk, 
het VK, Canada en Australië, om een Palestijnse Staat roepen? What’s next? Zal de oorlog 
aan gaan of de haat ermee bekoelen?  
 
Ik ben geen islamofoob. Ik woon midden tussen de moslims hier in Apeldoorn en voel dat 
Gods hart voor hen bonst. Ik ben ook geen wappie in de greep van de achterdocht. Misschien 
kan ik ook niet rekenen, maar een rekensom leert mij dat wij er, met Timmermans’ 60.000 
asielzoekers per jaar, in Nederland over 15 jaar zo’n miljoen meer moslims bij hebben dan er 
nu al zijn. Gelet op dat de regels, zoals altijd, worden opgerekt, zullen dat er wellicht méér 
dan een miljoen zijn. Doorgerekend dat al die moslims zich meer dan “jan modaal” zullen 
vermenigvuldigen en dat, vanwege de vergrijzing, meer en meer senioren met hun campers en 
vergaarde kapitalen mediterrane sferen op zullen gaan snuiven, zullen er over 20 jaar 
misschien wel 3-4 miljoen meer moslims in Nederland bij zijn gekomen.  
 
 
Islamisering  
Zal de islamisering van Nederland in de 7e versnelling gaan? Verdwijnen dan onze Joods-
christelijke waarden uit de Bijbel waar zij op af komen? Worden onze gastvrijheid, ons 
sociale hart, de omhelzing van vreemdelingen, armen, weduwen en wezen etc.. gebruikt om 
ons straks allemaal te dwingen voor Mohammed te buigen? Als Mohammed het hier voor het 
zeggen krijgt, is er maar één richting: met je hoofd naar beneden in de shampoo-houding voor 
de verkeerde god. Islam betekent “onderwerping”. Is er nog een ontkomen aan? Waarom 
komen die asielzoekers trouwens vrijwel allemaal uit moslimlanden? Er worden daar nogal 
wat christenen vermoord. Kunnen wij niet beter daar ter plekke orde op zaken stellen zodat de 
asielzoekers op eigen grond blijven en Israël met rust laten nu de Messias in aantocht is aan 
het einde van de wereldgeschiedenis?  
 
 
Meer trubbels 
Met al die islamieten zal ons land in de greep komen van meer van de problemen die wij nu al 
om ons heen hebben: andere wereldvisies, ideologische verschillen, cultuurverschillen, 
normverschillen, vernederende vrouwenvisies, verschrikkingen, communicatieproblemen, 
cultureel-contextuele criminaliteit, godsdienstige misleiding, lange baarden en boerka’s. 
Islamitische jihadisten met een ander narratief zullen onze democratische beginselen zwaar 
beproeven. Zullen moskeeën de kerken verdringen en minaretten de kerktorens? Zal de 



moslimpartij DENK de grootste partij van Nederland worden en Van Baarle premier?  
 
Dan zijn de Joden de pineut. Geen Jood zal meer veilig zijn. De Palestijnse vlag zal hier 
wapperen en de Israëlische verboden zijn? Zullen de laatste synagogen in vlammen opgaan? 
Hoeveel antisemitische schandalen zullen er plaatsvinden in onze straten? Een dan 
overwegend islamitische politiemacht zal waarschijnlijk niet ingrijpen en de feiten verdraaien 
in het 8 uur Journaal dat wordt gelezen door een moslima in een boerka. Zal het recht 
zwijgen? Zal de zegen van Abraham uit ons land verdwijnen? Zal Nederland Judenrein 
gemaakt worden? Zullen christenen op straat worden aangevallen?  
 
Aan Esther Ouwehand hebben wij dan in elk geval niks. Met haar Palestijnse blouse lijkt zij 
een politiek activiste geworden die per ongeluk in de Kamer is beland, geen landsbestuurder 
die het opneemt voor de belangen van álle Nederlanders, Joden incluis. 
 
Is het tij nog te keren, denk je? Het is reden om op rechts te stemmen, op de SGP of een 
andere partij waarmee de Joods-christelijke normen en waarden zullen zegevieren. 
 
 
Jezus brengen 
Er is nog een ander perspectief: Stuurt God de door Hem beminde moslims onze kant op 
omdat Hij wil dat wij Jezus aan hen introduceren? Is hun komst een gouden kans om ook hen 
over Jezus te vertellen? God wil hen allemaal hebben (2Pe.3:9, 1Tim.2:4-6). De Vader is ook 
met Hagar en Ismaël begaan (Gen.16, Gal.3). Jezus is het enige Antwoord op de roep om 
wereldvrede. Wat mag het ons kosten om Yeshua te verkondigen terwijl zij Mohammed aan 
ons proberen op te dringen? Zijn wij bereid ons hoofd ervoor op het altaar te leggen 
(Opb.20:4)? Hoor je Gods hart voor hen bonzen en de hemel denken: Als jullie niet naar hen 
gaan, stuur Ik hen naar jullie?  
 
Dan moet de Kerk wel ontwaken uit haar slaap. Doornroosje, word wakker. Sta op! 
Opwekking staat voor de deur! Die zal buiten de kerken zijn, op straat, in de huizen, in de 
clubs en verenigingen, op het voetbalveld en in de theaters, op de werkvloer, bij de buren. 
Dáár zullen de nieuwe kerken als paddestoelen uit de grond springen. Jezus grijpt de wereld 
voor de antichrist op het toneel komt (Opb.7:3). De laatste, zevende bazuin heeft wellicht al 
lang geleden geschald en er zal “geen uitstel meer zijn” nu Israël terugkeert naar huis 
(Opb.10:6). 
 
Of zie ik nu spoken? Ik wil geen onheilsprofeet zijn die rampscenario’s bedenkt die wellicht 
nooit uitkomen, maar ook geen idealistische naïeve die paradijsscenario’s voor zich ziet die te 
mooi zijn om in deze tijd uit te komen. 
 
 
De Antichrist 
Komt de antichrist uit de islam, denk je? Zal de antichrist een politiek-religieuze leider zijn á 
la Antiochus Epiphanes (168 v.Chr.) of een religieus-politiek geloofssysteem dat de aarde 
neemt en Israël van de kaart wil vegen á la Openbaring 12? Of was de antichrist toch de Paus 
toen Innocentius III rond 1200 beweerde de plaatsvervanger van Christus op aarde te zijn?1 
Paus Leo X dacht later in zijn dagen, de 16e eeuw, dat de Reformatoren de antichrist waren. 

 
1 Het woord “anti” heeft meestal de betekenis “tegen”, maar in het Grieks betekent “anti” ook “in de plaats van”. 
Een antichrist is plaatsvervangend voor Christus, maar niemand redt. Buiten Hem is er geen verlossing. 



En sommigen denken nota bene dat de antichrist uit het Jodendom zal komen, uit de stam Dan 
die door Jakob “een slang op de weg” wordt genoemd, “een hoornslang op het pad, die in de 
hielen van het paard bijt zodat zijn berijder achterover valt”, wellicht een hint naar de strijd 
met Yeshua (Gen.49:17, Opb.19:11, Gen.3:15). Omdat de antichrist uit Dan zal komen, 
zeggen zij ontbreekt heel de stam Dan aan de lijst van de 144.000 uit Openbaring 7:5-8.  
 
 
Yeshua komt 
Iedereen ziet de antichrist wel ergens. Maar één ding staat vast: Er is hoop. Yeshua komt. Hij 
rekent af met de Anti-Drieëenheid van Openbaring 12-14 die strijd voert tegen de ware 
Drieëenheid en de heiligen, de Vader, Zoon en Heilige Geest. De draak, het beest en de valse 
profeet worden met vuur verbrand (Opb.20:10). Het kwaad zal buigen voor het goede van 
God. Het Nieuwe Jeruzalem komt naar beneden, de Bruid (Opb.21:12-14). De boom van de 
kennis van goed en kwaad van Genesis 3, waardoor je zelf je eigen god bent, zelf bepaalt wat 
goed voor je is zonder rekening te houden met God, wordt opgerookt in de openhaard, de poel 
van vuur.  
 
In het nieuwe Eden heeft iedereen gekozen. De boom is niet meer nodig. Iedereen weet van 
wie hij wil zijn: van het Beest of van het Lam (Opb.4-5, Opb.13), van het trotse Babylon, 
deze wereld, of van het Nieuwe Jeruzalem, de Stad van God (Opb.17-18, Opb.21, Fil.3:20, 
Matt.5:35). Daar zullen wij feesten en cappuccino drinken van de superbonen van het 
Paradijs. Ben je erbij? 
 
 
Slot 
En Jezus is wel de Rijder op het Witte Paard maar Hij valt niet achterover (Opb.19:11). Hij is 
niet kapot te krijgen, ook niet als Dan Zijn paard bijt. Zijn Rijk is het Vrederijk (Opb.20:1-6). 
Zijn Troon is de Troon van recht, gerechtigheid en waarheid en Hij rijdt ervoor uit (Jes.9:5-6, 
Ps.45:1-7). Zijn Troon staat vast en Hij valt er niet van schrik van af (Heb.1:8, Ps.45:6, 
Klaagl.5:19). En Hij trekt heel Israël weer aan Vaders boezem (Ps.89:5, 15, Rom.11, 
Hand.15:16, Amos 9:11-15, Zach.12:10-13). Waarvoor zouden wij vrezen (Ps.27:1)?! Zal Hij 
gauw komen? 
 


