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Mattheus 24:32 
De vijgenboom 
 
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik in de eerste les eschatologie van Dr. Peter Hays 
aanschoof bij Tyndale en bij mijzelf dacht: “Dit wordt het lastigste vak dat ik hier krijg. Hoe 
kom ik hier ooit uit?” Maar het heeft mijn leven veranderd toen ik de agenda van God en de 
beloften en hoop ontdekte. Ik werd erdoor gegrepen en het heeft me nooit meer losgelaten. 
Je kunt in beslag genomen worden door vandaag, maar die verbleekt bij het zien van de 
glorieuze Toekomst. En die zien wij al aankomen. Eschatologie, de studie van de laatste 
dingen, maakte het verhaal van God compleet door mij de toekomstvisie van Gods agenda 
te geven. Die Toekomst vulde mijn blik op het verleden, Golgotha, aan. Mijn geloof kreeg in 
die maanden een boost en voeding die ik nergens zo had gekregen. Waarom wordt hierover 
zo weinig in onze kerken gesproken? Zijn wij teveel behept door de waan van elke dag? Wij 
zijn toch een profetisch volk met de ogen van God, die staan op het papier van de Schrift? 
 
Het gebeurde al gelijk tijdens het tweede uur van de eerste middag. Dr.Hays opende de tekst 
van Mattheus 24:32: “Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht 
wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al 
deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.” Met “al deze dingen” bedoelt 
Jezus de gebeurtenissen die Hij net beschreven heeft in Mattheus 24 die voorafgaan aan de 
Wederkomst. Mattheus 24 en 25 zijn Jezus’ rede over de laatste dingen, een van de vijf 
redevoeringen in het Mattheus evangelie. 
 
Het licht ging aan 
Bam! Het licht ging aan. Het was alsof ik door de bliksem van God werd getroffen. De Heilige 
Geest overtuigde mij dat ik verkeerd omging met de tekenen op de agenda van God. Als 
Jezus zegt dat je op de tekenen moet letten, dan kun je niet alleen achteruit kijken of 
omhoog of naar nu. Dan moet je ook om je heen kijken naar wat er gebeurt en vooruit. 
Misschien dat de krant een op een naast de profetieën leggen wat ver gaat, maar op makro 
niveau of meta-historisch en eschatologisch niveau is het de bedoeling dat je een profetisch 
oog hebt dat wijd open is voor wat er nog allemaal komt en wat er nu in het heden gebeurt. 
Want we leven in opwindende tijden nu de vaart der volkeren steeds harder gaat, versnelt, 
en tot zijn ontknoping komt. De tekst is ons profetisch oog. 
 
Tot dan toe had ik altijd een houding van “pan-millennialisme”, “alles zal goedkomen”. 
Zoiets als: “Ik zie wel. We weten niet exact wanneer er gaat gebeuren wat er nog gaat 
gebeuren, en de discussie daarover is zo complex en de meningen lopen zo uiteen dat ik het 
erbij laat en het allemaal wel aan zien komen”. Maar die middag veranderde God mijn 
houding, en wat ben ik Hem en de heerlijke Dr.Hays toch diep dankbaar. Ik leef sindsdien 
niet meer alleen met een blik achteruit op die heerlijke gebeurtenis van Golgotha waar de 
Zoon de prijs betaalde van mijn zonde en oude leven en mij met de Vader verzoende die mij 
altijd al wilde hebben en op mij uit was. Nu leef ik ook met een blik vooruit op de 
Wederkomst, het Millennium, het herstel van Israël, de krachten van het Koninkrijk, de 
toekomende eeuw, de zalige hoop, de Opstanding, de Bema, een verheerlijkt lichaam en de 
nieuwe schepping met het hemelse Jeruzalem. Wat zullen de koffiebonen daar voortreffelijk 
smaken en de radijzen in de tuin tot enorme proporties groeien! Wat een Toekomst om naar 
uit te kijken! Sterker nog, mijn blik op het verleden, op Golgotha, ademt de hoop van mijn 



blik op de Toekomst. Want wat op Golgotha en met de 1e komst van Jezus is begonnen, zal 
zijn ontknoping vinden in Zijn 2e komst en alles erna. In de tussentijd predikt de Gemeente 
Gods veelkleurige wijsheid, het evangelie tot aan de uiteinden van de aarde (Matt.24:14). 
Wij weten dat wij er bijna zijn. 
 
Ik heb mij in dat vak, eschatologie, gestort en ben erin ondergedompeld, gedoopt, en koppie 
ondergegaan. 
 
Inmiddels ben ik op de gedachte gekomen dat die vijgenboom een beeld zou kunnen zijn van 
Jeruzalem en Israël. Hosea 9:10 beaamt dat, Jeremia 24 doet dat, en ik kwam er zelfs een 
boekje van tegen met die titel van een Messias belijdende Jood, “The Fig Tree Blossoms” van 
Paul Liberman, “The Emerging of Messianic Judaism”, waarin hij schrijft over de groei van de 
Messiaanse beweging onder Joden sinds de jaren 70 omdat zovelen de Messias erkennen.  
 
In Hosea 9:10 zegt God: “Ik vond Israël als druiven in de woestijn, als vroege vijgen aan de 
vijgenboom, zijn eerste opbrengt zag Ik uw vaderen”. 
 
Jezus vervloekte de vijgenboom in Mattheus 21:18-22, sprak, naast oordeel, Zijn diepe 
bewogenheid en verlangen om Jeruzalem te vergaderen zoals een hen haar kuikens onder 
haar vleugels, uit in Mattheus 23:37-39 en ook de verzekering dat dat gaat gebeuren. Hij 
sprak ook aanvullend oordeel uit in Mattheus 24:1-2. Maar in Mattheus 24:32 zegt Hij: “Let 
op de vijgenboom. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten…”. Is die 
vervloeking in Mattheus 21 de uitgebeelde boodschap van Romeinen 11:11, 23-32 en Lucas 
21:24: “Jeruzalem zal vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld”? Dan 
zien wij vandaag Mattheus 24:32 in werking, want Jeruzalem wordt herbouwd te midden 
van strijd en het land bloeit weer op. Wanneer je vandaag in Jeruzalem bent, dan zie je de 
bouwkranen staan. De bladeren spruiten al uit en zijn tak wordt al zacht. Nooit in de 
geschiedenis is dit gebeurd. 
 
Daarom zeg ik: Let op Jeruzalem. Wat gebeurt daar? Is God daar bezig? Dan is de 
Wederkomst nabij die Jezus aankondigt in Mattheus 24:30-31, wanneer Hij Zijn 
uitverkorenen zal verzamelen van de vier hoeken van de aarde, en hen tot Zich zal fluiten 
(Zach.10:8). Jeruzalem is al een steen geworden voor de volkeren die zij niet op kunnen tillen 
(Zach.12:3). Zij is al steeds meer een bedwelmende beker (Zach.12:2). Ben je klaar voor Zijn 
Wederkomst? Ben je verwachtend als een wijze maagd voor de Grote Bruiloft, want de 
Bruidegom komt (Matt.25:1-13)? Ben je klaar om met Hem te regeren in het Millennium, 
want de Koning komt en het Koninkrijk des hemels (Matt.25:14-30, Lucas 19:11-27)? Ben je 
een schaap of een bok, heb je gedaan wat de Goede Herder van je heeft gevraagd, want de 
Rechter komt en de Rechtszaak, de Rechterstoel voor je bonus en of je een schaap of bok 
bent (Matt.25:31-46, Joel 3). 
 
Hieronder schrijf ik over de vijgenboom, die mij doet denken aan Habakuks privé dagboek 
dat op de een of andere manier toch in het publieke domein terecht is gekomen omdat het 
een profetische boodschap bevatte voor die bange dagen dat Nebukadnezar, voor het eerst 
in 605 v.Chr. na de Slag bij Megiddo van Josia met Farao Neco II (609, 2Kon.23:29-30, 
2Kron.35:20-25) en Slag bij Karkemis (605, Jer.46:3-12, Eze.30), naar Jeruzalem kwam en 
ballingen afvoerde naar Babel.  



Mattheus 24:32 - De vijgenboom bloeit weer 
 
 
In Zijn rede over de laatste dingen in Mattheus 24 zegt Jezus: "Leer dan van de vijgenboom 
deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en bladeren doet uitspruiten weet je dat de 
zomer nabij is" (:32). Dat roept bij mij niet alleen Jeremia 24 op, waar Israel met 
vijgenkorven wordt vergeleken en Hosea 9:10: “Ik vond Israël als druiven in de woestijn; als 
vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst, zal Ik uw vaderen’, maar Habakuk 
3:17: "Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen vrucht aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik 
juichen in de God van mijn heil". Dat lied zongen wij als tieners terwijl een van ons tokkelde 
op de snaren van zijn gitaar. 
 
Habakuk 
Habakuk profeteert vlak voor de ballingschap van Juda in dezelfde tijd als Jeremia, rond de 
Strijd bij Karkemis in 605 v.Chr. (Jer.46). Hij is uniek, omdat in tegenstelling tot alle andere 
profeten in Israel Gods spreken geen eenzijdige monoloog van God is tot het volk via de 
profeet, maar een dialoog tussen de profeet en God. Habakuk lijkt dan ook meer op een stuk 
uit een privé dagboek van de profeet die zijn gedachten en worstelingen aan het papier 
toevertrouwt dan op een "masa", een last van de Heer voor het volk zoals Maleachi had 
(1:1), maar dat op de een of andere manier toch in het publieke domein terecht is gekomen 
met een boodschap tot het volk. 
 
Habakuks worsteling en Gods antwoord 
Habakuk worstelt. Hij zegt: Trekt U het Zich niet aan dat er zoveel onrecht is in de straten 
van Jeruzalem? Onschuldigen lijden door de corruptie en wetsverachting van haar inwoners, 
waarom doet U niks aan al dit kwaad? (1:1-4). "U bent te rein van ogen om het kwaad aan te 
zien." (1:13) 
 
 
Maar God antwoordt daarop: Het raakt Mij wel degelijk. Let maar op. Ik ga er wel degelijk 
wat aan doen. Ik doe de Chaldeeën opstaan (de Babyloniërs, Nebukadnezar). Zij gaan komen 
en Juda over de knie leggen (1:5-11). 
 
 
Habakuks verontwaardiging 
Maar Gods antwoord maakt Habakuk’s worsteling niet minder. Hij zegt direct tegen God: 
Maar dat kunt U toch niet maken. "U bent toch de Heilige van oudsher?" (1:12). U kunt toch 
niet een volk onheiliger dan wij gebruiken om, een volk, rechtvaardiger dan zij, over de knie 
leggen (1:12-17)? Hoe kunt U een groter kwaad gebruiken om een kleiner kwaad te 
bestraffen? Dit klopt niet met Uw karakter. 
 
 
Maar Ik ga het toch doen, zegt God dan (2:1-3). Maar dat niet alleen: Daarna zal Ik ook met 
hem afrekenen en zijn hoogmoed te gronde richten (hfst.2). 
 
 



"Zijn ziel in hem is hoogmoedig, maar de rechtváárdige zal in geloof leven", staat er dan 
(2:4). Dit is een echo van dé geloofstekst van het OT en het NT tegelijk, Genesis 15:6: 
"Abraham geloofde in de Here en het werd hem gerekend tot gerechtigheid". 
 
 
De vijgenboom  
Wat God zegt grijpt Habakuk aan. Hij wordt door dat zelfde geloof van Abraham ter plekke 
gegrepen wanneer God het zegt, en krijgt vertrouwen. Hij zegt daarop die beroemde andere 
tekst die wij als tieners zongen bij het snarenspel van een van ons: "Al zou de vijgenboom 
niet bloeien, al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn, nóchtans zal ik juíchen in de God van 
mijn heil!". De HSV zegt het zo: "Zeker ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, 
als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Ik zal dan toch in de Here van vréugde 
opspringen. De Here is mijn kracht" (3:16-17).  
 
Allemensen, wat een Godsvertrouwen. Als God gesproken heeft, dan kun je alles aan. Of 
anders kun je het in ieder geval doorstaan. 
 
 
Het gebeurde 
En het gebeurde: Habakuk ging mee in ballingschap naar Babel ten tijde dat ook Daniël en 
Ezechiël meegenomen werden door Nebukadnezar. Habakuk heeft volgens een legende 
Daniël nog geholpen in de leeuwenkuil.😅 
 
 
Die vijgenboom waar Jezus het over had in Mattheus 24:32 gaat over Jeruzalem, Habakuk's 
thuisstad waar hij als wachter op de muur ging staan om het allemaal te zien gebeuren (2:1, 
Jes.62:6). 
 
 
Slot 
Jeruzalem… Sta jij ook op de muur vandaag? Want de vijgenboom begint weer te bloeien. 
Het hout wordt weer week. Let op wat er gebeurt, met Mattheus 24 erbij. 
 
 
Heerlijk slurpen uit de sappen van de edele olijfboom weer zo. 
 
 
Shabat shalom, chevariem. 
 
 


