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Is ons Godsbeeld het product van onze behoefte of de God Die Zich
openbaarde op de bladzijden van de Bijbel?

Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van Dr. Scott McKnight? McKnight is
een prof aan een seminarie waar hij regelmatig een Jesus-Seminar organiseert.
Het seminar gaat over wie Jezus is, wat in de theologische arena doorgaat
onder de noemer “Christologie” (“studie van Christus”; van “Christos” en
“logos”, studie, kennis).

Jesus-Seminar

Aan het begin van het seminar laat Dr. McKnight de deelnemers altijd eerst
twee vragenlijsten invullen. De eerste vragenlijst gaat over wie de deelnemers
denken wie Jezus is. Er staan hele gewone vragen op zoals: Zou Hij wel eens
chagrijnig zijn geweest of een ochtendhumeur hebben gehad? Zou Hij wel eens
ruzie met zijn moeder hebben gemaakt? Was Hij nerveus als Hij moest
spreken? Was Hij extroverte life of the party of een introverte stille willie?
Dergelijke vragen.

De tweede vragenlijst gaat in andere bewoordingen over de deelnemers zelf:
Wie ben je zelf? Ben jij wel eens chagrijnig, nerveus, etc.?

De resultaten zijn steevast verbluffend. Zonder uitzondering geven de
deelnemers te kennen dat zij denken dat Jezus precies is zoals hij/zij zelf is.

“Met andere woorden”, trekt Dr. McKnight de conclusie: “Hoewel wij zeggen
dat wij steeds meer op Jezus beginnen te lijken is het tegenovergestelde eerder
waar: Wij zijn bezig Jezus steeds meer te laten lijken op onszelf”.

Naar Ons beeld

“In den beginne schiep God de mens naar Zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij
hen”, begint de bijbel ons te schrijven (Gen.1:26-28). Is de mens steeds bezig
God te scheppen naar zijn beeld — sinds de slang zijn Godsbeeld vertroebelde in
Genesis 3? Dan lopen wij het risico in afgoderij beland te zijn. God heeft de rest
van de bijbel en de heilsgeschiedenis nodig om mensen bekend te maken wie
Hij werkelijk is, in plaats van wat de mens hoopt dat Hij is en van Hem heeft
gemaakt.



Waar wij voor buigen

Wij maken van God wie wij denken dat Hij is. Dat is doorgaans wie ons uitkomt.
Wie is God écht? Het kennen van God zoals Hij is brengt je op je knieén in
overgave en vertrouwen. Komen wij niet zo vaak meer op onze knieén terecht
omdat wij van God hebben gemaakt wie wij graag willen dat Hij is, wij God in
onze broekzak hebben, voor ons karretje hebben gespannen?

Buigen wij vooral voor ons eigen Godsbeeld? Hollen wij achter onze voorstelling
van Hem aan, waarin Hij de projectie is van onze behoeften? Dan zijn wij ook
teleurgesteld in ons eigen Godsbeeld als het allemaal anders loopt, als wij niet
krijgen wat wij willen hebben, wanneer God toch anders is als wij dachten of
andere bedoelingen had met onze omstandigheden dan wij voor ogen hadden?
Dan is het nodig dat wij terugkeren naar Hem en voor Hem buigen zoals Hij is.
Dat vraagt om overgave in vertrouwen.

Exodus 20:1-7

NBG Exodus 20:1 Toen sprak God al deze woorden:

2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid
heb.

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in
de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren
onder de aarde is.

> Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God,
ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de
kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,

® en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn
geboden onderhouden.

7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal
niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Misschien dat wij geen goden meer maken van hout en steen en ervoor buigen
in de hoop op een beter leven en voorspoed zoals in de oudheid. In de Tien
Woorden die God aan Mozes gaf waarschuwde Hij als eerste tegen het maken
van zulke beelden. God weet dat mensen houvast zoeken in iets buiten zichzelf
om de leegte mee te vullen, een leegte die alleen voor Hem is bestemd, een
God-vacuum dat Hij alleen kan vullen. Maar vandaag maken wij ons Godsbeeld
in onze eigen voorstelling. Dan is de God waar wij achteraan jagen een fabricaat
van ons eigen brein, van onze behoeften, met alle gevolgen. Dan zijn wij in de



greep van religie gekomen. Buigen wij voor de Jezus die het product is van ons
eigen brein of voor de Jezus die wij tegenkomen op de bladzijden van de
Schrift?

God roept ons tot overgave, en Hem op het altaar te leren kennen. Hij past
eenvoudigweg niet in de tenten van ons theologie en psychologie.

Jezussen in omloop

Ik kom op het kerkelijk erf vaak verschillende Godsbeelden tegen, en
uiteenlopende Godsideeén, Godgevoelens en Godsbelevingen. Op zich legt
iedere denominatie eigen accenten maar er lijken allerlei verschillende Jezussen
in omloop.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde Amerikaanse tiener van
vandaag God ziet als een soort Combi van een goddelijke Butler en
kosmologische Therapeut, schrijft Skye Jethani in zijn prachtige boekje “With”.
Hij helpt je aan je geluk en succes?

De charismatische Jezus van Koninkrijk-Nu is een Weldoener maar de
gereformeerde Jezus van Koninkrijk-Straks doet niks. De laatste doet je “stil
maar, wacht maar, alles wordt nieuw” zingen, de eerste lijkt wat overspannen.

De feministische Jezus die gretig aftrek vindt op het Westelijk halfrond kwam
om de vrouw te onderdrukken van de onderdrukking door de man. Ironisch
genoeg is deze Jezus bedacht door een vrouw. Hij is de uitvinding van de
kerkelijke variant van de emancipatiebeweging sinds de jaren 60. Met hen is
ook het kerkelijk verbond van huisvrouwen afgeschaft toen men ontdekte dat
Spreuken 31:10 het niet heeft over “de degelijke huisvrouw” zoals de NBG van
1951 haar voorinterpreteert maar over de “eshet chayil”, de vrouw van deugd,
van power, van invloed.

De Jezus van bevrijdingstheologie die gretig aftrek vindt in Zuid-Amerika waar
mensen veelal in de greep van politieke, corrupte dictators leven, predikt dat
Hij kwam om mensen te bevrijden van politieke onderdrukkers.

Weer anderen zien Jezus als een Hippie omdat zij het zelf zijn. De Jezus van de
hippiebeweging is een rebel die zich afzet tegen het religieuze systeem. Hij past
nergens, evenals de hippies die Hem prediken.



De Amerikaanse welvaartstheologie maakt van Jezus iemand die je aan een
Ferrari helpt en aan meer welvaart als het ultieme teken dat God met je is en je
het juiste doet, vooral als je je tienden maar betaalt en grote giften in het
Koninkrijk investeert, zaait, dat is: in de bedieningen die Hem zo prediken.

In NL kom ik op de Veluwe een humanistische Jezus tegen: Hij zou als Hij
vandaag op aarde kwam lid worden van D66 en een homohuwelijk inzegenen.

God kennen en Hem bekendmaken is onze missie. Kunnen wij God
bekendmaken zoals Hij is zonder Hem zelf te kennen?

2 Corinthiers 11:1-4

Paulus pende over hebben van een andere Jezus dan de Jezus die hier was en
ons verloste van de zondemacht, aan de Corinthiers die in de greep van de
superapostelen waren gekomen:

“Hebben jullie soms een andere Jezus dan wij hebben? Hebben jullie een ander
evangelie ontvangen? Een andere Geest? En wij hebben nog wel hard gewerkt
om jullie als een reine maagd voor de Here te stellen! (2Cor.11:1).

NBG 2 Corinthiers 11:4 * Want indien de eerste de beste een andere Jezus
predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij
niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen,
dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Galaten 1:9, 3:1, 4:19
Aan de Galaten schrijft hij: Mijn kinderen, om wie ik opnieuw weeén doorsta
tot Christus gestalte in jullie gekregen heeft” (Gal.4:19).

Ook de Galaten waren in de greep van de verwarring: Hoe kunnen jullie je nou
zo gemakkelijk af laten brengen van het echte evangelie voor een evangelie dat
geen evangelie (goed nieuws) is:

LBl Galaten 3:1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? U, wien Jezus Christus
als gekruisigd voor ogen afgeschilderd is! YV Galatians 3:1 O gij uitzinnige
Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn;



denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u
gekruist zijnde? (Gal 3:1 SVV)

Kun je betoverd raken door je eigen Godsbeeld, een verkeerd Godsbeeld?

Als iemand jullie een ander evangelie, een andere Jezus predikt, die zij
vervloekt! (Gal.1:9). Paulus wenst niemand te vervloeken maar wil dat de
waarheid wordt gepredikt omdat die pas echt vrijmaakt, al anderen niet.
Paulus was zo verontwaardigd over de misleiding onder hen dat hij in het
allereerste vers gelijk met de deur in huis valt zonde hen zoals gewoonlijk te
groeten, danken, zegenen en prijzen.

De God van het Boek

Wie is de ware? Wat ben ik blij met de bijbel! Als je de God van het Boek
loskoppelt van het Boek van God, dan loop je het gevaar te buigen voor je eigen
Godsideeén in plaats van voor de God Die Zich openbaarde in de Schrift, Die de
vaderen, Mozes, Israél en de apostelen aan den lijve meemaakten.

Wij hebben de bijbel nodig om tot Godskennis te komen.

De Jezus waar wij voor willen buigen is de Jezus die op de bladzijden van Gods
Boek wordt beschreven en die in Israél Zijn opwachting maakte.

Slot
Hij is een fenomenale verschijning, pende Petrus later (2Pe.1:16). Wij geven er
ons leven voor!

Wij hebben Hem gezien, getast, aan den lijve meegemaakt..., pende Johannes
(1Joh.1:1-2). Ik was aan Zijn boezem, Hij hield zielsveel van mij! Dat kan ik niet
bevatten (Joh.13:23).

Hij was hier en wij maakten Hem mee (Joh.1:14). De Zoon Die aan de boezem
van de Vader is, liet ons Hem zien zoals Hij werkelijk is — “as plain as day”
(Joh.1:18, 14:9).



