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Genesis 3:1
De betovering van de slang

Wat een stunt van Chris Stoffer van de SGP gister op Radio 1. Op de vraag van
de presentator of hij een verzoeknummer had, wilde Stoffer het Israelisch
volkslied laten draaien. De presentator kon het niet waarderen en verweet
Stoffer te polariseren. Wat een schaamte voor de NOS. Opnieuw.

Maar de NOS wijst met 4 vingers terug: De pro Palestijnse NOS laat zelf
herhaaldelijk beelden zien van protestmarsen waar de leus "Free Palestine"
wordt gescandeerd, de Palestijnse vlag wordt verheven en Israél zoals
gewoonlijk als de boosdoener wordt neergezet. Polarisatie? Na 40 seconden
stopte de presentator het draaien van het Israélisch volkslied en confronteerde
Stoffer nog een 2e keer, die vervolgens gewoon de historische, politieke feiten
en waarheden benoemde.

Worden wij door de media op het verkeerde been gezet? Wint Hamas de
propagandaoorlog? Is de wereld in een drama driehoek terechtgekomen
waarin Israél zoals gewoonlijk als de boosdoener wordt gezien en de Arabieren
die het vredesproces altijd blokkeren de slachtoffers zijn? Dan is het tijd dat de
Arabische wereld verantwoordelijkheid gaat nemen voor hun eigen verzet en
haat tegen Gods volk, Israél, en voor hun zieligheid. Natuurlijk zijn de
Palestijnse slachtoffers hartverscheurend. Verschrikkelijk! Maar als jouw baby
door barbaren in een oven wordt gestopt? Waar is de NOS met die
berichtgeving? Wat doen de barbaren met hun gijzelaars?

De slang kwam

Wat is de wereld toch in een strijd om de waarheid verwikkeld, en verward. Dat
is al zo sinds de slang in Genesis 3 Gods waarheid in twijfel trok. Vorige week
zat ik in mijn lexicon Hebreeuws te neuzen (ik ben dol op woordenboeken), de
meest gezaghebbende lexicon Hebreeuws die op de markt is, Brown-Driver-
Briggs (BDB), en kwam daar iets tegen dat ik nooit eerder heb gezien.

Betovering

Wist je dat het woord “slang” in Genesis 3:1, ¥in1 (“nagash”), verwant is in
dezelfde woordgroep aan het woord voor “betovering”, vini (“nagash”)? Waar
de slang aan het werk is, daar komt de betovering. Daar raken mensen
betoverd door de leugen. Daar kunnen zij de waarheid niet meer zien.

Is de slang bezig met zijn propagandaoorlog, mensen te betoveren? Dat is
typisch voor de macro drama driehoek waarin de wereld gevangen zit sinds hij



op aarde is. Dan is wat in Israél gebeurt een kosmologische geestelijke strijd
tussen God en de boze, die weet dat Jeruzalem nog steeds de Stad van de
Grote Koning Jezus is, een Jood, en Hem niet kan uitstaan (Matt.5:35). Dan is
het voor ons cruciaal om Gods waarheid te omarmen als wapen tegen de
betovering.

Polarisatie?

Als wij geen standpunt in mogen nemen, geen mening mogen geven, omdat wij
dan polariseren, zijn wij dan nietszeggende, kleurloze, ongezoute christenen
geworden? Eenheid is niet dat je geen mening hebt, maar dat je de ander
respecteert als je het niet met hem/haar eens bent. Dat is het hart van Tora.
Die hele polarisatiediscussie is een subtiele leugen?

In Johannes 17:21 bidt Jezus om onze eenheid, maar 4 verzen eerder bad Hij
allereerst om onze waarheid:

Joh.17:21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij
in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Joh.17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Als je geen waarheid hebt, heb je ook geen eenheid. Onze eenheid ligt in onze
gezamenlijke waarheid. Eenheid en waarheid hebben altijd met elkaar op
gespannen voet gestaan, evenals eenheid en heiligheid. Maar als er geen
waarheid meer is, waar gaat onze eenheid dan nog over?

Daarom zegt Jezus: “Jullie zullen de waarheid verstaan en de waarheid zal jullie
vrijmaken!" (Joh.8:32)



