
 
 
 

Wie ben je echt? 
Lijk je al meer op Jezus? 
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Bij het opgaan van de zon op dinsdag na een grandioze Opwekkingconferentie (wat 
een shot uit de hemel was het), komen we weer in de werkelijkheid. Wie ben je echt? 
Ben je vandaag de openbaring van de vriendelijkheid van God (Fil.4:5)? Heb je de 
zachtmoedigheid van God? Ben je de geur van Jezus in je omgeving waardoor mensen 
Jezus ruiken (2Cor.2:15)? Echte heiligheid begint wanneer je het tegenovergestelde 
gaat doen van wat je eerst deed omdat je Gods natuur hebt, schrijft Paulus in Efz.4:25-
5:1: ‘Je was een dief maar bent begonnen te geven. Je leende je lippen voor woorden 
die niet over Gods lippen rolden maar spreekt nu Gods woorden uit de hemel. En 
bitterheid is vervangen door dankbaarheid en worship. Wees een imitator van God'. 
Tsjonge, wat een uitdaging om te worden wie je bedoeld bent om te zijn, 'en laten wij 
er direct mee beginnen', pent Paulus erbij. Shalom chevariem. Have fun. Door ons 
karakter is hoe we Jezus overal bekendmaken. 


