Daniel in de Chetuvim (Tenach)
Daniel 1:8: Wanneer tieners goddelijke besluiten nemen

Ook Danielis een profetisch Boek zoals Ruth. Maar ook Daniel staat ergens anders in de
Hebreeuwse Tenach: Niet bij de Profeten, de Nevi’im, na Ezechiel waar het staat in de
Protestantse volgorde, maar in de Chetuvim, de Geschriften, na Esther dat in tijd later
afspeelt.

Waarom is dat?

Dat heeft te maken met het thema. De Tenach legt soms andere accenten. Daniel gaat
nietin de 1e plaats over de apocalyptische profetieén - de 70e jaarweek, de gruwel der
verwoesting en de ontknoping van de wereldgeschiedenis — allemaal belangrijke
gebeurtenissen op Gods agenda waar ook Jezus aan refereerde in Mattheus 24 - maar
over hoe je je als godvrezende handhaaft onder de goddelozen en daar goddelijke
invloed hebt, de zegen van Abraham brengt (Gen.12:1-3). En Esther gaat over hoe God
Zijn sterke arm liet zien om Zijn volk van een shoah te behoeden en daarvoor een vrouw
gebruikt. Daniel en Esther spelen zich af buiten Israél in de diaspora. Beide zagen God
aan de gang daar. Hij is altijd met Zijn beminde volk geweest.

Daniels keuze (1:8)

Wat gelijk opvalt is dat Daniel opent met Daniels keuze om de hemel trouw te blijven, no
matter the consequences. Daniel had een hoog GQ: God-Quotiént. Een tiener nog,
“nam Daniel zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze”, begint hij ons
(waarschijnlijk zelf of anders had hij het aan iemand verteld die later de eerste
hoofstukken pende) gelijk te vertellen nadat hij is weggevoerd in ballingschap en in
Babel aan het hof van Nebukadnezar terechtkomt (1:8). “Maar Daniel zette zijn hart
erop”, zegt het Hebreeuws:
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Daniel koos geen compromis en goddelijke keuzes beginnen binnenin, diep in onze
innerlijke wereld. Daar gebeurt het. Daar schrijft God Zijn uitgangspunten (Eze.36:25-
27). Daar verwekt Hij een diepe affectie voor Hem door de kracht van de Heilige Geest
(Hand.1:8, Joh.16:8, 13, Hand.2:37-38). Daar kiezen wij om de hemel trouw te blijven
onder alle omstandigheden. Daar begint je GQ. Blijf je de hemel trouw? Als Daniel het



kon in zijn benarde omstandigheden, dan kunnen wij het ook.

De hemel reageert

En de hemel reageert, zoals de hemel altijd reageert wanneer Godvrezenden goddelijke
keuzes maken en bij hen langszij komt (Joh.4:21-23, 1Kron.16:9, Ps.53:3). De rest van
het boek gaat over de reactie van God: "En aan deze vier knapen gaf God kennis en
verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniél inzicht had in allerlei
gezichten en dromen" (1:17). Daniel was in de hemel bekend omdat Godvrezenden daar
altijd opvallen, het als Job (10:11, 19).

Yeladiem: tieners

Het waren nog jonge "knapen”. Yeladiem, staat er (0'77'n ). Een yeled, een tiener. Maar
God heeft veel met tieners: Hij greep de jonge Jozef, David, Gideon, Simson, de
discipelen, Jozef en Maria en zette hen in voor Zijn plannen. Velen zijn door God
gegrepen in hun tienerjaren. Hij wil alle tieners hebben. God weet: De keuzes die je
vandaag maakt bepalen de rest van je leven. Als je een tiener bent, kom je op het altaar
om je leven aan Jezus te besteden? Je hoeft niet met de wereld kapot te gaan aan zonde,
schrijft Daniel ons. Je kunt vandaag goddelijke besluiten nemen zodat je later geen spijt
krijgt. Zou je niet een Daniel willen worden?

Invloed

Misschien dat Hij je brengt waar Daniel was, aan het hof van de groten der aarde, waar
Hij je een man of vrouw van invloed maakt wanneer je Gods roem op aarde
bekendmaakt (Dan.6:29). Daniel kreeg enorme invloed voor Hem: Nebukadnezar
erkende dat de God van Israel en Daniel de Allerhoogste is (Daniel 4:37). Darius de
Meder ook: Darius raakte niet alleen verknocht aan Daniel maar erkende Hem en gaf
opdracht datiedereen zich voor Hem moest buigen (Daniel 6:26-28). En Daniel was
onverschrokken. Tegen Nebukadnezar zei hij: “Verbeeld je niks. De Allerhoogste regeert:
zonder Hem was jij geen koning geweest. Swallow your pride. De Allerhoogste deinst er
niet voor terug je als een dier gras te laten eten “totdat je erkent dat God de Allerhoogste
is en macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie Hij wil, zelfs
de nederigste" (Daniel 4:17, 25, 32).

God meemaken

Waar Daniel kwam, daar stapte God op het toneel. Waar God op het toneel stapte, daar
kwam strijd. Maar God laat Zich zien door wie Hem hun affectie geven. Grote ego’s gaan
neer. Het zijn de zachtmoedigen die de aarde beérven (Matt.5:5). De nederigen. En
mocht je in het vuur van de oven belanden, dan is God de Vierde (3:25). Alsof de tekst
zegt: Als je de Here vreest boven alles, dan zal Ik Mijn roem op aarde verkondigen door
jou heen. Mag Ik je daarvoor inzetten? Hop on the bus!

Gods agenda

Natuurlijk is Daniel een profetisch boek. Al gelijk vanaf hoofdstuk 2 begint Daniel over de
profetische agenda en waar die op uitloopt: het Koninkrijk dat naar beneden komt
(Oph.20-22, Jes.11, Micha 4, Matt.21:43, Hand.3:19-21, e.a.). "Maar in de dagen van die
koningen zal God een Koninkrijk oprichten dat aan alle koninkrijken een einde maakt.
Zelf zal het bestaan in eeuwigheid. De Steen zal worden tot een grote Berg (2:44-45)".



Denk je dat er een Opname zal komen voor de Verdrukking? Toch erna of anders er
middenin? Denk je dat de 70e jaarweek de Verdrukking is (Daniel 9:24-27) waar Jezus
hetin Matt.24:29 over had?

Gerekend

De 62+7=69 weken (483 jaar) zijn vervuld toen de Messias gekruisigd werd, geloof ik. Als
je rekent met die 69 jaarweken van 7 jaren vanaf het bevel om Jeruzalem te herbouwen
in 458 of 444 voor Christus (Ezra 7;11, Neh.2:1), ofwel met de zonnekalender of de
maankalender, dan kom je in de tijd van het ultieme Pesach uit, rond 33 AD toen de
Gezalfde inderdaad werd uitgeroeid (1Cor.5:8).

Een ding staat vast

Vast staat in elk geval één ding: Als die 69 weken zijn vervuld zoals God het heeft
voorzegd, dan zal al het andere dat Hij heeft beloofd ook vervuld worden. Dat is hoop
voor iedereen.

Daniel sluit af met een profetisch vergezicht waar je je bed bij uitspringt: De
verstandigen (wie met God rekening houden) zullen stralen als de glans van het
uitspansel (Daniel 12:2). Als de zon in het Koninkrijk van hun Vader, herhaalde Jezus
later (Matt.13:43).

Slot
Ben je er dan bij? Kom ik je tegen in de straten van het Nieuwe Jeruzalem? Wij zullen

schitteren van glorie, zegt de Bijbel.

Moge de Vierde met je zijn in de vurige oven van deze hitserige wereld. Mocht je toch in
vlammen opgaan, moge je roken voor Gods glorie.

Shabbat shalom, gibboriem.



