
	
	
De	kus	van	God	voor	Zijn	chasidiem:	
Zijn	goedheid	
door	Stef	Schagen	
	
Deze	week	heb	ik	het	weer:	er	springen	steeds	tranen	in	mijn	ogen	terwijl	ik	een	artikel	zit	
te	schrijven	voor	Opwekking	Magazine	over	Exodus	34:6-7,	Gods	karakter.	Ik	snap	niet	
waarom.	Telkens	als	het	over	de	liefde	van	God	gaat,	begin	ik	spontaan	te	huilen.	Ook	nu	
weer.	Het	verzacht	me.	Ik	ben	eigenlijk	best	een	rationele	jongen,	maar	als	het	over	de	liefde	
gaat	dan	blijft	geen	oog	droog.	Misschien	komt	het	omdat	ik	zoveel	heb	meegemaakt	dat	het	
mij	zo	raakt	hoe	God	is.	Hij	is	zo	anders.		
	
	
Eindeloos	goed	
God	zegt	over	Zichzelf	tegen	Mozes	dat	Hij	eindeloos	goed	is.	Je	zou	er	subiet	om	naar	Huis	
snellen.	Er	staat	dat	God	“rijk	aan,	groot	in	goedheid	is,	chesed	bewakende	aan	duizenden”:	
	

	“ ׃תמֶֽאֱֶו דסֶחֶ֥־ברְַו םיפִ֔לָאֲלָ ד֙סֶחֶ֙ רצֵֹ֥נ ׃תמֶֽאֱֶו דסֶחֶ֥־ברְַו "
 
 

Als	je	het	vergelijkt	met	dat	God	Zijn	gerechtigheid	afrekent	tot	in	het	3e	en	4e	geslacht	en	
leest	dat	Zijn	goedheid	regent	tot	in	duizend	geslachten	(Deut.7:9),	dan	is	dat	een	
uitnodiging	om	op	Hem	in	te	gaan	en	jezelf	in	Zijn	armen	te	storten,	jezelf	niet	te	kort	te	
doen.	God	roept	om	ons.	Hij	wil	ons	zegenen.	Hij	zet	ons	op	Zijn	knie	en	kust	ons.	De	
verloren	zoon	overkwam	dat.	Hij	verwachtte	misschien	de	zweep	maar	kreeg	een	zoen,	de	



kus	van	God:	Zijn	goedheid,	chesed.	Wie	Gods	chesed	hebben,	zijn	Zijn	chasidiem.Je	rent	
misschien	van	hem	weg	maar	Hij	komt	achter	je	aan	en	vangt	je	in	Zijn	armen. 
	
	
Chasidiem	
Het	“goedheid	bewakende”	of	“bewijzende”	is	in	het	Hebreeuws	 רצֵ֥נֹ 	(no’tser)	en	dat	staat	in	
de	actieve,	voortdurend	voortgaande	tijd.	God	maakt	er	een	gewoonte	van	om	Zijn	
chasidiem,	Zijn	gunstgenoten,	met	Zijn	goedheid	te	bestoken.	Hij	steekt	Zijn	hoofd	uit	de	
hemel	en	zoekt	hen	op	om	te	kijken	of	zij	iets	nodig	hebben	waarmee	Hij	hen	kan	helpen.	
Desnoods	komt	Hij	naar	beneden	om	het	met	eigen	ogen	te	zien	(Ex.3:6-8).	Zij	vallen	op	
omdat	zij	Zijn	gunstgenoten	zijn.	Zijn	oog	rust	voortdurend	op	hen.	Zij	zijn	in	de	hemel	
bekend.	Hij	is	hen	trouw,	staat	erachteraan	(34:6).	Hij	verlaat	hen	niet	(Psalm	37:28)	Hij	
waakt	over	hen	(Spr.2:8).	Hij	behoedt	hun	voeten	(1	Sa.2:9).	Hij	beschermt	hen	en	grist	hen	
weg	uit	de	hand	van	de	goddelozen	(Psalm	97:10).	Ze	kunnen	op	Hem	rekenen.	De	
chasidiem	juíchen	met	al	Gods	werken	omdat	zij	Gods	goedheid,	Zijn	chesed	kennen	en	
hebben	(2Kron.6:41,	Psalm	132:9,	145:10).	
	
	
Chesed	
Het	Hebreeuwse	woord	“chesed”	is	zwanger	van	betekenis:	vriendelijkheid,	goedheid,	
affectie,	gunst.	Het	is	niet	in	woorden	uit	te	drukken.	In	elk	geval,	wie	een	verbond	met	Hem	
hebben,	worden	het	voorwerp	van	Zijn	affectie,	en	van	Zijn	aandacht.	Zij	zijn	Zijn	chasidiem.	
Zij	kunnen	niet	aan	Hem	en	Zijn	goedheid	ontsnappen.	En	als	je	Zijn	gunst	op	je	leven	hebt,	
dan	komt	alles	goed.	Chesed.	Je	hebt	er	invloed	mee.	Abraham	had	het,	Jozef,	David,	Daniël,	
Nehemia,	Esther,	Debora	en	Maria	hadden	het.	Ze	waren	Zijn	chasidiem	en	schreven	
geschiedenis.	
	
	
	
De	chasdé	Adonai	
Israël	heeft	het,	Zijn	chesed.	Zij	zijn	Zijn	chasidiem,	het	volk	van	Zijn	gunst,	het	“volk	van	Zijn	
nabijheid”	(	 וֹב֗רֹקְ־םעַֽ 	,	Psalm	148:14),	Zijn	oogappel	(Zach.2:8).	Hij	raakt	hen	geen	ogenblik	uit	
het	oog.	Jeremia	wist	dat.	Hij	pende	in	ballingschap	dat	zij	vanwege	de	chasdé	Adonai	(	 ידֵ֤סְחַֽ 	
ה֙וָהיְ 	),	de	gunstbewijzen	van	de	Here,	niet	waren	omgekomen.	Hij	wist	ook	waarom:	Hij	

herinnerde	zich	wat	God	in	Exodus	34	tegen	Mozes	had	gezegd.	Dus	schreef	hij:	Want	Zijn	
barmhartigheden	houden	niet	op:	

	" .וימָֽחֲרַ וּל֖כָ־אC יכִּ֥ "
Elke	morgen	zijn	zij	nieuw	(Klaagl.3:22-23)! 
	
	
	
Slot	
Vandaag	zien	wij	het	en	de	wereld	begrijpt	het	niet.	Ook	al	zijn	zij	over	de	aarde	
uitgestrooid,	Hij	roept	ze	naar	Huis	omdat	Hij	hen	bij	Zich	wil	hebben	en	hen	opnieuw	met	
Zijn	chesed	wil	overladen:	Yeshua	zelf.	Hij	wacht	hen	op.	Hij	fluit	hen	tot	Zich	(Hand.10:8).	
	
Ook	wij	mogen	bij	hen	horen	en	hebben	Gods	chesed.	Hij	waakt	over	je.	Je	bent	Zijn	chasied,	
Zijn	chasiedah!	
	
	
Shabat	shalom,	chasidiem.	


