
Hij	kwam	voor	Zijn	kleine	jongen	
Twee	koningen	in	contrast	
Mattheus	2	
	
	
Wat	een	chaos	was	het	in	Israël	toen	Jezus	geboren	werd.	De	Romeinen	heersten	over	het	
land	en	onderdrukten	het	volk.	Zevenhonderd	jaar	eerder	waren	de	Assyriërs	gekomen	en	
hadden	de	10	stammen	van	het	noorden	in	ballingschap	gevoerd	onder	Salmanasser	(2	
Kon.17,	722	v.Chr.).	Honderd	jaar	later	kwamen	de	Babyloniërs	en	namen	de	2	zuidelijke	
stammen	mee	onder	Nebukadnezar	na	de	Slag	bij	Karkemis	(2	Kon.24,	605	v.Chr.,	Jer.46).	
Daarna	kwam	Nebukadnezar	voor	de	3e	keer	naar	Jeruzalem,	liep	de	stad	onder	de	voet	en	
verwoestte	de	Tempel	(586	v.Chr.).	Daniel	was	er	verontwaardigd	over	en	begint	er	zijn	
verhaal	mee	(Daniel	1:1-2).	Habakuk	vluchtte	met	een	aantal	anderen	door	een	gat	in	de	
Muur.	Daniel	werd	meegenomen,	een	tiener,	met	zijn	vrienden.	Ezechiël	werd	meegenomen.	
Jeremia	vluchtte	naar	Egypte	waar	hij	stierf	van	de	honger,	en	Jesaja	was	al	volgens	de	
rabbinale	overleveringen	onder	de	goddeloze	Manasse	doormidden	gezaagd	(Heb.11:37).	
Ninevé,	de	hoofdstad	van	de	Assyriërs	was	al	verwoest,	zoals	voorspeld	door	Nahum	en	
ondanks	Jona	(612	v.Chr.).	
	
Na	de	Babyloniers	kwamen	de	Meden	en	Perzen	toen	Kores	de	Grote	op	het	toneel	stapte	
(538	v.Chr.).	Daarna	kwamen	de	Grieken	met	Alexander	de	Grote	(331	v.Chr.),	en	alsof	dat	
allemaal	niet	al	genoeg	was	na	hem	de	Seleuciden	uit	wat	nu	Libanon	en	Syrië	is.	De	Joden	
maakten	mee	dat	Antiochus	Epiphanes	IV	nota	bene	een	varken	op	het	altaar	van	de	
herbouwde	Jeruzalem	Tempel	als	offer	voor	zijn	god	Zeus	bracht,	een	gruwel	(Dan.9:24-27).	
Het	leidde	tot	de	Opstand	van	de	Makkabeeën	en	de	Dynastie	van	de	Hasmoneeën	
waaronder	Israël	zo’n	100	jaar	autonomie	beleefde	totdat	de	Romeinse	generaal	Pompeï	het	



land	binnenstapte	en	daar	een	einde	aan	maakte	(168-68	v.Chr.),	Julius	Caesar	op	het	toneel	
stapte	(48-44	v.Chr.)	en	daarna	Augustus	zijn	Pax	Romana	begon	(31/27	v.Chr.).	
	
	
Mattheus	2	
Wanneer	Mattheus	over	de	Messias	begint	te	pennen,	probeert	hij	zijn	lezers'	aandacht	op	
iets	te	vestigen.	De	Romeinen	hadden	Herodes	de	Grote	aangesteld	over	Israël,	vertelt	hij	
ons	(2:1).	De	lezer	zou	hier	even	moeten	pauzeren.	Wat	vertelt	Mattheus	je?	Let	op	de	
karakters	in	het	plot.	Of	all	people,	waarom	Herodes?!	Hoe	konden	de	Romeinen	zover	
komen?!	Hij	was	een	Edomiet	(uit	Idumea),	een	afstammeling	van	Ezau.	Dat	roept	een	hele	
geschiedenis	op	vanaf	Genesis	25,	een	broederstrijd	die	al	in	de	moederschoot	begon:	tussen	
Jakob	en	Ezau	(Gen.25:22-26).	Obadja	had	het	erover.	Maleachi	sprak	erover	(Mal.1:1-3).	De	
Edomieten	hebben	zich	altijd	tegen	de	Israelieten	verzet	in	plaats	van	hen	te	helpen	en	God	
was	er	woedend	over,	zei	Obadja.	Zouden	de	Romeinen	ervan	geweten	hebben	en	Jakob	
hebben	willen	pesten	door	een	Edomiet	op	de	troon	van	David	te	zetten?	Had	Ezau	Jakob	er	
eindelijk	onder?	Jakob	had	Ezau's	hiel	vast	bij	hun	geboorte,	waarom	hij	Jaacov	heette,	een	
Hebreeuws	idioom	voor	"hij	die	bedriegt".	Had	Ezau	nu	zijn	hand	op	de	nek	van	Jakob?	
Dacht	hij	de	strijd	te	hebben	gewonnen?	Dan	had	hij	het	mis,	schrijft	Mattheus.	
	
	
De	Messias	claimt	Zijn	troon	
Want	toen	kwam	de	Messias	uit	Juda,	uit	Jakob.	En	Hij	kwam	om	de	Troon	van	David	te	
claimen	als	haar	eeuwige	erfgenaam	(2	Sam.7:12-16,	Jes.9:5-6,	Psalm	2,	89,	110,	Psalm	132,	
Lucas	1:32-33).	Hij	kwam	om	Zijn	volk	als	hun	ware	Herder	te	hoeden	(Matt.2:6).	En	Hij	
kwam	om	te	doen	wat	iedere	Koning	doet	voor	Zijn	volk:	het	voor	hen	opnemen,	hen	
bevrijden	en	beschermen.	Geen	wonder	dat	Maria	riep:	“Hij	heeft	Zich	het	lot	van	Zijn	knecht	
Israël	aangetrokken”	(Lucas	1:54).	Zijn	paidos,	staat	er;	Zijn	kleine	jongen,	zoals	Israel	altijd	
Gods	kleine	jongen	is	geweest	(Ex.4:22).	God	sloeg	opnieuw	Zijn	armen	om	Zijn	kleine	
jongen	heen.	“Hij	heeft	machtigen	van	de	troon	gestort,	een	krachtig	werk	gedaan	door	Zijn	
arm,	eenvoudigen	verhoogd!”,	riep	Maria	toen	Gabriël	weer	weg	was	(Lucas	1:51-52).	Lucas	
pende	hier	een	proleptische	aoristus,	toekomstig	voltooide	tijd,	want	de	machtigen	bleven	
nog	zitten	en	de	eenvoudigen	hebben	alsnog	2000	jaar	in	de	ellende	gezeten.	Israël,	Gods	
kleine	jongen	heeft	altijd	op	moeten	boksen	tegen	de	grote	jongens,	geknecht	onder	de	
volkeren.	Maar	Vader	God	is	Zelf	afgedaald	en	heeft	Zich	gemengd	in	de	strijd:	Hij	neemt	het	
voor	Zijn	jongen	op	door	Zijn	eigen	Zoon	te	zenden.	Maria	zag	Hem.	Jesaja	63	vertelt	ons	wat	
nog	gaat	komen?	
	
	
Historisch	profetisch	
Hij	is	hier,	pende	Mattheus	in	hoofdstuk	2,	en	daarna:	En	Hij	ging	weer	weg	in	Mattheus	
28,	maar	Hij	komt	opnieuw	in	Mattheus	24-25.	Dit	is	een	familiekwestie.	Ook	al	zien	wij	
nu	nog	niet	alles	vervuld,	er	is	een	historisch	profetisch	patroon:	Hij	kwam	tijdens	Zijn	
eerste	komst	als	het	Lam,	bij	Zijn	tweede	komst	zal	Hij	komen	als	de	Leeuw	(Joh.1:29,	
Opb.4-5).	Hij	kwam	eerst	als	een	Knecht,	om	te	dienen,	dan	als	de	Koning,	om	met	ons	te	
regeren	(Marcus	10:44-45,	Fil.2:4-6,	Opb.19:11-20:1-6,	Lucas	19:11-19).	Hij	vervulde	
eerst	Zacharia	9	toen	Hij	Jeruzalem	binnenkwam,	dan	Zacharia	14	wanneer	Hij	uit	het	
hemelse	Jeruzalem	komt	(Matt.21,	Rom.11:26),	en	reed	toen	eerst	op	een	ezel,	dan	op	
het	witte	paard	(Opb.19:11-27).	Hij	reinigde	eerst	de	Tempel,	straks	heel	de	aarde.	Zijn	
koningschap	is	bij	Zijn	eerste	komst	geinaugureerd,	dan	wordt	het	volledig	gerealiseerd	
en	in	de	tussentijd	wordt	het	door	de	Heilige	Geest	in/via	de	gemeente	gemanifesteerd	
(Lucas	11:2,	11:20,	19:11-19,	Opb.20-22,	Efz.1:14).	De	inauguratie	was	in	de	hemelen,	de	



realisatie	ervan	dan	is	wereldwijd	op	de	aarde	(Heb.4:14,	Opb.20-22).	Nu	heb	je	nog	je	
aardse	tent,	je	menselijk,	vernederd	lichaam,	straks	je	hemelse	tent,	je	verheerlijkt	
lichaam	(Rom.8:21-23,	Fil.3:21,	1	Cor.15:51-52).	Jeruzalem	is	nu	nog	in	conflict,	oorlog,	
dan	is	het	de	hoofdstad	van	de	vrede	in	het	Messiaanse	Vrederijk	en	is	Genesis	14	
vervuld,	het	koningschap	van	Melchisedek.	
 
	
Stuipen	op	het	lijf		
De	wijzen	joegen	Herodes	de	stuipen	op	het	lijf	toen	zij	het	over	de	Koning	der	Joden	
hadden.	Hij	probeerde	alles	tegen	te	houden	toen	hij	over	Zijn	geboorte	hoorde,	lezen	wij.	
Dat	was	hem	gewoon:	Herodes	bracht	mensen	om	door	wie	hij	zich	bedreigd	voelde	of	
verstootte	hen:	zijn	vrouwen,	een	aantal	zonen,	45	leden	van	de	Joodse	Raad,	en	nu	alle	
kinderen	jonger	dan	2	jaar	oud.	Maar	zijn	macht	kon	hem	niet	redden,	want	in	de	kribbe	lag	
de	Vredevorst.	Wist	Herodes	dan	niet	wat	heel	Israël	wist:	dat	de	Tenach	Zijn	komst	had	
voorspeld?		
	
	
Contrast	in	karakter	
Zo	lezen	wij	in	Mattheus	2	over	2	koningen	in	contrast:	Jezus	gaf	alles	op	en	liet	alles	los	om	
ons	op	te	zoeken	en	bij	ons	te	zijn,	het	voor	Zijn	volk	op	te	nemen	om	iedereen	te	winnen.	Hij	
beschouwde	Zijn	God-zijn	niet	als	persoonlijke	winst	maar	legde	Zijn	glorie	af	om	vele	zonen	
tot	heerlijkheid	te	brengen	(Fil.2:6-8,	Heb.2:8-10).	Hij	was	de	laatste	Adam,	zou	Paulus	later	
pennen,	die	de	verantwoordelijkheid	nam	die	de	eerste	Adam	verzaakte,	en	Hij	nam	ook	de	
schuld	erbij	(1	Cor.15).	Maar	Herodes	gooide	zijn	kont	in	de	krib	in	plaats	van	zijn	knieën	
ervoor	te	buigen.	Herodes	kon	niet	loslaten.	En	wie	niet	kan	buigen	zal	nooit	met	God	
regeren.	“Wie	zijn	kruis	niet	opneemt	en	achter	Mij	gaat,	kan	Mijn	discipel	niet	zijn.	Wie	zijn	
leven	wil	behouden,	zal	het	verliezen	maar	wie	het	voor	Mij	opgeeft,	zal	het	behouden	
(Marcus	10,	Matt.16,	Lucas	14).	Maar	wat	je	opgeeft	zul	je	100-voudig	terugontvangen:	nu	
en	in	de	toekomende	eeuw	(Marcus	10:29-30).	
	
	
Buig	je	voor	Hem?	
Tussen	de	regels	door	klinkt	Gods	roep:	Is	de	Koning	geboren	in	de	kribbe	van	je	hart?	Heb	
je	je	knieën	voor	Zijn	kribbe	gebogen?	Heb	je	Hem	alles	al	gegeven?	Want	Hij	komt	
binnenkort	voor	de	Troon	waar	Hij	recht	op	heeft,	Davids	Troon	in	Jeruzalem,	en	roept	Zijn	
volk	tot	Zich.	"Want	het	juk	dat	het	drukte,	en	de	stang	op	zijn	schouder,	de	roede	van	zijn	
drijver,	hebt	Gij	verbroken	als	op	Midjansdag.	Want	elke	schoen	die	dreunend	stampt,	en	
elke	mantel,	in	bloed	gewenteld,	zal	verbrand	worden,	een	prooi	van	het	vuur.	Want	een	
Kind	is	ons	geboren,	een	Zoon	is	ons	gegeven,	en	de	heerschappij	rust	op	zijn	schouder	en	
men	noemt	hem	Wonderbare	Raadsman,	Sterke	God,	Eeuwige	Vader,	Vredevorst.	Groot	zal	
de	heerschappij	zijn	en	eindeloos	de	vrede	op	de	troon	van	David	en	over	zijn	koninkrijk,	
doordat	hij	het	sticht	en	grondvest	met	recht	en	gerechtigheid,	van	nu	aan	tot	in	eeuwigheid.	
De	ijver	van	de	HERE	der	heerscharen	zal	dit	doen.	(Jesaja	9:3-6).	Opnieuw	pent	Jesaja	
profetische	perfectums	omdat	het	vaststaat	bij	God.	
	
	
Alhoewel	Hij	kwam	tijdens	het	Loofhuttenfeest	(sukkot)	en	onder	ons	tabernakelde	in	Zijn	
eigen	soeka	(Joh.1:14),	wil	Hij	ons	hebben.	Hij	roept	ons	naar	Zijn	kribbe	en	vraagt	of	wij	
daar	voor	Hem	willen	knielen	en	Hem	onszelf	willen	geven.	En	hoewel	niet	alle	profetieeën	
al	zijn	vervuld,	Hij	eerst	kwam	als	Lam,	komt	Hij	straks	al	de	Leeuw.	Hij	is	de	Juda	die	Jakob	



zag	komen,	en	Zijn	hand	zal	voor	eeuwig	op	de	nek	van	zijn	vijanden	zijn.	De	scepter	zal	voor	
eeuwig	niet	van	Hem	wijken	((Gen.49:8-10).	
	
	
Merry	X-Mas	everyone	en	shalom,	Zijn	chasidiem!	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


