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Matt.18:18 - Binden en ontbinden 
Het gezag van de gelovige? 
 
 
Matthew 18:18 – “Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, 
en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.” 
 
Matthew 18:18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ 
ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 
 
Deze tekst lijkt te zeggen dat wat wij op aarde besluiten en bindend verklaren, in de hemel 
wordt bezegeld en gebonden. Dat is veel macht voor ons als christenen. Alsof wij op aarde 
zoveel invloed hebben in de hemel. Het is nodig om de sterke man te binden om daarna zijn huis 
te nemen (Lucas 11:21-22). Maar is dat waar het in dit gedeelte over gaat? Is dat wat Jezus hier 
bedoelt te zeggen? 
 
Afgezien van dat je de context moet nemen om de diepere bedoeling te achterhalen (hier: 
disciplinering en consequenties), sommige vertalingen lijken te suggereren dat de discipelen de 
macht hebben om te binden en ontbinden op aarde en dat de hemel een backup zal geven aan 
wat zij besluiten. De vraag is of God zoveel macht aan Zijn volgelingen geeft. Kunnen wij met die 
macht omgaan? Ik hoorde laatst van een gemeentevergadering in een gemeente waar ik als 
interim voorganger werkte, dat iemand zó boos op een ander was, dat die persoon zei: ‘In de 
naam van Jezus leg ik jou het zwijgen op!’ Dat is niet waar Jezus hier over spreekt, lijkt me. Dat is 
misbruik van de naam van Jezus, ook al kan iemand knap lastig zijn voor een ander. 
 
Wat zegt Jezus dan wel? De Griekse grammatica schetst een beter beeld van wat Jezus zegt: Het 
1e werkwoord voor wat in de hemel gebeurt staat in de toekomstig voltooide tijd - ἔσται – “het 
… zal zijn” - maar het 2e werkwoord is een voltooide tijd, passief - δεδεμένα ἐν οὐρανῷ. De 
betere vertaling van wat Jezus zegt, is eigenlijk: “Al wat jullie op aarde binden zal reeds 
gebonden zijn in de hemel”. Hetzelfde is van toepassing op het tweede: Al wat jullie op aarde 
ontbinden, zal reeds ontbonden zijn in de hemel”. Wij kunnen dus niet links en rechts overal van 
alles binden naar eigen goeddunken, maar passen enkel toe wat God al in de hemel heeft 
bepaald. Het begon in de hemel, niet bij ons. 
 
Jezus haalt hier de Joodse rechtspraak aan. Joodse rechtszaken baseerden zich op de Torah en 
rechtszaken werden besloten door de oudsten in de synagogen, en later de rabbijnen. Velen 
geloofden dat het gezag van de hemel achter de besluiten van de aardse rechters stond wanneer 
zij zaken beslisten op basis van de juiste interpretatie van de Torah. De Wet die God via Mozes 
had gegeven was hun bron van gezag, niet zij zelf. Door Gods Wet toe te passen, paste de aardse 
rechtbank de bepalingen van de hemelse toe, en ratificeerde die alleen. In Matt.18:15-20 
betekent dat dat Jezus zegt dat wanneer christenen Gods principes opvolgen , toepassen, zij 
handelen op gezag van Gods rechtbank, en dat zij dan Gods backup hebben. 
 
Met andere woorden: Het begint niet op aarde, het is al bepaald in de hemel. De macht ligt niet 
bij ons, maar bij God. Er was een eerder hemels besluit waarop het aardse besluit is gebaseerd. 
Dat besluit is de backup, maar ging aan dat van ons vooraf. 
 
 
 



Wat betekent dat voor ons? 
 
 
1. Het initiatief voor binden en ontbinden ligt niet bij ons, maar bij God. 
2. Het enige dat wij en wat leiders doen is Gods Woord toepassen, wat God heeft vastgelegd in 
Zijn Boek. 
3. Wij kunnen niet lukraak binden en ontbinden zoals ons uitkomt, naar eigen inzicht en 
goeddunken. Dat kan uitlopen op misbruik van macht. 
4. De Schrift is onze bron voor het nemen van besluiten. De Schrift is het hoogste gezag. 
5. Wanneer wij Gods principes opvolgen, ons onderwerpen aan het gezag van Gods spreken in 
de Schrift, dan hebben wij altijd de backup van de hemel. 
6. Dan hoeven wij niet te vrezen of onzeker te zijn; dan doen wij het juiste. 
7. Wanneer je de hemel achter je hebt staan, ben je krachtig. 
8. Iets anders is ook waar: de Bijbel is een fenomenaal Boek omdat het het gezag van de hemel is 
in onze levens. 
 
“Uw wil geschiede. Zoals het is in de hemel, zo ook op aarde.” De Griekse tekst helpt ons 
begrijpen wat de hemel ons aanreikt, zodat wij Gods werk op aarde volvoeren; niet het onze 
maar het Zijne. 
 
 
God bless you folks, shalom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


