
 
 

1 Corinthiers 15:20 
Jezus de eersteling  

 
Chag bikkoerim sameach! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chag	Bikkoeriem	sameach!	
 
Tijdens Pesach in Israël, denk ik aan de exodus uit Egypte (Ex.12). Blijf van Mijn zoon af, zei 
God tegen de Farao (Ex.4:22, Hosea 11:1). Laat hem gaan, hij is van Mij en Ik wil hem 
hebben voor Mijzelf.  
 
Meerdere malen stroopte Vader God Zijn mouwen voor hen op en liet Zijn sterke arm zien in 
Egypte, aan de Farao en Egyptenaren. Zijn boodschap: Ik ben God en jij bent het niet. Farao 
zag zichzelf als de vleesgeworden god Ra. Dat is een directe echo van de slang in Genesis 3 
die de mens vertelde dat hij god kon zijn (Gen.3:5). Dat leidt onherroepelijk tot conflict met 
de jaloerse God. 
 
De sterke Arm 
Laat God vandaag opnieuw Zijn sterke arm zien nu Hij Zijn beminden bevrijdt uit de greep 
van de volkeren? Uitgerekend het antisemitisme dat in de holocaust extreme vormen aannam 
nadat het bijna 2000 jaar lang overal zijn verwoestende werk had verricht, hoest Zijn volk op 
vanuit de volkeren. Direct na die shoah is de Staat Israël opgericht (1948) en Jeruzalem weer 
herwonnen (1967). Komt de geschiedenis tot een ontknoping? Is het herstel van Israël de 
vervulling van bijbelse profetieën (Jes.43:6, 49:22, Amos 9, Eze.37, …)? God roept om Zijn 
volk, en roept hen weg uit de volkeren: "Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd 
niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde …"(Jes.43:6). 
De vijgenboom bloeit weer (Matt.24:32). Dat zijn wij, zeggen de Joden vanwege Hosea 9:10. 
 
Het aantal antisemitische incidenten is enorm toegenomen, meldde de NOS laatst. Er is 
“vooral een toename op scholen”. Zijn de media, inclusief de NOS zelf, daar debet aan met 
hun anti-Israël berichtgeving en framing? Hoeveel resoluties zijn er door de VN uitgevaardigd 
tegen Iran en Hamas dat gruweldaden begaat? 
 
De Koning die blijft 
Met Yom Bikkoeriem in aantocht (27-28 april), denk ik ook aan de woorden van Paulus in 
Handelingen 28:20 aan de Joodse leiders: “Ik sta (nota bene) terecht om de hoop van Israël!” 
Jezus is die hoop want Hij is de koning die blijft. Zijn opstanding kondigt Hen aan als de 
Koning die voor eeuwig zal regeren. Alle koningen zijn gestorven maar Deze leeft. Hij zal 
komen op de wolken (Daniel 7:13, Matt.24:29-31) en de Hem beloofde Troon van David 
bestijgen (Jes.9:5-6, Ps.132:11-12, Luc.1:32-33).  
 
De Olijfberg zal in tweeën splijten en Hij zal daarmee Zacharia 14:4 vervullen nadat Hij de 1e 
keer, 2000 jaar geleden langs de Olijfberg op een ezel reed om Zacharia 9:9 te vervullen. 
Toen ging Hij niet rechtsaf naar de Antoniaburcht om met de Romeinen af te rekenen maar 
linksaf naar Zijn Vaders Huis, de Tempel, om eerst met de zondemacht af te rekenen en wie 
Hem aannemen met de Vader te verzoenen. Toen kwam Hij op een ezel, straks is Hij de 
Rijder op het Witte Paard (Opb.19:11). Eerst kwam Hij als “ben Joseph”, zoon van Jozef, de 
lijdende Knecht (Jes.52:13-53:12), straks komt Hij als “ben David”, de zoon van David die 
Israël herstelt, het Koninkrijk vestigt en wereldwijde vrede brengt (Jes.2:4). Als ben-Jozef 
werd Hij door Zijn broers verstoten, de wereld in verkocht, maar nadat Hij de wereld van de 
hongerdood heeft gered (Gen.41:55-57) keert Hij terug en maakt Zich aan Zijn broers, het 
volk Israel, bekend (Gen.42 ev). Hij zal door de Messiaspoort gaan die al eeuwen geleden 
door de moslims is dichtgemetseld omdat ook zij weten dat het gaat gebeuren.  



 
Yom Bikkoeriem 
Yom Bikkoeriem is de Dag van de Eersteling en Jezus is die Eersteling, schreef Paulus aan de 
Corinthiers die er niet veel van begrepen (1Cor.15:20, Lev.23). Hij vervulde eerst Pesach, 
daarna met Zijn opstanding Bikkoeriem. Hij is de “reshit habikkoeriem”. Zijn Opstanding 
viert Hem als de Eersteling die aan God is aangeboden uit de aarde, uit de dood, de Eerste van 
de grote oogst die binnen wordt gehaald. Hij stierf als graankorrel in de aarde en brengt een 
grote oogst binnen (Joh.12:24). De oogst is compleet bij Zijn Wederkomst wanneer de 
rechtvaardigen zullen opstaan ten eeuwige leven, op de jongste dag, zoals Hij (Daniel 12:1-2, 
Opb.20:4-6, 1Thess.4:16-17, 1Cor.15:51-52).  
 
In Israël is het allemaal een maand later dan wat wij christenen met de verkeerde kalender 
ervan hebben gemaakt: “Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, 
die ontslapen zijn.”  
 
Mijn Hebreeuwse vertaling van de Griekse grondtekst zegt het zo: 

׃תוֶמָּהַ ינֵשֵׁיְ־ןמִ םירִוּכּבִּהַ תישִׁארֵ םיתִמֵּהַ־ןמִ םקָ וֹנּהִ חַישִׁמָּהַ התָּעַוְ  
 
Het 6e en 7e woord van rechts: ֵרִוּכּבִּהַ תישִׁאר  
 
Hoop van Israël 
Wat een hoop! Hij is de hoop van Israël!, zei Paulus dan ook (Hand.28:20). Wat vervolgen 
jullie mij nou?! Alle koningen bleven liggen maar deze stond op, predikte Petrus: Davids graf 
is bij ons maar dat van Hem is leeg! (Hand.2:29). Wanneer Hij komt, dan zal alles 
veranderen. Dan zal Hij Zijn volk op de arm nemen en Zijn troon bestijgen. Wat zullen er 
veel tranen zijn en veel blijdschap tegelijk (Zach.12:10-13). Ben je er klaar voor? 
 
Chag pesach sameach, chevariem, v'chag bikkoeriem sameach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


