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Neem de benen uit Babylon, Rob Jetten, Simply David en onze toekomst: het Nieuwe
Jeruzalem

Van welke stad wil je zijn? vraagt het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. Van het
Babylon beneden of het Nieuwe Jeruzalem boven (Opb.16-18, Gen.11, Jes.14, Opb.19-22,
Heb.12:22)? Welk teken wil je, het getal van het Beest op je hand (666) of het zegel van het
Lam op je hoofd (Opb.7, Opb.14, Efz.1:14)? Aan welke opstanding wil je deelnemen, van de
rechtvaardigen voor het Millennium, ten jongste dage, of van de onrechtvaardigen daarna
(Opb.20:4-6, Joh.6:34, 44, Dan.12:1-2, 1Thess.4:16-17)? En waar wil je de eeuwigheid
doorbrengen, in de hemel of de hel (Opb.20-22)? Mag het je wat kosten, desnoods je hoofd
(Opb.20:4)?

Openbaring sluit de Bijbel af met waar het eerste boek van de Bijbel, Genesis, mee begon: De
keuze van welke boom je wil happen. Van de boom van je eigen kennis van goed en kwaad,
waar je z¢If bepaalt wat goed en niet goed voor je is, waar je je eigen god bent, of de Boom
des Levens waar je in overgave aan God leeft, in vertrouwen, complete surrender, je echte
worship, waar Hij weet wat goed voor je is (1Sam.15:22, 2Cor.10:5-6)? Met Hem snel je de
eeuwigheid in. Door de Geest word je opnieuw geboren (Joh.3:6-8). De eerste Adam werd
een levende ziel, de laatste Adam, Yeshua, is een levendmakende geest (1Cor.15:45). En er
komt een nieuw Eden. De boom van eigen kennis van goed en kwaad is er omgehakt en
opgerookt. Iedereen weet van wie hij is.

Vooruitzicht

Het Babylon van de wereld zal er niet meer zijn, zegt Openbaring, het Nieuwe Jeruzalem van
God blijft (Opb.16-18, Opb.19-22). De stad van deze wereld, van de zelfverheffing, de trots,
de eigenmacht, de zonde, gaat ten onder bij de eindafrekening, het Harmageddon (Opb.16-
18). De Stad van de hemel komt naar beneden (Opb.21, Heb.12:22, 28). Het Nieuwe
Jeruzalem. Daar is het Paradijs. Daar spreekt God. Daar is Hij weer in ons midden, onder ons:
Zie, de tent van God is bij de mensen (Opb.21:3). Wat een vooruitzicht! Wat de Tabernakel en
Tempel in Israél profeteerden, de Aanwezigheid van God temidden van Israél, zal eeuwige
werkelijkheid worden. Wie de Geest hebben, met de Heilige Geest Geest zijn vervuld,
beleven nu al een voorproefje van wat dan komt (Efz.1:14, 1Cor.6:19, 2Cor.6:16, Efz.1:23,
3:19, 5:18, Col.2:10, Hand.2:4). Daar is God. Déar zijn vrienden onafscheidelijk. Daar is
geluk. Daar is straks de harmonie, zijn oorlog en conflict gestopt (Jes.11:10, Micha 4). Daar
wil God ons hebben. Vandaag kun je je paspoort naar het Nieuwe Jeruzalem al hebben,
ingeschreven worden in de burgerlijke stand: Jezus is de Weg naar Huis en de Deur bij Vader
God naar binnen (Joh.14:6, 10:9)! Snel naar Huis! Neem de benen uit Babylon! Die stad gaat



neer. Blijf niet van deze wereld, Jezus schrijft je boven in (Fil.3:20).

Waar gaat het naartoe?

Zal Babylon hier nog meer zichtbaar worden, denk je? Zal met de linkse voorkeuren van Rob
Jetten als premier, verloofd met zijn man, bewierookt door Ivo Niehe, de humanistische geest
nog meer grip op ons land krijgen? Zal de mens nog meer centraal komen staan en zijn eigen
wetten bepalen zonder met God rekening te houden? Abortus, euthanasie, lhbtqi+ zullen
normaal worden in de laatste dagen. Zonde wordt gelegaliseerd. De bijbel gaat dicht.
Goddeloosheid wordt gewoon. Glijdt Nederland af richting nog meer misére en daarna de
hel?

Simply David?

Een andere vraag houdt mij ook best bezig: Zal een humanistische Jezus de Kerk dan verder
uithollen? Wat te maken van de beweringen van David de Vos dat bekering niet meer nodig is,
prediking dus ook niet. Is dat waar, of Simply David? De mens moet toch wedergeboren
worden om het Koninkrijk in te gaan (Joh.3:6-8)? Hoeven wij ons behoud niet meer uit te
werken met vreze en beven (Fil.2:8, 1Thess.5:23)? Bekering omdat het Koninkrijk eraan
komt, was toch de apostolische boodschap van Johannes de Doper, Jezus en de Apostelen die
er hun leven voor gaven (Matt.3:2, 4:17, Hand.3:19-21)? God is toch uit op onze
transformatie en metamorfose (Rom.12:1-2, 8:28-29)? Er is toch een opstanding van
rechtvaardigen voor het Millennium en van onrechtvaardigen daarna (Opb.20:4-6, Daniel
12:1-2, Joh.6:34, 44, 1Thess.4:16-17)? Paulus nam het apostolisch evangelie z6 serieus dat hij
aan de Galaten schreef: Indien iemand een ander evangelie predikt dan wij jullie hebben
gepredikt, zelfs een engel of wijzelf, die zij vervloekt! Anathema (Gal.1:8-9)! Allemensen.
Paulus zette het in de Galatenbrief wel op scherp, zo belangrijk is de waarheid die vrijmaakt
(Joh.8:32).

Opwekking

De Heilige Geest gaat nog één keer een grote opwekking brengen die velen uit Babylon de
benen doet nemen (Opb.14). Dat is reden voor ons om als Jona het Ninevé van onze dagen in
te lopen en het komende oordeel te prediken zodat nog velen Gods ontferming zullen
meemaken wanneer zij Jezus Christus aannemen als hun Heer en Verlosser (1Thess.1:10, 5:9,
Opb.6:16, Joel 3). En iets anders is er ook: De teleurstelling van God. Vijfmaal in Openbaring
9 en 16 klinkt de pijn van het hart van God die komt met de passie van God: “En zij
bekeerden zich toch niet” (Opb.9:21-22, 16:8, 11). God is z6 op ons uit, op de verlorenen, dat
Hij het niet zomaar over Zijn kam laat scheren dat mensen Hem niet willen. Hij doet er alles
aan, desnoods met oordeel, om mensen op te nemen in Zijn ontferming. Aan het einde der
tijden, voor het een keer ophoudt, probeert Vader God het nogmaals.

Slot

Aan het einde van de geschiedenis heeft de mens zich god gemaakt, wat de slang hem
voorhield in Genesis 3 (Gen.3:1-3). Het 666 is compleet, het getal van de mens, die op de 6¢
dag is gemaakt, vermenigvuldigd met 3, het getal van God, zegt Openbaring. En een
goddeloze overheid legaliseert het allemaal: Openbaring 13 is een directe verwijzing naar
Daniel 7 waar goddeloze overheden de regie over de aarde voeren totdat het Koninkrijk der
hemelen komt en een einde aan hen maakt (Dan.7:27). Maar het 666 van de mens is in alle
opzichten defect, incompleet: alleen het 777 is dat, Gods volheid.

Wij kijken Omhoog
Richt je ogen op het Nieuwe Jeruzalem dat naar beneden komt, moedigt Openbaring de lezer



aan (Opb.21). Eerst de Wederkomst wanneer de Rijder op het Witte Paard met de hemelse
legerscharen naar beneden suist (Opb.19:11-21), dan het Millennium (Opb.20:1-6), dan rekent
God definitief af met de Anti-Drieéeheid die oorlog tegen alles van God voert (Opb.20:7-10),
en daarna de Grote Witte Troon (Opb.20:7-11). Zijn wij er dicht bij? Allerlei tekenen wijzen
erop: De Geest van God raast over de aarde en haalt een grote oogst binnen. En Israél keert
terug naar huis. Want, de heilsgeschiedenis begon met Israél en eindigt in Isra€l (Hand.15:14-
17, Rom.11:11-32).

Shabbat shalom chevariem, HaMaschiach bo.



