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Ik weet nog goed dat wij in de jaren 90 in de gemeente waar ik betrokken was, bezig waren met 
de wederoprichting van de vervallen hut van David (zie de andere post over Handelingen 15): 
Het was de basis voor onze theologie van lofprijs en aanbidding. Of moet ik het filosofie 
noemen? Het was een geweldige tijd, en het dak ging eraf omdat de Heilige Geest ons tot 
overgave bracht. Just yield. Ik gloeide van binnen en van buiten.  
 
 
Maar onze theologie schoot tekort. Wij refereerden met Handelingen 15 aan Davids tabernakel 
op Sion, waar hij, zonder de Ark des Verbonds die nog in Silo stond, een eigen tabernakel 
oprichtte en zo’n 4000 lofprijzers had, waaronder 288 professionals regelrecht van het 
conservatorium, die God 24 uur per etmaal in ploegendienst grootmaakten onder leiding van 
Asaf, Heman en Jeduthun (1 Kron.25, 2 Samuel 6). Wat gebracht werd was het reukwerk van 
gepassioneerde lofprijs door muziek en zang, geen dierenoffers. Het was in Davids tabernakel 
wellicht een groot kabaal en anders maakten wij die wel destijds, maar in elk geval werd God 
groot gemaakt. “Want U hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou, aan 
brandoffers hebt U geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een 
verbroken en verbrijzeld hart veracht U niet, o God”, realiseerde David zich (Psalm 51:18-19). 
God is uit op je hart, niet op je uiterlijke opvoering, Hij wil jou zelf (Joh.4:21-23). 
 
 
Ons idee was dat de Raad in Handelingen 15 het naar aanleiding van Amos 9:11-12 over het 
herstel van die lofprijs had vanwege de genadetijd met Jezus als de nieuwste David. Zoiets. De 
komst van Jezus is immers reden voor uitzinnige lofprijs. Dat is natuurlijk ook zo (Joh.16:14, 
Hand.2:11, 47, Efz.5:19). Het had ook met de geestelijk-Israël visie te maken of anders met het 
algehele gebrek aan enige Israëlvisie. Wij hadden de neiging om teksten te vergeestelijken. 
 
 
De hut 
Misschien dat ik sommigen nu tegen het zere been schop. Dat geeft niet. Dat zere been 
herinnert ons eraan dat wij de bijbel moeten lezen zoals die ons is geschreven, niet zoals wij die 
willen nemen. De wederoprichting van de vervallen hut van David in Handelingen 15 gaat om dat 
de volkeren de Here zullen zoeken, staat er, Gods doel waarom Israël er is, maar het gaat ook 
over de verwachting die onder de orthodoxe Joden leeft: het herstel van Israël en Jeruzalem 
wanneer de Messias komt uit het hemelse Jeruzalem (Rom.11:26, Jes.59:20, Gal.4:26, 
Heb.12:22) en Zijn armen weer om Zijn volk slaat (Matt.23:37-39, Rom.11:32). Dat zal 
werkelijkheid worden wanneer Davids koningschap met Jezus als de eeuwige erfgenaam van de 
troon van David wordt hersteld en het Davidische Verbond van 2 Samuel 7 wordt vervuld 
waarvan Jezus de erfgenaam is. Zijn regie is nu in de hemelen (Hand.3:21a, 1 Cor.15:20-26), 
maar Hij zal naar beneden komen en Zijn Troon opeisen en Messiaanse regie beginnen (Jes.9:5-
6, Lucas 1:32-33, Opb.19:11-19, Zach.14). Elke knie zal zich dan buigen en alle tong zal dan 
belijden dat Jezus Christus Heer is, geen ander (Fil.2:8-10, Rom.14:11, Jes.45:23). De Profeten 
vertellen ons: Nadat Jeruzalem eeuwenlang onder de voet is gelopen door de politieke 
grootmachten waar ook Daniel over schreef (Daniel 2, 7, 8, 9, 11), zal de Messias naar beneden 
komen en Zijn troon nemen om voor eeuwig over het huis van Jacob Zijn scepter te zwaaien en 
vandaaruit over de volkeren (Jes.2, Micha 4, Eze.37-48, enz.). In Amos 9:11-15 pent Amos ons 



daarover. Zoals Israël altijd eerst was onder de volkeren, Gods gekozen instrument van 
openbaring en zegen, daarna laatst werd op Gods agenda omdat het heil eerst naar de heidenen 
ging, zal het op het laatst weer eerst zijn, kop en geen staart (Matt.19:30, Gen.12, Jes.42:6, 
Rom.11:12, 27-28, Deut.28:13). 
 
 
Soeka 
Daarom is het Loofhuttenfeest dat de volkeren na de 2e komst van de Messias met Israël zullen 
vieren volgens Zacharia 14:16 ook zo profetisch. Het Hebreeuwse woord voor “loofhut” is 
“soeka”, in meervoud “soekot”. De “hut” van David in Amos 9:11 is de soeka die weer wordt 
opgericht, zegt Amos, wat Jakobus aanhaalde in Handelingen 15. Het Loofhuttenfeest kijkt dan 
ook niet alleen achteruit, naar de Uittocht van de Israëlieten uit slavernij in Egypte, maar ook 
vooruit, naar de Wederkomst van Zacharia 14 en het herstel van Davids hut, hun Uittocht uit de 
volkeren waar zij eeuwelang geknecht waren (Matt.24:30, Jer.31-32). 
 
 
Telkens wanneer wij het met Israël vieren herdenken wij met hen Gods trouw door de 
generaties aan Zijn volk. Want God houdt Zich altijd aan Zijn afspraak. Hij is geen mens dat Hij 
liegen zou (Numeri 23:19, Titus 1:2). Maar telkens wanneer wij het met hen vieren kijken wij met 
hen óók vooruit: naar hun wederoprichting in de tijden van de wederoprichting van alle dingen 
(Hand.3:19-21, Opb.20-22). Zijn trouw blijft, en daarom ligt Israëls herstel in de Profeten vast. 
Met Jezus, hun Messias, zullen hun woorden werkelijkheid worden: "Want de Verlosser zal uit 
Sion, het hemelse Jeruzalem, komen. Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is Mijn 
verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem" (Rom.11:26, 15:8). 
 
 
Amos 9:11-15 
Jakobus haalde in Handelingen 15 de overige woorden van Amos niet aan, zijn laatste 
neergepende, omdat het vaststaat als vanzelfsprekend. Amos 9:13-15 belooft het herstel van 
Israël na de wederoprichting van hun hut in vers 11 en 12: “11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut 
van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind 
zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, 
 12 opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, 
luidt het woord van de HERE, die dit doet. 
 13 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en 
de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al 
de heuvelen daarvan overvloeien. 
 14 Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen 
en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij 
aanleggen en de vrucht daarvan eten. 
 15 Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die 
Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God. (Amo 9:11-15 NBG) 
 
Heb je vandaag de dag al eens gewandeld door de heuvelen van Samaria, waar zoveel gedoe om 
is, waar de wijn vloeitp? Zelfs de Dode Zee bevat minder zout en komt tot leven, zegt men. Is het 
het herstel dat Amos 9 belooft? Wat wordt het dan straks met de Wederkomst?! 
 
 
 



Voorbode 
Het herstel dat wij sinds de vorige eeuw voor onze ogen zien, is er de voorbode van. Het is Lucas 
21:24 op zijn retour. En dat is inderdaad reden voor lofprijs en groot profetisch kabaal! Hij neemt 
Zijn volk vol genade weer terug. Wat een ontzagwekkende God! Je kunt gewoon niet aan Hem 
ontsnappen. 
 
“Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, 
God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw 
heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw 
God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen” 
(Jes.54:5-8). 
 
 
Let op Jeruzalem, folks. Gods aangezicht keert zich al terug naar Zijn Stad! Wat gevallen is, staat 
weer op. 
 
 
Ha’Maschiach bo! 
 
 


