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Jesaja 61 en 34
Twee komsten, twee jaren

“Make America great again” is misschien toch niet helemaal gelukt. Deze week keek de
wereld toe hoe schaamte het Capitool bedekte. Hoe tegenstrijdig Trump’s beleid toen
bleek, was de aanwezigheid van de 6 MWE onder de relschoppers: 6 Million Were Not
Enough. Was dit wat de Puriteinen uit Engeland voor ogen hadden toen zij in 1620 aan
boord van de Mayflower stapten om in de Nieuwe Wereld het Koninkrijk van God te
vestigen? Nog afgezien van het bloed dat heeft gevloeid na hun aankomst? Eén natie
onder God? Je koninkrijkstheologie kan zomaar tot zonde leiden als je
koninkrijksidealen door menselijk toedoen een ideologie worden. Kunnen wij ooit het
Koninkrijk van God op aarde verwelkomen zonder dat Christus zelf lijfelijk in ons
midden is? En tenzij wij eerst zelf zijn bevrijd van onze zondige, beperkte menselijke
natuur? Het oude is wel voorbij omdat je uit de hemelse Adam bent geboren, maar de
oude aardse Adam is overal nog springlevend aanwezig.

Ik zie uit naar het Millennium, waar Jeruzalem de hoofdstad van gaat zijn, niet
Washington, niet Moskou, en Rome al helemaal niet. Daarover gaat het in Jesaja 60 en
daarna. Jesaja 61 vertelt ons dat Jezus er de hoofdpersoon van gaat zijn, en dat het
Koninkrijk niet direct geheel bij Zijn 1¢ komst gevestigd wordt maar dat Hij dat in 2
komsten doet, als de realiteit van de wereld en de Kerk zelf dat niet al bevestigt. Jesaja
61 geeft eigenlijk de oplettende lezer hetzelfde raamwerk van Gods agenda met het
Koninkrijk als andere teksten dat doen met de proleptische aoristus (zie mijn eerdere
posten): “already, not yet”.

Er gebeurt namelijk iets opmerkelijks wanneer Jezus in Lucas 4:16-20 Jesaja 61
voorleest en op Zichzelf toepast. Nadat Hij de eerste twee verzen leest, stopt Hij met
lezen middenin het 2¢, en spreekt Zijn gehoor in de synagoge in zijn thuisstad Nazareth
toe, en zegt: “Heden is dit Schriftwoord voor jullie oren vervuld” (4:22).

Maar Jezus leest die Sabbat alleen het deel dat gaat over het aangename jaar van de
Here: de tijd van genade om je tot God te keren, bevrijd te worden van je echte vijand, je
zondige natuur van binnen, en om genezing te vinden van je gebrokenheid. Het Kruis
zou de plaats van de omruiling gaan worden: Zijn dood werd jouw leven, Zijn ziekte
jouw genezing, Zijn smarten jouw blijdschap, Zijn verbroken worden jouw heelmaking.
Wat een genade! Snel naar het Kruis en omarm het! Verbind je met Jezus!

Maar Hij leest het 2¢ deel van vers 2 over “de dag van wraak van onze God”, niet. Die dag
zal nog komen, “want de Here koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al
hun heer”, zei Jesaja eerder al in hoofdstuk 34. In dat hoofdstuk gaat het over Gods toorn
tegen Edom (Esau) dat zich geen kans voorbij had laten gaan om Israél (Jakob) een hak
te zetten. De tweelingbroer van Jakob, die zijn hiel had gegrepen, zou te maken krijgen
met het zwaard van God dat “dronken was geworden in de hemel” en op de “dag van
wraak” naar beneden gaat komen, die een “jaar van vergelding in Sions rechtsgeding” zal
gaan zijn (34:8). God zal het voor Zijn volk opnemen.

De profeet schrijft opnieuw dat hij er al bij was en het zag gebeuren, en gebruikt in vers
5 een perfectum propheticum om de zekerheid ervan duidelijk te maken in het
Hebreeuwse woord “dronken geworden/verzadigd”. Hij zegt er ook bij wanneer het



zwaard zal komen: Wanneer “al het heer des hemels vergaat en als een boekrol de
hemelen worden samengerold”... (34 4). Het gaat om het einde van de tijd, die nog komt.
Hij zegt ook dat het volk het land weer zal bezitten (34:17).

Twee jaren

Zo verkondigt Jesaja 61 “het aangename jaar des Heren” met de 1¢ komst van Jezus,
maar Jesaja 34 “het jaar van vergelding” dat met Zijn 2¢ komst zal zijn. Dan zal God het
als een Krijger opnemen voor Zijn volk dat zolang vertrapt en verdrukt is, zag Jesaja en
hij beschrijft het Jesaja 63 naar Jesaja 61. Hij zal in helrode kleren uit de strijd
terugkeren na Zijn afrekening. Helrood van bloed. Joél 3 zegt dat God een rechtszaak zal
voeren met de natién, de VN, om hun antisemitisme en bedrog aan Zijn knecht Israél
(Lucas 1:54). In de tussentijd waakt de Kerk met Jezus de Hogepriester en herinnert God
als Gods secretaresse aan Zijn agenda (Jes.62:6).

Slot

[s er geen hoop voor de natien? Jazeker. Keer terug tot God! Nu is de tijd van genade (2
Cor.6:2)! “Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat
er tijden van verademing mogen komen en Hij de Christus, die voor jullie tevoren
bestemd was, Jezus, zende... Hem moest de hemel opnemen tot aan de tijd van de
wederoprichting van alle dingen” (Hand.3:19-21). En begin Zijn volk Israél te zegenen,
want zij zal weer het “hoofd van alle natien zijn” (Jer.31:7)! Jesaja 34 begint dan ook met
de volken op te roepen om te horen en de natien om op te merken, heel de kosmos zelfs,
inclusief wat erop uitspruit (34:1)! In het Assyrische Ninevé kleedden zelfs de dieren
zich in rouwgewaad op slechts 5 Hebreeuwse woorden van Jona (Jona 2). God zegt: Zoek
het na in het Boek des Heren en leest...” (34:16). Zijn relatie met Israél is duidelijk, Zijn
relatie met de natién ook als je bedenkt dat er een Jood hing aan een Romeins Kruis.
WEéér een Jood die leed om de zegen van God - Yeshua - “heil” - Hemzelf - naar de
volkeren te brengen, de vervulling van Gods beloften aan Abraham (Gen.12, Gal.3).

Shabat shalom, chevariem.



